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Exodus 

‘We moeten leven met de tijd’, zei de zesde rebbe van Lubavitch. Zijn 
leerlingen, die rond de tafel zaten en gretig hadden gewacht op de 
woorden van hun meester, waren verbijsterd. ‘Leven met de tijd? Is 
dat niet wat de vijanden van het geloof altijd zeggen: het verleden is 
dood, leve de toekomst? Wij geloven toch juist in het 
tegenovergestelde, dat Gods woord eeuwig is, dat bepaalde dingen 
niet veranderen, dat waarden en beginselen en wetten blijvend zijn? 
Jood zijn betekent buiten de tijd leven. Wat bedoelt de rebbe dan als 
hij zegt “We moeten leven met de tijd”?’ 
‘Wat ik bedoel’. zegt de rebbe, ‘is dat we moeten leven met de 
wekelijkse Thoralezing. 

Zo begint het boek van Jonathan Sacks, Exodus – boek van de 
bevrijding. Ik werd op de recent uitgekomen Nederlandse vertaling 
gewezen in Trouw: vijf sterren. Jonathan Sacks is een emeritus 
opperrabbijn van het Britse Gemenebest, lid van het Hogerhuis, 
auteur van vele boeken, waaronder Niet in Godsnaam – Een pleidooi 
tegen religieus extremisme en religieus geweld, en 16(!) 
eredoctoraten. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs 1, 
ook wel de Nobelprijs voor de theologie/filosofie genoemd, vanwege 
Sacks’ bijbels-theologische reflecties op de samenleving. 

Volgens Sacks heeft de joodse levensbeschouwing een betekenis 
voor de hele wereld, en niet alleen voor joden. Hij vertelt dat in 
Exodus consequent een dubbele structuur van verhaallijnen 
aanwezig is: de eerste getuigt van Gods macht, in het tegenverhaal 
moeten de Israëlieten het zelf doen. Voorbeelden: de strijd tegen 
Egypte met Gods hulp vóór de doortocht door de Rietzee, tegenover 
die waarbij ze zelf moeten strijden tegen de Amalekieten. Of God 
openbaart zich tweemaal (brandende doornstruik en later 
vuurkolom), of geeft tweemaal de stenen tafelen. En steeds krijgt de 
mens pas in het tegenverhaal een actieve rol. Dat houdt volgens 
Sacks in dat de vrijheid van Israël niet alleen passief verkregen kon 

 
1  eerder toegekend aan o.a. Moeder Theresa, frère Roger, Desmond Tutu, 

de Dalai Lama, Tomáš Halík. 
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worden, maar ook actief eigengemaakt moest worden. Een leerweg 
die ieder volk altijd opnieuw moet gaan. 

Exodus gaat over de overgang van een familie (volk) naar een natie 
(staat). Het vertelt over politiek, samenleven, en de principes op 
grond waarvan dit volk een eenheid wordt: rechtvaardigheid, vrijheid 
en de toepassing van het recht, de heiligheid van het leven en 
menselijke waardigheid, de eigen verantwoordelijkheid van burgers. 
Met Mozes als vertegenwoordiger van een nieuw soort leiderschap, 
‘een unieke combinatie van profeet, bevrijder en wetgever, de stem 
van God tot zijn volk, de stem van zijn volk tot God’. En Mozes wordt 
nagevolgd door andere typen leiders: rechters, koningen, profeten, 
priesters, tot op de dag van vandaag de democratisch verkozen 
Knesset. In het hart van Exodus staat een monumentale gebeurtenis, 
de verbondssluiting bij de berg Horeb (= Sinaï). Daar vindt de 
belangrijkste gebeurtenis uit de joodse traditie plaats: God verbindt 
zich aan een volk en het volk verbindt zich aan God. In dit boek 
allemaal prachtig beschreven en uitgelegd. 

Dit alles gezegd zijnde, zijn er voor mij ook vraagtekens. Als die 
nieuwe staat destijds al zo ideaal was, waarom was er dan nog een 
Babylonische ballingschap nodig? Of het uitmoorden van de Joden in 
Massada? Of de vervolgingen door de eeuwen heen? Of de joden 
vernietiging in de Shoah / Holocaust? Onlangs weer in al zijn 
heftigheid getoond in de herdenking van 75 jaar bevrijding van het 
vernietigingskamp Auschwitz in het destijds door nazi-Duitsland 
geannexeerde Polen. En was de geboorte van de staat Israël in het 
voormalige Britse protectoraat Palestina een vervolg op die 
geïdealiseerde natie uit Exodus? Ik zou Sacks’ mening ook wel willen 
lezen over het langdurige conflict tussen de staat Israël en de 
beoogde Palestijnse staat. Maar die zou best wel eens in een van 
zijn andere boeken kunnen zijn behandeld. We zoeken verder. 

Dat het een indrukwekkend boek is, moge ook blijken uit de 
uitnodiging van de classicale werkgroep Kerk en Israël (zie elders). 
En de vertaling komt precies op tijd, want als lezing staat Exodus 
vanaf zondag Septuagesima (9 februari) t/m Pinksteren (31 mei) voor 
17 zondagen op het oecumenisch leesrooster dat door ons wordt 
gevolgd. 

Frits Schutte 
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Vrijdag 14 februari 2020 Stoevelaar 
Stoevelaar 16.00 uur                  mw. D. Brinkhorst 
 
Zondag 16 februari 2020 Doopdienst 
Hofkerk   10.00 uur              ds. W. de Jong  
Kindernevendienst: Annigje Beltman 
Collecten:               1) Diaconie  2) Kerk  
 
Zondag 23 februari 2020 
Hofkerk 10.00 uur                                     ds. H. van Dijk 
Kindernevendienst: Jantina Jansen   
Collecten:             1) Diaconie  2) Kerk               
 
Dinsdag 25 februari 2020 Herfstzon 
Herfstzon  16.30 uur             ds. W. de Jong 
 
Vrijdag 28 februari 2019 Stoevelaar 
Stoevelaar 16.00 uur            ds. W. de Jong  
 
Zondag 01 maart 2020 1e zondag 40-dagentijd 
Hofkerk 10.00 uur                   ds. W. de Jong 
Kindernevendienst: Hanneke Bor en Ruud Wiggers 
Collecten:                       1) Diaconie  2) Kerk 
                
Zondag 08 maart 2020 2e zondag 40-dagentijd 
Hofkerk 10.00 uur                   ds. W. de Jong 
                  m.m.v. Vocanto 
Kindernevendienst: Alja Klok en Sandra Moes 
Collecten:              1) Diaconie  2) Kerk 
 
Woensdag 11 maart 2020 Biddag voor gewas en arbeid 
Buurthuis Kerspel Goor                           ds. W. de Jong 
 
Vrijdag 13 februari 2020 Stoevelaar 
Stoevelaar 16.00 uur                   ds. M. Dijkstra 
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Avondgebeden op weg naar Pasen 
 
Tijdens de avondgebeden op dinsdagavond in de weken voor Pasen 
(veertigdagentijd) lezen we teksten van Dietrich Bonhoeffer, die ons 
helpen de weg van de mens te gaan: van woestijn naar opstanding, 
van heden naar toekomst. Dietrich Bonhoeffer was predikant in 
Duitsland tijdens de oorlog en hij verzette zich tegen het naziregime. 
Hiervoor werd hij gevangen gezet en in april 1944 geëxecuteerd. 
Vanuit de gevangenis schreef hij brieven waarin hij zijn innerlijke weg 
beschrijft en zijn ideeën ontvouwt over de kerk van de toekomst. 
 
Daarnaast is er aandacht voor de liturgische schikking en de Hallel - 
psalm van de week. Het Hallel (de lofzang) betreft de psalm 
113 – 118, die Jezus en zijn leerlingen ook zongen na het laatste 
avondmaal voor zij naar de tuin van Gethsemané gingen. 
 
Dinsdag  3 maart:  Mensen van de Weg, psalm 114 
Dinsdag 10 maart: Mensen van het Licht, psalm 115 
Dinsdag 17 maart: Mensen van het Woord, psalm 116 
Dinsdag 24 maart: Mensen van de Daad, psalm 117 
Dinsdag 31 maart: Mensen van de Geest, psalm 118 
Dinsdag  7 april:    Avondgebed in de Stille Week 
 
De avondgebeden beginnen om 19.30 uur 
 
Ds. Wim de Jong 
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Inloop en ontmoeting  
Elke donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur is de kerk 
geopend voor ontmoeting en een kopje koffie of thee. 
Deze inloop is bedoeld voor iedereen binnen en buiten de 
kerkgemeenschap, die het gezellig vindt om aan te 
schuiven en/of behoefte heeft aan een praatje.  

Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig.  
 
Dinsdag/woensdagavondmaaltijd 
Op elke dinsdag- en woensdagavond is er een gezamenlijke maaltijd 
tegen een kleine vergoeding. Iedereen is welkom. Op dinsdag is de 
maaltijd en inloop van 17.00-21.00 uur met maaltijd om 18.00 uur. Op 
woensdag van 17.00-19.00 uur met om 17.30 uur de maaltijd. 
Opgave tijdens de inloop op donderdag of via Roelie Nielander,  
tel. 274293, r.nielander@hetnet.nl 
 
Stiltecentrum  
Tevens is er de gelegenheid om de stiltehoek te bezoeken in de 
kerkruimte. Hier staan de kaarsen van de overleden gemeenteleden 
in het afgelopen jaar, maar er is ook ruimte om zelf een kaarsje aan 
te steken en even stil te zijn. 
 
Bloemen eredienst: 
16 februari : mw. H. van Rijnsbergen 
23 februari : mw. A. Post 
01 maart    : mw. A. Post 
08 maart    : mw. A. Schutte 
 
Vervoer naar de kerkdiensten  
16 februari : mw. G. Vietje, mw. A. Dijkstra, dhr. J. Drenthen,  
                    dhr. J. Sportel en dhr. P. Fernhout 
23 februari : dhr. R. Caron, dhr. H.J. Tadema, dhr. A. Bouma, 
                    dhr. P. Fernhout en dhr. J. Drost  
01 maart    : mw. A. Schutte, dhr. P. Fernhout, dhr. H. Buitenhuis, 
                    dhr. R. Hoekman en dhr. Y. de Jong 
08 maart    : dhr. C. van Rijnsbergen, dhr. P. Fernhout, dhr. R. Minnen, 
                    dhr. F. Gerritsen en dhr. G. Dijkstra 
 
 
 

mailto:r.nielander@hetnet.nl
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Rooster koffieschenken zondagochtend: 
16 februari : Hetty Bieleman, Riki en Henk Maris 
23 februari : Rinny Schuite, Miep Stam en Jopie Bakker 
01 maart    : Marjolein Nijenhuis, Karin Elfrink en Hanny van Rijnsbergen 
08 maart    : Dinie ter Aart, Roelie Nielander en Jan van den Berg 
 

 

Exodus lezen tot aan Pinksteren 
 

In het voorjaar tot aan Pinksteren lezen we in 
de zondagsdiensten het boek Exodus. 
Exodus verhaalt het ontstaan van het volk 
Israël, dat als slaven woont in Egypte en 
waar het zwaar onderdrukt wordt. God roept 
Mozes om het volk uit Egypte te leiden op 
weg naar een Beloofd Land. Op 
wonderbaarlijke manier trekt het volk over 
een pad door de Schelfzee en komt zo in de 
woestijn terecht. Hier ontvangen ze de Thora 
(aanwijzing, wet, leefregel).  
Dit bijzondere verhaal vormt de basis van het 
leven van Jezus en de 
ontstaansgeschiedenis van de kerk. Met 
Pesach (Pasen) vierde Jezus zoals iedere 

Jood de uittocht uit Egypte door de dood van de Schelfzee heen. En 
met Pinksteren gedenken de Joden dat ze Gods woorden in de 
woestijn ontvingen en zo zijn verbondsvolk werden. 
Dit bijzondere verhaal vormt daarmee ook de basis voor ieder mens, 
omdat ieder mens weg moet/mag trekken uit Egypte (in de bijbel het 
land van de angst, van alles wat je slaaf maakt), ieder mens mag vrij 
gemaakt worden en leren wat het is om mens te zijn, als een 
verbondspartner van God, als mens voor de ander. 
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Zondag 16 februari 6e zondag na Epifanie - doopdienst 
Exodus 2:1–10       Mattheüs 5:17–26      Psalm van de zondag 18 

 
In deze dienst wordt Abel Jonas Jacobi 
gedoopt, zoon van Kirsten Ongena en 
Reinder Jacobi en broertje van Lenne. 
We vervolgen de lezing uit Exodus en horen 
vandaag het verhaal over Mozes die in een 
biezen mandje in de Nijl wordt gelegd en door 
de dochter van de farao van Egypte wordt 
gevonden. Mozes betekent ‘uit het water 

getild’ en dat is ook de essentie van de doop. Ondergaan in het water 
van de chaos maar toch bovenkomen, uit het water worden getild, 
elke keer opnieuw. 
 
Veertigdagentijd 2020: Een teken van leven 

 
In de veertigdagen tijd gaan we op 
weg naar Pasen, het feest van de 
bevrijding, van opstanding, van 
leven. Maar net zoals het volk Israël 
veertig jaar door de woestijn moest, 
en Jezus veertig dagen in de 
woestijn verbleef, gaan ook wij een 
weg van veertig dagen van inkeer 
en bezinning. 
Het thema dit jaar is: Een teken van 
leven. 
We volgen deze veertigdagentijd 
het verhaal van de bevrijding van 
het volk Israël uit Egypte (zie 
boven). God hoort en ziet de pijn, 
de tranen, het lijden van zijn volk en 
geeft een teken van leven aan 

Mozes. En hiermee stuurt hij Mozes naar de Farao. En met de 
eigenlijk onmogelijke bevrijding van het volk uit Egypte geeft God een 
teken van leven voor alle generaties. Een teken dat herhaald wordt 
met de opstanding van Jezus door de dood heen. Een teken van 
leven dat de dood, de pijn en het lijden van mensen, van de wereld 
niet het laatste woord zullen hebben. 
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Dit thema staat centraal in de liturgische bloemschikking, het project 
met de kinderen, verbeeld in het projectboek dat deze weken voor in 
de kerk op de lessenaar ligt, maar staat ook centraal in de 
veertigdagencampagne van Kerk in Actie “Sta op”. 
 
Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. 
Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus 
geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan 
vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in 
de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke 
omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! 
Elke week staat er een andere plek in de wereld centraal waar 
kerken, organisaties gehoor geven aan deze oproep. 
 
Zie ook verder het bericht elders in dit kerkblad over de vastenactie 
van Kerk in Actie. 
 
Zondag 1 maart  1e zondag veertigdagentijd 
Exodus 3:1–18          Mattheüs 4:1– 1     Psalm van de zondag 77 
 

Mozes is 
gevlucht uit 
Egypte omdat 
hij een 
slavendrijver 
heeft gedood en 
is in de woestijn 
schaapherder 
geworden bij 
zijn 
schoonvader. 
Zwervend in de 
woestijn ziet hij 
bij de godsberg 

Horeb een doornstruik in brand staan. Hier ontmoet hij God die hem 
in dienst neemt om het slavenvolk uit Egypte te bevrijden. 
Maar ook Jezus moet door de woestijn. Veertig dagen en veertig 
nachten wordt hij daar door de Satan verzocht. Verzoekingen om 
naar de macht te grijpen, de mensen weer slaafs gehoorzaam te 
maken. Deze verleidingen weet Jezus te weerstaan. 
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Vanuit Kerk in Actie voor: 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van 
arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De 
meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer 
leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers 
in de Storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode 
waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar 
op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De 
arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, 
putten nieuwe moed uit deze verhalen. 
 
Zondag 8 maart 2e zondag veertigdagentijd 
 
Exodus 4:18–31        Mattheüs 17:1–9      Psalm van de zondag 80 
 

Mozes aanvaardt zijn opdracht en 
gaat op weg naar Egypte om farao 
bekend te maken dat het slavenvolk 
Israël ‘de eerstgeboren zoon van 
God is’. Daarom moet farao dit volk 
laten gaan. Onderweg komt Aäron, 
de broer van Mozes, hem tegemoet 
om met hem te gaan en hem 
terzijde te staan. 
Maar ook onderweg horen we dat 
bijzondere verhaal over de 
confrontatie tussen God en Mozes. 
Weer is het een vrouw die redt, 
Sippora grijpt in en besnijdt hun 
zoon. 
 
 

Was Jezus vorige week in de woestijn, deze week horen we dat hij 
de berg opgaat en daar een ontmoeting heeft met Mozes en Elia. 
Ook hier klinken weer de woorden: Dit is mijn geliefde zoon! wat 
duidelijk maakt dat Jezus dezelfde weg gaat als het volk Israël. 
 
Vanuit Kerk in Actie aandacht voor: 
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om 
zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het 
Evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze 
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mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de 
mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen 
toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die 
passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. 
Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de 
boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar wel op een 
andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt 
startende pioniersplekken. 
Ds. Wim de Jong 
 
 
Peuter kleuterviering 1 maart 
 
De volgende peuter kleuterviering in de Hofkerk voor kinderen met 
hun ouders en of opa en oma’s is op zondag 1 maart 2020!  
 

Samen met je kind of kleinkind 
spelenderwijs kennis maken met 
Bijbelverhalen. Aan de hand van mooie 
prenten samen met de kinderen kijken 
en vertellen. Maar ook de kerk 
verkennen en vertrouwd raken met 
elkaar. Een verhaal, wat zingen of 
muziek maken 
Ongedwongen en interactief! 

 
Inloop 15.45 uur en start: 16:00 uur 
Na afloop is er limonade en nog even tijd om met elkaar te spelen of 
te knutselen en voor de volwassenen is er ontmoeting met koffie of 
thee.  
1e zondag van de volgende maand: 
5 april 2020! 
 
Loop gerust eens binnen om het mee te maken. 
Voor meer informatie: hannekecaron@caiway.nl of 0621813281 
 
 
 
 
 
 

mailto:hannekecaron@caiway.nl
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Peuter kleuter vieringen Hofkerk 
In oktober afgelopen jaar zijn we met een klein groepje vrijwilligers  in 
de Hofkerk van start gegaan met een aantal peuter kleuter vieringen.  
Schoorvoetend maar zeker vol enthousiasme.  
Ten eerste zo leuk om te merken hoe er vanuit de gemeente 
meegewerkt en meegeleefd wordt  rondom dit project.   
In de 5 x dat we nu bijeen zijn geweest is het mij 1x overkomen dat er 
1 kindje met haar moeder aanwezig was. De andere bijeenkomsten 
waren er altijd meer. Maar of het er nu één of meer waren; dat heeft 
niets afgedaan van de inhoud van de vieringen. Elke keer heb ik het 
zelf als een feest ervaren. Kindjes, ouders en zelfs opa’s en oma’s 
schoven aan.  
 
Bij binnenkomst nodigen de gekleurde kussentjes op de grond al 
meteen uit om plaats te nemen.  We starten met een welkomstliedje 
en het aansteken van de Paaskaars.  Wat bijzonder om zo’n grote 
kaars aan te mogen steken.  En daarna mag iedereen een klein 
lichtje ‘aansteken’ (kindvriendelijke  met batterijtjes). Vol overgave 
worden ze bij de grote kaars neergezet. Helemaal prachtig als er een 
kaarsje voor mamma, oma of pappa wordt aangestoken en er 
vervolgens bij te zingen: ‘lichtje in het donker schijn je ook voor mij, 
lichtje in het donker, jij maakt mij zo blij. Laten wij elkaar beloven, 
onze lichtjes niet te doven. Ook al zijn wij nog maar klein. Licht voor 
jou en licht voor mij!’ 
En dan komt er een grote koffer tevoorschijn. Altijd een verrassing 
wat erin zit. Iets dat past bij het thema van de viering in ieder geval. 
‘Een koningsmantel’, foto’s van kindjes die bang zijn voor het donker; 
voor de dokter; voor harde geluiden..., of ‘iets om te delen’... 
Daarna wordt er een  verhaal verteld  
a.d.h.v. een aantal prenten en gaan we ook 
nog de kerk verkennen. De ene keer mogen 
we schaapjes zoeken die zich verstopt 
hebben. Of sterren die licht geven. 
Afgelopen keer hebben we de kaartjes waar 
kinderen bang voor zijn omgerold met een 
tennisbal omdat Jezus in het verhaal 
vertelde dat we niet bang hoeven te zijn.  
De collecte  is ook een vast element in de 
korte viering. Zingend  geven zodat er 
iemand in de wereld wat geholpen wordt. En 
dit jaar collecteren we voor Triza uit Naïrobi.  
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Zo mooi om de ouders  aan het eind van de viering  hun kinderen zelf 
te zien zegenen terwijl we met elkaar de woorden uitspreken.  En tot 
slot dansen we de kerk  uit. Daarin kunnen wij als volwassenen nog 
veel van de kinderen leren.                                   
Marius van Dokkum                                                                                  
 

 
 
 
 
 
Met een groet van Lotte, Marion, Kees, Kirsten, Hannie en Hanneke.  
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In Memoriam  
Op 13 januari overleed in de leeftijd van 93 jaar Grietje van der Vliet 
– de Jonge, sinds 2006 weduwe van Daan van der Vliet. 
Gré de Jonge werd geboren op 4 oktober 1926 in Zwartsluis, als 
jongste kind in een gezin met vijf kinderen. Al snel verhuist het gezin 
naar Alkmaar waar Gré haar jeugd heeft doorgebracht. In de oorlog 

ontmoet ze Daan van der Vliet uit Den Helder 
tijdens een uitwisseling van gereformeerde 
jeugdverenigingen. In 1949 trouwen ze en 
verhuizen ze al snel naar Goor, waar Daan een 
aanstelling krijgt bij de gemeente. Ze krijgen drie 
kinderen Lineke, Klaas en Daan. Het leven van 
Gré draait om haar gezin en het huishouden en 
daarnaast vindt zij een vaste plek in de 
Gereformeerde Kerk aan de Wheeme. Dat is een 

plek waar ze energie opdoet, waar ze mensen ontmoet, gekend is, 
haar steentje bij kan dragen, aandacht voor haar is. Waar ze met hart 
en ziel genoten heeft van het zingen in de cantorij. Gré kon moeilijk 
woorden geven aan haar geloof, maar het kon zich uiten in de 
liederen die ze zong. Voor dit moment van afscheid had ze een 
briefje klaar liggen met daarop een aantal liederen die haar zeer aan 
het hart lagen. Liederen waarin dankbaarheid, vertrouwen en 
geborgenheid in doorklinken. 
 
In 2006 overlijdt Daan en ook Gré wordt kwetsbaarder. Ze verhuist 
naar de Stoevelaar, waarin ze ook trouw naar de kerkdiensten in de 
Sprankel kwam. Op die plek hebben we ook de afscheidsdienst 
gehouden waarin we de woorden lazen van Psalm 23, waarin God 
een herder genoemd wordt die voor mij zorgt. Dat heeft Gré in haar 
leven door alle moeilijke perioden heen ervaren. Nu mogen we haar 
geborgen weten in Gods liefde. We wensen de kinderen, klein en 
achterkleinkinderen veel sterkte toe. 
 
Ds. Wim de Jong 
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In Memoriam  
Op 20 maart overleed in de leeftijd van 82 jaar Ellechien Gritter. 
Elly Gritter werd geboren in Leende als oudste dochter in een gezin 
met zeven kinderen. Haar vader was douanier en het gezin verhuisde 

meerdere keren totdat ze na de oorlog in de 
Kerkstraat in Goor kwamen wonen. 
Al jong ging ze aan het werk op het kantoor van de 
Twentse Stoomblekerij. In 1958 trouwt ze met Jan 
Stuve en gaan ze wonen aan de Beukenstraat, later 
aan de van Kollaan. Ze krijgen twee kinderen, Rikkert 
en Gert. Elly was in deze periode een actieve vrouw, 
zij leerde de kinderen fietsen, organiseerde dagjes uit 

en vakanties. Zij had een rijbewijs, reed overal heen. En Elly was ook 
degene die de klusjes in huis deed, fietsbanden plakte.  
voor. Ook was er zorg voor de schoonouders en grootouders tot het 
overlijden toe. 
 
In 1988 volgt een er scheiding met Jan. Elly vindt een huis aan de 
Wielewaalstraat, een plek waar zij zich prettig voelde. Ze handwerkte 
graag: naaien, weven, patchwork, wol verven. Actief bleef ze bij het 
volleybal, ze ging naar volksdansen en de Vrouwen van Nu, En ook 
heeft ze een paar verre reizen gemaakt o.a. naar China en Jordanië. 
Maar de plek waar ze helemaal tot rust kwam was de boomgaard, de 
tuin achter het voormalige ouderlijk huis aan de Kerkstraat. Hier was 
ze graag, om te werken, maar ook om rustig te zitten.  
 
In de kerk was ze actief bij de groep die de liturgische schikkingen 
verzorgde. Blij was ze als ze bloesem, bloemen, klimop en ander 
materiaal uit haar eigen tuin kon inbrengen. En ze genoot van het 
resultaat dat dan voor in de kerk stond en waar ze het van haar vaste 
plekje rustig kon bekijken. 
 
In de dankdienst voor haar leven lazen we het verhaal van de Hof 
van Eden uit Genesis 2 waarin God de mens plaatste. Een tuin ook 
als beeld waarnaar we na onze dood mogen terugkeren bij God. In 
dat geloof hebben we Elly uitgedragen. We wensen haar kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe. 
 
Ds. Wim de Jong 
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Bloemen 
De bloemen uit de Hofkerk (waaronder de bloemen uit de diensten in 
de Stoevelaar en de Herfstzon) zijn als groet of teken van medeleven 
van de gemeente de afgelopen weken naar de volgende personen 
gebracht: Bep op den Dries, Erik en Marjan Drost, Bert Schuite, 
mw. Eeftink, Liesbeth Koebrugge, Hanny Kooijman, Derk Bos en 
Fam. Leetink.  
 
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij wel 
een bloemetje met blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat 
graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 
0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl 
 
Zieken: 
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.  
De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we sterkte en een spoedig herstel toe. 
 
Overleden 
4 januari Berend Willem Oonk, de Stoevelaar, afd. Stuvelshof, 81 jaar 
13 januari Grietje van der Vliet–de Jonge, De Stoevelaar 1/609, 93 jaar 
20 januari Ellechien Gritter, Wielewaalstraat 28, 82 jaar 
        

Ds. Wim de Jong 
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Heel Holland vast...omdat we geloven in delen 

Vasten is een beproefde manier om je voor te bereiden op Pasen, 
het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ 
tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden 
tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. 
Niet het duister maar de liefde overwon. Kerk in Actie start een 
vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan 
de naaste, dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van 
Gods liefde voor ons. Doe je ook mee? 

Kerk in Actie reikt 
materialen aan met voor 
iedere week een 
vastensuggestie. De 
vastensuggesties sluiten 
aan bij de teksten en 
vastentips in de 
40dagentijdkalender. Deze 
kalender leidt  je door 
dagelijkse Bijbelteksten, 
quotes, recepten, verhalen 
en gedichten door de 

Veertigdagentijd heen op weg naar Pasen, feest van Jezus´ 
opstanding uit de dood. 
 
De werkgroep Kerk en Samenleving nodigt de leden van de Hofkerk 
uit om mee te doen met deze vastenactie.  
Vanaf zondag 16 februari liggen er in de Hofkerk vastenkaarten met 
vastensuggesties en ook vastenkaarten voor kinderen. Daarnaast 
ook enkele veertigdagenkalenders. 
Deze veertigdagenkalenders (en ook de vastenkaarten) zijn gratis te 
bestellen op via https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/vast-
mee-in-de-40dagentijd. 
 
Samen vasten werkt verrijkend. Je kunt elkaar aanmoedigen om het 
vol te houden en tijd te investeren in het geloof. Ook kun je met 
elkaar nadenken over wat je meemaakt en wat je lastig vindt. Het 
gaat bij vasten niet om een prestatie, maar om een eigen 
persoonlijke weg te vinden in de voorbereiding op Pasen. 
Voor wie dat wil is er in de tijd voor Pasen na de kerkdienst 
gelegenheid om met elkaar de ervaringen hierin uit te wisselen. 
Werkgroep Kerk en Samenleving 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/vast-mee-in-de-40dagentijd
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/vast-mee-in-de-40dagentijd
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Ontmoetingen en Kringen seizoen 2019 – 2020 
 
1. Op weg naar zondag 
Iedere veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de 
komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de 
tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de 
Bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst, 
zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, etc. 
Opgave is niet nodig. 
Woensdag 19 februari 19.30 uur voor de zondagen 23 februari en 1 
maart 
Woensdag 4 maart om 19.30 uur voor de zondagen 8 en 15 maart 
 
2. Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag 
Samen lezen we een Bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat 
het Bijbelverhaal ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, 
opgave is niet nodig. 
De eerstvolgende keer is donderdag 5 maart 11.00 uur 
in de Klokkenkamp. Thema is: De plagen in Egypte (Exodus 4 - 11) 
 
3. Oecumenische Bijbelgespreksgroep 
 
Een gespreksgroep waar deelnemers met verschillende 

achtergronden met elkaar in gesprek 
gaan over Bijbelse onderwerpen, waarbij 
de inleidingen afwisselend verzorgd 
worden door de voorgangers uit de 
verschillende kerken. 
De avonden beginnen om 20.00 uur en 
vinden dit seizoen plaats in de Hofkerk. 

- 18 februari; Inleiding over het boek Exodus. Volgens het 
oecumenische leesrooster lezen we in de veertigdagentijd en de tijd 
tussen Pasen en Pinksteren verhalen uit het boek Exodus. 
- 17 maart; inleider W. de Jong vervolg ”Wonderverhalen van Jezus 
en de oorsprong daarvan in het Oude Testament (Elia en Elisa)” 
 
Iedereen is van harte welkom 
Verdere informatie bij de voorbereidingsgroep 
Dora Brinkhorst, dorabrinkhorst@gmail.com 
Anneke Postma, familiepostma@outlook.com 
Han Drost, drost9@xs4all.nl 

mailto:dorabrinkhorst@gmail.com
mailto:familiepostma@outlook.com
mailto:drost9@xs4all.nl
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4. Bibliodrama 
 

 
 
Ook in het voorjaar weer avonden bibliodrama. 
Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te 
verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet. 
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een 
rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de 
rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een 
persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit. 
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf! 
De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het 
liturgisch centrum van de kerkzaal 
Donderdag 27 februari 19.30 uur 
Donderdag 19 maart 19.30 uur 
Donderdag 16 april 19.30 uur 
 
De avonden kunnen los gevolgd worden, dus men kan zich voor één 
of meerdere avonden inschrijven. Er is een maximum van tien 
deelnemers.  Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, 
wim.dejong@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wim.dejong@hetnet.nl
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Kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de 
kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw 
aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u 
thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten 
luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u 
contact opnemen met: 
Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478 
Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690 
 
 

 
 
Collecte opbrengsten januari 2020 
01-01  €           36,95       
05-01  €           74,15 
12-01  €         105,65  
26-01  €         113,4 2  
Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra 
 
Ontvangst contante giften januari 2020 
Via mw. R. Wibbelink              €    50,00 (van december) 
Via mw. W. Drenthen              €   10,00 bloemen 
Via mw. H. van Rijnsbergen    €   20,00 bloemen 
Via mw. H. Schoemakers        €   10,00 kerk 
Via mw. G. Geurts                   €   10,00 kerkblad 
Via mw. Schoemakers               €  25,00 verj. fonds 

 
Alle gulle gevers hartelijk bedankt. 
Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra 
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Collectes Diaconie Januari 2020 
01-01    Diaconie  €   34,70 
03-01    Stoevelaar €   30,02 
05-01    Diaconie  € 105,75 
12-01    Diaconie  € 115,85 
26-01    Diaconie  € 130,61 
31-01    Stoevelaar €   35,40 
02-02    Diaconie  € 116,35 (bestemd voor Mali aangevuld tot 
                                                  € 250,00 ) 
Alle gulle gevers hartelijke bedankt, 
namens de Diaconie, Yke de Jong  
 
 

 
Uit de kleine kerkenraad 
De kleine kerkenraad is op 7 januari en op 4 februari bijeengeweest.  
 
Vergadering 7 januari 2020. 
- Voordat we met de vaste agendapunten beginnen komt André  
   Bouma ter vergadering om verslag te doen van de uitgewerkte  
   toekomstscenario’s die voortkomen uit de rapportage  
   van de Taakgroep Klokkenkamp. 
   De Taakgroep is met haar werk begonnen in februari 2018 en  
   heeft in augustus 2019 een lijvig rapport geschreven m.b.t. de  
   toekomstscenario’s voor de Hofkerk. 
   André en Frits presenteren de conclusies met het oog op de  
   Kerkenraadsvergadering van 12 februari. 
- De ring voormalige classis Enschede houdt een vergadering in  
  Haaksbergen op 23 januari. 
  Met het oog op het vervolg van de thema avond. De voorzitter gaat  
  er graag naar toe met een aantal ambtsdragers. 
- We evalueren de Kerkenraadsvergadering van 26 november over  
  het Jeugdwerk. De kansen liggen vooral op de scholen volgens  
  Wim. 
- Ook komt de Top 2000 ter sprake. De muziek was geweldig. Over  
  het schenken van bier en wijn in de kerk was niet iedereen  
  tevreden. 
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- De vieringen voor en rond Kerst waren uitbundig vol en enorm  
  bezocht. Daar is veel werk verzet met dank aan Wim en alle  
  vrijwilligers. 
- In overleg met de werkgroep gedachtenishoek en stiltecentrum  
  komen de in 3 D uitgewerkte plannen in de KKR op 18 maart en op  
  14 mei in de KR. 
 
Vergadering 4 februari 2020. 
- Er is gesproken over het vertrek van Kirsten. We vinden het erg  
  jammer dat onze wegen zich gaan scheiden maar zijn erg blij met  
  haar inzet van de afgelopen jaren.  
- De werkzaamheden van Wim in de afgelopen tijd zijn besproken.  
  De voorbereiding voor Pasen en de 40-dagentijd zijn al begonnen.  
  Er zijn verzoeken binnengekomen voor een huwelijksvoltrekking. 
- Wim heeft een scholingsplan opgesteld voor de komende jaren  
  2020-2025. Dit ziet er prima uit. 
- De Kerkenraadsvergadering van 12 februari is voorbereid. 
 
Alinda Sportel, scriba 

 
Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen (fiscaal aftrekbaar). U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van €. 0,50 en €. 1,00 via 
bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  t. n. v :  
“ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : 
“ 20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
Administratie : Ben Voerman tel. 272763     
ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
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Dank u wel!- Samen van betekenis voor de Hofkerk 
Als u dit leest, ligt de actie Kerkbalans 2020 al weer achter ons. Het 
resultaat hoort u van de kerkrentmeesters, nadat zij geteld en nog 
eens geteld hebben. Ik wil echter op deze plaats een bedankje uit 
brengen aan al die vrijwilligers die de actie in goede banen hebben 
geleid. 
Meer dan 60 vrijwilligers waren in weer en wind onderweg om de 
brieven te bezorgen en de antwoorden op te halen. En dat is een 
hele klus! Probeer maar eens alle adressen op het zelfde tijdstip thuis 
te treffen. Maar gelukkig speelde het weer mee, al was het soms best 
venijnig koud. De ervaring leert, dat de meeste mensen rond het 
avonduur thuis zijn en dat is niet het warmste deel van de dag. 
Daarom: Hartelijk dank aan al diegenen die meegewerkt hebben en 
we hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen! 
 
Piet Fernhout, namens actie Kerkbalans  
 
Voorlopig resultaat actie Kerkbalans 2020 
Ed de Jong is weer zeer behulpzaam geweest bij het aanmaken van 
de selectie van aan te schrijven adressen / gemeenteleden = 
pastorale eenheden. Dat waren er dit jaar 727 
En Piet Fernhout heeft zich ook dit jaar weer bezig gehouden met de 
organisatie van het rondbrengen en weer ophalen door de ca. 60 
vrijwilligers. Alle betrokkenen dank hiervoor! 

Van deze 727 bezorgde brieven zijn tot 2 februari 577 antwoorden 
ontvangen (= 80%). Het totaalbedrag aan toezeggingen bedraagt nu 
ruim € 111.000. Het ziet er dus naar uit dat we het begrote bedrag 
van € 115.000 dit jaar zullen halen. Die begroting is overigens lager 
dan het jaar ervoor. Maar dan moet iedereen zijn/haar toezegging 
wel nakomen. Dat blijkt het afgelopen jaar niet altijd het geval, zodat 
er in de jaarrekening toch een gat zal ontstaan. 
We gaan als kerkrentmeesters natuurlijk nog achter de 150 adressen 
aan van wie we nog geen reactie hebben. En u kunt ons hierbij 
helpen door de antwoordenvelop die al klaarligt te (laten) bezorgen in 
de Klokkenkamp. Dat scheelt kerkrentmeesters veel werk! 
Alle gemeenteleden die een bijdrage hebben toegezegd worden 
hartelijk bedankt. Met uw hulp zal het kerkenwerk voor 2020 weer 
een mooie invulling kunnen krijgen. 
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De digitale proef kan geslaagd worden genoemd. Samen met 
degenen die een meerjarige overeenkomst zijn aangegaan en 
degenen die 2020 al hebben voldaan, hoefde bij 92 gemeenteleden 
alleen de Hofkerkgids 2020 in de bus te worden gedaan en niets te 
worden opgehaald. Een verbetering voor de lopers! Volgend jaar 
zullen het er waarschijnlijk meer zijn. 

Dan het invullen van de antwoordstrookjes. Bij zo’n 100 antwoorden 
moest weer iets worden aangevuld. Óf het bedrag was niet ingevuld, 
óf de maand(en), óf de keuze ‘automatische incasso’ dan wel ‘maak 
het zelf over’ ontbrak. Dat kostte de penningmeester helaas nogal 
wat extra werk, maar aangezien dat telkenjare het geval is, houdt hij 
hier rekening mee. 

Voor de verdeling van de toezeggingen zie de figuur voor het totaal 
van de 727 bezorgde brieven, te lezen ‘met de klok mee vanaf 12 
uur. 

 

340

146

54

22

10
5

150

€ 120 of minder € 125 - € 300 € 320 - € 600

€ 630 - € 1.200 meer dan € 1.200 nihil

nog ontbrekend  

Bij tot nu toe 577 reacties en een totaal aan toezeggingen van ruim 
€ 111.000 betekent dit een gemiddelde jaarbijdrage van ruim € 192 
per reactie. Dat is iets meer dan vorige jaren. 
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Ten slotte een bericht voor degenen die hebben geantwoord dat ook 
in januari een bijdrage mag worden geïncasseerd. Zoals in de 
aanbiedingsbrief was aangegeven, was dat bij een papieren reactie 
niet mogelijk want de actie eindigde op 31 januari en pas daarna 
konden de toezeggingen worden ingeboekt in de 
bijdragenadministratie. Die bedragen zullen samen met de 
toezegging voor deze maand op 25 februari worden geïncasseerd. 
Mocht u het anders willen, dan moet u vóór 15 februari even met 
ondergetekende contact opnemen. 

Frits Schutte, penningmeester 
Tel. 260 211 of penningmeester@hofkerkgoor.nl 
 
Verklaring, voorgelezen na de kerkdienst van 2 februari jl. 
Het College van kerkrentmeesters en Kirsten Ongena willen u met dit 
gezamenlijke bericht meedelen dat in een constructief overleg tussen 
haar en het college is besloten dat Kirsten na haar bevallingsverlof 
niet meer terug zal keren als koster/beheerder van de Hofkerk en De 
Klokkenkamp. Kirsten zal zich de komende maanden oriënteren op 
een uitdaging buiten de Hofkerk die beter aansluit bij haar werk-privé 
balans. 
  
De afgelopen maand hebben Kirsten en het college samen 
vastgesteld dat de functie van beheerder/koster, gezien de 
gevraagde uren per week, de benodigde flexibiliteit en de daarbij 
komende werklast niet langer passend is bij de wens van Kirsten. Nu 
haar gezin onlangs werd uitgebreid met een tweede kind, heeft 
Kirsten de wens geuit meer tijd aan haar gezin te willen besteden en 
werkzaamheden te zoeken die beter bij deze situatie aansluit. Daar 
waar nodig zullen wij Kirsten van harte ondersteunen bij het vinden 
van deze nieuwe werkplek. 
Tot 1 april zal Kirsten een aantal lopende zaken afronden, maar niet 
meer met nieuwe taken worden belast. 
  
Zowel Kirsten als het college vinden het uitermate jammer dat onze 
wegen althans wat deze functie aangaat gaan scheiden. Kirsten heeft 
vanaf november 2012 met veel inzet de functie van beheerder/koster 
een persoonlijke invulling gegeven. Wij wensen haar vanaf deze plek 
dan ook alle goeds, zowel zakelijk als privé. 
 
 

mailto:penningmeester@hofkerkgoor.nl
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Beheerder De Klokkenkamp. 

Nu Kirsten de functie van koster/beheerder niet meer zal vervullen, 
hebben wij ons beraden op het vervolg. Daartoe is vanuit 
kerkrentmeesters en Klokkenkampteam een kleine commissie 
gevormd. Deze commissie heeft van Herman Wilbrink vernomen dat 
deze bereid is om de functie van beheerder voor ten minste 18 uren 
per week op zich te nemen, onder dezelfde voorwaarden als nu 
gelden voor zijn rol als coördinator. De commissie is aangenaam 
verrast met dit aanbod, temeer daar Herman de afgelopen jaren dit 
werk al tot volle tevredenheid verricht. Wij verwachten dan ook dat de 
aansturing van het Klokkenkampteam zo zonder problemen 
gecontinueerd zal worden. Wij zijn Herman zeer erkentelijk voor zijn 
aanbod en inzet in dezen. 

Frits Schutte, voorzitter kerkrentmeesters 
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Wereldgebedsdag                                                                                                                      
Viering op vrijdagavond 6 maart om 19.00 in de Dagkapel van de 
Katholieke Kerk in Hengevelde. Dit jaar hebben de vrouwen uit 
Zimbabwe de oecumenische viering voorbereid.                                                                                                                           
Samen bidden, samen vieren en samen delen.                                                                                                       
Thema is: “ Sta op en ga".                                                                                                                                             
De voorbereidingsgroep van Hengevelde Goor en Diepenheim nodigt  
u van harte uit.  
 
In de leer bij Mozes : leiding geven aan je gemeente, hoe doe je dat? 
Mede naar aanleiding van het boek van Jonathan Sacks Exodus, 
boek van bevrijding 
Dagconferentie voor o.a. ambtsdragers, cursisten TVG en 
belangstellende gemeenteleden.  
Maandag 2 maart 2020 10 – 16 uur 
’s morgens plenair en ’s middags vijf parallelle workshops 
Organisatie: classicale werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland 
Locatie: Kerk en Leerkamer PG Hellendoorn, Dorpsstraat 39 
Kosten: € 20 incl. lunch 
Informatie: reiniergosker@gmail.com 
Aanmelden: adehoop11@hetnet.nl  
 
Oecumenische Bijbelkring, 21 januari 2020. 
We komen bij elkaar in de Klokkenkamp. Ds. Wim de Jong is de 
inleider en het onderwerp is: “Wonderverhalen in het Oude en 
Nieuwe Testament”. 
Na welkom en gebed lezen we samen: Lucas 7 : 11 – 17, over de 
“Jongeling te Naïn”, die door Jezus weer tot leven wordt gewekt.  
De vraag wordt gesteld: “Hoe lezen we de wonderverhalen in de 
Bijbel?’ 
Verschillende antwoorden: Wonderen zijn niet met het verstand te 
verklaren. Zijn ze wel echt gebeurd? Het zijn mooie verhalen, met 
een diepe, symbolische betekenis. Bevatten ze een les voor ons?  
God spreekt door de wonderen tot ons. Wij ervaren soms ook zelf  
( b.v. medische) wonderen. 

mailto:reiniergosker@gmail.com
mailto:adehoop11@hetnet.nl
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Als we de wonderen uit het N.T. willen begrijpen moeten we de 
wonderverhalen uit het O.T. erbij lezen.  
We lezen 2 Koningen 4, waar profeet Elisa de zoon van de vrouw uit 
Sunem weer tot leven wekt. Eerst krijgt zij een zoon, dan sterft hij en 
daarna krijgt de moeder hem weer terug.  Bij God is alles mogelijk?!  
De profeet Elisa weet eerst van niets. Hij is Godsman, maar valt niet 
samen met God. De moeder heeft vertrouwen in de Godsman, in 
God!  
Maar de staf van Gehazie werkt niet….  Gehazie als spiegel voor 
ons. Hij is een kluns, ontoereikend en onmachtig om een wonder te 
doen. Elisa strekt zich enkele keren over de jongen uit en dan begint 
hij te niezen. Hij leeft weer! Het kind was echt dood. Het was geen 
reanimatie. 
 
De verhalen van de “Jongeling te Naïn” in het N.T. en de zoon van de 
vrouw uit Sunem lijken op elkaar. Het waren Opstandingsverhalen! 
Continuïteit! 
Bij de hoorders van het Evangelie naar Lucas riep dit verhaal 
herinneringen op. 
Na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr. kwam er een 
scheiding tussen Joden en Christenen. Bij de rabbijnen: Ze waren het 
niet eens met elkaar, maar er was wél gesprek mogelijk en 
wederzijds respect.  
In 325 na Chr. werd het Christendom Staatsgodsdienst in het 
Romeinse Rijk onder keizer Constantijn de Grote. Er waren 
bedreigingen van het geloof van de jonge kerk, o.a. de Gnostiek  
( = geheime kennis), met sterke tegenstellingen, zoals licht-donker, 
ziel–lichaam, goed-kwaad enz.  De God van het O.T. was een kwade 
God en N.T.: “God van liefde”. Deze Gnostiek werd door de kerk 
afgewezen en hun aanhangers vervolgd.  
 
In het jodendom is er geen scheiding tussen ziel en lichaam. 
Kerkvader Augustinus was sterk beïnvloed door de Gnostiek. In R.K. 
en ook in Prot. Kerk heerst nog altijd de gedachte: de ziel moet gered 
worden! ( los van het lichaam) . Bij de vertaling van de Bijbel tijdens 
de Dordtse Synode ( 17de eeuw) namen de Protestanten rabbijnen 
aan om het Hebreeuwse O.T. goed te vertalen.  
Het N.T. is ook een joods geschrift! ( geschreven in het Grieks). 
Hoe kijken wij naar de tijd? Vroeger dacht men cyclisch, zoals de 
seizoenen, zon, maan enz. Wij lezen de Bijbel lineair: het Bijbels 
getuigenis maakt geschiedenis met mensen: Abraham trekt weg uit 
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Haran. God gaat met zijn volk op weg, de geschiedenis in. Het 
Beloofde land wordt niet door ons bereikt. 
We zijn altijd “onderweg naar”, als anker achter de horizon. 
Het Beloofde land ontglipt ons, omdat wij “Gehazie” zijn. 
Maar de verhalen over de “ zonen, opgewekt uit de dood”, leren ons, 
dat er tóch weer toekomst is! Daar, waar het dood gelopen is, komt 
een nieuw begin: God breekt de toekomst weer open, dat is 
Opstanding! 
 
We danken Ds. Wim de Jong hartelijk voor alle uitleg van de teksten. 
Het was weer  een leerzame avond!  We sluiten af met lezing van 
Lied 869 : 1 en 5. 
Volgende Oecumenische Bijbelkring-avond is op dinsdag 18 februari, 
20.00 uur in de Klokkenkamp, over de verhalen in Exodus, weer o.l.v. 
ds. Wim de Jong.  
 
Dora Brinkhorst. 
 
 

 
De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 
20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen 
van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. 
Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A,  
7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937 
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ritawibbelink@gmail.com
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17-02-2020 19.45 uur Vocanto 
18-02-2020 17.00 uur Inloopmaaltijd 
   19.30 uur Vesper 
   20.00 uur  Oecumenische bijbelgespreksgroep 
19-02-2020 17.00 uur Inloopmaaltijd 
   19.30 uur  Op weg naar zondag 
20-02-2020 10.00 uur Inloop 
   19.30 uur Kleine kerkenraad 
24-02-2020 19.45 uur Vocanto 
25-02-2020 17.00 uur Inloopmaaltijd 
   19.30 uur Vesper 
26-02-2020 17.00 uur Inloopmaaltijd 
27-02-2020 10.00 uur Inloop 
   19.30 uur Bibliodrama 
   19.30 uur Kerkrentmeesters 
1-03-2020  15.45 uur  Peuter en kleuterviering 
2-03-2020  19.45 uur Vocanto 
3-03-2020  17.00 uur Inloopmaaltijd 
   19.30 uur Vesper 
4-03-2020  17.00 uur Inloopmaaltijd 
   19.30 uur Op weg naar zondag 
5-03-2020  10.00 uur Inloop 
9-03-2020  10.00 uur Bezoekgroep ouderen 
   13.30 uur  Klein pastoraat 
   19.45 uur Vocanto 
10-03-2020 17.00 uur Inloopmaaltijd 
   19.30 uur Vesper 
11-03-2020 17.00 uur Inloopmaaltijd 
   19.45 uur Diaconievergadering 
12-03-2020 10.00 uur Inloop 
   14.00 uur Pastoraat wijk B 
   20.00 uur Kleurrijk in de Ho 
 
 
 
 



 31 

 
De kopij voor het kerkblad van 14 maart (voor 4 weken) inleveren  
vóór 03 maart. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”.  
 
Er is weer een nieuw rooster beschikbaar met de verschijningsdata 
van het kerkblad. Indien u dit in uw bezit wilt hebben, kunt u een 
mailtje sturen naar kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
 
Annemieke Wolff  
Han Drost, tel. 0547-273813 
 
Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot  
woensdagavond 20:00 uur doorgeven op het emailadres: 
liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
Vergeet  niet uw oud papier te brengen naar de inzamelplaats aan 
de Van Kollaan, naast de brandweerkazerne. 
 

De openingstijden zijn op werkdagen: 
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.  
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. 
Voor inlichtingen: Piet Fernhout: 06-15834651 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl
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PREDIKANT 
ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo, 
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl  
bereikbaar: 08.30–09.30 uur,12.30–13.15 uur en 17.00– 9.00 uur (zaterdag vrij)  
 
KERKENRAAD 
voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde  
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
            mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
voorzitter mw. T. Kingma, Diepenheimseweg 6B, 7471 LX Goor 
secretaris T. van Luttikhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor, 

T 0547-761598  E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
openingstijden: dinsdag 17.00–20.00 uur en donderdag 09.30-11.30 uur 
 
LEDENADMINISTRATIE 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v Collectebonnen Prot. Gem. Goor 

mailto:voorzitter@hofkerkgoor.nl
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
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