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Lofzangen voor de Schepper 
 
“Heer, hoe heerlijk is Uw Naam”… de Naam: Ik zal er zijn….Ik ben: 
dit lied zongen we de afgelopen zondagen herhaaldelijk in de 
kerkdienst in de Hofkerk. Wat fijn, dat we weer bij elkaar kunnen zijn 
en blij met elkaar dit lied kunnen zingen: 
“Zie de zon, zie de maan….zie de sterren in hun baan…sterren 
ontelbaar, overal vandaan. 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan: 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 
Hoor de zee, hoor de wind….hoor de 
regen als hij zingt…druppels 
ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan: 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 
Ruik een bloem… ruik een vrucht 
ruik de geuren in de lucht…geuren 
ontelbaar, zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan: 
Heer, hoe heerlijk is Uw Naam!” 
 
Kortgeleden bezocht ik de tuinen met 
de zandsculpturen bij kasteel het 
Warmelo in Diepenheim. Alle 

zandsculpturen, gemaakt door verschillende kunstenaars, hadden als 
thema “Tijd”. 
Bovenstaande kleine zandsculptuur, ik denk de kleinste, trof mij het 
meest: continuüm….doorgaande Lofzang voor de Schepper, blijvend 
omvat door  Dragende Handen. 
Maar deze zandsculptuur valt naar mijn idee, nu juist buiten De 
Tijd….het is Continuüm….eindeloos….eeuwigheid. Voor ons mensen 
is “eeuwigheid” niet te bevatten; wij kunnen alleen in tijd denken: 
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Psalm 139, verzen 13 t/m 18 
           
  “U was het, die mijn nieren vormde, 
   Die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
   Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
   Wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. 
   Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
 
   Toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
   kunstig geweven in de schoot van de aarde, 
   was mijn wezen voor u geen geheim. 
   Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 
   alles werd in Uw boekrol opgetekend, 
   aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.” 
 
Addie van der Sluijs-Goud 
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Vrijdag 15 oktober 2021 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur                                                  ds. Wim de Jong 
 
Zondag 17 oktober 2021 
Hofkerk  10.00 uur                   ds. W. de Jong  
Kindernevendienst: Ruud Wiggers 
 
Zondag 24 oktober 2021  
Hofkerk 10.00 uur                                       Hanneke Caron  
Kindernevendienst: Alja Klok  
 
Dinsdag 26 oktober 2021 Herfstzon 
Herfstzon  16.00 uur                               ds. W. de Jong 
 
Vrijdag 29 oktober 2021 Stoevelaar 
Stoevelaar 16.00 uur                                ds. Marten Dijkstra, Markelo 
 
Zondag 31 oktober 2021    
Hofkerk 10.00 uur                       ds. W. de Jong 
Kindernevendienst: Annigje Beltman   
 
Zondag 31 oktober 2021    
Hofkerk 16.00 uur  Peuter/kleuterviering            Hanneke Caron 
 
Woensdag 03 november Oogstdienst 
Elsenerbroek 19.30 uur            ds. W. de Jong 
 
Zondag 07 november 2021  Oogstdienst                   
Hofkerk 10.00 uur                                                      ds. W. de Jong   
Kindernevendienst: Jantina Jansen 
 
Vrijdag 12 november 2021 Stoevelaar 
Stoevelaar 16.00 uur                ds. H. van Dijk 
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Bloemen eredienst: 
17 oktober    : mw. D. Caron 
24 oktober    : mw. D. Caron 
31 oktober    : mw. J. Reef 
07 november: mw. J. Reef 
  
Rooster koffieschenken zondagochtend: 
17 oktober    : Ietje en Yke de Jong, Leo Lettink  
24 oktober    : Jenny en Richard Minnen, Jan van de Berg 
31 oktober    : Anneke en Frits Schutte, Lucas Schoemakers 
07 november: Addie en Cees van der Sluijs, Fred Gerritsen 
 

 
 
Zondag 17 oktober     Doopdienst 
 
Exodus 2      Mattheüs 3: 13 – 17 
 

 
In deze dienst worden drie kinderen 
gedoopt: Steyn Hakkers, zoon van Bertram 
en Mandy Hakkers, Willem Lucas van 
Blijderveen, zoon van Erwin en Iris van 
Blijderveen en Daan Lucas van Wanrooij, 
zoon van Ruud van Wanrooij en Anja 
Meulenkamp. 
De doopouders hebben twee verhalen uit 
de bijbel gekozen die de rode draad vormen 
door de dienst: het verhaal van Mozes die 
door zijn moeder in een biezen kistje in het 

water wordt gelegd. Zijn weg door het water betekent een nieuw 
begin. Ook Jezus gaat door het water heen en daarmee begint zijn 
weg van liefde voor mensen.  
Dopen is op die weg gezet worden, een weg van leren wat het 
betekent om mens te zijn, om te geloven. 
Aan deze dienst werkt het Interkerkelijk Jongerenkoor Power uit 
Wierden mee.  
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Zondag 31 oktober      7e zondag van de Herfst 
 
Jesaja 30: 19 – 21, 26   Johannes 9: 1 - 41 
Psalm van de zondag 119: 1 – 8 
 

We lezen in deze herfstperiode 
verhalen uit het Evangelie van 
Johannes. Deze zondag het verhaal 
over de blindgeborene met daarbij de 
vraag wat de oorzaak van die 
blindheid was. Hebben zijn ouders 
iets verkeerds gedaan? Jezus 
geneest deze man en dat doet stof 
opwaaien bij zijn tegenstanders.  

En daarmee wordt het blind zijn op een ander niveau getild. Zijn wij 
blind voor wat belangrijk is in het leven? Zijn wij blind voor wat God 
van ons vraagt?  
 
Woensdag 3 november             
Dankdag voor gewas en arbeid       Buurthuis Elsenerbroek 19.30 uur 
 
Spreuken 6            Marcus 4: 26 – 34                         Psalm 67 
 

De eerste woensdag in november 
is traditioneel dankdag voor 
gewas en arbeid. Uit het 
Evangelie naar Marcus horen we 
de gelijkenis van Jezus over het 
zaad op de akker en het 
mosterdzaadje. Jezus mag graag 
gebruik maken van gelijkenissen 
om mensen iets hoopvols en 
bemoedigends aan te reiken. 
Tegelijkertijd zet hij ons een bril 

op de neus om beter te kunnen zien en beoordelen waar het in deze 
wereld en in ons eigen leven hier en nu op aankomt. Helpen die 
verhalen ons ook verder als het gaat om leven met/na corona en de 
klimaatcrisis? 
Iedereen van harte welkom bij dit avondgebed. Na afloop is er 
gelegenheid om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten. 
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Zondag 7 november        8e zondag van de Herfst - Oogstdienst 
 
Jeremia 50: 4 – 7    Johannes 10: 1 – 6   Psalm van de zondag 146 
 
Deze zondag lezen we uit Johannes de gelijkenis van de schapen. 
Het beeld van het volk Israël als schapen is ontleend aan het Oude 
Testament waar dit beeld meerdere keren voorkomt, zoals in 

Jeremia. En daarbij gaat het vooral over 
de herders, de leiders van Israël die de 
schapen aan hun lot overlaten, over 
rovers die de schapen roven. Jezus 
vergelijkt zichzelf met de deur van de 
schaapskooi. Alleen wie door hem 
binnenkomt is uit op het goede voor de 

schapen. De boodschap van Johannes lijkt te zijn: de weg van Jezus, 
van zichzelf weggevende liefde, is de enige weg naar toekomst, naar 
het goede leven. 
Waar vinden we deze weg vandaag? 
 
Vanuit deze dienst worden oogstbakjes rondgebracht bij ouderen, 
mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen die een 
bemoediging kunnen gebruiken. 
Zoals ook in eerdere jaren willen we gemeenteleden ook weer vragen 
om eigen oogst en (eigen) producten mee te nemen naar de dienst. 
Deze producten kunnen na afloop gebracht worden aan mensen die 
dit goed kunnen gebruiken en aan de voedselbank. Bij de 
voedselbank is vooral ook vraag naar kaas – koffie – wasmiddelen – 
ranja.  
Producten kunnen zaterdagmorgen 6 november van 10 – 12 uur in 
de kerk worden gebracht en ook op zondagmorgen voor de dienst. 
 
 
ds. Wim de Jong 
 
Diensten in de Stoevelaar 
Vanaf vrijdag 15 oktober zijn er weer de tweewekelijkse diensten in 
de Stoevelaar voor bewoners van de Stoevelaar, de Wheehof en de 
aanleunwoningen. De diensten beginnen om 16 uur en iedereen is 
welkom. 
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Avondgebed op dinsdagavond 
 
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur is er een avondgebed in 

de kerk. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor 
stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor 
iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken. 
Voor de lezingen maken we gebruik van het 
leesrooster van Taizé. 
 
Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een 
cyclus van vier vaste thema's, waar de lezing, de 
liederen en de gebeden op zijn afgestemd. 
 

Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping 
Week 2: Levensreis 
Week 3: Heling 
Week 4: Vertrouwen 
 
Iedereen is van harte welkom. 
 

 
 
In Memoriam  
Op 14 september overleed in de leeftijd van 79 jaar Bernardus 
Siekmans, weduwnaar van Gerda Siekmans – Schutte, 
levenspartner van Lidy Katier.  

Ben Siekmans werd geboren op 22 april 1942 in 
Kropswolde in een groot arbeidersgezin. Na de lagere 
school moest Ben al snel uit werken. Via de 
Noordoostpolder verhuist het gezin naar Enschede, 
waar Ben werk vindt bij een tuinder. Want Ben had al 
jong een voorliefde voor alles wat groeide en bloeide. 
Daarbij volgt hij avondonderwijs om hoger op te 
komen. Ben trouwt met Gerda Schutte en ze krijgen 

twee kinderen: Arnoud en Ingeborg. Het gezin verhuist naar Wierden 
en Ben krijgt werk als uitvoerder bij de sociale werkplaats SOWECO 
en geeft leiding aan een ploeg in de buitendienst.  
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In 1984 werd er bij Gerda kanker geconstateerd en er volgen zeven 
jaren van ziekte, behandelingen en ziekenhuisopnamen. Ben doet 
alles wat hij kan om voor de opgroeiende kinderen te zorgen en ook 
bij Gerda te zijn die vaak lange periode in het ziekenhuis ligt. Op 23 
februari 1991 overlijdt Gerda op 43-jarige leeftijd. 
 
Ben probeert de draad van het leven weer op te pakken en in 1996 
ontmoet hij Lidy Kartier, ook sinds een aantal jaren weduwe. Ze 
wagen samen de stap en Ben trekt bij Lidy in, die op dat moment nog 
druk is in het pluimveebedrijf. Ben werkte nog een paar jaar bij de 
buitendienst van de gemeente Almelo en kon toen met vervroegd 
pensioen, zodat er alle tijd was voor de tuin aan de Rappardsweg. 
Samen met Lidy heeft hij een hele mooie tijd gehad, waarin ze 
genoten van de kinderen en kleinkinderen en ook mooie reizen 
maakten. 
 
In een oecumenische dankdienst voor zijn leven hebben we afscheid 
genomen van Ben. Dit was een grote wens van Ben, want zowel 
Gerda als Lidy waren katholiek. Ben hield van de katholieke rituelen. 
Pastor Ria Doornbusch verwelkomde Ben na binnendragen in de 
kerk met wijwater en aan het einde van de dienst deed ze de 
absoute, het afscheid met wierook. In de dienst lazen we de woorden 
van Jezus uit Johannes 15: Heb elkaar lief. In deze liefde heeft Ben 
geleefd en we mogen hem nu ook geborgen weten in de liefde van 
God. We wensen Lidy, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
veel sterkte toe. 
 
ds. Wim de Jong 
 
In Memoriam  
Op 20 september overleed in de leeftijd van 79 jaar Willy Hendrika 
Meijer – Jolink, weduwe van Freek Meijer. Wil Jolink werd geboren 

op 29 januari 1942 op het Tuindorp in Goor en 
verhuisde later naar de Markeloseweg waar ze samen 
met haar zus Trudy opgroeide. Samen hebben ze een 
gelukkige jeugd, ondanks de beperkingen vanwege de 
astma van Trudy. Wil volgt de huishoudschool en werkt 
nog een tijdje op kantoor. 
In 1964 trouwt Wil met Freek Meijer en ze krijgen twee 

kinderen: Miranda en Frank. Het gezin woont dan aan de 
Beukenstraat, later aan de Meerkolstraat. 
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Freek was een uitbundige verenigingsman en was voor alles en 
iedereen in de weer. Wil was degene die dit achter de schermen 
allemaal mogelijk maakte. Toen Freek in 1995 een lintje kreeg was 
dat lintje zeker ook voor Wil. 
 
In het gezin en de familie was Wil verbindende factor. Als moeder 
was Wil zorgzaam en beschermend, maar stimuleerde de kinderen 
ook over eigen grenzen te kijken, hoewel ze ze het liefst allemaal 
dichtbij had.  
In 1999 overleed haar zus Trudy, voor Wil een enorm gemis en in die 
tijd zorgde ze ook voor haar moeder, totdat ze in 2003 verhuisde 
naar een verzorgingshuis. Freek en Wil verhuizen dan naar haar 
ouders woning aan de Rozenstraat. Samen hebben ze daar een 
mooie tijd gehad en enorm genoten van de drie kleinzoons. 
In 2008 wordt Freek ziek. Wil heeft hem tot zijn overlijden in 2009 zelf 
verzorgd met steun van de kinderen en de buren. Wil vond het heel 
moeilijk om het leven weer op te pakken, ook omdat haar gezondheid 
ook steeds kwetsbaarder werd. Maar haar positieve instelling hielden 
haar op de been en gaande. Met haar scootmobiel kwam ze een heel 
eind en ging ze veel op pad met haar vriendinnen. In het laatste jaar 
namen haar krachten af. Maar door intensieve zorg, de 
ondersteuning van de kinderen en de buren kon ze thuis blijven 
wonen totdat ze op 20 september overleed. 
 
In de dankdienst voor haar leven lazen we Psalm 121. Ik sla mijn 
ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Wil had als 
een berg tegen het afscheid van al haar geliefden opgezien, maar 
kon deze berg ‘beklimmen’ met steun van zoveel lieve mensen om 
haar heen en met haar geloof: Mijn hulp is van de Eeuwige die alles 
heeft geschapen. 
In dat geloof hebben we afscheid van Wil genomen. We wensen de 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 
 
ds. Wim de Jong 
 
Overleden 
14 september  Bernardus Siekmans, Rapperdsweg 1b, Ambt 
Delden, 79 jaar 
20 september  Willy Hendrika Meijer - Jolink, Rozenstraat 44,  
79 jaar 
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Geboren 
We ontvingen een geboortekaartje van Ferdinand Willem Boom, 
zoon van Hugo Boom en Aniek Schuitemaker. Vorig jaar zijn zij op 5 
september in de Hofkerk getrouwd en inmiddels verhuisd naar 
Voorhout. Wij wensen Hugo en Aniek veel geluk met Ferdinand. 
 
Bloemengroet 
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven 
de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Rieka 
Boswinkel, Ine Hoek, Alie Mulder, Vincent Vrielink, mw. Overbeek, 
Arend Voortman, Adriane Westerdaal, Wilma Drenthen en Han Drost 
 
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. 
U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, 
wim.dejong@hetnet.nl 
 
Zieken: 
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.  
De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we sterkte en een spoedig herstel toe. 
 
Ontmoetingsgroepen Hofkerk najaar 2021 
 
Thema avonden Geloof en duurzaamheid 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste avond op 29 september waren er 16 deelnemers. We 
spraken met elkaar over de relatie tussen geloof en duurzaamheid. 
Staat in de bijbel de mens centraal, waardoor we mogen heersen 
over dieren en planten of hebben we de bijbel altijd door een 
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bepaalde culturele bril gelezen, waarin met name mannen centraal 
staan. En waarin het vrouwelijke, lichamelijke ondergeschikt is aan 
het mannelijke, geestelijke. Indringende vragen die ons uitdagen om 
op een nieuwe manier naar Bijbelse verhalen te kijken, naar 
man/vrouw relaties en naar de relaties met de natuur. 
Maar ook werd de vraag gesteld naar hoopvolle verhalen die ons 
richting kunnen geven.  
 
De volgende avond gaan we ons o.a. verdiepen in het leven van 
Franciscus van Assisi, die met zijn levenshouding sterke kritiek uitte 
op de houding van mensen uit zijn tijd. Een nederige levenshouding 
in eenvoud, maar vooral ook in vreugde. Wat kunnen wij van hem 
leren. 
 
En daarnaast vervolgen we ons gesprek aan de hand van een aantal 
Bijbelverhalen, de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus en het 
boek Groene Theologie van Trees van Montfoort. 
De volgende twee avonden vinden plaats op de woensdagen,  
27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de 
Klokkenkamp. Mensen die nog willen aansluiten zijn van harte 
welkom. 
Informatie bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl 
 
Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi 
 

Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal 
van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat 
het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet. Samen 
lezen we het verhaal en inventariseren welke 
personen een rol spelen in het verhaal. Door ons 
in te leven in deze personen en de rol die ze in het 
verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een 
persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we 
kleine scenes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat 
je toneelervaring hebt. Iedereen kan meedoen. 
Bibliodrama is Bijbellezen met je hele lijf! 
 
Dit najaar gaan we aan het werk met 13e -eeuwse 

verhalen van Franciscus  van Assisi, die opgetekend staan in de 
Fioretti (Bloempjes). Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden 
met Bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan. 
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De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het 
liturgisch centrum van de kerkzaal op de donderdagavonden  
18 november en 2 december van 19.30 – 20.00 uur. 
Er is een maximum van tien deelnemers.  
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, 
wim.dejong@hetnet.nl 
 
Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag 
Samen lezen we een Bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat 
het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet 
nodig. 
De eerstvolgende keer is donderdag 28 oktober om 11.00 uur in de 
Klokkenkamp. Thema is de blindgeboren man uit Johannes 10. 
 
Inspiratiefestival Terschelling 
In oktober is het eiland Terschelling decor voor het derde 
Inspiratiefestival. Met een programma vol vieringen, spirituele 
wandelingen en muziek vormt het een inspiratiebron voor de 
dagelijkse en religieuze praktijk.  
 
Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele 
wandelingen, bibliodans en veel muziek en cultuur is het 
Inspiratiefestival, na corona, meer welkom dan ooit. Het festival, dat 
georganiseerd wordt door alle kerken op Terschelling, de 
Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk en de 
Raad van Kerken, vindt plaats van vrijdag 22 oktober t/m zondag 24 
oktober.  
Medewerking wordt onder meer verleend door René de Reuver, 
Gert-Jan Segers, Herman Wijffels en Stefan Paas. 
Ook deelnemen? Meld u snel aan! https://www.inspiratiefestival-
terschelling.nl/ 
 
Ik zal net als drie jaar geleden ook weer deelnemen aan dit 
bijzondere evenement. 
 
ds. Wim de Jong 
 

mailto:wim.dejong@hetnet.nl
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
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Kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de 
kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw 
aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u 
thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten 
luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u 
contact opnemen met: 
Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478 
Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690 
 
Oogst-Dankdag collecte 2021 
Het einde van het jaar nadert weer en daarmee ook de collecte i.v.m. 
de Oogst-Dankdag. Vorig jaar heeft deze collecte een geweldig 
bedrag opgeleverd van: € 2150,00 
Hiermee kunnen wij als diaconie weer kleinschalige projecten 
uitvoeren: zoals voor ouderen, langdurig zieken en 
verpleeghuisbewoners fruit brengen rond Dankdag begin November 
en met Kerst en Pasen een mooie plant brengen als groet van de 
Hofkerk-Gemeente. 
In het komend kerkblad van November kunt u wederom een 
acceptgiro kaart verwachten. Het is voor de Diaconie erg belangrijk 
om deze plannen weer te kunnen uitvoeren. 
Mocht u nog iets willen weten dan kunt u bellen met 06-20117735. 
Van harte aanbevolen, namens de Diaconie 
Fred Gerritsen. 
 
Twenteweek in nieuw Hydepark  (Roosevelthuis) 
Eindelijk het mag en kan weer. Na 2 jaar wordt er weer een 
Twenteweek georganiseerd. 7 PKN kerken uit Twente organiseren 
van zaterdag 26 maart t/m 2 april 2022 de  vakantieweek in het 
Nieuw Hydepark. Het huis ligt in een prachtige bosrijke omgeving in 
Doorn op de Utrechtse heuvelrug.                                                                                                         
Met deze vakantieweek voor alleenstaanden kunnen 42 gasten mee, 
daarvan mogen er een aantal uit Goor komen. Ook zijn er die week 
30 enthousiaste vrijwilligers aanwezig, waaronder een geestelijk 
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verzorger en meerdere verpleegkundigen. Deze vrijwilligers helpen 
en staan u bij waar dit nodig is. Op zondag is er een kerkdienst, er 
zijn enkele uitstapjes in de omgeving en natuurlijk heel veel andere 
leuke en gezellige activiteiten. Ook niet te vergeten de bonte avond 
en het afscheidsdiner. Zoals voorgaande jaren beloofd het nu ook 
weer een gezellige en mooie week te worden. 
Wilt U graag een week op vakantie en lukt dit niet meer alleen of met 
een georganiseerde reis, dan is dit echt iets voor u.   
Hebt u belangstelling neem dan voor 1 november 2021 contact met 
ons op. Namens de diaconie,                                                                                                              
Bertha Fernhout   tel. 06-22738407                                                                                                               
Janny Daling        tel. 0547-274690 
 

 
 
Peuter/Kleuterviering 
De eerste peuter kleuterviering is eind september geweest.  
Het was een warme en zonnige dag en de opkomst nog wat 

voorzichtig.  
De kinderen die er waren lieten zich 
overigens niet hinderen door het intieme 
karakter wat zo’n viering dan als vanzelf 
nog meer krijgt.  
‘Samen op weg’ was het thema en die 
beweging zat er in. Het verhaal ging over 
sporen zoeken. Sporen in de natuur. 
Sporen van een mol, van ganzen in de 
lucht, van een slak… 
Maar hoe vinden we nu sporen van 
God? Wat zijn de sporen die Jezus ons 
laat zien? De kinderen gingen al 
dansend op het liedje ‘volg het spoor en 
zoek gerust je hele leven door’ op zoek 
naar sporen die Jezus heeft nagelaten. 

En al die sporen (zeven) hadden iets te maken met de werken van 
barmhartigheid.  
Best moeilijk ook vond ikzelf.  
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Neem nu bijvoorbeeld het spoor van: ‘onze doden begraven’.  
We legden uit dat we zorgen dat ieder mens dat geleefd heeft een 
plek mag krijgen om te mogen rusten. En dat dan juist dit spoor (wat 
in de kerk als kruis gevonden werd) echt letterlijk omarmt werd en 
bijna ook niet losgelaten door de 4-jarige Lenne maakte het tot een 
ontroerend moment. 
Het broertje liep de hele kerk door met een verrekijkertje in de hand. 
Hij vond het flesje water voor de dorstigen. En zelf wilde hij er ook 
wel een slokje van.  
Kinderen en hun manier van kijken, luisteren en beleven. Ik vraag me 
regelmatig af wat wij als volwassenen zijn kwijtgeraakt op onze 
weg. Wat heerlijk om je zo te mogen verwonderen. ‘Geloven als een 
kind’ is een feest. Zelfs wanneer je het kruis zo weet te omarmen 
zoals Lenne dat die zondag deed.  
De laatste zondag van oktober treffen we elkaar weer. Vanaf 15.45 
uur is de kerk open. Om 16.00 uur starten we.  
 
Hanneke Caron ( jeugdwerker)  
 
De Bunker ging weer open.  
Hier zijn we gestart met een tocht door een doolhof in 
Lemelerveld. Met 17 jongeren op pad. Verdeeld over 5 auto’s richting 
Lemelerveld dus.  
Op een boerenerf met vuurkorven en gezellige zitjes werden we 
welkom geheten. 
 

   
Vrijwel meteen hebben we drie groepen 
gemaakt en gingen ze achter elkaar (op tijd 
ingedeeld) het doolhof in. De eerste groep 
(zonder leiding) kwam er na drie kwartier 
weer uit en gingen met marshmallows bij 
het vuurtje.  
Maar de andere twee groepen kwamen aan 
het dwalen en daarbij dus ook zichzelf en 
hun groepsgenoten tegen tijdens deze tocht 
(naast de verstopte griezels die sowieso al 
in het doolhof verstopt zaten) Al met al 

hebben zij een uur extra lopen dwalen voordat zij de uitgang 
vonden. De Bunker jongeren hebben dus lopen zoeken en speuren. 
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En ontdekten elkaar op 
andere manieren dan dat ze dat 
misschien tot nu toe hadden 
gedaan.  
Knap hoe ze zich hierin 
staande hebben gehouden en 
sportief hun weg in zochten. Het 
zal ze waarschijnlijk nog lang 
heugen. Maar het weerhield de 
vijf nieuwe jongeren niet om in de Bunkerapp groep te stappen.  
We zijn dus weer van start gegaan. Het nieuwe seizoen in.  
 
Met een groet van ons allen;  Hanneke Caron 
 
 
 

 
 
Gemeenteavond donderdag 4 november 2021 
 
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor de 
gemeenteavond op donderdag 4 november 2021 vanaf 20.00 uur, 
in de kerkzaal. Op deze gemeenteavond zal onze predikant Wim de 
Jong uitgebreid verslag doen van zijn studieverlof afgelopen zomer. 
Iedereen is van harte uitgenodigd! 
 
Uit de kleine kerkenraad 
De kleine kerkenraad heeft op maandag 27 september vergaderd.  
Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de 
orde geweest: 
-De nieuwjaarsdienst op 1 januari komt te vervallen, de eerste dienst  
 in het nieuwe jaar vindt plaats op zondag 2 januari om 10.00 uur. 
-De eerstvolgende gemeenteavond zal plaatsvinden op donderdag 4  
 november. Wim zal dan vertellen over zijn bevindingen tijdens het  
 studieverlof. 
-M.b.t. het Stiltecentrum: dit onderwerp zal volgend voorjaar verder  
 door de kerkenraad worden behandeld.  
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-Vanaf 25 september zijn de corona-regels veranderd. Vanuit de  
 Protestantse Kerk Nederland is er na overleg met de overheid een  
 advies opgesteld: 
 Ook in de kerk kan de anderhalve meter worden losgelaten, maar  
 geef elkaar de ruimte. 
 Er hoeft geen bewijs van vaccinatie of test worden getoond om de   
 kerkdienst te bezoeken. 
 Dit past niet bij het open karakter van kerkdiensten waar iedereen   
 welkom is. Maar zorg voor dat mensen die afstand willen bewaren  
 daarvoor de ruimte hebben. 
 
Dit advies is overgenomen door de kerkenraad en er is een opstelling 
in de kerk gemaakt, waarbij er op enige afstand van elkaar setjes van 
twee stoelen zijn geplaatst. 
Zo kunnen we én meer kerkgangers ontvangen én mensen de 
gelegenheid geven om afstand te bewaren. 
Tevens zal ook de oostelijke kerkdeur weer open gaan, zodat er 
meer spreiding in de kerk ontstaat en er meer ventilatie plaats vindt. 
Na de kerkdienst is er ook weer gelegenheid tot koffie drinken in de 
Ripperda- en Raesfeltzaal. 
Wel moet de koffie en thee zelf gehaald worden aan het buffet en de 
aangegeven looproute naar de zaal gebruikt worden. 
 
Ook voor de andere kerkelijke activiteiten nemen we dezelfde regels 
in acht. Er is geen bewijs van vaccinatie of test nodig, de anderhalve 
meter wordt losgelaten, 
maar er wordt in de opstelling van de ruimte enige afstand 
gewaarborgd en aan de deelnemers gevraagd elkaar de ruimte te 
geven. 
-Er is gesproken over de klimaat-pelgrimage die op 1 oktober naar  
 Goor komt. Ze blijven dan in Goor overnachten en lopen dan door  
 naar Colmschate. 
-Invulling van de diverse vacatures in de werkgroepen: er zijn een  
 aantal functies ingevuld, maar er zijn helaas nog geen voorzitters  
 gevonden. Er zal een vacaturebank worden gemaakt. 
-Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen  
 nagelopen. 
 
Alinda Sportel 
Scriba 
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Verantwoording september 
Aan collectegelden is in september ontvangen € 796,50, waarvan  
€ 407,25 voor de kerk en € 389,25 voor de diaconie. Dat laatste 
bedrag is overgemaakt naar de diaconie. Voorts heeft de actie 
kerkblad het mooie bedrag van € 2.301 opgebracht, en meestal 
druppelt er nog wel wat na! Ten slotte is aan giften via het pastoraat 
binnengekomen 
via Miep Kappers  € 7  bloemen 
via Rinny Schuite  € 20  kerk 
via Gerdien Geurts  € 10  kerk 
via Wim de Jong   € 10  kerk 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van 
ons kerkenwerk!  
 
Wel wil ik graag nog het volgende onder uw aandacht brengen. Het 
komt nog steeds voor dat een gift wordt overgemaakt naar de 
zakenrekening van de kerk (eindigend op 287). Dan moeten wij die 
weer overboeken naar de giftenrekening (eindigend op 545). Dus een 
gift graag direct naar NL44 SNSB 0927 9505 45. Bij voorbaat dank! 
 
Frits Schutte, penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
Ring Enschede van de Protestantse Kerk in Nederland 
Email: stuurgroep.ring.enschede@gmail.com  
 
Goor, 27 september 2021 
Aan kerkenraadsleden en leden van commissies Eredienst / Liturgie 
van de Ring Enschede, aan gemeenteleden van de gemeenten 
behorend tot de Ring Enschede en aan de leden van de classis 
Overijssel-Flevoland.  
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de avond over liturgie en 
eredienst, georganiseerd door de Ring Enschede.   
 
Voorgeschiedenis 
In januari 2020 werd tijdens een bijeenkomst van de Ring Enschede 
besloten om een avond te organiseren over liturgie. Na een 
succesvolle avond over jeugdwerk in september 2019, kwamen 
afgevaardigden uit de gemeenten behorend tot de Ring Enschede 
(de vroegere classis Enschede) bij elkaar om een nieuw thema te 
kiezen. Een inspirerend artikel in Woord en weg januari 2020,  
p. 10-12 (woord&weg januari 2020.pdf ) bracht ons op de gedachte 
om dr. Ciska Stark uit te nodigen. Ciska Stark is hoofddocent aan de 
Protestantse Theologische Universiteit. Haar vakgebied is Praktische 
Theologie en dan met name de liturgie en preekkunde. Dr. Stark is 
bereid gevonden om naar Twente af te reizen en met ons te spreken 
over liturgie voor de kerk van de toekomst. Helaas moesten we 
vanwege de corona pandemie onze plannen die we al in het voorjaar 
van 2020 maakten, op de lange baan schuiven. Maar nu zal de Ring-
avond toch plaats gaan vinden. 
Waar en wanneer? 
Op woensdagavond 10 november 2021 is de Ringavond waarop dr. 
Ciska Stark zal spreken over liturgie. De avond wordt gehouden in de 
Hofkerk, Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor. Vanaf 19:45 uur is er 
inloop. De avond begint om 20:00 uur en zal rond 22:00 uur worden 
afgesloten. 
 

mailto:stuurgroep.ring.enschede@gmail.com
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Eigenaar/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/4b5a034f-cc5d-40c8-bf88-f35e1aaf120e/woord&weg%20januari%202020.pdf
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Ontmoeting is het doel 
Ringavonden hebben als doel  dat kerkenraadsleden en 
gemeenteleden van Protestantse Gemeenten in de regio, en andere 
geïnteresseerden elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen en ervaringen 
uitwisselen. Daarvoor is – net als voor de inleiding – zo’n 45 minuten 
uitgetrokken.  
Aanmelden niet nodig 
U hoeft zich vooraf niet op te geven, maar dat mag i.v.m. de catering 
natuurlijk wel. Opgave kan via het e-mail adres bovenaan deze brief. 
We hopen woensdag 10 november veel mensen te verwelkomen. 
 
Met een vriendelijke groet, 
De voorbereidingsgroep: Andries Bijmold (Enschede), Henk Grooters 
(Borne), ds. Hennie Marsman (Losser), Cees van der Sluijs (Goor), 
ds. Job Stein (Haaksbergen). 
 
Afscheid Vocanto 
Een afscheid door bijzondere omstandigheden, o.a. door de corona-
pandemie. Het is een verwarrende tijd geweest van ruim anderhalf 
jaar met pieken en dalen. Op 30 augustus van dit jaar hebben wij een 
speciale jaarvergadering met de leden gehouden, een vergadering 
die in het teken stond van het bestuursvoorstel tot opheffing van het 
koor Vocanto. Dit voorstel is langzaam gegroeid door de periode die 
achter ons ligt, een tijd waarin veel is gebeurd en die veel langer ging 
duren dan we hadden verwacht door de corona- besmettingen en al 
de gevolgen die daar mee gepaard gingen. Natuurlijk wilden we 
graag zingen, maar de omstandigheden lieten dat niet toe; ook 
moesten we Ingrid de dirigente ontslaan nadat we haar nog een 
lange tijd hebben doorbetaald. Dan komt de overweging om te 
stoppen; we zijn een ‘ouderen’ koor geworden, de stemmen gaan 
eerder achteruit dan vooruit! Leden vallen weg, er komen geen 
jongeren bij. Diverse bestuursvergaderingen hebben we gehouden 
en verschillende opties bekeken en we kwamen er achter dat het niet 
zo gemakkelijk is om je als koor op te heffen. Verschillende 
gesprekken zijn daarover met de notaris gevoerd. We zijn een 
vereniging, ingeschreven bij de kamer van koophandel, dan moet 
alles via de notaris worden geregeld en verantwoord volgens de 
voorschriften die daarvoor gelden. Eenmaal op de weg van dit 
onderzoek kwamen wij als bestuur tot de conclusie tot opheffing van 
Vocanto, omdat de toekomst toch nog onzeker blijft. Gelukkig zijn we 
op de goede weg door de vaccinaties, er kan al meer, maar het blijft 
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oppassen, de corona- pandemie is nog niet voorbij. Uiteindelijk 
hebben we een besluit moeten nemen tot opheffing van het koor en 
het merendeel van de leden heeft daarmee ingestemd. We vinden 
het jammer dat we na ruim 20 jaar afscheid moeten nemen van ons 
koor. We kijken terug op mooie jaren van samen zingen en hoe we 
dienstbaar konden zijn in de Zondagse erediensten. We hebben ons 
steentje mogen bijdragen in de vieringen voor Advent, Kerst, 
Veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren. Die goede herinneringen 
zullen bij ons blijven. Ons 20-jarig jubileum hebben we in November 
2019 nog kunnen vieren samen met het koor In Between. Nu we als 
koor en bestuur van Vocanto zijn gestopt, rest ons nog een goed 
afscheid met elkaar op een gezellige middag/avond. Niemand kan in 
de toekomst kijken, maar wie weet kan er nog eens een keer een 
gelegenheidskoortje ontstaan. Wij als bestuur van Vocanto nemen 
afscheid en bedanken allen die op een of ander wijze in de Hofkerk 
naar ons koor hebben geluisterd. Ons laatste lied  op 8 Maart 2020 
heeft geklonken in de dienst met het thema: “Opnieuw geboren en op 
weg gezet.”   
Lied 605 vers 1 en 2. 
De toekomst is al gaande, lokt ondanks tegenstand, ons weg uit het 
bestaande naar eens te vinden land. 
De toekomst is al gaande, schept doorgang door de vloed, dwars 
door het ongebaande een pad dat voortgaan doet. 
 
Rian Visser- van der Seide 
 
Nieuwsbrief Maliproject, oktober 2021 
Aan onze donoren/vrienden van het Maliproject, 
Beste mensen,  
Al heel kort na onze nieuwsbrief van augustus jl. kwam er een 

verzoek om hulp op ons pad. 
Casper ontmoette in het dorp 
Manantali de pastor van de 
R.K.kerk aldaar.  
Pastor Joseph Sissocco hield 
Casper staande en vertelde hem 
gaandeweg dat de parochie een 
nieuw kerkgebouw aan het 
bouwen is; de muren staan, maar 
het geld is op! 
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De daaropvolgende vraag is voor ons allen duidelijk: kan het 
Maliproject helpen?  
Wij hebben met een volmondig “ja” geantwoord, en Casper heeft de 
cheque van € 750,- overhandigd.                                                               
                                                                                        
Het  voltallige parochiebestuur was aanwezig om de cheque in 
ontvangst te nemen. We gaan de bouw en voltooiing met 

belangstelling volgen. 
Er staat nog een mooi bedrag op 
onze Mali-rekening, maar als U dit 
oecumenische initiatief wilt 
steunen – en er zal vast meer 
geld nodig zijn om alles af te 
maken - : Uw gift is van harte 
welkom op de Malirekening van 
Diaconie van de Hofkerk in Goor: 
NL 66 SNSB 090 87 63 743 met 
vermelding van Maliproject. 

Casper Jansen en Cees en Addie van der Sluijs-Goud 
 
Pelgrims onderweg naar Glasgow….. 
 
Wat een drukte in de Klokkenkamp! En dat allemaal vanwege het 
klimaat en de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen! 
 
Op vrijdag 1 oktober kwam de groep van 30 pelgrims aan bij de 
Hofkerk. Zij werden begeleid door nog eens ca 30 dag-pelgrims, die 
vanaf Borne meewandelden naar Goor. De hele groep werd onder 
klokgelui ontvangen en welkom geheten met koffie en krentenwegge. 
De klimaatpelgrims bleven slapen in de Klokkenkamp en ontvingen 
daar hun maaltijden. De sfeer was ontspannen (behalve in de 
keuken…) en er werd Duits, Engels en Nederlands door elkaar 
gepraat. Natuurlijk over het doel van de pelgrimage, maar ook:  
“Waar komt u vandaan?” Om 19.00 uur werd de warme maaltijd 
geserveerd en die smaakte goed: “What a wonderful meal!”  
 
De volgende morgen stond om 7.00 uur het ontbijt klaar en daarna 
maakten de pelgrims zich klaar voor vertrek.  
Om 8.30 uur kwamen alle mensen die in de Klokkenkamp waren bij 
elkaar in de Hofkerk, voor een korte meditatieve viering, o.l.v. ds. 
Wim de Jong. De pelgrims kregen een speciale zegen mee!  
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In een grote kring buiten op het plein werd er, met meerdere 
belangstellenden, hartelijk afscheid genomen met een pelgrimslied. 
Ook nu waren er weer dag-pelgrims bij, die meeliepen van Goor naar 
Colmschate, de volgende overnachtingsplaats. Onder klokgelui 
werden alle pelgrims uitgezwaaid. 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de Hofkerk en de R.K. 
geloofsgemeenschap in Goor is de ontvangst van de pelgrims prima 
verlopen! 
De groep toonde zich dankbaar voor de ontvangen gastvrijheid en dit 
werd onderstreept met een oorkonde, uitgereikt tijdens de viering in 
de Hofkerk.  
Wij hopen, ook als kerken, dat de klimaatcrisis, mede door de 
pelgrimage, de nodige aandacht krijgt!  
Namens de werkgroep “Klimaat-pelgrimage”, Dora Brinkhorst. 
 
Pelgrims laten iets voor ons achter 
De klimaatpelgrims die bij ons in Goor verbleven hebben wat voor 
ons achter gelaten. 
In de eerste plaats een doos met meertalige oecumenische lied- en 
gebedsbundels, met daarin gebeden, Bijbelteksten en liederen 
rondom het thema schepping. Een inspirerende bundel die we zeker 
zullen gebruiken. 

Maar ook lieten ze teksten en 
gebeden achter op de 
wereldbol die al sinds het 
startweekend begin september 
in de kerk staat.  
Een kleine greep hieruit: 
- ‘Be the change you wish to be 
in the world’ – Wees zelf de 
verandering die je graag in de 
wereld wilt zien. 
- ‘Abba, inspireer ons met uw 

Heilige Geest, opdat we uw prachtige schepping behoeden en 
bewaren in de naam van Jezus 
- That the voice of nature may be heard with the right practice by the  
  politicians that gather in Glasgow – Dat de stem van de natuur  
  gehoord mag worden met de juiste inzet door de politici die in  
  Glasgow zullen vergaderen 
- Climate justice for the peoples in the poor countries for our children  
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  and grandchildren, for all mankind, for live – klimaat gerechtigheid  
  voor de mensen in arme landen, voor onze kinderen en  
  kleinkinderen, voor de hele mensheid, voor het leven. 
- I want to give back more silence, stillness and contemplation to the  
  planet. – I wil graag meer stilte, rust en contemplatie teruggeven  
  aan de aarde 
- Moder Jorden! Föklat Dem de vet inte vad de gör! Amen! – Moeder  
  Aarde, vergeef hen hun schuld, want ze weten niet wat ze doen – 
Amen 
 
En voorafgaand aan het vertrek van Goor naar Colmschate stelde 
één van de pelgrims de anderen tijdens het lopen tijd te nemen om 
na te denken over de vraag: Wat kan een leven in eenvoud ons 
brengen? En vooral wat kan een leven in eenvoud de schepping 
brengen? 
Vragen die blijven hangen terwijl zij verder gingen. Vragen die wij ons 
hier ter harte mogen nemen in ons denken, in onze gesprekken en in 
ons vieren. 
 
ds. Wim de Jong 
 
Oud-papier inzameling aan de van Kollaan 

Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het 
terrein is geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier 
inleveren.  Wel wordt er van u verwacht, dat u 
zoveel mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te 

ontlasten. 
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651 
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Open Deur oktober 2021  Sprekende ezels 
 
In Nederland en in andere rijke landen 
kom je ze niet zoveel meer tegen: ezels. 
Maar ezels spreken nog steeds wél tot 
onze verbeelding.  
In verhalen kun je ze vaak vinden: in 
sprookjes en fabels, in boeken en in 
Bijbelse verhalen – met als bekendste 
voorbeeld de ezel waarop Jezus 
Jeruzalem binnenreed, kort voor zijn 
sterven. 
Ezels – trouwe en nederige dragers, 
domme en slimme, dwarse en 
eigenzinnige dieren. 
 

Met onder andere:  

• Niet hoog te paard. Koning op een ezel  

• Iejoor: de liefdevolle wereld van Winnie de Poeh  

• Ezelsoren in de Bijbel 

• Dom en wijs. Wie moet je geloven? 

• Sprookje: Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam. 
Open Deur    i:  www.open-deur.nl 
e: opendeur@kokboekencentrum.nl (abonnementenadministratie) 
e: redactieopendeur@kokboekencentrum.nl (redactie) 

 

 
 
De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 
20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen 
van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. 
Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A,  
7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937 
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com 
 

file://///ad.vbku.nl/Groupsdata/Kok%20Boekencentrum%20Omniboek/Tijdschriften%20en%20Digitale%20platforms/Open%20Deur/promotie/persberichten/www.open-deur.nl
mailto:opendeur@kokboekencentrum.nl
mailto:redactieopendeur@kokboekencentrum.nl
mailto:ritawibbelink@gmail.com
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De kopij voor het kerkblad van 13 november (voor 5 weken) inleveren  
vóór 02 november. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”.  
 
Er is weer een nieuw rooster beschikbaar met de verschijningsdata 
van het kerkblad voor het komende jaar. Indien u dit in uw bezit wilt 
hebben, kunt u een mailtje sturen naar 
kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo, 
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl  
 
KERKENRAAD 
voorzitter 
E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766 
secretaris T. van Luttikhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor, 
T 0547-761598  E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen Prot. Gem. 
Goor 

mailto:voorzitter@hofkerkgoor.nl
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

