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Meditatie 

De afbeelding hiernaast is een 
onderdeel van een 
muurschildering in de kerk van 
Baoro in de Centraal 
Afrikaanse Republiek. Op 
deze muurschildering gemaakt 
door Pater Bernard in 1975 bij 
de opening van de kerk, staan 
verschillende verhalen van 
Jezus afgebeeld. Hier zien we 
de doop van Jezus in de 
Jordaan door Johannes de 
Doper, terwijl de Geest van 
God in de vorm van een duif 
op hem neerdaalt. Zoals al de 
schilderingen zijn alleen de 

kleuren rood en zwart gebruikt. 
De bouwer van de kerk, pater Carlo Cencio, liet deze muurschildering 
maken, omdat hij de wanden van de kerk veel te wit vond én omdat 
hij op een eenvoudige manier de verhalen van Jezus wilde laten zien 
aan de bezoekers van de kerk. 
Toen pater Carlo Cencio voor het eerst werk van de kunstenaar in 
een andere kerk zag werd hij enthousiast. Hij schrijft daarover: “Via 
een eenvoudig lijnenspel gebaseerd op streng geometrische vormen 
kwam hun stem voor mij tot klinken. Je zag alleen de essentie, maar 
je begreep de betekenis. Dit was het evangelie der armen, de Bijbel 
voor analfabeten.” 
 
Een mooi voorbeeld hoe de verhalen van geloof, hoop en liefde, de 
verhalen van Jezus kunnen worden doorgegeven in een specifieke 
situatie. Ik kwam dit werk tegen in de online nieuwsbrief van Artway, 
die wekelijks een (religieus) kunstwerk bespreekt. 
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We leven in een tijd waarin het internet een grote rol speelt. Het 
internet verbindt mensen en informatie met elkaar. Oudere 
generaties hebben er in de afgelopen coronaperiode ook sterk mee 
te maken gekregen door bijvoorbeeld het videobellen met de 
kleinkinderen of het volgen van de kerkdienst online. 
Wat we er ook van vinden, de wereld is met de komst van het 
internet veranderd. Afstanden spelen daarin bijna geen rol. Via mijn 
telefoon en computer heb ik even snel en makkelijk verbinding met 
collega’s in Roemenië als met mijn buurman, terwijl ik tegelijkertijd 
een kop koffie drink. Die koffie zou zo maar uit de Centraal 
Afrikaanse Republiek kunnen komen, net zo goed als de zeldzame 
metalen die nodig zijn om mijn mobiele telefoon en computer te 
maken. 
 
Onze maatschappij is veranderd, jongere generaties worden anders 
groot dan wij zijn opgegroeid. En het kan dan ook niet anders dat ook 
de kerk zal veranderen. Van 20 – 22 juni hadden we met Hongaars-
Roemeense en Nederlandse predikanten hierover een conferentie. 
Hoe zijn we kerk in deze digitale tijd, waarin jonge mensen zich 
eerder bezig houden met de vraag hoe ze toegang kunnen krijgen tot 
het wereldwijde web (internet) met alle sociale media die dat bevat, 
dan met de vraag of kerklidmaatschap voor hen belangrijk is. Maar 
dat betekent niet dat geloven en religie onbelangrijk voor hen is. 
 
Nu zijn veranderingen in de vormen van godsdienst niet nieuw. Zoals 
we kunnen lezen in het Oude Testament veranderde de godsdienst 
van Israël ingrijpend toen hun maatschappij veranderde, toen de 
tempel in Jeruzalem werd verwoest en de toplaag van de bevolking 
in ballingschap werd weggevoerd. Men kon geen offers meer 
brengen, men had alleen nog maar de oude verhalen en die ging 
men aan elkaar vertellen. Verhalen van Schepping, van de 
aartsvaders en moeders Abraham en Sara, Jakob en Rachel, de 
bevrijding uit de slavernij in Egypte, enz.  
Zo ontstond de synagoge waarin de verhalen werden gelezen en 
uitgelegd. De oude vorm was verdwenen, maar het Verhaal van God 
en mensen ging verder. En veranderde telkens weer als de situatie 
waarin mensen leefden veranderde. 
 
Dat gaat niet zonder slag of stoot en het betekent ook niet dat de 
oude vormen geen waarde meer zouden hebben. Daarvoor zijn deze 
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voor veel mensen te dierbaar. Maar tegelijkertijd wordt de kerk elke 
keer weer uitgedaagd om daar te zijn waar mensen zijn. 
Gods Geest die als een duif op de gedoopte Jezus neerdaalt wordt 
met Pinksteren ook over zijn leerlingen uitgestort en doet ze de 
wereld intrekken, naar alle plaatsen waar mensen zijn, zodat ieder 
het hoort in zijn of haar eigen taal. En met taal wordt elke taal 
bedoeld: gesproken taal, beeldtaal, zoals in de kerk in Baoro, maar 
ook digitale taal. 
Paulus zei daarover in de eerste brief aan de Korintiërs (9: 20 -23) 
voor de Joden gedraag ik me als een Jood, voor hen die de Torah 
niet kennen als iemand die ook de Torah niet kent, voor de zwakken 
ben ik zwak geworden… 
  
Gods verhaal met mensen gaat door veranderingen heen, verandert 
in vorm iedere keer als mensen veranderen, maar verandert niet in 
essentie: Gods liefde naar mensen toe.  
En elke keer als mensen worden geconfronteerd met veranderingen 
horen we de woorden: Wees niet bang.  
 
In Taizé zingen we vaak het Spaanse lied Nada te turbe naar een 
tekst van Theresia van Avila dat als lied 900 in ons liedboek is 
opgenomen: 
 
Nada te turbe, Nada te espante 
Quien a Dios tiene nada le falta 
Nada te turbe, Nada te espante 
Solo Dios Basta! 
 
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken 
Wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort. 
God alleen is genoeg. 
 
Een goede zomer gewenst. 
Vrede en alle goeds,  
Ds. Wim de Jong 
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Zondag 10 juli 2022   
Hofkerk  10.00 uur                                                      Mw. H. Caron 
Crèche: Marjolein Nijenhuis 
Kindernevendienst: Sandra Moes 
 
Vrijdag 15 juli 2022 Stoevelaar 
Stoevelaar 16.00 uur                                 ds. H. van Dijk       
 
Zondag 17 juli 2022 
Hofkerk 10.00 uur                   ds. H. van Dijk 
Crèche: Kirsten Ongena 
Kindernevendienst: Ruud Wiggers 
 
Zondag 24 juli 2022 
Hofkerk  10.00 uur                           ds. M. Dijkstra                                         
Crèche: Iris Blijderveen 
Kindernevendienst: Jantina Jansen 
 
Dinsdag 26 juli 2022 Herfstzon 
Herfstzon  16.00 uur                          mw. D. Brinkhorst  
 
Vrijdag 29 juli 2022 Stoevelaar 
Stoevelaar 16.00 uur                              mw. D. Brinkhorst  
 
Zondag 31 juli 2022 
Hofkerk 10.00 uur                                                            mw. H. Caron 
Crèche: Marjet Donkers 
Kindernevendienst: Alja Klok 
 
Zondag 07 augustus 2022 Heilig Avondmaal 
Hofkerk 10.00 uur                                                              ds.  J. Zwart        
Crèche: Lisette Drenthen 
Kindernevendienst: Annigje Beltman 
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Vrijdag 12 augustus 2022 Stoevelaar 
Stoevelaar 16.00 uur                                    ds. M. Dijkstra 
 
Zondag 14 augustus 2022 
Hofkerk 10.00 uur                                             ds. E. van Houwelingen        
Crèche: Alja Klok 
Kindernevendienst: Hanneke Bor 
 
Zondag 21 augustus 2022 
Hofkerk 10.00 uur                                                           ds. W. de Jong 
Crèche: Anneke Schutte 
Kindernevendienst: Sandra Moes 
 
Vrijdag 26 augustus 2022 Stoevelaar 
Stoevelaar 16.00 uur                                   ds. W. de Jong 
 
 
Bloemen eredienst:  
10 juli          : mw. B. Hulshof 
17 juli          : mw, B, Hulshof 
24 juli          : mw. H. van Rijnsbergen 
31 juli          : mw. H. van Rijnsbergen 
07 augustus: mw. A. Post 
14 augustus: mw. A. Post 
21 augustus: mw. A. Schutte 
 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend:  
10 juli          : Roe Hoekman, Gerie Vietje en Betsy Hulshof 
17 juli          : Wilma en Jan Drenthen en Bertha Fernhout  
24 juli          : Miep Stam, Jopie Bakker en Rinny Schuite 
31 juli          : Ytje en Yke de Jong en Leo Lettink 
07 augustus: Jenny en Richard Minnen 
14 augustus: Anneke en Frits Schutte, Jan van de Berg 
21 augustus: Addy en Cees van der Sluijs en Fred Gerritsen 
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Zondag 21 augustus   
Jesaja 30:15–21         Lucas 13:22-30      Psalm van de zondag 112 

 
Er zijn laatsten, die de 
eersten zullen zijn en er 
zijn eersten die de 
laatsten zullen zijn. Zo 
eindigt Jezus zijn wellicht 
wat verontrustende 
woorden op weg naar 
Jeruzalem over wie het 
lukt het koninkrijk binnen 
te komen via de smalle 
deur.  

Maar wat bedoelt Jezus met dat koninkrijk? Gaat het om de hemel, 
om het leven na de dood? Dat lijkt er wellicht op, maar misschien 
gaat het in de eerste plaats om het leven voor de dood, om ons 
leven. Maken we er nu al deel van uit óf staan we buiten? Jezus wijst 
ons op de weg naar de volheid van het leven, maar wij moeten die 
weg wel zelf gaan. 
 
ds. W. de Jong 
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In Memoriam 
Op 4 juni overleed in de leeftijd van 84 jaar Gerrit Hendrik Floors, 
sinds 2019 weduwnaar van Lies Floors – Nijhof. Gerrit Floors werd 

geboren op 22 oktober 1937 in Neede in een 
gezin met nog twee jongere broers, Jan en 
Hennie. Al jong moest Gerrit aan het werk en na 
zijn lagere school gaat hij aan de slag in een 
textielfabriek in Enschede. In 1961 trouwt hij met 
Lies Nijhof uit Hengelo Ze gaan wonen in de 
Lijsterstraat in Goor en krijgen twee kinderen, 
Tonnie en Hermien.  

In zijn vrije tijd houdt Gerrit postduiven, hij is actief lid van de 
duivensportvereniging, zit ook in het bestuur en hij zorgde en 
bewaakte de moederklok die de tijden van de duiven vastlegde.  
De jaren 80 waren geen gemakkelijke jaren, werkloosheid en de 
ziekte van Lies. De laatste jaren van zijn werkzame leven werkte 
Gerrit bij Nijverdal ten Cate in Nijverdal, waar hij vooral aan jongeren 
zijn kennis overdroeg.  
De laatste jaren worden moeilijker door de kwetsbaarheid van Lies. 
Gerrit was erg bezorgd en hij zorgde zo goed mogelijk voor haar tot 
zij in 2019 overlijdt.  
Gerrit kan maar moeilijk de draad weer oppakken, ook vanwege zijn 
eigen zwakkere gezondheid. Belangrijk zijn het bezoek aan het 
kerkhof, een kaarsje aansteken in de Hofkerk, de inloop en de 
maaltijd in de kerk op dinsdag.  
Maar Gerrit had daarbij een groot vertrouwen in God. “Alles ligt in zijn 
hand, hij zorgt voor een wonder”, zoals hij meermalen ervaren had in 
de jaren dat Lies ziek was en toch weer wonderlijk opknapte. In de 
dankdienst voor zijn leven lazen we het verhaal van Noach in de ark 
die een duif uitzond om te kijken of er nieuw leven mogelijk was. De 
duif, teken voor een geloof dat er altijd hoop is, hoop op een nieuw 
begin. Ook over het water van de dood heen. In dat nieuwe begin 
mogen we Gerrit nu geborgen weten. We wensen de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe. 
ds. Wim de Jong 
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In Memoriam 
Op 11 juni overleed in de leeftijd van 85 jaar Jorden Willem 
Hagenbeek, echtgenoot van Adri Hagenbeek–van Zessen en eerder 
weduwnaar van Tiny Nipius.  
Jorden Hagenbeek werd geboren op 14 juli 1935 in Arnhem. Hij was 
enigst kind. Na twee jaar Lyceum volgde hij een opleiding in 

Apeldoorn, gericht op de zeevaart en kan zijn 
verdere opleiding tot werktuigkundige 
voltooien bij de Hollandse Lloyd in Rotterdam, 
voor welke maatschappij hij zeven jaar zou 
varen en veel van de wereld zal zien. In 1965 
trouwt Jorden met Tiny Nipius en ze krijgen 
een zoon, Sander. Inmiddels werkt Jorden bij 
de afdeling gas en water van het R.E.D. in 
Dordrecht. Hij is zeer kundig in zijn werk en 
een geliefd collega. Na een moeilijke periode 

van ziekte overlijdt Tiny in 1988. 
In 1991 trouwt Jorden met Adri van Zessen, met wie hij ruim dertig 
mooie jaren mag beleven. In 1993 kan hij met pensioen en maken ze 
samen mooie reizen. Daarnaast was hij erg creatief: schilderen, 
brons gieten en pottenbakken. Maar ook tuinieren en hij kookte 
graag. 
 
In de dankdienst voor zijn leven lazen we de woorden van Psalm 8, 
waarin de dichter ’s nachts naar de sterrenhemel kijkt en zich 
verwondert over hoe klein de mens is te midden van het grote heelal, 
maar door God toch zo belangrijk gemaakt. Het raakt aan de 
verwondering die Jorden vaak in zijn leven heeft gevoeld over de 
keren dat hij ondanks pijn en verdriet elke keer weer op mocht staan. 
We zongen ook het lied dat Jorden zelf uitkoos voor dit moment: De 
Heer heeft mij gezien en onverwachts ben ik opnieuw geboren en 
getogen. 
Elke keer een nieuw begin ook door de dood heen. We wensen Adri, 
de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte toe. 
ds. Wim de Jong 
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In Memoriam Jan Wolberink 
Op maandag 20 juni kwamen we in de (betrekkelijk) kleine kring van 
naaste familie, vrienden, buren en bekenden samen in de grote zaal 
van het crematorium in Haarlo voor de afscheidsdienst van Jan 
Wolberink. Hij woonde aan de Haaksbergerweg in Goor. In de dienst 
vertelde zijn zoon Gerrit zijn levensverhaal en stak achterkleinzoon 
Mick een kaarsje ter gedachtenis aan. Zo wilden wij hem gedenken 
als de man die zo’n belangrijke rol in ons leven speelde.  

Engbert Berend Jan Wolberink wordt in 1931 aan de 
Steenmorsweg in Markvelde geboren. Hij heeft nog 
een oudere zus. Thuis op de boerderij moet hard 
gewerkt worden en er is weinig luxe. Jan past zich 
aan en geniet van het leven zoals het zich aandient. 
Hij houdt van de natuur en van het Twentse 
landschap. Dat blijft zijn hele leven zo. Tijdens zijn 
vele rondritten met de scootmobiel, als hij al op 

leeftijd is, geniet hij er ook steeds weer van. Nadat de boerderij in 
1965 gesaneerd wordt, vindt Jan werk bij de Twentse Stoomblekerij 
in Goor. Begin jaren vijftig, leert hij bij ‘De Pol’ in Diepenheim zijn 
latere levenspartner, Bertha Wold, kennen. Hoewel ze wel 
verschillend zijn wat karakter en levensopvatting betreft, kunnen Jan 
en Bertha het goed samen vinden. Hun huwelijk wordt gezegend met 
drie kinderen, Henk, Ida en Gerrit. Later komen er twee klein- en 
twee achterkleinkinderen bij. De geboorte van de jongste, Jeff, heeft 
hij nog heel bewust meegemaakt. Wat een zegen! Jan is blij en trots 
met zijn naaste familie. Soms uit zich dat in een betrokken 
bezorgdheid: hij belt iedere dag met zijn kinderen om te vragen hoe 
het met ze gaat en die betrokkenheid blijft tot in de laatste dagen.  
Als Bertha ziek wordt, zorgt Jan met grote toewijding tot het einde in 
2006 toe voor haar. Na haar overlijden, pakt hij de draad van het 
leven weer op. Hij houdt van mensen en er is nog genoeg te beleven.   
Tijdens de Afscheidsdienst noemden wij zijn leven voor God en voor 
de mensen, aan de hand van woorden van Jezus, die zijn leerlingen 
op het hart drukte: “Blijf in mijn liefde.” Zo is het voor Jan en allen die 
hem dierbaar waren, steeds geweest en gebleven. Zorgzaamheid en 
betrokkenheid op elkaar, met liefde en met respect voor elkaars 
eigenheid. Een diepe, oprechte betrokkenheid en belangstelling. Is 
dat niet een belangrijke voorwaarde voor een gezegend bestaan?  
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte toe met het verlies, 
maar in de wetenschap dat het lange leven van Jan Wolberink een 
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rijk gevuld en waardevol bestaan is geweest waarop zij, ondanks het 
verlies, met liefde kunnen terugkijken.   
Ds. Ary Braakman  
 
Overleden 
18 mei Dina Hendrika Beltman – Schreurs, van Kollaan 70/07, 94  
                                                                                                    jaar 
26 mei Willemina Jannie Slot–Lammertink, Gossinksweide 11, 77  
                                                                                                    jaar 
30 mei Hendrik Jan Greven, Schoolstraat 49, 91 jaar 
4 juni   Gerrit Hendrik Floors, Lijsterstraat 5, 84 jaar 
11 juni Jorden Willem Hagenbeek, Korhoenstraat 38, 85 jaar 
13 juni Engbert Berend Jan Wolberink, Haaksbergerweg 51, 91 jaar 
13 juni Jurjen Johan Proost, Wielewaalstraat 19, 85 jaar 
 

Bloemengroet 
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende 
personen gebracht: Jan Suierveld, Jan Drenthen, Rie Bokhove, 
Hennie v.d. Hooven, Fam. Kappert, Alie Bulten, Henk en Gerda 
Laarhuis, Marrie Nijmeijer, Annie Wijnen, Johanna Mengerink, Roel 
Hoekman, Mariet Lammertink, Diny Stegeman, Doutie van Loo, Jan 
Dunning en Erna Slaghuis. 
 

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. 
U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, 
wim.dejong@hetnet.nl 
 
Zieken: 
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.  
De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we sterkte en een spoedig herstel toe. 
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Beroep naar Deventer 
Zoals er in het vorige kerkblad werd bericht heeft de Protestantse 
Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente) besloten om mij te 
beroepen als gemeentepredikant. 
Op zaterdag 4 juni heeft een delegatie van de beroepingscommissie 
en kerkenraad mij persoonlijk de beroepsbrief overhandigd.  
Ik heb dit beroep aangenomen en dat betekent dat ik na 11 jaar in 
september afscheid zal nemen van de Hofkerkgemeente en van 
Goor. Aan de ene kant met pijn in het hart, want ik heb de periode 
dat ik in en vanuit de Hofkerk mocht werken als zeer bijzonder en 
verrijkend ervaren. Je raakt helemaal vervlochten, met mensen, met 
een gemeenschap.  
Aan de andere kant ook dankbaar dat ik nog een stap mag maken en 
met mensen in Deventer verder vorm mag gaan geven aan de 
Lebuïnusgemeente en met name aan de betrokkenheid van de kerk 
in de samenleving. Hierbij mag ik dankbaar gebruik maken van de 
goede ervaringen die ik in Goor heb opgedaan. 
 
In overleg met de kleine kerkenraad is besloten dat de 
afscheidsdienst plaats vindt op zondag 11 september. Intrede in 
Deventer zal plaatsvinden op zondag 2 oktober. 
 
Ds. Wim de Jong 
 
Vakantie ds. Wim de Jong 
Van 10 juli tot 15 augustus ben ik met vakantie.  
Vervanging is in deze periode geregeld via de pastorale ouderlingen  
 
Hetty Bieleman 0547-274226 Riekele Bijleveld 0547-262469 
Rinny Schuite 0547-271657 
 

 
In de bunker wordt op 1 juli aanstaande de laatste avond van dit 
seizoen gehouden voor de jeugd. Hier nog een paar foto’s van een 
vorige bijeenkomst.  
Een fijne zomer allemaal en we hopen jullie volgend seizoen weer te  
zien. 
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Hanneke Caron. 
 

 
 
Kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de 
kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw 
aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u 
thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten 
luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u 
contact opnemen met: 
Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478 
Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690 
 
 

Bestemming Avondmaalscollecte , zondag 7 aug. 
De collecte deze keer is voor : Stichting Hartendekens 
Stichting Hartendekens schenkt geheel kosteloos prachtige, met de 
hand gehaakte dekens aan kinderen/jongeren vanaf 6 maanden t/m 
21 jaar die: 

• in het dagelijks leven worden belemmerd in hun "onbezorgd-
kind-zijn" door een langdurige ziekte of beperking 
(lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch) 

• in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis geplaatst zijn 

• een gezinslid binnen korte tijd gaan verliezen of het afgelopen 
jaar hebben verloren. 
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Zij hopen met deze Hartendekens een beetje warmte, troost en 
geborgenheid te kunnen bieden in moeilijke tijden. 
Voor eventuele nadere info kunt u kijken op : https://hartendekens.nl 
 
U kunt uw bijdrage ook storten op rek nr NL66SNSB0908763743 
t.n.v “Diaconie Prot. Gemeente Goor ” met vermelding van : voor 
Stichting Hartendekens . 
Bij voorbaat hartelijk dank.  
Namens de Diaconie  

Verkoop kaarten in de Ontmoetings hal 
Velen van u hebben regelmatig een kaartje gekocht  in de 
“Ontmoetingshal “ in de Klokkenkamp .. 
De opbrengst was voor het “scholen project ” MALI 
In een periode van 10 jaar, heeft dit een mooi bedrag van 4.200,= 
euro opgebracht. 
Zoals bekend, is dit project in mei j l. gestopt, en is in overleg met de 
Diaconie besloten voor  een andere bestemming. 
Dit is geworden :   Stichting Hartendekens 
Stichting Hartendekens schenkt geheel kosteloos prachtige, met de 
hand gehaakte dekens aan kinderen/jongeren vanaf 6 maanden t/m 
21 jaar die: 

• in het dagelijks leven worden belemmerd in hun "onbezorgd-
kind-zijn" door een langdurige ziekte of beperking 
(lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch) 

• in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis geplaatst zijn 

• een gezinslid binnen korte tijd gaan verliezen of het afgelopen 
jaar hebben verloren. 

Zij hopen met deze Hartendekens een beetje warmte, troost en 
geborgenheid te kunnen bieden in moeilijke tijden. 
Elke Hartendeken bevat een granny (een vierkantje) met een hart en 
elke deken is uniek omdat hij wordt samengesteld met granny's die 
gehaakt zijn door honderden vrijwilligsters. Bij elke Hartendeken 
wordt een mooie, handgemaakte knuffel meegezonden. Eventuele 
broertjes en/of zusjes worden natuurlijk niet vergeten,  zij ontvangen 
ook een mooie, handgemaakte knuffel. 
Voor eventuele nadere info kunt u kijken op : 
https://hartendekens.nl 
 
Met vriendelijke groet, Marijke Voerman 

https://hartendekens.nl/
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Uit de kerkenraad 
De kleine kerkenraad heeft op donderdag 2 juni vergaderd.  
Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de 
orde geweest: 
 
-De werkgroep vacatures was tijdens de vergadering aanwezig om  
 de voortgang te bespreken van het proces: “Hoe zijn we Hofkerk?”. 
 De inbreng van alle kerkenraadsleden tijdens de     
 Kerkenraadsvergadering van 18 mei zijn besproken. 
 De Kleine Kerkenraad heeft aan de werkgroep gevraagd of zij dit   
 proces willen coördineren en bewaken. En of zij ervoor kunnen   
 zorgen dat de diverse werkgroepen en andere groepen binnen de  
 Hofkerk bezig gaan met het proces, zodat meer mensen antwoord  
 kunnen geven op de vragen die tijdens de Kerkenraadsvergadering  
 op 18 mei aan de kerkenraadsleden zijn gesteld: 

 
1.    Wat is voor jou belangrijk in het kerk-zijn? 
2.    Hoe wil je betrokken zijn bij de kerk? 
3.    Hoe kunnen we andere gemeenteleden bij de kerk  
       betrekken? 
4.    Op welke activiteiten/thema’s moet de komende tijd de  
       nadruk liggen? 

 
-Kleurrijk in de Hof is besproken. Dit heeft plaatsgevonden op 21 mei  
 jl. Er waren meer kijkers en meer vertegenwoordiging vanuit de  
 diverse groepen die meededen aan dit evenement. 
-Opening van de wandelroute Hemmelreis was op Hemelvaartsdag. 
-Er is besloten dat de diaconie weer elke dienst in de kerk gaat  
 collecteren voor het diaconale werk. De collecte zal plaatsvinden bij  
 de uitgang. Wel blijft het mogelijk om geld over te maken voor wie  
 geen contant geld heeft. 
-Vacature predikant. Dit kent 3 fases:  
a. Afscheid van Wim. Dit zal plaatsvinden op 11 september. 
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b. Er moet vervanging komen voor de periode dat er nog geen 
predikant is. 
c. Het proces om een predikant te vinden. 
 
Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen 
en de predikant nagelopen. 
Alinda Sportel, scriba 
 

 
Kerkbalans 2022 
Er is nu door 518 gemeenteleden bijna € 107.000 toegezegd, op een 
al naar beneden bijgestelde begroting van € 110.000. Maar het 
dichten van het ‘gat’ van € 3.000 schiet niet op. Ruim 200 
gemeenteleden hebben nog niets van zich laten horen, terwijl zij wel 
worden meegeteld in de landelijke aanslag kerkrentmeesterlijk 
quotum (€ 6.365) en solidariteitskas (€ 2.645). En iets vergelijkbaars 
geldt ook voor het diaconale quotum! 
Daarom nogmaals een dringend beroep op iedereen die dit jaar nog 
niet heeft toegezegd of bijgedragen. Het lidmaatschap van de kerk 
houdt ook in dat u bijdraagt aan het in stand houden van onze kerk. 
Van harte aanbevolen dus. 
Frits Schutte, penningmeester 
 
N.B. Uiteraard wordt rekening gehouden met de financiële 
omstandigheden van een aantal onzer. Daarvan is de diaconie op de 
hoogte. 

 
Collectes mei / juni 2022 
29 Mei € 397,00 bestemd voor Mali, wordt verdubbeld door de                      
                                                                                       Diaconie  
05 Juni € 119,11 voor de Diaconie 
12 Juni €  86,35  voor de Diaconie 
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19 Juni €  75,30  voor de Diaconie 
26 Juni €  60,70  voor de Diaconie 
Tevens is er nog binnen gekomen via mevr. Wibbelink € 20,00 voor 
de Paasplant 
Alle gevers hartelijk bedankt voor de ondersteuning van het 
diaconaal werk wereldwijd. 
Namens de Diaconie Yke de Jong     
 
Verantwoording collecten en giften Diaconie 1e halfjaar  
Via de bank heeft de diaconie het volgende aan giften ontvangen: 
€ 50+5+100  via Rita Wibbelink is ook nog € 20 ontvangen. 
Daarnaast hebben we per maand de volgende collecte-opbrengsten: 
Januari € 392,50 
Februari   € 290,00 
Maart       € 355,00 
April         € 364,00 
Mei      € 382,50 
Aan collectebonnen ontvingen we tot nu toe: € 320,00 (1e kwartaal 
2022) 
Voor de voedselbank is ontvangen: € 245,00 
(50+50+15+10+50+20+50) 
De doorzendcollectes waren als volgt: 
Avondmaalscollecte 6-2-22 UMCG: € 110,00 (door diaconie 
verdubbeld naar € 220,00) 
Paascollecte alles komt goed (Libanon): € 319,00 (door diaconie 
verdubbeld naar € 640,00) 
De actie voor Oekraïne € 765,00 (door diaconie is dit verhoogd tot 
€ 2000,00) 
Via de bank is er voor de avondmaalscollecte van 29-5 (Mali project) 
ook nog € 267,00 ontvangen (incl. € 52 aan collectebonnen). Dit komt 
dus nog boven op de reguliere opbrengst die we via de 
collectezakken hebben ontvangen. De totale opbrengst zal ik u later 
doorgeven. 
Alle gevers natuurlijk heel erg bedankt! 
Met vr.gr. John Sportel 
 
Verantwoording juni 
Sinds de vorige verantwoording is aan collectegelden ontvangen 
€ 875, waarvan € 472,50 voor de kerk en € 402,50 voor de diaconie. 
Voorts heeft de paascollecte uiteindelijk € 1.405 opgebracht, terwijl 
de teller van de actie solidariteitskas, half mei gestart, inmiddels op 
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€ 3.679 staat. Ontvangen door Mevr. J. Jolink – Koeslag € 20.00 voor 
Hofkerk. 
Verder is via H. Jelsma een gift van € 5 ontvangen. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van 
ons kerkenwerk!  
Frits Schutte, penningmeester 

 
Open Deur juli 2022 Een veilig nest 

Je hebt een plek nodig om te blijven. Een plek 
waar je thuis bent: een veilig nest. Dat geldt 
voor ieder mens.  
Maar wat als je nergens thuis bent? Of als je 
niet durft uit te vliegen? 
Met onder andere: 

• Blijven, uitvliegen, rondtrekken  

• Uitgevlogen kinderen 

• Stap in het onbekende 

• ‘Ik ben hoopvol’ - interview met  

   Amma Asante 

• Thuis in je kerk - drie ervaringen 

• Een spel en een zomerpuzzel 

Open Deur 

opendeur@kokboekencentrum.nl (abonnementenadministratie) 

www.open-deur.nl 

 
Oud-papier inzameling aan de van Kollaan 

Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het 
terrein is geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier 
inleveren.  Wel wordt er van u verwacht, dat u 
zoveel mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te 

ontlasten. 
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651 

mailto:opendeur@kokboekencentrum.nl
http://www.open-deur.nl/
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De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 
20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen 
van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. 
Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A,  
7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937 
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com 
 

 
 
De kopij voor het kerkblad van 27 augustus (voor 4 weken) inleveren  
vóór 16 augustus. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff 
Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot 
woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres:  
liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ritawibbelink@gmail.com
mailto:kerkonderweggoor@home.nl
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl
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PREDIKANT 
ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo, 
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl  
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: vacant ( ds. W. de Jong a.i.) 
E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766 
secretaris T. van Luttikhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor, 
T 0547-761598  E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 

mailto:voorzitter@hofkerkgoor.nl
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

