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Kerst 2022: Geboortelingen 
Het lijkt wel of kerst wordt doodgeknuffeld door allerlei commerciële 
randverschijnselen. Het gaat vaak voorbij aan waar het echt om gaat. 
De kern is dat God mens werd onder ons en met ons. Jezus. Dat 
ging toen nog niet zo gemakkelijk.  
Er was amper plek voor de geboorte van het kind. Na een lange reis 
klopten Jozef en de hoogzwangere Maria op verschillende adressen 
aan voor overnachting. “We zitten al overvol”, “geen plaats”, “we 
hebben voor andere gasten gereserveerd”, “vraag eens bij de buren”.  
Geen plek. Ook als het aan de herders gelegen had was Jezus niet 
geboren; ze waren druk met het beschermen en bij elkaar houden 
van de kuddes. De wijzen hadden ook hun eigen bezigheden. 
Niemand zat op Jezus te wachten.  
Maar dat weerhield God er niet van om dwars door mens en 
maatschappij heen het kind geboren te laten worden. Jezus hoort 
onder de mensen; daar is zijn plek, zijn thuis. En als het niet kan 
zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Als er geen 
behoorlijke plek is, en als niemand ruimte wil maken, dan maar op 
een plaats waar je het niet verwacht. Jezus was zelf dus iemand 
waarvoor geen plaats was. Hij is daardoor solidair met iedereen 
waarvoor geen plek is.  
Voor wie is er tegenwoordig geen plaats? Voorbeelden te over als we 
het nieuws volgen. Veraf en dichtbij. Of misschien is het wel op jezelf 
van toepassing. Geen plek. Voor zoveel mensen is er geen plaats. 
Maar ook voor hen bij wie het jaar niet lekker liep. Voor jonge 
mensen die achterop geraakt zijn door de Covid periode. Voor hen 
met een burn-out. Voor mensen met een beperking. Noem maar op. 
Ben ik welkom? Is er voor mij nog wel een plek in de samenleving, tel 
ik nog wel mee, word ik nog wel gezien?  
Waar je het niet verwacht, waar het is mislukt, waar mensen alléén 
zijn, waar mensen zich in de steek gelaten voelen, daar zegt God: elk 
mens doet er toe. God is in Jezus mens geworden als wij. Dat 
betekent: ik, Jezus, ben erbij, als je op je kwetsbaarst bent. Ik laat je 
niet alleen. Je kunt nooit dieper vallen, dan uit mijn hand. Ik, Jezus, 
heb dat in mijn leven onder de mensen ook ervaren. Ik ken pijn en 
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lijden, ik weet van mislukking en falen, ik begrijp de eenzaamheid, 
onzekerheid  en zorg voor de toekomst. (Psalm 139 verwoordt dat zo 
prachtig). Wij vieren met Kerst dat God naast ons komt staan. Hij laat 
zich niet tegenhouden. En zo komt hij steeds opnieuw. Het laat zien, 
dat er plaats is. Voor iedereen. Voor jou.  
Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent. Blijf vooral dicht bij 
jezelf. Het accent ligt met Kerst niet op ons als stervelingen, maar op 
het feit dat we geboortelingen zijn. Steeds weer mogen en kunnen 
we opnieuw beginnen.  
Aan de wisseling van de jaargetijden voelen we en zien we, dat echte 
eindes niet bestaan. Altijd begint er weer een nieuw seizoen. Een 
leven is nooit af, telkens is er een nieuw begin mogelijk.  
Freek de Jonge heeft, een paar jaar geleden, een kerstgedicht voor 
het dagblad “Trouw” geschreven. Het laatste vers luidt: 
 
“Wat blijft er over van een wereld 
zonder geloof in goed en beter? 
Wat moet er worden van ons leven 
Als de geest ontbreekt? 
Blijf Het Verhaal vertellen. 
De wereld kan niet zonder. 
En ieder pasgeboren kind 
is – behalve een mysterie – 
bewijs van het wonder 
dat het leven steeds opnieuw begint”. 
                           
Lucas Schoemakers 
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Zondag 18 december 2022 4e Advent Kinderkerst 
Hofkerk  10.00 uur               mw. H. Caron                                      
Crèche: Anneke Schutte 
Kindernevendienst: Annigje Beltman en Hanneke Bor, 
Jantina Jansen, Ruud Wiggers, Sandra Moes, Alja Klok. 
 
Vrijdag 23 december 2022 Herfstzon Kerstviering 
Herfstzon 10.30 uur               ds. R. Vedders-Dekker 
 
Vrijdag 23 december 2022 Stoevelaar Kerstviering 
Stoevelaar 16.00 uur         ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zaterdag 24 december 2022 Kerstnachtzangdienst  
Hofkerk 21.00 uur                                                         mw. H. Caron 
 
Zondag 25 december 2022 1e Kerstdag 
Hofkerk  10.00 uur                                                        ds. H. van Dijk                                    
Crèche: Lisette Drenthen                                               m.m.v. Mozaïek 
Kindernevendienst: Alja Klok 
 
Zaterdag 31 december 2022 Oudjaardienst 
Hofkerk 19.30 uur            ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag 01 januari 2023 Nieuwjaarsdag 
Hofkerk 10.30 uur Morgengebed       mw. A.C. van der Sluijs-Goud 
Geen crèche! 
Kindernevendienst: Alja Klok 
 
Zondag 08 januari 2023 Epifanie 
Hofkerk 10.00 uur                    mw. E. Kopmels Deventer 
Crèche: Kirsten Ongena 
Kindernevendienst: Sandra Moes 
    
Vrijdag 13 januari 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur         ds. R. Vedders-Dekker 
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Bloemen eredienst:  
18 december : mw. J. Drost 
25 december : mw. B. Hulshof  
01 januari  : mw. B. Hulshof 
08 januari  : mw. L. de Croes 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend:  
18 december: Hetty Bieleman, Riki en Henk Maris 
25 december: Gerie Vietje, Annemieke Wolff en John Sportel 
01 januari     : Wietse Bijker, Marijke en Ben Voerman,  
08 januari     : Hannie van Rijnsbergen, Betsy Hulshof en Marion    
                       Leentvaar 
 

 
Bloemengroet                                                                                                                           
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende 
personen gegaan: mw. Sprokkereef–Wold, Ries van Vrouwerff, Fam. 
Bril, Boukje Holwerda, Mw. Semmekrot – Smit, Alie van Faassen, 
dhr. Voortman, mw. Hofmeijer  dhr. M. ter Horst, Maaike Oldenhof.  
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag. 
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.                                 
De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.  
Werkgroep Pastoraat. 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de 
kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw 
aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u 
thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten 
luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u 
contact opnemen met: 
Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478 
Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690 
 
Van Kerstpakketten naar tegoedbonnen 2022  
De gezamenlijke Diaconieën van de gemeente Hof van Twente 
verstrekken 353 stuks tegoedbonnen à € 35,00 aan mensen met een 
minimum inkomen. De tegoedbonnen worden in alle kernen 
ingekocht, zodat de mensen plaatselijk kunnen winkelen.  
Yke de Jong   
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‘Leven in de stal’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 18 december 2022 is er om 10.00 uur een kinderkerstfeest 
voor iedereen. We zoeken de warmte van de stal op. Er schijnt daar 
van alles te zien, te horen en te doen te zijn. Leven en beweging  in 
de stal dus! Ben je erbij? En neem gerust anderen mee!  
Met een groet namens de werkgroep Kinderdienst! 
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Uit de kerkenraad 
De kleine kerkenraad heeft op donderdag 1 december vergaderd.  
Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de 
orde geweest: 
- De invulling van de eenheidszondag op 22 januari. 
- Er is gesproken over het voorstel van de werkgroep m.b.t. het  
  wijzigen van het bestuursmodel, zoals ook besproken / uitgelegd     
  tijdens de gemeenteavond / kerkenraadsvergadering op 24  
  november jl. Dit zal verder worden besproken op de eerstvolgende  
  Kleine Kerkenraadsvergadering in januari. 
- De invulling van het jeugdwerk is besproken. 
- Voortgang aanstelling van een ambulant predikant. 
- Privacy en communicatie Hofkerk Goor. Er is een werkgroep  
  aangesteld die bekijkt hoe we elkaar kunnen informeren over het  
  wel en wee van de kerkelijke leden. En er zal een werkgroep   
  worden aangesteld om naar de praktische / zakelijke kant hiervan te   
  kijken. 
- Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen   
  nagelopen. 
  Alinda Sportel, scriba 

 
Kerstavond 
Voorafgaand aan de dienst op kerstavond is er gelegenheid om op 
het kerkplein een kopje koffie of warme chocolademelk te drinken. 
Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd vanaf 20.30 uur. 
De werkgroep Kerk en Samenleving. 
 
Met vriendelijke groet, Hans Tadema 
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Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. ( Fiscaal aftrekbaar ) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v : “ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 
20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
Administratie : Ben Voerman    tel. 272763      
ledenadministartie@hofkerkgoor.nl 
 

Eindejaarscollecte 2022  

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel! 

Geacht gemeentelid, 

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. 
Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept 
verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de 
ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met 
andere oren horen en met andere ogen zien. 
In de kerk is iedereen welkom aan de tafel van de Heer. Aan 
Zijn tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is 
genoeg om van te leven en uit te delen. Vanaf die tafel gaan we 
de wereld in om handen en voeten te geven aan die genade. 
Het jaarthema van de Protestantse Kerk Aan tafel! wil ons 
inspireren een open en uitnodigende gemeente te zijn. 
We zetten ons in om Gods liefde en genade te laten 
doorklinken in de activiteiten van onze gemeente, zoals 
erediensten, diaconaat, pastoraat, jongeren- en ouderenwerk, 
gespreksgroepen, presentie in de stad Goor. Uitnodigende 
activiteiten voor jong en oud, die toerusten, verbinden en 
inspireren. 
 
 

mailto:ledenadministartie@hofkerkgoor.nl
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Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw 
gebed en financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het 
einde van het jaar om een extra gift. Aan de Eindejaarscollecte 
wordt weer het jongerenwerk als bestemming meegegeven. 
Dat heeft immers een extra impuls gekregen met de aanstelling 
van een jongerenwerker. 
 
Geef voor het werk in onze gemeente en maak uw bijdrage 
over via de bijgevoegde acceptgirokaart of internetbankieren 1.) 
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 
 
College van kerkrentmeesters 

1)  Vermeld bij internetbankieren naar NL44 SNSB 0927 9505 45 
van Prot.Gem.Goor a.u.b. Eindejaarscollecte of het nummer 
van de acceptgiro. 

Kerkbalans 2023 
De actie Kerkbalans staat alweer voor de deur. Ditmaal zullen we het 
anders (moeten) doen dan vorige jaren. 
1. We zijn in gesprek met Markelo en Diepenheim om deze jaarlijkse 

actie gezamenlijk uit te voeren. Dat zal dit jaar nog niet lukken, 
maar we mikken dus op 2024. 

2. We kijken of het nu al lukt om naast het bankrekeningnummer een 
QR-code te plaatsen, waardoor die kerkleden die over een laptop 
of smartphone beschikken een alternatief wordt geboden om geld 
over te maken. 

3. En we gaan een proef doen met het inschakelen van de bezorgers 
van ons kerkblad voor het verspreiden van het materiaal. We 
hebben gemerkt dat de wijken zoals we die tot nu toe kenden 
kleiner worden, zodat een herverdeling toch nodig was. En net 
zoals vorige jaren halen we de toezeggingsformulieren niet meer 
op (met uitzondering van bezorgers die dat toch willen blijven 
doen, bijv. in de Stoevelaar). Het twee groepen vlak na elkaar in 
januari op pad sturen, één met het Kerkblad en één met 
Kerkbalans, is een beetje veel van het goede. Vandaar dat we de 
bezorgers van het kerkblad hebben gevraagd of ze de 
Kerkbalansinformatie mee willen nemen in de week van 10 
januari. 
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De kerkleden die een meerjarige toezegging hebben gedaan wordt 
verzocht na te gaan of de verplichting 2022 is uitgevoerd. Dat moet 
vanwege de fiscale randvoorwaarde! En we hopen natuurlijk op 
nieuwe meerjarige toezeggingen. 

En ten slotte hopen we dat het aantal kerkleden dat deze actie via de 
e-mail invult, verder toeneemt. Nu zijn het er bijna 100, terwijl het 
aantal ons bekend e-mailadressen ruim 200 is. 

Wij hopen uiteraard op een royale toezegging! U vindt het materiaal 
vanaf dinsdag 10 januari in de bus. Met het verzoek uiterlijk 
donderdag 19 januari te hebben gereageerd. 
Het kerkbalansteam 
 
Kerkbalans 
Een groot aantal jaren heeft Piet Fernhout de organisatie op zich 
genomen van de distributie van de brieven en het bijbehorende 
materiaal aan de lopers van Kerkbalans. De laatste jaren deed hij dat 
samen met Bertha zelfs persoonlijk huis aan huis!  
Helaas verhinderen fysieke ongemakken hem om dat voort te zetten. 
Wij zijn hem heel dankbaar voor zijn grote inzet. 
Voorts hebben we Sandra Moes bereid gevonden om te proberen de 
brieven en toezeggingsformulieren rechtstreeks uit LRP te laten 
komen in plaats van tot nu toe via een Excelfile. Ook haar komt dank 
toe voor deze bereidheid. En succes. 
Het Kerkbalansteam 
 
Verwarming aan tot eind december 
De kerkrentmeesters hebben besloten dat alle kerkdiensten tot en 
met December 2022 in de kerkzaal gehouden kunnen worden, in 
verband met kerstvieringen en kooroptredens die moeilijk naar de 
Klokkenkamp te verplaatsen zijn.  
Vanaf 1 januari 2023 tot in ieder geval 31 maart zullen de 
kerkdiensten gehouden worden in De Klokkenkamp. Afhankelijk van 
het weer kan dan besloten worden wanneer we weer in de kerkzaal 
kunnen kerken.  
Kerkrentmeesters 
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Verantwoording tot 6 december 
Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden 
ontvangen € 560 waarvan € 447,50 voor de kerk en € 112,50 voor de 
diaconie. De diaconie collecteert inmiddels zelf weer na de dienst. 
Aan giften is binnengekomen € 380 (zijnde twee kerkleden die hun 
energiesubsidie van november aan de kerk hebben geschonken met 
dat doel). 
De dankdagcollecte via de acceptgiro’s van de bankrekening van de 
kerk heeft additioneel € 260 opgebracht, waarmee het totaal op 
€ 1.753,50 komt, dus los van de diaconale collecten en de oproep 
van de diaconie met hun eigen bankrekening. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van 
ons kerkenwerk!  
Frits Schutte, penningmeester  
 
Declaraties 
Het einde van het jaar nadert. Dus graag even nagaan of er nog 
declaraties open staan die door de kerk moeten worden voldaan. Ik 
probeer elk jaar zo veel mogelijk kosten die gemaakt zijn ook in dat 
jaar te voldoen, zodat er zo min mogelijk debiteuren zijn onder onze 
eigen kerkleden. Graag uw medewerking dus. 
Frits Schutte, penningmeester  
 
Diaconale collectes November/December 2022 
13-11    Diaconie   € 144,70 
20-11    Diaconie   € 211,97 
27-11    Diaconie   €   75,65 
04-12    Leendert Vriel € 145,85  
Alle gevers hartelijk bedankt voor de ondersteuning van  het 
diaconaal werk plaatselijk/landelijk en wereldwijd . 
Yke de Jong  
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24 december ‘Kerstnachtzang’ 21.00 uur 

Een plek om binnen te lopen. Een ‘nacht’ om te vieren. Een 
wonderlijke nacht met een wonderlijk verhaal. En gezang ! Weet je 
vooral welkom. Er is ruimte genoeg in de ‘stal’. Ook voor jou! 
Hanneke Caron 
 
Kerstviering op dinsdagmiddag 20 december 2022 
De Activiteiten Commissie Hofkerk nodigt u uit voor de kerstviering op 
dinsdag 20 december a.s. in de Hofkerk. Iedereen is van harte 
welkom om samen kerst te vieren in een kerkzaal die helemaal 
versierd en ingericht is om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken 
onder het genot van een kopje koffie of thee, samen te zingen en te 
luisteren. Medewerking wordt verleend door het “Goors Mannenkoor”.  
De viering begint om 14.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. Voor een 
goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we 
kunnen rekenen.  
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Daarom een dringend verzoek: geeft u zich vooraf op bij één van 
onderstaande dames! 
 mevr. H. Bieleman telefoon 274226 
 mevr. J. Buitenhuis telefoon 275210 
 mevr. J. Minnen telefoon 274093 
Als u niet zelfstandig naar de kerk kunt komen dan is er een 
vrijwilliger die u graag komt halen. Laat ons dat wel even weten. 
We ontmoeten u graag bij de kerstviering in onze mooie Hofkerk. 
Activiteiten Commissie Hofkerk 
 
Gezocht: nieuw lid van de Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek  
De doelstelling van de Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek (WEK) 
is: “De veelkleurigheid (pluriformiteit) van de gemeente tot uitdrukking 
laten komen in de verschillende onderdelen van de eredienst en in de 
variatie van erediensten.” (zie Hofkerkgids 2022). 
 
Momenteel bestaat de WEK uit: 
Wietske Bijker, voorzitter, overleg met de organisten 
Johanna Buitenhuis, rooster erediensten 
Marion Leentvaar, kerkmusicus 
Hanneke Caron, jeugdwerk 
Predikant - vacature 
Wij zoeken iemand die (een deel van) de onderstaande taken op zich 
wil nemen: 

- Vastleggen en rondsturen van de notulen (digitaal); 

- Beheer van archief van de WEK en contactgegevens van hen 

die betrokken zijn bij de organisatie van de eredienst; 

- Meewerken aan de organisatie van (bijzondere) kerkdiensten; 

- Het bijhouden van de gezongen liederen en aanmelden via de 

website voor de licentie 

Meer informatie en aanmelding: Wietske Bijker, 
w_bijker@yahoo.co.uk (let op de underscore) of 0161099691 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:w_bijker@yahoo.co.uk
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Kerkdienst gemist, kerkdienst gewist 
Vanaf 1 januari 2023 blijven kerkdiensten slechts 2 weken online 
staan, en niet meer een heel jaar, zoals nu het geval is.  
De toestemming voor projecteren van liederen uit het Liedboek in 
een online kerkdienst is geregeld via de licentie Liedboek Online. 
Daarin staat dat de opnames van kerkdiensten maximaal 2 weken 
online publiekelijk beschikbaar mogen zijn. Er is breed aangekondigd 
dat dit ook per 1 januari gehandhaafd gaat worden. Daarom zullen de 
opnames na twee weken verwijderd worden van kerkdienstgemist.nl. 
Wanneer u een bepaalde dienst graag langer beschikbaar wilt 
hebben om terug te kijken, dan kunt u deze dienst (binnen twee 
weken) downloaden van kerkdienstgemist.nl naar uw eigen 
computer. 
Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek & Beamergroep 
 
“Aan tafel!” 
Zo luidt het landelijk thema voor de P.K.N. kerken in het seizoen 
2022 -2023. 
Voedsel verbindt. Als we samen aan tafel gaan, dan is er één ding 
dat ons daar samen brengt: het eten. En juist daar hebben we het in 
de kerk niet zo vaak over. Terwijl juist dat voedsel ons verbindt. 
Met elkaar, met de schepping en met onze Schepper. Dat is iets, wat 
we verstandelijk wel weten, maar vaak niet ervaren. 
Ons voedsel kopen we, verpakt en voorbewerkt, in de supermarkt. 
Dat voedsel is het hele jaar rond beschikbaar van over de hele 
wereld. We weten maar weinig van wat er bij komt kijken, om dit 
voedsel te telen: Het eten van een pakje nassimix leidt nou niet direct 
tot het voelen van verbinding met elkaar, de schepping en de 
Schepper. Het is bovendien moeilijk, om te beseffen hoe kwetsbaar 
en afhankelijk we eigenlijk zijn, als alles zo voor het grijpen lijkt te 
liggen…… In Genesis 1 krijgt de mens de taak om de Hof te 
bewerken en bewaren. 
Vraag je een boer ernaar, hoe dit in de praktijk werkt, dan zal hij dit 
beamen.  
Als je het bodemleven voedt, dan reageert die bodem met groei en 
brengt daarmee voedsel voort voor planten, dieren en mensen. 
Het bewerken en bewaren is daarmee een daad van geloof: We 
vertrouwen erop, dat Gods aarde ons voedt, als wij onze roeping van 
bewerken en bewaren vervullen. 
Het uitspreken van onze dankbaarheid aan de Schepper aan het 
begin van de maaltijd is een erkenning hiervan. Hoe we in de praktijk 
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omgaan met voedsel in onze samenleving is dat niet altijd. Denk 
alleen maar aan de voedselverspilling! 
We vertrouwen erop, dat Gods aarde ons voedt! 
Het is vast niet voor niets, dat Jezus een maaltijd koos om Hem te 
gedenken. Wij mogen Hem volgen en vanuit hetzelfde vertrouwen 
geven en delen, in onze relatie met elkaar, maar ook in hoe we de 
aarde bewerken en bewaren. 
Daar valt nog wel het nodige aan te verbeteren…. 
“Aan tafel!”, eet smakelijk….. 
Bron: Nieuwsbrief van de landelijke “Groene Kerk”.  
Dora Brinkhorst.  
 
 
Beste kerkleden, 
Lieve kerkleden, ik wil jullie allemaal bedanken voor de warme 
belangstelling, de bloemen, de kaarten, de duimpjes en goede 
wensen en de gezegdes van ,,je bent er nog". 
Als je ziek bent dan ervaar je nog meer wat een kerkgemeenschap 
betekent. 
Dank van mijzelf en mijn hele familie, Jan Drenthen. 
 

Open Deur Kerst 2022 
De tijd rond Kerst is een tijd om 
je af te vragen: waar zie ik 
reikhalzend naar uit? Niet alleen 
voor mezelf, maar ook voor 
anderen, voor dat grotere geheel 
waarvan ik deel uitmaak? 
In dit kerstnummer van Open 
Deur vertellen mensen over hun 
verlangen naar een stad waar 
voor iedereen plek is, 
verlangen naar een kind, 
naar een plek waar je vrij je 
geloof en je mening mag uiten, 
naar verbinding met anderen en 
naar het stoppen van het 

verwoesten van de aarde. Verlangen om dicht bij een geliefde te zijn, 
verlangen naar warmte en lichtheid. 
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Natuurlijk is er ook een kerstverhaal voor alle leeftijden, vol 
verlangen. 
Verder een kort verhaal, gedichten en prachtige foto’s.  
Met Kerst worden niet ineens alle verlangens vervuld, niet alle 
dromen worden waar. Maar daar wordt wel een begin mee gemaakt. 
Een kind wordt geboren dat zal laten zien dat er toekomst is, dat 
verlangen naar liefde, vrede en recht geen onzin is. Hoop wordt 
geboren en wakkert dat verlangen aan. 
 
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en 
buiten de kerk. 
Een los nummer kost € 4,50 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend 
abonnement € 37,25 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts  
€ 10 per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.) 
Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 
opnemen met: Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl  
 

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan 
Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het 
terrein is geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier 
inleveren.  Wel wordt er van u verwacht, dat u 
zoveel mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te 

ontlasten. 
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tandamata@kpnmail.nl
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De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 
20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen 
van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. 
Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A,  
7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937 
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com 
 

 
De kopij voor het kerkblad van 14 januari (voor 4 weken) inleveren  
vóór 03 januari. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff 
Han Drost, tel 0547-273813 
 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres:  
liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ritawibbelink@gmail.com
mailto:kerkonderweggoor@home.nl
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl
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PREDIKANT 
Vakant   
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Hans Tadema, van Eedenstraat 41 T. 0547-276368 
E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T 0547-274766 
secretaris T. van Luttikhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor, 
T 0547-761598  E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 

mailto:voorzitter@hofkerkgoor.nl
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

