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Het gaat slecht; verder gaat het goed. 

Enkele weken geleden was in het zondagse Buitenhof te gast 
Dirk De Wachter, psychiater, relatietherapeut, filosoof, hoogleraar in 
Leuven, eredoctor, afdelingshoofd in een kliniek, maar vooral 
‘verdrietdokter’ zoals zijn dochter de vraag ‘wat doet je vader’ van 
haar kleuterjuf beantwoordde. Hij bezocht ca. drie jaar geleden met 
zijn vrouw (huisarts!) Parijs, zoals zo vaak, maar werd in het Centre 
Pompidou plotseling overvallen door bloed opgeven en hevige 
buikpijn. Diagnose: uitgezaaide darmkanker, therapie een half jaar 
tweewekelijkse chemo’s. 40% overlevingskans na 5 jaar. Wat indruk 
maakte was het feit dat hij zo onbevangen kon spreken over het 
(nood)lot ‘dat hem een gemene streek heeft geleverd’. Om 
vervolgens zodra het weer kon voorrang te geven aan het 
bemoedigen van mensen. 

De Wachter werd geboren uit ouders die gelukkig met hem waren, 
hem een veilige jeugd hebben bezorgd, in een land zonder oorlog, 
zonder honger, goede scholing, studeren. Dat is een kans, 
noodlottige genade, bijna goddelijk. Daardoor voelt hij zich ook in 
lastige tijden gedragen.  

Als individu heb je een eigen verantwoordelijkheid: keuzes maken 
op het bochtige levenspad dat onvoorspelbaar loopt. Aan de 
linkerkant van dat pad is het donker, koud, kil, glad, het is er lastig 
lopen, je struikelt gemakkelijk. Aan de rechterkant van dat pad, dat 
niet eens zo breed is, is het zonnig, warm. En het is onze opdracht 
om binnen de levensloop telkens te kijken wat de goede kant is. 
Welke keuzes worden gemaakt. En het pad kronkelt, en de kant 
wisselt, wat die keuze niet altijd gemakkelijk maakt, integendeel. De 
Wachter vindt het zijn taak als psychiater om mensen de goede kant 
van hun pad te helpen zoeken. Dat pad kan hij niet veranderen, want 
dat is in belangrijke mate bepaald door de voorgeschiedenis. 

Zelfs in de duistere kronkelingen van het bestaan is er altijd weer een 
betere kans te vinden. Zijn patiënten vertellen hem vaak over wat hen 
is overkomen, onrecht, mishandeling, misbruikt zijn, vernederingen, 
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verwerpingen. Soms leidend tot ontkenning van het bestaan. De 
beste wraak op een traumatisch bestaan is echter waardigheid, met 
geheven hoofd door het leven gaan: hier ben ik. Emmanuel Levinas, 
Frans filosoof, van wie De Wachter een groot aanhanger is: de relatie 
tot de ander is asymmetrisch, de noodlijdende medemens staat 
boven u, komt uit den hoge, uit de hemelen. Dat helpt als psychiater 
om die medemens in waarde te zetten, niet neerbuigend, ‘och arme 
toch’, dat is op de lange termijn dodelijk voor de waardigheid. Maar 
‘hoe gaat het met u?’ ‘wat kan ik voor u doen?’ Mensen weten zelf 
vaak wel wat ze moeten doen, maar de psychiater moet met hen op 
zoek gaan en het hen zelf laten vinden. Aan waardigheid hecht hij in 
zijn werk veel belang.  

‘Hoe gaat het?’ De Wachter citeert als antwoord graag Frits van 
Egters in De Avonden van Gerard Reve: ‘het gaat slecht, verder gaat 
het goed’ (p. 33). Dat vindt De Wachter ook een goede samenvatting 
van zijn situatie: zorgelijk en lastig, maar we leven en proberen daar 
zo goed mogelijk mee om te gaan. Hij kijkt hoopvol naar het leven, 
niet vanuit hardnekkig positivisme, maar een niet te vernietigen 
levensdrift (Élan vital; Henri Bergson, een andere Franse filosoof). 
Maar hij is na een kuur wel moe, een moeheid die hij niet gewoon is. 

Het kleine goede (La petite bonté, Levinas). Hoe simpel kan contact 
zijn: een volwassen dochter die even een boterhammetje komt eten, 
alhoewel De Wachter bepaald niet ‘alleen’ is. Handelingen die zo 
simpel zijn dat ze haast niet meer opgemerkt worden, dat zijn de 
belangrijkste. Als patiënt word je ontzield: heel de context van 
chirurgie is ontzielend. Je ligt daar bloot en compleet machteloos, en 
naast de artsen ben je vooral in handen van onvolprezen 
verpleegkundigen. Juist dan is het belangrijk hoe men u bejegent, 
hoe men u aanspreekt, hoe men u behandelt; zo belangrijk om daarin 
menselijkheid te brengen. Dat gaat over kleine zaken, een blik, een 
woord, een hand op uw deken. Maar ook over grotere, bijna 
onmenselijke omstandigheden, zoals het door een nachtelijke 
verpleegkundige rustig, vriendelijk, menselijk verhelpen van wanorde 
ten gevolge van een delirium. Ook hij kent dus ‘zonsverduisteringen’, 
momenten dat hij het licht even niet ziet, duistere oprispingen, kille 
eenzaamheid. Bij voorbeeld het verblijf in het ziekenhuis. Als 
psychiater voelt hij zich een machteloze worm in de kosmos. 

Troost vindt De Wachter niet moeilijk om te vragen of te ontvangen. 
Hij ondervindt veel deugd van het omringd zijn. En voelt zich erdoor 
overrompeld. Troost en schoonheid (van de medemens en de kunst) 



 4 

overlappen. Als iemand, zeker een onbekende, hem vraagt ‘Hoe gaat 
het nu met u?’ voelt hij zich geraakt. Ook muziek ontroert hem, kan 
hem overvallen, is troostend. Kunst is verbonden met troost. God is 
daar overal bij, ook in seculiere tijden. Ook zij die niet in (een) God 
geloven, hebben verbinding nodig met iets meer. 

De Wachter vindt van zichzelf dat hij een christelijk non-theïst is. 
Dat lijkt een tegenstrijdigheid, maar hij wil geen atheïst zijn. Hij is 
geen anti-mens, maar een pro-mens. Staat open; God verschijnt in 
de blik van de zorgvragende ander (Levinas). Dus niet een verticale 
verbinding, maar een horizontale met de lijdende medemens wiens 
zorg men waardig beantwoordt. Als psychiater heeft hij kunnen leven 
met het onbegrijpelijke.  

In Parijs heeft hij tijd voor musea en voorstellingen, wandelingen, 
rust. Stilte is aandacht. De waarachtigheid van de liefde zit hem in de 
kleine dingen waar we slordig aan voorbijgaan. Elkaar in de ogen 
kijken en voelen wat niet gezegd kan worden, het kunnen leven met 
de nabije, intieme, waarachtige ander als onbegrijpelijke vreemde. 
Dat lijkt heel paradoxaal, maar juist dat vreemde voedt de 
nieuwsgierigheid, de aantrekkingskracht. Hij pleit voor de 
‘gewonigheid’: de wonderlijkheid van de relatie zit hem in de 
dagelijkse dingen waar we aan voorbijgaan. Laten we een 
wandelingetje maken in het park waar we vroeger kwamen, laten we 
de plaat opzetten die we altijd draaiden toen we jong waren. Weet je 
nog. Kost niks. 

De dood ziet hij niet voor ogen. ‘Ga weg, gij onverlaat’. De gedachte 
van aftakeling (uitgemergeld, dementerend, van zorg afhankelijk) die 
iedereen kan overkomen, komt na een chemo wel erg dichtbij. En 
hoe lang is dit vol te houden? Als de dood onvermijdelijk is, dan 
graag omringd door vrouw en kinderen. Dat zou heel mooi en 
waardig kunnen zijn. Met geheven hoofd afscheid kunnen nemen. En 
over zijn werkzame leven hoopt hij dat anderen zullen zeggen: 'Het is 
gezien, het is niet onopgemerkt gebleven.' (weer Reve citerend in De 
Avonden; p. 287). 

Bronnen: 
- npostart.nl/brainwash-special, Donderdagen met Dirk De Wachter -  
  De kunst van het ongelukkig zijn, Lannoo 2019 
- VerTROOSTingen, Lannoo 2022 

Frits Schutte 
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Vrijdag 10 februari 2023 
Stoevelaar 16.00 uur                       mw. H. Caron 
 
Zondag 12 februari 2023 
Hofkerk  10.00 uur          ds. E. van Houwelingen                                      
Crèche: Lisette Drenthen 
Kindernevendienst: Alja Klok 
 
Zondag 19 februari 2023 Themadienst Dementie 
Hofkerk  10.00 uur                ds. D. Juijn                      
               m.m.v. Zanggroep Oude Blasius o.l.v. Matthijs ten Thije 
Crèche: Anneke Schutte 
Kindernevendienst: Sandra Moes 
 
Vrijdag 24 februari 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur                  mw. D. Brinkhorst 
 
Zondag 26 februari 2023 1e zondag 40-dagentijd 
Hofkerk 10.00 uur              ds. M. Dijkstra 
Crèche: Judith en Nina Vrielink 
Kindernevendienst: Ruud Wiggers  
Hofkerk 16.00 uur Peuter/kleuterviering           mw. H. Caron  
 
Dinsdag 28 februari 2023 Herfstzon  
Herfstzon 16.00 uur           ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag 05 maart 2023 2e zondag 40-dagentijd 
Bevestiging Kerkelijk werker Margré Ballast  
Hofkerk 10.00 uur                                          ds. D. Juijn 

Crèche: Kirsten Ongena 
Kindernevendienst: Hanneke Bor  
 
Woensdag 08 maart  Biddag voor Gewas en Arbeid 
Kerspel Goor 19.30 uur                  mw. A.C. van der Sluijs-Goud 
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Vrijdag 10 maart 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur         ds. R. Vedders-Dekker 
 
Bloemen eredienst:  
12 februari  : mw. A. Post 
19 februari  : mw. A. Schutte 
26 februari  : mw. A. Schutte 
05 maart     : mw. R. Schuite 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend: 
12 februari  : Ytje en Yke de Jong, Leo Lettink 
19 februari  : Ria Grotenboer, Jenny en Richard Minnen 
26 februari  : Karin Elfrink, Anneke en Frits Schutte 
05 maart     : Addie en Cees van der Sluijs, Fred Gerritsen  
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
12 februari  : C. van Rijnsbergen, H. Buitenhuis 
19 februari  : L. Lettink, P. Fernhout 
26 februari  : Y. de Jong, J. Drost 
05 maart     : H. Brinkhorst, R. Minnen 
 

 
 
Kerkdienst met als thema "dementie" 
Dementie is volgens CBS de snelst groeiende doodsoorzaak in 
Nederland. Op dit moment lijden 290.000 mensen in Nederland aan 
deze ziekte. 1 op de 3 vrouwen krijgt het. Bij mannen is dit 1 op 7. De 
invloed van de ziekte op de samenleving is enorm: gemiddeld leven 
mensen 6,5 jaar met deze ziekte en het beroep op de professionele 
zorg en mantelzorg is groot. Het is daarom niet verwonderlijk dat we 
allemaal wel mensen in onze omgeving kennen die aan de ziekte 
lijden of geleden hebben. En die gaat meestal gepaard met pijn, 
zorgen en verdriet, niet alleen voor de patiënt maar ook voor zijn 
omgeving.  
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We willen daarom in de Hofkerk op 19 februari om 10.00 u een 
themadienst houden over dementie. Aan de hand van 
ervaringsverhalen wordt stilgestaan bij dementie, wat het betekent 
voor de patiënt zelf en wat het doet met de mensen om hen heen. 
De dienst staat onder leiding van ds. Dick Juijn. De zanggroep van 
de Oude Blasius uit Delden verleent medewerking. 
Op woensdag 22 februari is er tussen 14.00 en 15.30 u in de 
Klokkenkamp gelegenheid om na te praten over deze dienst. 
U bent van harte uitgenodigd voor beide bijeenkomsten! 

Namens de werkgroep pastoraat, Riekele Bijleveld 

 
Projecten in de 40-dagentijd 
1e Zondag 26 februari 2023 
 
Uit liefde voor jou – Zambia Maatjes voor gezinnen zonder 
ouders  
 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos.  
Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. 
Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat de 
ouders waren overleden, maar als die ook overlijden staan de 
kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert 
kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes 
worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.  
 
2e zondag 5 maart 2023 
 
Palestina – samen de Bijbel lezen opent deuren  
 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige 
Land, minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in 
Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die 
de lokale gemeenschappen ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als 
bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis wat 
wordt toegepast in hun eigen leven en in activiteiten voor de kerk. 
Samen worden problemen in de samenleving besproken en wordt er 
gezocht naar oplossingen.  
  
Jeannette Spoelder Sligman 
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Overleden 
Op 24 januari is overleden Jan Willem Gerrit Sprokkereef in de 
leeftijd van 77 jaar. 
Op 25 januari is overleden Jan Willem Kranenberg in de leeftijd van 

86 jaar. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Bloemengroet                                                                                                                           
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende 
personen gegaan: Betsy Timmerman, Fija Ossewaarde, Rinus Caron               
Gerda Voortman, Sari van den Top, Janny Maas, fam. Smit, 
mw. Oosterveld, Nel Bosma, Jantina Assink.              
  
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag. U mag 
suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.                              
De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.   
Werkgroep Pastoraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Samen aan tafel 
Ook dit jaar wil de kerngroep pastoraat van de Hofkerk 
wijkbijeenkomsten organiseren.  
Samen eten blijkt een goede manier te zijn om elkaar te ontmoeten 
en in gesprek te gaan. 
We doen dat bij voorkeur bij gemeenteleden thuis, maar het kan 
eventueel ook in de Klokkenkamp. We denken aan een eenvoudige 
maaltijd met soep en brood.  
De maaltijden vinden plaats tussen 1 en 12 maart in lunchtijd en/of 
aan het begin van de avond. De definitieve data en tijdstippen 
worden vastgesteld in overleg met de gastadressen.  
Het gaat om maximaal 8 personen per gastadres. Onkosten voor de 
maaltijd worden vergoed.  
 
Komt u ook? 
De uitnodiging is niet alleen bedoeld voor de pensionado’s onder ons 
maar ook uitdrukkelijk voor de andere leeftijdsgroepen! 
Wil u aangeven of u: 
- mee wilt eten? 
- voorkeur heeft voor een middag- of avondmaaltijd? 
- uw woonkamer of keuken wilt openstellen voor een 

groepsmaaltijd? 
- een pan soep wilt maken? 
 
Stuur vóór 16 februari een mailtje met uw reactie naar: 
rinnyschuite@outlook.com. U mag ook bellen: 0547-271657. 
Graag ook uw telefoonnummer en mailadres vermelden. 
 

 
 
Kerkdienst gemist en kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen de kerkdienst niet bij 
kunnen wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op mogelijkheid 
om de dienst via internet of kerkradio te volgen. Om kerkdienst 
gemist te kunnen kijken hebt u een internetverbinding en een smart-
tv of laptop nodig.  

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om de dienst via kerkradio 
te volgen. De diensten vanuit de zaal kunnen niet ontvangen worden 
op de kerkradio. 
Voor meer informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met: 
Roel Hoekman tel. 0547-273478 
Jan Daling tel. 0547-274690 
 
Voedselbank. 
Ook dit jaar wil de Diaconie graag in de 40-dagentijd voor Pasen 
weer (houdbaar) voedsel inzamelen voor de Voedselbank.  
Als men naar de kerk gaat, kan men blikken en pakken met voedsel 
in daarvoor bestemde kratten leggen. Tijdens overleg met vrijwilligers 
van de Voedselbank kwam naar voren, dat er vooral vraag is naar 
wasmiddelen, naast het voedsel. Ook koffie en thee is van harte 
welkom! Alcoholische dranken en vlees(waren) mogen niet aan de 
klanten geleverd worden.  
De 40-dagentijd begint dit jaar op 22 februari a.s. Omdat we dan nog 
in de Klokkenkamp kerkdienst houden, zetten we de kratten neer bij 
de ingang van de kerkruimte. Doet u dit jaar ook weer mee? 
U kunt ook een financiële bijdrage geven, door geld over te maken 
naar de Diaconie, met vermelding Voedselbank. Dan koopt de 
Diaconie daarvan producten waar behoefte aan is. Van harte 
aanbevolen!  
Het Banknummer van de Diaconie is: NL 66 SNSB 0908763743, 
o.v.v. Voedselbank. De klanten van de Voedselbank zijn u dankbaar!  
De Diaconie. 
 
Maaltijdgroepen. 
Bij de maaltijdgroepen op dinsdag en woensdag is het altijd gezellig. 
Tijdens het eten worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en het is 
voor de gasten fijn dat ze niet alleen hoeven te eten en voor vijf euro 
krijgt u een heerlijke warme maaltijd. 
Omdat de energie kosten steeds hoger worden dragen we sinds 
afgelopen april daar ook ons steentje aan bij en betalen 150 euro per 
maand aan de kerkrentmeesters hiervoor. 
Bent u alleen en lijkt het u ook wel wat om een dag in de week te 
komen eten, op de dinsdag is nog plaats en bent u hartelijk welkom. 
Ook zoeken we nog gastheren/vrouwen voor op de dinsdag. 
Inlichtingen en aanmelden kan bij Roelie Nielander tel. 0547 274293 
Namens de diaconie, Bertha Fernhout 
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Kerkenraadsvergadering donderdag 16 februari 
De kerkenraad nodigt alle kerkenraadsleden uit voor de vergadering 
op donderdag 16 februari vanaf 20.00 uur in de Klokkenkamp. We 
gaan het dan hebben over het beleidsplan. 
Iedereen is van harte uitgenodigd. 
Alinda Sportel, scriba Hofkerk Goor 
 
Uit de kleine kerkenraad 
De kleine kerkenraad heeft op dinsdag 10 januari vergaderd. Naast 
de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde 
geweest. 
-André Bouma was aanwezig om met ons het conceptbeleidsplan  
 door te nemen. Er is afgesproken om dit in de eerstvolgende 
 Kerkenraadsvergadering met alle Kerkenraadsleden te bespreken.   
 Ook zal er dan worden gesproken over het jeugdwerk. 
-Over 3 weken vindt de vergadering van ringpredikanten plaats in     
 Goor. Dick zal de mensen ontvangen en een zaal / koffie regelen. 
-Er zal dit jaar geen oecumenische dienst plaatsvinden. Vanuit de  
 Katholieke kerk is hiervoor geen pastor meer beschikbaar. 
-Vanuit het pastoraat zullen dit voorjaar diverse wijkavonden worden    
 georganiseerd met als thema: “aan tafel”. Dit zal bij mensen thuis  
 plaatsvinden. 
-De diaconie heeft het druk gehad met de kerstpakketten. 
-Er zal contact worden opgenomen met een kandidaat voor de  
 functie kerkelijk werker. Inmiddels is bekend geworden dat Margré 
 Ballast ons gaat helpen. 
 
Alinda Sportel, scriba Hofkerk Goor 
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Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. ( Fiscaal aftrekbaar ) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v : “ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 
20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
Administratie : Ben Voerman    tel. 272763      
ledenadministartie@hofkerkgoor.nl 
 
Kerkbalans 
In de eerste plaats nog iets over 2022. Er was voor € 108.000 
toegezegd, maar uiteindelijk is er € 4.000 minder binnengekomen, 
mede ten gevolge van overlijden, verhuizing, maar ook enkele 
storneringen (niet voldoende saldo?) en niet reageren op een 
herinnering.  Daarmee hebben we de begroting 2022 net niet 
gehaald. Jammer. Dat jaar hebben we wel een legaat ontvangen, 
waardoor de post ‘bijdragen levend geld’ in de jaarrekening 2022 
toch goed uitkomt. 
Dan 2023. De stand wordt wekelijks bijgehouden op de website. Op 
het moment van inleveren van kopij voor dit kerkblad hebben 310 
kerkleden gereageerd voor een totaalbedrag van € 79.000. In de 
begroting 2023 staat € 101.500 dus er moeten nog heel wat 
toezeggingen binnenkomen. Er zijn ca. 675 brieven uitgegaan, dus 
we zijn nu op de helft (helaas niet wat toezeggingen betreft, want 
accurate kerkleden hebben inmiddels al wel hun toezegging 
ingeleverd). 
En ten slotte: de overgang van het aanmaken van brieven van Excel 
naar LRP is op zich goed verlopen. Alleen is achteraf gebleken dat 
de tenaamstelling van de brieven niet ‘de heer en mevrouw’ bevatte 
(uiteraard waar dat wel zo had moeten zijn), maar ‘de heer’ dan wel 
‘mevrouw’. We zullen daar volgende keer beter op letten! 
Kerkrentmeesters 

mailto:ledenadministartie@hofkerkgoor.nl
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Diaconale collectes Januari 2023  
08 - 01  Diaconie      € 63,75 
15 - 01  Diaconie      € 77,00 
22 - 01  Diaconie      € 74,95 
29 - 01  Diaconie      € 58,35 
Alle gevers hartelijk bedankt voor de ondersteuning van het 
diaconaal werk plaatselijk/landelijk en wereldwijd. 
Namens de Diaconie, Yke de Jong      
 
Verantwoording januari 
Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden 
ontvangen € 382,00 waarvan € 233,50 voor de kerk en € 148,50 voor 
de diaconie. Voorts voor de kerk € 10 aan collectebonnen. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van 
ons kerkenwerk!  
Frits Schutte, penningmeester a.i. 

 
40-dagentijd kalender 
In de veertigdagentijdkalender 2023 staan verschillende 
Bijbelgedeelten rond het jaarthema ‘Aan tafel!’ centraal. Zo wordt er 
stilgestaan bij Jezus laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds 
opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn 
overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht om te delen 
van wat we zelf ontvangen hebben. In de vastentips bij elke week 
word je zowel uitgedaagd om heel concreet ergens van af te zien, als 
om bewust tijd en aandacht te schenken aan mensen om je heen. 
Op de tafel in de hal ligt een inkijk exemplaar. 
De veertigdagentijdkalender kan voor 1 euro besteld worden via 
Petrus.protestantsekerk.nl/bestellen 
Namens de werkgroep Kerk & Samenleving 
Jeannette Spoelder Sligman 
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Beste Maliproject vrienden/donateurs 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bij het begin van 
het nieuwe jaar 
2023 willen wij U 
allen “vrede en 
alle goeds” 
toewensen. 
Wij zijn blij U te 
kunnen melden, 
dat wij na 15 jaar 
actief bezig te zijn geweest in de regio Bamafele, 

Mali, het Maliproject afgerond hebben met de bouw van een 
ziekenzaal bij het ziekenhuis van Manantali. Op 13 december jl. heeft 
onze vriend Casper Jansen de sleutel kunnen overhandigen aan 
dokter Kamera en zijn staf.  
 

Wij zijn heel dankbaar voor alle 
steun, die U in de loop van de jaren 
gegeven hebt aan het Maliproject. 
Wij zijn graag beschikbaar voor 
informatie, maar U kunt ook alle 
informatie vinden op 
www.maliproject.nl en om de regio 
te bekijken: Barrage de 
Manantali.                                                                                
                          

Hartelijke groet, Addie en Cees van der Sluijs-Goud  
 
Oecumenische  Wereldgebedsdagviering in Diepenheim.                                                       
Het verenigt christenen over de gehele wereld.                                                                                                                       
Wij komen bijeen op vrijdagavond 3 maart om 19.00 in de 
Johanneskerk te Diepenheim.                                                                       
Dit jaar hebben de vrouwen uit Taiwan de viering voorbereid.                                                                                                                           
Samen bidden, samen vieren en samen delen.                                                                                                       
Thema is: “ Zichtbaar Geloven".   
De voorbereidingsgroep van Diepenheim Hengevelde en Goor  
nodigt u van harte uit.  
 
 
 

http://www.maliproject.nl/
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Gebed: “Zorg voor de aarde” uit Australië. 
 
God van de zon en de maan,  
van de bergen, dalen en woestijnen, 
God van de machtige oceanen, rivieren en meren, 
God van alle schepselen die leven in de zeeën 
en vliegen in de lucht, van elk levend wezen, 
dat groeit en beweegt op uw heilige aarde. 
 
Wij zijn door Christus gevormd tot uw volk, 
geroepen om uw grote licht te brengen in de wereld. 
Als lichaam van Christus zijn wij dragers van de boodschap 
dat de schepping gekoesterd moet worden. 
U heeft ons de zorg toevertrouwd voor de aarde  
die U heeft geschapen. 
 
Help ons, de aarde te beminnen en te respecteren, 
te herstellen wat we hebben beschadigd. 
Geef ons de wijsheid en de passie 
om onze geest, hart en manier van leven te vernieuwen. 
 
Mogen wij zo worden tot het mosterdzaadje in onze wereld, 
dat zorgt voor een ecologische bekering 
en dat zich verspreidt over alle hoeken van de aarde. 
Voor het welzijn van ons en van alle generaties die komen. 
We vragen U dit door Christus, onze Heer. 
Amen. 
 
Gebed van Catholic Earthcare Australië, vertaling Gerard Moorman. 
Uit het boek: “Geloof en een hoop zonnepanelen” van Kees 
Posthumus. 
Dora Brinkhorst, Groene Kerk. 
 
Bedankt Henk Klaver 
Na ruim 20 jaar is Henk gestopt met zijn werkzaamheden als 
vrijwilliger op donderdagmorgen. Hij kopieerde de liturgieën voor de 
medewerkers in de kerkdiensten en bezorgde die ook bij kerkradio 
luisteraars. In de beginjaren waren de aantallen veel groter. Een heel 
verschil met nu! Toen ging het behalve om liturgieën voor de kerk 
ook om de maandelijkse kerkbladen en de jaargidsen. Teksten 
werden toen aangeleverd op papier en ingevoerd in een groot en 
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snel kopieerapparaat in de kelder. In de grote zaal van de 
Klokkenkamp werd alles als in een soort lopende band door een 
groep vrijwilligers gevouwen, geniet en gesorteerd. Later werden de 
teksten via internet aangeleverd en met de komst van de beamer 
werden de aantallen liturgieën aanmerkelijk lager; kerkbladen werden 
uitbesteed. Henk heeft deze ontwikkeling meegemaakt en daaraan 
ook uitvoering gegeven. Hij was altijd trouw op zijn post, secuur, met 
humor en altijd in goed overleg met andere betrokkenen. Wij zijn hem 
erg dankbaar voor die vele jaren van trouwe inzet en wensen hem 
alle goeds voor de toekomst. 
Namens Kerkrentmeesters en Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek, 
Lucas Schoemakers 
 
Radio Kerk Lokaal is gestopt….. 
Eind december 2022 werd er met een feestelijke uitzending afscheid 
genomen van Radio Kerk Lokaal. Na 27 jaar is er een einde 
gekomen aan de wekelijkse uitzendingen, die door een vast publiek 
werden beluisterd. Bij het afscheid waren allerlei gasten uitgenodigd, 
o.a. de dominees/pastores uit de Hof van Twente, die altijd voor de 
meditaties zorgden.  
Rita Wibbelink werd speciaal in het zonnetje gezet, omdat zij de 
stuwende kracht was achter de uitzendingen en vanaf het begin 
betrokken bij Radio Kerk Lokaal. Zij zorgde voor interessante 
interviews, die ook rechtstreeks werden uitgezonden, in totaal ca 
1300 keer! Verder was er o.a. een boekbespreking, werd er kerkelijk 
nieuws uitgezonden en was er muziek tussendoor.  
Radio Kerk Lokaal werd volledig door vrijwilligers gerund, ook de 
technici. Zij hebben zich al die jaren ingezet voor de uitzendingen, 
alle lof! Namens de Hofkerkgemeente werd aan hen een schaal met 
bloembollen aangeboden, met op een kaart de tekst:  
“Hartelijk dank voor je soms jarenlange inzet voor Radio Kerk Lokaal! 
De Hofkerkgemeente”. 
De Diaconie. 
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Open Deur februari 2023 Storm. 
Huiveringwekkend en prachtig. Levensbedreigend soms. 

Als een enorme ramp in Nederland geldt 
nog steeds de februaristorm in 1953, die 
onder andere grote delen van Zeeland 
onder water zette en vele mensen (en 
dieren) het leven kostte. 
Storm in de vorm van natuurgeweld of in de 
vorm van een ongeluk, een verlies dat je 
leven op z’n kop zet.  
Hoe kom je door zo’n ramp, zo’n crisis 
heen? 
Met onder andere: 

- Voor de storm losbarst 
- Na de watersnoodramp in 1953 
- Storm in je leven: drie persoonlijke verhalen 
- Wachten op droog land: Valkenburg 2021 
- Ja, God is overal: ook in de storm? 

 
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en 
buiten de kerk. Een los nummer kost € 4,50 exclusief porto, een 
jaarlijks terugkerend abonnement €37,25 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €10 euro 
per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.) Voor aanmelden of wijziging 
van uw abonnement, kunt u contact opnemen met:  

Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tandamata@kpnmail.nl
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Herman Wilbrink Koster-Beheerder van de Hofkerk in Goor  
Herman is geboren in mei 1949 te Neede en is vanwege zijn werk bij  
een landbouw-mechanisatiebedrijf in 1977 naar Goor verhuisd. 
Hij heeft een Christelijke opvoeding gehad, ging naar de 
zondagschool en volgde de catechisatie. Hij is getrouwd met Wilna 
en samen hebben ze een dochter: Petra.                                                                        
Het is Wilna die hem met raad en daad terzijde staat, ook met het 
werk in de Hofkerk.  Als lid van de Hervormde kerk is hij diaken 
geweest en heeft het “Samen op Weg” proces van dichtbij 
meegemaakt. Nu vormt men samen  met de  leden van de 
Gereformeerde kerk, de Protestantse Kerk Nederland (PKN) Hofkerk 
in Goor.    
Nadat de vorige koster-beheerder naar een andere plaats verhuisde 
werd Herman gevraagd de vrijgekomen functie over te 
nemen.                                                                                                                                      
Zonder al te lang nadenken gaf hij aan deze job over te nemen.                                                    
“Ja”, zegt hij, “als je wat wilt, dan direct, anders is het verloren 
tijd”.                                                                             Samen met een 
team van 4 kosters en het Klokkenkampteam is het elke week weer 
een hele uitdaging om op vele verzoeken en vragen antwoord te 
geven, zoals verhuur van het zalencomplex  
“De Klokkenkamp”, de grote Kerkzaal voor de zondagsdiensten, en 
daarnaast de rouw en trouwdiensten. Tevens worden concerten 
gegeven, zangkoren repeteren er, zijn er bridgeclubs, is er ruimte 
voor een yoga groep en zorginstellingen vergaderen er. Herman is 
erbij betrokken en steeds weer lukt het hem, met zijn team, alles naar 
tevredenheid van de vele gebruikers in goede banen te  leiden. 
Een hele prestatie!       
Een vergeefs beroep op Herman komt niet voor, snel en efficiënt is 
zijn credo. Herman vindt het dankbaar werk, vooral om mensen te 
ondersteunen die vaak in verdrietige en moeilijke omstandigheden 
zijn terecht gekomen, zoals bij een rouwdienst en uitvaart.                                                        
“Iets voor ze te kunnen betekenen, bekenden en onbekenden die je 
ontmoet”. Herman Wilbrink, een bevlogen vrijwilliger in de Hofkerk  te 
Goor  “Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend“   
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Rita Wibbelink 
Oud papierinzameling aan de van Kollaan 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is verhuisd 
naar de parkeerplaats tegenover kringloopwinkel Kiekeboe.  
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor. 

Dit is een tijdelijke locatie tot aan de zomer 
ongeveer. Daarna verhuist de oud 
papierinzameling naar het nieuwe 
parkeerterrein van vv Twente. Inleveren van 
oud papier kan van maandag tot en met 
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel 
mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn 
te ontlasten. 

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651 
 
 

 
De kopij voor het kerkblad van 11 maart (voor 4 weken) inleveren  
vóór 28 februari. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff 
Han Drost, tel 0547-273813 
 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres:  
liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl
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PREDIKANT 
Vakant; Consulent ds. Dick Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter a.i. : Hans Tadema, van Eedenstraat 41 T. 0547-276368 
E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T 0547-274766 
secretaris T. van Luttikhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor, 
T 0547-761598  E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
 
 

mailto:voorzitter@hofkerkgoor.nl
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
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