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‘Verander je mee?’ 
 
Ietwat treurig ogen een aantal verfomfaaide carnavalsslingertjes, die 
nog op straat zijn blijven liggen, als stille getuigen na een  
carnavalsoptocht waar ze met een kanon afgeknald werden ter 
vertier voor de toekijkende menigte.  
Voor een periode even ‘de wereld op zijn kop!’ Mensen die zich er 
heerlijk in onder lijken te dompelen. Carnaval is bij uitstek het feest 
van zotheid, spot en uitbundigheid. Een periode lang je in een ander 
jasje hullen. Terwijl anderen ernaar kijken en zich verwonderen om 
deze, in hun ogen, gekkigheid. Antropologisch gezien is het carnaval 
voor alles een omkeringsritueel, waarin maatschappelijke rollen 
worden omgedraaid en normen over gewenst gedrag worden 
opgeschort. Een tijd waarin het volk op een vrolijke manier een 
verandering ondergaat en zich daarmee wat opstandig toont en de 
sleur doorbreekt in het dagelijkse.  
Op Aswoensdag wordt deze carnavalsperiode vervolgens afgesloten 
en laten rooms-katholieken en sommige protestantse gelovigen in de 
kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenoemde 
askruisje. De as is het overblijfsel van verbrande palmtakken (vaak 
buxustakken), die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering 
van Palmpasen op Palmzondag. Het is een traditie waartoe 
christenen uitgenodigd worden om tot bekering te komen. Anders te 
gaan leven en daarmee een oproep/vraag om te veranderen! 
‘Verander je mee?’ Dit is het thema wat we aangereikt krijgen door 
Kind op Zondag in deze periode op weg naar Pasen. Wat een 
prachtig thema. En wat kan het veel oproepen aan emoties en 
beleving. 
De kern van een veranderopgave ligt in de kwestie of het in het hoofd 
en in het hart van jou als mens kan komen. Lukt het je om mee te 
veranderen? Misschien herken je het dat jouw lichaam als het ware 
tegenstribbelt als er een verandering aan komt? Verlies aan controle, 
onzekerheid, zorgen, gezichtsverlies....het zijn allemaal emoties die 
aan bod komen zodra veranderingen om de hoek komen kijken.  
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Hoe kan het toch dat we zo krampachtig vast kunnen houden aan 
wat was en wat is? Eén en ander is wel wat te verklaren door ons 
neanderthaler DNA . Niet wij bepalen ons gedrag maar: "De diepere- 
hersengebieden, zijn veel bepalender voor ons gedrag dan de 
jongere-, meer aan de oppervlakte gelegen hersengebieden 
(frontaalschors). Pas als de 'diepere-hersengebieden' noodzaak 
voelen om te veranderen - bijvoorbeeld door een levensbedreigende 
situatie of sterk lijden - zijn we geneigd daadwerkelijk te veranderen." 
Veranderingen die op gang komen wanneer we ons buiten onze 
comfortzone begeven? Wanneer de as over onze hoofden dwarrelt 
en we als mens getekend worden door een kruis? 
Ik begon deze meditatie met die verfomfaaide carnavalsslingertjes 
die daar op straat ietwat treurig in de regen achter zijn gebleven. 
‘Het deed mij denken aan de intocht in Jeruzalem. Jezus die 
Jeruzalem binnen rijdt. Het beeld van een juichende menigte die 
zingend en juichend met palmtakken aan de kant staat. Op de 
vooravond om met elkaar het Joodse Pesachfeest te vieren, waarbij 
het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht wordt en de 
uittocht uit Egypte (zoals beschreven in het Bijbelboek Exodus) en 
daarmee de bevrijding van het Joodse volk van de slavernij.’ 
Het verhaal van Jezus, op weg, langs een stoet van uitbundige 
mensen op dezelfde weg. Palmbladeren als ‘slingers’ langs deze 
weg. Een weg waarop Hij niet lang daarna een kruis te dragen kreeg. 
Ook hier weer een uitbundige misschien wel meer uitzinnige menigte 
aan de kant. Maar dan anders. De wereld op zijn kop? En toch bracht 
dit kruis ook weer een andere beweging op gang. Een verandering 
die tot op heden nog steeds mensen vraagt om het roer om te keren. 
Om nieuw leven te kunnen en mogen ervaren?  
Wij zijn zodra u/ je dit leest op weg naar Pasen, met alles wat ons 
nog te wachten staat. De verhalen die we lezen laten iets zien dat in 
deze hele veertigdagentijd steeds terugkomt: dat niet alles hoeft te 
blijven zoals het is. Dat er een nieuw begin gemaakt kan worden 
waardoor er een nieuwe toekomst kan aanbreken. Zo mooi hoe er in 
dat lied 605 uit het liedboek woorden aan worden gegeven en we zelf 
niet eens altijd een keuze hebben, omdat het al gaande is. Maar dus 
wel de vraag om in de verandering mee te gaan.  
Het lied blijft, eenmaal gezongen, resoneren, als lied tegen de 
moedeloosheid en lied van geloof en liefde en hoop op een lange 
weg!  
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De toekomst is al gaande  
 
1.De toekomst is al gaande, 
lokt ondanks tegenstand 
ons weg uit het bestaande 
naar eens te vinden land. 
 
2.De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 
3.De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn.         
 
 Hanneke Caron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 
5.De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land! 
 

(Inge Lievaart 1984) 
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Vrijdag 10 maart 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur         ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag 12 maart 2023 3e zondag 40-dagentijd 
Hofkerk  10.00 uur                       ds. M. Fernhout                                
Geen crèche 
Kindernevendienst: Jantina Jansen 
 
Zondag 19 maart 2023 4e zondag 40-dagentijd  
Hofkerk  10.00 uur               ds. G. Veening                     
Geen crèche 
Kindernevendienst: Annigje Beltman 
 
Vrijdag 24 maart 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur                            ds. D. Juijn 
 
Zondag 26 maart  2023 5e zondag 40-dagentijd 
Hofkerk 10.00 uur                ds. W. Lolkema  
Geen crèche      
Kindernevendienst: Alja Klok 
Hofkerk 16.00 uur Peuter/kleuterviering          mw. H. Caron  
 
Dinsdag 28 maart 2023 Herfstzon  
Herfstzon 16.00 uur           ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag 02 april 2023 Palmpasen Jeugd/18-jarigendienst 
Hofkerk 10.00 uur                                        mw. H. Caron 

Crèche: Lisette Drenthen 
Kindernevendienst: Annigje Beltman, Hanneke Bor, 
                                Jantina Jansen, Ruud Wiggers,  
                                Sandra Moes, Alja Klok 
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Maandag 03 april 2023 Vesper Gezamenlijke Dienst 
Johanneskerk Diepenheim 19.30 uur                           
 
Dinsdag 04 april 2023 Vesper Gezamenlijke Dienst 
Hofkerk 19.30 uur                                
           
Woensdag 05 april 2023 Vesper Gezamenlijke Dienst 
Hofkerk 19.30 uur            
 
Donderdag 06 april 2023 Witte Donderdag 
Hofkerk 19.30 uur  Heilig Avondmaal   ds. G. Lambers Heerspink     
 
Vrijdag 07 april 2023 Goede Vrijdag 
Hofkerk 19.30 uur         ds. G. Lambers Heerspink  
 
Vrijdag 07 april 2023 Stoevelaar Goede Vrijdag 
Stoevelaar 16.00 uur              ds. R. Vedders-Dekker              
  
Zaterdag 08 april 2023 Stille Zaterdag 
Hofkerk 22.00 uur                               ds. G. Lambers Heerspink                                 
                                                                     m.m.v. gelegenheidskoor  
           
Bloemen eredienst:  
12 maart: mw. R. Schuite 
19 maart: mw. A. Wolff 
26 maart: mw. A. Wolff 
02 april  : mw. C. Smit 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend: 
12 maart: Henny Tadema, Fija en Ernst Ossewaarde 
19 maart: Anke de Boer, Rita en Rijk Wibbelink 
26 maart: Marion Leentvaar, Annemieke Wolff en John Sportel  
02 april  : Wietske Bijker, Marijke en Ben Voerman 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
12 maart: C. van Rijnsbergen en H. Buitenhuis 
19 maart: L. Lettink en P. Fernhout 
26 maart: Y. de Jong en H. Drost 
02 april  : H. Brinkhorst en R. Minnen 
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Vierde zondag in de 40-dagentijd 19 maart 2023 
 
Nederland – Ontdekken in de kliederkerk 
Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud 
op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. 
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen 
kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse kerk 
in Nederland ondersteunt kliederkerken, zodat zij kunnen groeien als 
vindplaats van geloof, hoop en liefde.  
 
Vijfde zondag in de 40-dagentijd 26 maart 2023 
 
Bangladesh – kansen creëren voor jongeren  
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt 
ondermeer, doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de 
arbeidsmarkt vraagt. Kerk in Actie gaat samen met een lokale 
partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een 
leerwerktraject volgen en krijgen daarnaast training in 
ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen 
starten.  
Jeannette Spoelder-Sligman 
 
Peuter-/ kleuterviering 
Op de laatste zondag van februari en tevens de eerste zondag van 
de veertigdagentijd en start van de krokusvakantie renden er toch 
nog 3 kinderen de Klokkenkamp binnen. En één liep wat vermoeid, 
met rode wangetjes, aan de hand van zijn moeder, achter deze 
sprinters aan. Hij was herstellend van een griepje.  
De kinderen ontdekten binnen ‘no time’ de maskertjes die als 
verwerking al op de tafel waren klaargelegd. ‘Mogen we die gaan 
kleuren?’. ‘Prima, dan draaien we het programma gewoon om’. Paste 
ook mooi bij het verhaal wat daarna aan de orde kwam.  
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De Paaskaars ging eerst aan. Mooi hoe de 
kleinste (nog wat ziek) opbloeide van dat 
aanstekelijke licht.  
Daarna hebben de andere kinderen kleine 
kaarsjes aangestoken voor dat wat aandacht 
kreeg. De kinderen vertelden er druk over 
voor wie of wat zij een kaarsje aanstaken die 
naast de Paaskaars werden gezet.  
In de koffer vonden ze iets lekkers om te 
delen maar dat werd in beslag genomen. Ze 
waren het er allemaal over eens dat dat niet 
eerlijk was. Die verbolgen gezichtjes waren 
eigenlijk zo lief.  

Het verhaal deze middag ging over Zacheus de tollenaar.  
Ikke, ikke, ikke en de rest kan s…….!  
Wat dat betekent en wat dat in zekere zin met Zacheus te maken had 
werd heb al snel duidelijk. Zacheus had wel door hoe de mensen om 
hem heen over hem dachten. En toen Jezus Jericho binnenkwam 
wilde Zacheus Jezus ook ontmoeten. Hij verstopte zich in een boom.    
En de kinderen deden hun eigengemaakte maskertjes op. Je 

verstoppen in een boom, of 
achter een masker! Maar 
Jezus ziet je toch wel en dus 
ook Zacheus. Door deze 
ontmoeting verandert 
Zacheus. Hij komt tot inzicht. 
Zacheus had zich een lange 
tijd anders voorgedaan dan 
wie hij ook kon zijn. Het 
masker ging af. En ook bij de   
kinderen. Zacheus betaalde 

alles wat hij aan de mensen gevraagd had terug en zelfs nog meer.  
En wij? Eerlijk is eerlijk, wij hebben na dit verhaal het lekkers uit de 
koffer met elkaar gedeeld.  
Hanneke Caron. 
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In Memoriam 
Op 25 januari overleed Jan Willem Kranenberg geboren 9 
december 1936 en overleden 25 januari 2023 

Op een Weldam-boerderij in Ambt Delden werd 
Willem Kranenberg geboren. Hij groeide er op met 
zijn zus Truus en ging daar naar school. Toen Willem 
17 jaar was verhuisde het gezin naar een andere 
boerderij in het Weldam: Wegdammerweg 8 in 
Kerspel Goor. 
In die tijd leerde Willem de liefde van zijn leven 
kennen: Mina Rotman, met wie hij trouwde. 

Er werden drie kinderen geboren: Herman, Henk, Annieke. 
Het was een tijd van ontwikkeling, ook op de boerderijen door 
schaalvergroting, mechanisatie en specialisatie. Willem was een 
ondernemende boer en altijd met iets vernieuwends bezig. Een 
nieuwe stal voor de koeien waar wereldwijd belangstelling voor was 
en velen op de boerderij kwamen kijken. 
Willem was een actieve man die rust uitstraalde, maar ook duidelijk 
was. Hij heeft veel bestuurlijke taken op zich genomen, zoals 
Rabobank en kerkelijke gemeente. In alles werd Willem gesteund 
door zijn vrouw Mina en was zij degene die in huis zorgde en op de 
boerderij en zo samen geborgenheid en harmonie uitstraalden. Voor 
zijn inzet is hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau. 
Twintig jaar geleden was de schrik groot, toen Willem getroffen werd 
door een herseninfarct, zijn leven hing aan een zijden draadje. Maar 
Willem heeft gevochten en kwam weer thuis op de boerderij. Nu – 
zo’n twintig jaar later – kijken we terug en hebben Willem en Mina 
samen mooie jaren beleefd in een soort ‘bonustijd’.  
Ook was er een moeilijke periode, Herman werd ziek en overleed in 
2018 op 55-jarige leeftijd. Het maakte Willem stiller, maar hij bleef 
betrokken bij zijn kleinkinderen in alles wat zij ondernamen.  
Eind 2022 werd Willem ziek, zijn krachten namen af. Zijn energie was 
op en hij verlangde om te mogen sterven. Zo liet Willem Kranenberg 
los wat hem lief en dierbaar was: zijn vrouw, zijn kinderen en 
kleinkinderen voor wie hij een zorgzame, daadkrachtige vader en 
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schoonvader en een lieve en wijze opa is geweest. Zijn leven is 
voltooid. 
Met liefde en toewijding zullen velen Willem herinneren. 
Tijdens een dankdienst in de Hofkerk hebben we zijn leven herdacht 
rondom de woorden van geloof, hoop en liefde. Waarbij Psalm 121 – 
ook bij hun huwelijk gelezen – geklonken heeft: ‘Waar je ook gaat of 
staat God zal je behoeden voor eeuwig’. 
In kleine kring hebben we het lichaam van Willem te ruste gelegd, 
naast zijn zoon Herman. 
We wensen Mina, Henk en Petra, Annieke en Bart, Ineke en Harry en 
de kleinkinderen moed en kracht toe voor de tijd die komt. 
ds. Co Janssen, Borculo 
 
Overleden 
Op 31 januari Johanna Wilhelmina Langwerden-Sonderlo 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Bloemengroet                                                                                                                           
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende 
personen gegaan: mw. Eeftink, dhr. R. Ludwig, mw. R. Dijkhuis,                           
Alie Mulder, Dinie ten Dam, Alie Bulten, Jos Haegens,                        
Dinie Schutten, mw. Klein Nagelvoort, hr. Gorter, Dinie Kranenberg, 
Hilly Schoemakers. 
                                                                                                                                                          
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag. U mag 
suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.   
De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.  
Werkgroep Pastoraat. 
 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Even voorstellen 
Mijn naam is Margré Ballast en sinds kort ben ik als aangesteld als 
kerkelijk werker in de Hofkerk. Nu er tijdelijk geen vaste predikant is, 
zal ik gedurende een tijd mijn bijdrage leveren in het pastoraat. Dit 
bestaat met name uit het bezoeken van zieke en oudere mensen. 
Het verzorgen van rouwdiensten is daar ook een onderdeel van. Ook 
zal ik een aantal pastorale uren in de Stoevelaar verzorgen. Je zult 
mij voornamelijk op woensdag en donderdag ontmoeten.  
Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man Rudy in Daarlerveen. 
Daar ben ik als ouderling verbonden aan de Protestantste Gemeente 
‘de Schoof’. Daarnaast werk ik twee dagen in Wierden als Kerkelijk 
Werker. Ik maak graag muziek en houd van koken. Ook vind ik het 
heerlijk om een wandeling met onze hond te maken. Genietend van 
Gods schepping vind ik mijn ontspanning en krijg ik nieuwe energie.  
Na de middelbare laboratoriumschool heb ik in verschillende 
laboratoriums gewerkt, waarvan de laatste 20 jaar op een 
milieutechnisch laboratorium in Deventer. Dat werk is in die periode 
erg veranderd. Ook hier heeft de techniek niet stil gestaan. Wat 
overbleef was lopende-band-werk onder een hoge werkdruk. Dat trok 
mij niet meer.  
Zes jaar geleden volgde ik de stem in mijn hart om de opleiding 
Theologie aan de Hogeschool in Ede te volgen. Tijdens deze periode 
heb ik praktijkkennis voor het kerkelijk werk opgedaan in de 
Hervormde Gemeente van Ommen. Een half jaar geleden heb ik de 
opleiding afgerond.   
Als kerkelijk werker met een hart voor pastoraat ga ik graag met 
mensen in gesprek. Daar ligt mijn passie. Ik hoop u en jullie dan ook 
te ontmoeten. 
Hartelijke groet, Margré Ballast 
 
Mijn gegevens zijn: Margré Ballast-Hilbrink 
Grote Veenweg 13 
7687 AV  Daarlerveen 
T  06-54346778 
E  gmballast@gmail.com 
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Op weg naar Pasen! 
De 40-dagentijd is begonnen! Tijd van inkeer en bezinning op de weg 
naar het feest van Pasen. Met in de Stille Week de vertrouwde  
vesper.  
Werkgroepen WEK en Kerk en Samenleving bereiden de vespers 
voor. Omdat in de ons omliggende kerkgemeenten op dit moment 
ook geen predikant is, is er overleg geweest naar de mogelijkheid om 
de vespers gezamenlijk voor te bereiden en te vieren. Mooi is het dat 
we dit samen met gemeenteleden van Diepenheim zullen gaan doen. 
We starten op maandag 3 april in de Johanneskerk in Diepenheim,  
dinsdag 4 april en woensdag 5 april in de Hofkerk in Goor. De 
vespers beginnen om 19.30 uur.  
Natuurlijk zal dit even wennen zijn om niet in je eigen kerk te zijn, 
maar we hopen er mooie avonden van te maken. We nodigen u van 
harte uit om deze avonden met ons mee vieren.  
Er zal voor vervoer gezorgd worden als u hiervan gebruik zou willen 
maken. Info bij Aukje Wiersma tel 0547-271909.  
De diensten van Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille zaterdag en 
Pasen worden in beide kerken gevierd. Kijk voor aanvang in uw 
kerkblad.  
Aukje Wiersma 
 
Crèche. 
Op verzoek van doopouders zijn wij vanaf 21 november 2021 weer 
gestart met een wekelijkse crèche.  
Helaas wordt hier maar minimaal gebruik van gemaakt.  
Vanuit het crècheteam werd al eens voorgesteld om alleen crèche in 
te zetten bij bijzondere diensten.  
Als coördinator van het crècheteam heb ik dit voorgelegd aan de 
kerkenraad. 
 
Met akkoord bevinding van de kerkenraad is besloten om (na 5 maart 
a.s.) alleen crèche te draaien bij bijzondere diensten. 
Bij bijzondere diensten denken wij aan de feestdagen (Pasen, 
Pinksteren en Kerst). 
Doopdiensten, kinderkerst, gedachtenisdienst en indien nodig evt.  
4-jarigendienst. 
Coördinator crècheteam, Alja Klok 
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Kerkdienst gemist en kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen de kerkdienst niet bij 
kunnen wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op mogelijkheid 
om de dienst via internet of kerkradio te volgen. Om kerkdienst 
gemist te kunnen kijken hebt u een internetverbinding en een smart-
tv of laptop nodig.  
Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om de dienst via kerkradio 
te volgen. De diensten vanuit de zaal kunnen niet ontvangen worden 
op de kerkradio. 
Voor meer informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met: 
Roel Hoekman tel. 0547-273478 
Jan Daling tel. 0547-274690 
 

 
 
Uit de Kerkenraad 
De kleine kerkenraad heeft op dinsdag 7 februari vergaderd. Naast 
de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende onderwerpen aan de 
orde geweest. 
-De komende zondagsdiensten zijn besproken: Hemelvaart,    
 Pinksteren. De Pinksterdienst zal samen met Delden worden  
 voorbereid.  
 In de dienst op 5 maart zal Margré Ballast worden bevestigd als   
 kerkelijk werker. 
-De werkgroep privacy zal binnenkort aan het werk gaan. Zij gaan  
 bezig met de mogelijkheden voor communicatiemiddelen. 
-Het conceptbeleidsplan 2023 is besproken en zal na bespreking in   
 de Kerkenraadsvergadering op 16 februari worden aangevuld met   
 het jeugdwerk.  
-De Kerkenraadsvergadering van 16 februari is voorbereid. Hierin  
 wordt het jeugdwerk als onderdeel van het beleidsplan besproken.  
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 André Bouma zal dit agendapunt leiden. 
-Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen  
 nagelopen. 
 
Kerkenraadsvergadering 16 februari  
In deze kerkenraadsvergadering kwamen de volgende onderwerpen 
aan bod: 
-Actie kerkbalans 2023. Frits Schutte gaf een toelichting. Nog niet  
 alle toezeggingen zijn ook daadwerkelijk ontvangen. Hopelijk halen   
 we het streefbedrag. 
-Jeugdwerk.  
 Aan de hand van een aantal stellingen is gesproken over het   
 jeugdwerk. Ieder kerkenraadslid kon aangeven wat zijn/haar  
 voorkeur had. De meerderheid van de kerkenraadsleden stemde   
 voor open jeugdwerk met een externe kracht. 
-Het nieuwe bestuursmodel is besproken en er is gestemd. Een  
 ruime meerderheid is voor en vanaf het nieuwe kerkelijke jaar zal dit 
 model worden ingevoerd. De komende tijd zal de Kleine Kerkenraad  
 de voorbereidingen hiervoor treffen. 
-Alle werkgroepen hebben mondeling verslag gedaan van hun  
 werkzaamheden de afgelopen 3 maanden. 
 
Alinda Sportel, scriba Hofkerk Goor 
 

 
Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v : “ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 
20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
Administratie : Ben Voerman    tel. 272763      
ledenadministartie@hofkerkgoor.nl 

mailto:ledenadministartie@hofkerkgoor.nl
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Kerkbalans 
De stand wordt wekelijks bijgehouden op de website. Op het moment 
van inleveren van kopij voor dit kerkblad hebben 379 kerkleden 
gereageerd voor een totaalbedrag van € 85.500. In de begroting 
2023 staat € 101.500 dus er moeten nog heel wat toezeggingen 
binnenkomen. Er zijn ca. 675 brieven uitgegaan, dus we zijn nu iets 
over de helft (helaas niet wat toezeggingen betreft, want accurate 
kerkleden hebben inmiddels natuurlijk al hun toezegging ingeleverd). 
Aan degenen die nog niet hebben gereageerd dus het dringende 
verzoek dat wél te doen. En als u zich heeft gemeld om digitaal, 
d.w.z. via e-mail, een toezegging te doen: iedereen is als het goed is 
aangeschreven, dus kijk dan even in uw spam of vraag uw eventuele 
partner of het verzoek daar is binnengekomen. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Op naar de € 101.500! 
Frits Schutte, penningmeester a.i. 
 
Voor de goede orde: de actie Kerkbalans is bedoeld om dekking te 
krijgen voor de grote uitgaven van de kerk, in het bijzonder het 
traktement van de predikant (loopt voor een deel door met een 
kerkelijk werker en een consulent), onderhoud van kerk en 
Klokkenkamp, en nu ook energie. Daarnaast vinden enkele malen 
per jaar acties plaats voor een bepaald doel: Paascollecte, 
solidariteitskas, verjaardagsfonds, kerkblad en Eindejaarscollecte. 
Frits Schutte, penningmeester a.i. 

 
Diaconale collectes Februari 2023 
05-02 Wensambulance € 133,97 verhoogt door de Diaconie naar 
                                                                                         € 270,00 
12-02 Aardbeving Turkije en Syrië € 250,30 verhoogd door de   
                                                                      Diaconie naar €750,00 
19-02 Diaconie € 111,20 
26-02 Diaconie € 76,38 
Alle gevers bedankt voor de ondersteuning van het diaconaal werk 
plaatselijk/landelijk en wereldwijd. 
Namens de Diaconie ,Yke de Jong 
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Verantwoording februari 
Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden 
ontvangen € 157,00 voor de kerk en € 45,00 voor de diaconie. 
Voorts € 10 voor de kerk via Anke de Boer. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van 
ons kerkenwerk!  
 
Frits Schutte, penningmeester a.i. 
 

 
 
Minder plastic! 
In dagblad “Trouw” van 14 februari jl. werd mijn aandacht getrokken 
door de kop “Industrie maakt alleen maar méér wegwerp-plastic!” 
Wereldwijd stoot de industrie voor wegwerp-plastic méér CO 2 uit 
dan het hele Verenigd Koninkrijk. Recycling van plastic komt nog 
moeilijk op gang….. 
Dat plastic bestek, rietjes, zakjes en verpakkingen de wereld 
vervuilen is alom bekend, maar tóch neemt de productie van 
wegwerp-plastic niet af! Integendeel!  
In 2021 produceerde de plastic industrie 140 miljoen ton plastic voor 
éénmalig gebruik en dat is 6 miljoen ton méér dan in 2019! Dat komt 
grofweg neer op een kilo extra per wereldburger….. Bijna al dat 
plastic, 98%,  is gemaakt van fossiele brandstoffen, zoals aardolie. 
Grote spelers op de productie-markt van plastic zijn de internationale 
oliebedrijven en chemieconcerns. 
Het is een zeer vervuilende industrie, mede vanwege het 
afvalprobleem. (Onderzoek door “Plastic Waste Makers Index 2023”)  
Veel chemische bedrijven denken na over een klimaat-neutrale 
toekomst voor de plasticindustrie. Maar ondertussen investeren ze 
vooral in fabrieken, om nog meer plastic te maken uit fossiele 
grondstoffen!  
“Méér plastic, méér afval en méér vervuiling! Het probleem wordt niet 
aangepakt. Integendeel! Ze maken nog meer van een product, dat 
onze mensen en onze planeet bedreigt!”, zegt de voorzitter van de 
onderzoekscommissie. 
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Wat kunnen we zélf doen aan dit probleem?  
Zo weinig mogelijk wegwerp-plastic gebruiken! Weiger in de winkel 
plastic zakken en gebruik daarvoor in de plaats speciale tasjes voor 
het afwegen van b.v. groente en fruit. Te koop in de supermarkt, ca 
80 cent voor 3 stuks. Deze tasjes kun je steeds opnieuw gebruiken. 
Zit er tóch plastic om b.v. vleeswaren of komkommer, dit verzamelen 
voor recycling in de oranje afvalbak. 
Er werd mij gevraagd, nog eens te wijzen op scheiding van het afval 
in de keuken van de Klokkenkamp. Daar staan 3 bakken voor:  
Groen-afval, plastic afval, (waar ook de koffiemelk-cupjes in moeten)  
en een bak voor het restafval. Papier wordt apart ingezameld.  
Hebt U misschien nog ideeën, waaraan wij als Hofkerk “Groene Kerk” 
kunnen werken? Op het gebied van duurzaamheid en 
rechtvaardigheid… 
Dan kunt u dit doorgeven via mijn mailadres: 
dorabrinkhorst@gmail.com 
Dora Brinkhorst, Groene Kerk. 

Open Deur maart 2023 Uit de gebrokenheid 
Pasen: feest van opstanding en opstaan. 
Opstaan uit de gebrokenheid: uit wat kapot 
gegaan is in jezelf, uit kapotte relaties met 
anderen en met God, uit wat je kapot gemaakt 
hebt, uit een doods en uitzichtloos leven.                                    
Opstaan, helen en geheeld worden, is niet 
mogelijk zonder zelf ‘open te breken’, te delen 
met anderen; zonder de breuken onder ogen te 
zien en de scherven op te graven.  

Pasen komt niet uit het niets.  Eerst komt de vraag ‘Waarom huil je?                                      
Vertel maar’ En dan blijft het daar niet bij. 
Met onder andere: 
*Een graankorrel zijn: sterven hoeft niet vruchteloos te zijn 
*Breken en veerkrachtig helen: opgeven en overgave 
*Gouden lijnen: laat je leeftekens zien 
*De eerste dag: gedichten bij Pasen 
*Nu! Even! Niet! Terug naar oude pijn 
*Herstel met hoop en liefde 
*Hartbreuk: verhaal 

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en 

mailto:dorabrinkhorst@gmail.com
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buiten de kerk. Een los nummer kost €4,50 exclusief porto, een 
jaarlijks terugkerend abonnement €37,25 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €10 euro 
per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.) 
Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 
opnemen met:  Erna Aalbers tandamata@kpnmail.nl 

 
 
Johanna Buitenhuis vrijwilliger Hofkerk in Goor  
Ze werkt als vrijwilliger voor de Hofkerk te Goor met tal van 
activiteiten, zoals de Paas- en Kerstvieringen en de high-tea- 
middagen, georganiseerd door de activiteitencommissie, dat zijn 
gezellige bijeenkomsten, waar ze met plezier aan mee werkt. 
Ook bij rouwdiensten en uitvaarten is Johanna betrokken, helpen met 
koffie en broodjes serveren hoort tot haar taak, evenals opruimen na 
afloop, emotie, dankbaarheid en uithoudingsvermogen komt allemaal 
bij elkaar met de groep waar ze mee samen werkt, het sociale 
gebeuren is dan belangrijk.  
Johanna heeft met haar man Henk samen twee zonen, Bas en Niko. 
Het overlijden van Bas is en blijft een groot gemis voor beiden, wat 
heel verdrietig is. Zoon Niko en zijn vrouw Sandra hebben drie 
kinderen, daar genieten ze van. 
Nu de Hofkerk vacant is heeft Johanna het extra druk als 
preekvoorziener, soms is het rooster al voor een jaar ingevuld ,het is 
niet alleen de afspraak met de dienstdoende predikant, maar ook een 
hele administratie komt daarbij ,zoals o.a. het declaratieformulier 
liturgie voorbeeld of wie de ouderling van dienst is. Elke 
donderdagmorgen is er voor iedereen een vrije inloop in de Hofkerk 
Goor van 10.00 uur t/m 11.30 uur. Daarbij heeft 
Johanna jarenlang geholpen met koffieschenken en ging ze in 
gesprek met de gasten, ook houdt ze zich bezig met het  
verspreiden van het kerkblad "Kerk Onderweg" en helpt ze bij het 
schoonmaken in de kerk. Niet alleen voor de mensen in de Hofkerk 
Goor, maar ook daarbuiten wil Johanna zich inzetten voor hen, die 
graag zo lang mogelijke in hun eigen huis willen blijven wonen, door 
warme maaltijden te bezorgen bij mensen in de Hof van Twente 
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“Ik vond het wel heel aardig, zegt Johanna, dat we als vrijwilligers 
van de Hofkerk eind van het jaar een presentje kregen. Dat er aan je 
gedacht wordt en je waardering krijgt voor je werk, geeft een goed 
gevoel". 
Johanna haar motivatie is : Betrokken zijn bij het kerkenwerk 
                                            Met elkaar de kar trekken 
                                            Er zijn voor elkaar. 
Rita Wibbelink   
 
Oud papierinzameling aan de van Kollaan 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is verhuisd 
naar de parkeerplaats tegenover kringloopwinkel Kiekeboe.  
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor. 

Dit is een tijdelijke locatie tot aan de zomer 
ongeveer. Daarna verhuist de oud 
papierinzameling naar het nieuwe 
parkeerterrein van vv Twente. Inleveren van 
oud papier kan van maandag tot en met 
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel 
mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn 
te ontlasten. 

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651 
 

 
De kopij voor het kerkblad van 08 april (voor 4 weken) inleveren  
vóór 28 maart. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl


 20 

 
 

PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter a.i. : dhr. H. Tadema, van Eedenstraat 41 T. 0547-276368 
E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T 0547-274766 
secretaris J. Spoelder-Sligman, Deldensestraat 69, 7471 KV Goor 
T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
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