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Meditatie

Een vader had twee zonen

Jezus vertelt deze gelijkenis (Lucas 15:11-32) aansluitend aan de
verhalen over het verloren schaap en de verloren munt van de
vrouw. Het leest als drie parabels met een happy end. Maar het
bijzondere zit, behalve in de kernboodschap (feest om wat
verloren is en weer terug komt), ook in het gezelschap waarin
Jezus vertelt. Volgers van Jezus, enkele tientallen nieuwsgierigen,
tollenaars, zondaars. Een beetje terzijde staat een groepje apart.
Het zijn de letterlijk calculerende en administrerende Farizeeérs
en Schriftgeleerden. Zij klagen over de vrije, onconventionele
opvattingen van Jezus. Bovendien gaat hij om met mensen
waarmee je liever niet gezien wilt worden en erger nog: hij eet met
hen! Jezus ziet en hoort wel hoe ze zich als vijandige
samenzweerders gedragen, fluisteren, loeren, en overleggen.

Jezus reageert krachtig. Maar hij gaat niet met hen in discussie.
Hij dient ze op een ondubbelzinnige en niet mis te verstane wijze
van repliek. In de vorm van gelijkenissen, spiegelverhalen zou je
kunnen zeggen. Je ziet jezelf erin. Situaties vanuit het praktische
leven van mensen. Er zit als het ware een “urgentie” in de drie
gelijkenissen en daardoor komen de verhalen steeds dichter bij
onszelf. Bij het “verloren schaap” gaat het om één van de
honderd, bij de “verloren drachme” om één van de tien en bij de
“verloren zoon” om één of twee, afhankelijk van hoe je het verhaal
interpreteert.

Een vader had twee zonen. De jonge zoon vraagt zijn erfdeel en
gaat er mee aan de zwier. Hij raakt zijn geld kwijt en heeft
ternauwernood nog wat te eten. Hij komt tot bezinning en keert
terug naar de boerderij van zijn vader waar alles in overvloed is.
De vader ontvangt hem met open armen en vergeeft hem, maar
de trouwe oudste zoon voelt zich buitengesloten, niet gezien.

2



De gelijkenis is zo bekend, dat we aan een half woord genoeg
denken te hebben. We weten al hoe het afloopt. Dat lijkt zo; het is
namelijk een verhaal met een open eind: want wat doet de
oudste? Sluit hij aan bij het feest? Zo “ontvouwt” zich het verhaal
als het ware in onze richting. We kunnen ons er in herkennen. Wij
voelen ook na misslagen of fout handelen berouw net als de
jongste zoon, en we zijn ook wel eens tekort gedaan als de oudste
zoon, en hoe zouden wij handelen als vader?

Je kunt nog zo diep vallen merkt de jongste zoon: bij zijn vader is
er een weg terug. De vergevende houding van de vader geeft
vertrouwen: er is hoop; je mag door. De vader richt een feestmaal
aan om de terugkomst van zijn jongste te vieren. Onbevangen
komt de oudere broer later terug van zijn werk op het land en
hoort van verre al feestgedruis. Natuurlijk is hij kwaad als hij ziet
en hoort wat er gespeeld heeft en wat er buiten hem om geregeld
is. Het diner in volle gang. De broer met wrok en onbegrip; hij
weigert om naar binnen te gaan. Hij heeft zich altijd keurig
gedragen zoals het hoort en is dus eigenlijk een beetje type
Farizeeér/Schriftgeleerde. Hij is loyaal naar z'n vader die hij
eigenlijk ziet als zijn “baas” voor wie hij zich een slag in de rondte
werkt. Hij zit gevangen in de eigen cirkel.

Stapt hij aarzelend over de emotionele en beladen drempel heen
en sluit zich alsnog aan bij de maailtijd, of blijft hij in wrok
eikenhouterig apart staan? Ongetwijfeld herkennen we ons ook in
deze houding.

De vader sluit de jongste zoon in de armen en vergeeft hem. Hij
hoort er weer helemaal bij! Maar ook de oudste verdient een
innige omhelzing in ontferming van de vader. Hij heeft die
misschien nog wel het meest nodig. De vader vervult in het geheel
van de scene een centrale rol.

Rembrandt maakte een schilderij van dit indringende verhaal van
de vader met de twee zonen. (Even Googelen!). De bekende
priester Henry Nouwen was erg gefascineerd door dit schilderij vol
zeggingskracht. Het verhaal gaat dat hij urenlang voor het
schilderij heeft gezeten. Hij vertelt daarover in zijn boek: “Eindelijk
thuis”. Hij voelde zich heel erg aangetrokken door de handen van



de vader. Die handen verschillen van elkaar: de linkerhand is
sterk en gespierd, de rechterhand verfijnd, zacht en teder. Hij
zegt: “Zodra ik dat verschil opmerkte, ging er een wereld voor me
open. De Vader is niet zomaar een voorname aartsvader- Hij is
ook moeder. Hij houdt vast, Zij liefkoost. Hij bevestigt, Zij troost.
Hij is inderdaad God in wie zowel vaderschap als moederschap
ten volle aanwezig is”.

Leven wij als toeschouwer in onze “bubbel”? Of nemen we in
vertrouwen de uitgestoken hand van de Vader aan? En laten wij ons
vasthouden door God, waar kernwoorden zijn: geloof, hoop en
liefde? .......... De stille kracht van Pinksteren.

Lucas Schoemakers



Zondag 11 juni 2023
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Jantina Jansen

Vrijdag 16 juni 2023 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

Zondag 18 juni 2023
Hofkerk  10.00 uur
Kindernevendienst: Annigje Beltman

Zondag 25 juni 2023
Hofkerk  10.00 uur
Kindernevendienst: Alja Klok

Dinsdag 27 juni 2023 Herfstzon
Herfstzon 16.00 uur

Vrijdag 30 juni 2023 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

Zondag 02 juli 2023
Hofkerk  10.00 uur
Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Bloemen eredienst:

11 juni: mw. J. Drost
18 juni: mw. J. Drost
25 juni: mw. B. Hulshof
02 juli : mw. B. Hulshof

Kerkdiensten

mw. H. Caron

mw. H. Caron

ds. J. Meijer Borne
m.m.v. Inspiration Halle

mw. R. Dekker Vriezenveen

mw. D. Brinkhorst

mw. H. Caron

mw. H. Caron



Rooster koffieschenken zondagochtend:

11 juni: Anke de Boer, Rita en Rijk Wibbelink

18 juni: Marion Leentvaar, Annemieke Wolff, John Sportel

25 juni: Wietske Bijker, Marijke en Ben Voerman

02 juli : Hannie van Rijnsbergen, Betsie Hulshof en Gerie Vietje

Vervoer naar de Kerkdiensten

11 juni: L. Lettink en P. Fernhout

18 juni: Y. de Jong en H. Drost

25 juni: R. Minnen en H. Brinkhorst
02 juli : P. Fernhout en H. Buitenhuis

Pastoraat

Overleden
Op 5 mei overleed in de leeftijd van 103 jaar Cristina Johanna
Hendrika Soonius
Op 20 mei overleed in de leeftijd van 69 jaar Hendrik Barend
Mengerink.

Bloemengroet
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen

uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of
teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende
personen gegaan: echtpaar Wibbelink, Ine Bonzet, Jan Pluimers,
fam. Kranenberg, Petra Valkema, Jan Jacobi, Trui Meutstege,
Monique Timmerman en mw. Groot Roessink.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een
blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag. U mag
suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657,
rinnyschuite@outlook.com
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Zieken

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed,
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen
we een spoedig herstel toe.

Werkgroep Pastoraat.

Diaconie

£

Kerkdienst gemist en kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen de kerkdienst niet bij
kunnen wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op mogelijkheid
om de dienst via internet of kerkradio te volgen. Om kerkdienst
gemist te kunnen kijken hebt u een internetverbinding en een smart-
tv of laptop nodig.

Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om de dienst via kerkradio
te volgen. De diensten vanuit de zaal kunnen niet ontvangen worden
op de kerkradio.

Voor meer informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met:
Roel Hoekman tel. 0547-273478

Jan Daling tel. 0547-274690

Wist U dat

* De eetgroepen van de dinsdag en woensdag middag in 2022 een
bedrag overgemaakt hebben van € 1800,00 aan de
kerkrentmeesters voor de hoge energiekosten en de eerste vier
maanden van 2023 €600,00

* Als er af en toe een beroep op ondernemers gedaan wordt om de
Diaconie te ondersteunen met producten en hulp middelen ,dat ze
daar altijd aan meewerken .

* Dat er een gezin dat financieel geen geld heeft om op vakantie te
gaan nu door bemiddeling van de Diaconie een week op vakantie
kan.

» Ongeveer één keer in de maand kijkt de Diaconie bij het uitgifte-
punt van de voedselbank in Goor en vraagt wat er vaak



ontbreekt in de pakketten: dat vult de Diaconie dan aan .
* Dat er op dit moment goede contacten zijn tussen de Diaconieén in
de Hof van Twente en met Caritas.

Met vriendelijke groet, de Diaconie

Giften diaconie mei 2023

De diaconie geeft in mei en in oktober altijd aan 6 goede doelen een
gift van € 300,00. Wij proberen de giften te verdelen in 3 delen:
Wereldwijd, Europa en Nederland.

In mei gaan de giften naar:

Hulp Oost Europa — verschillende projecten in Oost Europa

Child Support Indonesia — financiéle sponsoring schoolkinderen in
Indonesia

Stichting Sparrow — Sponsoring onderwijs voor kinderen en
medische hulp voor iedereen

Amnesty - strijden voor Mensenrechten in de hele wereld

De Zonnebloem — bezoek aan huis en vakantiereizen

Nationaal Fonds Kinderhulp — Hulp voor kinderen die in armoede
opgroeien, in Nederland

Namens de diaconie, Bertha, Janny en Fred

Verslag vakantieweek Hydepark in Doorn van 22 tot 29-4-2022
Wij zijn met vakantie naar Hydepark geweest,

dat was voor iedereen één groot feest.

Wij werden hartelijk ontvangen met koffie/thee en een koek.
Hierna gingen wij op zoek wij naar onze kamers.

Om half 6 was het 1° diner en daarna een hapje en drankje,
dat ging er in als koek, dat snap je.

Zondag vroeg het ontbijt

en een kerkdienst door ds. Knotter geleid.

‘s Middags muziek van “de Vrolijke Noot” en iedereen genoot.
Maandag gingen de heren naar de zandsculpturen.

De dames bleven thuis om te schilderen of borduren.

Dinsdag naar de Keukenhof dat viel tegen,

de bloemen bloeiden mooi, maar het was koud en er viel regen.
Woensdag winkelen op ons gemak

er was koffie en jawel: gebak!

Donderdag een zonnige dag,

wij waren bij het hijsen van de vlag.
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De “Koning en Koningin” kwamen even op bezoek voor het feest,
maar daarna was het voor hen mooi geweest.

De onderdanen mochten nu hun kunnen laten horen.

En menig gedicht of verhaal kon de aanwezigen bekoren.
Daarna de vrijwilligers met veel kabaal en

alles kwam voorbij zelfs de kat en hond.

Er werd veel gelachen; ze maakten het wel erg bont.

Vrijdag nog een heerlijk gala diner,

daarvoor hadden we onze “zondagse” kleren mee.

Zaterdag was het tijd om afscheid te nemen van elkaar.

Werd iedereen een goede thuisreis gewenst en D.V. tot volgend jaar.

Wij hebben enorm van deze reis genoten en willen de diaconie
hartelijk bedanken dat zij dit voor ons mogelijk hebben gemaakt.
Doutie van Loo en Marrie Nijmeijer



Jaarrekening Diaconie 2022

De diakenen hebben in hun vergadering van 12 april 2023 de
ontwerp-jaarrekening over 2022 vastgesteld. Deze was reeds
besproken in de kleine kerkenraad van 11 april en hij is ter
vaststelling aangeboden aan de kerkenraad op 20 april 2023.

De samenvatting van de Baten en Lasten rekening ziet er als volgt
uit:

Baten

Verhuur woningen 36.743

Rente 7

Bijdragen levend geld 9.550

Totaal Baten 46.300
Lasten

Woningen 14.648
Bijdragen andere organen 2.287
Lasten diensten, Beh.& Adm. 11.562
Diaconaal plaatselijk 9.352
Diaconaal landelijk 1.941
Diaconaal wereld 8.795
Totaal Lasten 48.584
Resultaat 2022 -2.284

Dit kleine negatieve resultaat ligt daarmee bijna op het budget van
- 5.000.

De uitgebreide stukken zullen in de Klokkenkamp ter inzage liggen
vanaf 7 juni tot het einde van de maand. Voor vragen en/of
opmerkingen kunt u mailen naar onderstaande adres:
john.sportel@caiway.nl

John Sportel, 06-52570658
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Y Kerkenraad
W

Uit de kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft op dinsdag 23 mei vergaderd. Naast de
gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde
geweest:

-Frits Schutte was aanwezig namens de Kerkrentmeesters om het te
hebben over de opvolging van de acceptgiro, nu deze betaalwijze
per 1 juni zal worden afgeschatft. Zie hierover meer elders in het
kerkblad.

Verder heeft Frits de Kerkenraad geinformeerd over de
meerjarenraming. Dit is een lastig proces, dat begint bij de
solvabiliteitsverklaring. Deze zal naar de classis worden gestuurd.
-De datum voor de startzondag is vastgesteld op 1 oktober.
Gospelkoor Mozaiek zal dan ook optreden.

-Het beleidsplan 2023-2026 is definitief vastgesteld. In het nieuwe
bestuursmodel zullen er vanuit de werkgroepen twee personen als
ambtsdrager moeten worden bevestigd. Dit zal binnen de
werkgroepen worden besproken.

Gemeenteavond donderdag 29 juni v.a. 20.00 uur

Op donderdag 29 juni zal de volgende gemeenteavond plaatsvinden
in de Klokkenkamp vanaf 20.00 uur.

De Kerkenraad zal de gemeente dan kort bijpraten m.b.t. de
predikant-vacature en hoe nu verder en informeren over het nieuwe
beleidsplan. Verder maken we er een gezellige avond van met een
hapje en een drankje en natuurlijk is er ruimte voor vragen /
opmerkingen.

We nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn

Alinda Sportel, scriba Hofkerk Goor
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Kerkrentmeesters

Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van
collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van

€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076

t. n. v: “ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “
20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.
Administratie : Ben Voerman tel. 272763

ledenadministratie @hofkerkgoor.nl

Solidariteitskas 2023

Gemeenten helpen elkaar. Dat is het uitgangspunt voor het werk van
de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de
Protestantse Kerk beheert. Deze commissie bestaat uit deskundige
vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk. Zij beoordeelt
aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven
staan die ze zelf even niet kunnen financieren, en kijkt daarbij vooral
naar de perspectieven voor een vitaal gemeente-zijn. En dat alles
onder het motto: vo6r gemeenten — déér gemeenten.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage
vanuit de plaatselijke gemeenten. Investeringen uit de Solidariteits-
kas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen.

Behalve voor de steun aan individuele gemeenten worden middelen
uit de Solidariteitskas ook ingezet om activiteiten te bekostigen die de
kerk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten
beschouwt. Zoals het categoriaal pastoraat, dat is pastoraat voor
bijzondere doelgroepen: studenten, koopvaardij, doven, binnenvaart,
luchthaven, zorg, gevangenissen, krijgsmacht. Die vormen van
pastoraat vergen speciale aandacht, kennis en kunde die intensief en
kostbaar zijn.
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Elk jaar vragen wij u bij te dragen. Van uw gift wordt € 5 afgedragen
aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor
onze eigen gemeente. In de maanden mei/juni ontvangt u de brief
met aangehechte acceptgiro hierover. Mogen wij weer rekenen op
uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en
het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk
binnen de Protestantse Kerk, alsmede aan de bekostiging van onze
eigen activiteiten.

College van kerkrentmeesters

N.B.1 In 2022 was de opbrengst van deze actie € 4.387 terwijl wij
€ 2.645 moesten afdragen. Dus bleef er € 1.750 over voor onze
eigen gemeente! Dit jaar moeten we € 2.540 afdragen.

N.B.2 Helaas is het sinds 1 juni niet meer mogelijk om acceptgiro’s te
gebruiken. Kerkrentmeesters zijn bezig een alternatief uit te werken,
maar dat zal anno 2023 niet meer zonder computer en/of digitale
telefoon kunnen. Ouderen die hiermee geen ervaring hebben kunnen
indien gewenst een kerkrentmeester of diaken om assistentie vragen.

Kerkbalans

De stand wordt regelmatig bijgehouden op de website. Op 23 mei
hebben 422 kerkleden gereageerd voor een totaalbedrag van bijna
€ 98.000. In de begroting 2023 staat € 101.500 dus we zijn goed op
weg. Wat mij echter verbaast is dat er nog geen reactie is ontvangen
van ongeveer 250 leden (!) van onze gemeente. Er zijn ca. 675
brieven uitgegaan, dus we zijn nu op nog geen twee derde.

Aan degenen die dus nog niet hebben gereageerd nu toch wel een
heel dringend verzoek dat wél te doen. En als u zich heeft gemeld
om digitaal, d.w.z. via e-mail, een toezegging te doen, kijk dan even
in uw spam of vraag uw eventuele partner of het verzoek daar is
binnengekomen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Op naar
ten minste € 101.500 ! Frits Schutte, penningmeester a.i.

Voor de goede orde: de actie Kerkbalans is bedoeld om dekking te
krijgen voor de grote uitgaven van de kerk, in het bijzonder het
traktement van de predikant (loopt voor een deel door met een
kerkelijk werker en een consulent), onderhoud van kerk en
Klokkenkamp, en nu ook energie. Daarnaast vinden enkele malen
per jaar acties plaats voor een bepaald doel: Paascollecte,
solidariteitskas, verjaardagsfonds, kerkblad en Eindejaarscollecte.
Frits Schutte, penningmeester a.i.
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Collecten

Nu de diaconie weer in de kerkdienst is gaan collecteren, is een
logisch gevolg dat we niet meer collectegeld bedoeld voor de
diaconie inzamelen via de bankrekening van de kerk. Dus digitaal
collectegeld overmaken alleen voor de kerk naar NL44 SNSB 0927
9505 45. En mocht u voor de diaconie digitaal willen bijdragen, van
harte aanbevolen natuurlijk, maar dan graag rechtstreeks naar het
bankrekeningnummer van de diaconie:

NL66 SNSB 0908 7637 43.

Dank voor uw medewerking.

Frits Schutte, penningmeester a.i.

Opvolging acceptgiro door Appostel

Zoals wel bekend zal zijn is het per 1 juni (eigenlijk al 1 april jl.) niet
meer mogelijk om betalingen te doen via een acceptgiro.
Kerkrentmeesters hebben zich sinds november vorig jaar
georiénteerd op nieuwe mogelijkheden, namelijk iDEAL, incasso,
QR-code, een ‘Gevenknop’ op website, GIVT, Appostel, Kerkapp. Wij
Zijn daarbij uitgekomen op het systeem Appostel / SKG Collect. Dat
bestaat uit een app Appostel, die kan worden gedownload op een
mobiele telefoon. En een betaalsysteem met verschillende
betaalvarianten. Die zijn allemaal toekomstbestendig en voor velen al
gebruikelijk. Wij realiseren ons dat voor een aantal ouderen dat niet
geldt, maar zij kunnen een beroep doen op een kerkrentmeester of
diaken die hen graag behulpzaal willen zijn.

De reden om voor dit systeem te kiezen is dat het systeem speciaal
is ontwikkeld voor de PKN en haar gebruikers van het landelijke
systeem LRP, en dat kerkrentmeesters al de nodige ervaring hebben
opgedaan met Kerkbalans en het maken van brieven vanuit LRP,
waarop wij al jaren zijn aangesloten. Ook de diaconie steunt dit
besluit omdat zij eveneens met LRP werken. En de kleine kerkenraad
is over deze ontwikkeling geinformeerd.

Naast de nieuwe manier van doneren biedt het systeem ook allerlei
mogelijkheden voor communicatie binnen de gemeente, zoals
agenda, chat, contactenlijst. Als daar behoefte aan is, zullen die
mogelijkheden ook worden toegepast. En we kunnen aan onze
website een webwinkel koppelen (collectebonnen!). En ten slotte: het
collecteren tijdens de dienst krijgt een modern jasje, maar ook de
vertrouwde mogelijkheden als contant geld en collectebonnen blijven.
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Er zal na de zomer een uitgebreid introductieprogramma worden
opgesteld, en het zal gefaseerd worden ingevoerd, om te beginnen
met het verjaardagsfonds en de actie kerkblad. Om het goed te laten
werken, moet veel worden ingesteld in allerlei systemen. Natuurlijk
zullen we problemen tegenkomen, en zal er wel eens iets niet naar
wens verlopen, maar we zijn ervan overtuigd dat we op deze manier
gezamenlijk een forse stap voorwaarts kunnen maken.

Voor degenen die nu al zijn geinteresseerd: kijk op de website
Appostel.nl, waar een korte introductievideo kan worden bekeken.

Kerkrentmeesters

T

Met het bezorgen van de Paasplantjes heeft de diaconie ook een gift
van € 5,00 ontvangen, via Ruud Schuite.
De Diaconie

Diaconale collectes april/mei 2023

30 -04 Diaconie €105,45

07 - 05 Diaconie € 55,55

14 - 05 Diaconie € 99,90

21 - 05 Diaconie € 97,55 Bestemd voor ALS verdubbeld naar
€250,00 door de Diaconie

28 - 05 Diaconie €223,60

Alle gevers bedankt voor de ondersteuning van het diaconale werk

plaatselijk/landelijk en wereldwijd, namens de Diaconie, Yke de Jong

Verantwoording mei

Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden
€ 332 voor de kerk en (toch nog) € 25 voor de diaconie. De eindstand
van de Paascollecte bedraagt € 1.177 en voor de inmiddels lopende
actie Solidariteitskas is alweer € 1.192 ontvangen. Alle gevers
natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van het landelijk
en ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester a.i.
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Workshop “Sacred Dance” ( heilige dans), o.l.v. Mw. Jeaneth de
Witte en een Taizé-viering o.l.v. Mw. Addy v/d Sluys.

Het is al weer enkele jaren geleden, dat Jeaneth de Witte een
workshop “Sacred dance” gaf in de kerkzaal van de Hofkerk en ook
tijdens een Open Dag in de Klokkenkamp.

Op zondag 24 september a.s. zal er weer zo’n workshop plaats
vinden, in combinatie met een Taizé — viering.

“Sacred dance” is een vorm van meditatief dansen met eenvoudige
passen op mooie klassieke muziek en op muziek uit Taizé. We
dansen meestal in een kring.

Het programma in de Hofkerk ziet er als volgt uit:

17.00 uur tot 18.00 uur - workshop “Sacred dance”, in de kerkzaal.
18.00 uur tot 19.00 uur - eenvoudige maaltijd in de Klokkenkamp.
19.00 uur tot 19.45 uur - Taizé-viering in de kerkzaal.

U kunt natuurlijk ook alleen naar de Taizé-viering komen, om 19.00
uur. Er kunnen maximaal 20 personen meedoen aan de workshop
“Sacred dance”. Als Ul/jij interesse hebt, noteer dan alvast de datum
zondag 24 september a.s.

Je kunt je ook al opgeven via de mail dorabrinkhorst@gmail.com of
telefonisch 0547 — 273823. Hartelijk welkom!

Dora Brinkhorst.

Biodiversiteit.

Soms hoor je of lees je een positief en bemoedigend verhaal over
biodiversiteit. Zo schreef de stadsbioloog van Amsterdam, Remco
Daalder, een boek met als titel: “Stadse beestjes”, met de
boodschap: “Steden zijn schoner geworden, dankzij autoluwe centra
en meer groen. Hierdoor konden allerlei beestjes, zoals vogels en
insecten en ook planten zich in de stad uitbreiden.

De natuur op het platteland is de laatste 50 jaar sterk achteruit
gegaan, door overbemesting en bestrijdingsmiddelen, maar in de
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(grote) steden en vooral in de buitenwijken is de biodiversiteit
toegenomen. Oog hebben voor je dagelijkse omgeving van tuin,
balkon tot stadspark en metrostation, daar gaat het om!”,

zegt de stadsbioloog in zijn boek “Stadse beestjes”. Volgens hem
hoef je niet naar Texel of Mongoli€, om de natuur te ervaren.....
Bron: Trouw, 24 mei 2023.

Dat deed mij denken aan het volgende gedicht van Ida Gerhard:

“Lof van het onkruid!”

Godlof dat onkruid niet vergaat!
Het nestelt zich in spleet en steen,
Breekt door beton en asfalt heen,
Bevolkt de voegen van de straat.

Achter de stoomwals valt weer zaad.
De bereklauw grijpt om zich heen

en waar een bom zijn trechter slaat,
is straks de distel algemeen....

Als hebzucht alles heeft beslecht,
straalt het klein hoefblad op de vaalt
en wordt door brandnetels vertaald.

“Gij, die miljoenen hebt ontrecht,
Zij komen, uw berekening faalt!
Het onkruid wint het laatst gevecht.....

Hoewel Ida Gerhard bij dit gedicht primair aan de miljoenen
onthechte mensen, aan vluchtelingen, heeft gedacht, laten haar
woorden zich heel goed met christelijke hoop voor de schepping
verbinden.

Dora Brinkhorst, Groene Kerk.
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Open Deur juni 2023 / Heilige momenten

Wat maakt een moment tot een heilig
moment? Daar hadden we in de redactie van
Open Deur verschillende ideeén over. Maar
over één ding waren we het wel eens: bij
heilige momenten gaat het steeds om een
verbinding die je voelt en beleeft met al je
LCIC  Zintuigen, je hele lijf — verbinding tussen God
R (of het heilige) en mens, en mensen
onderling.
In dit nummer verkennen we die heilige
momenten. Met speciale aandacht voor
sacramenten, die je kunt zien als een
speciaal soort heilige momenten, die ook verbonden zijn (en jou
verbinden) aan een kerkelijke gemeenschap. Momenten waar een
gebaar en bepaalde woorden bij horen, tekens van God
aanwezigheid die ons aanraakt.
Met onder andere:
Als alle lijntjes bij elkaar komen
*Erbij horen én doorknippen: drie persoonlijke ervaringen
*Overweldigende ervaringen: fascinerend en huiveringwekkend
*Zomaar midden in de stad: korte teksten en gedichten
*Gesprekken op maandag: de katholieke sacramenten
*Aanwezigheid van God: Bijbelse verkenning

“Secss . OPEN

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven
en leven,

geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de
kerk.

Een los nummer kost €4,50 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend
abonnement €37,25

Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €10 euro
per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.)

Open Deur is vanaf nu ook direct én gratis online te lezen voor
jaarabonnees.

Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact
opnemen met:

Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl
18
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Oud papierinzameling aan de van Kollaan

De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is verhuisd
naar de parkeerplaats tegenover kringloopwinkel Kiekeboe.

D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.

Dit is een tijdelijke locatie tot aan de zomer
ongeveer. Daarna verhuist de oud
papierinzameling naar het nieuwe
parkeerterrein van vv Twente. Inleveren van
oud papier kan van maandag tot en met
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Er wordt van u verwacht, dat u zoveel
mogelijk het papier zelf in de container
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn
te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651

E @ﬁ Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 08 juli (voor 7 weken) inleveren
vOOr 27 juni. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl

Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk”.
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen.
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en
lettertype “Arial 11”.

Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl
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[ @ Algemene informatie

PREDIKANT

Vacant;

Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuiin@planet.nl; T 06-15883126
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778

KERKENRAAD

Voorzitter a.i. : dhr. H. Tadema, van Eedenstraat 41 T. 0547-276368

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T 0547-274766
secretaris J. Spoelder-Sligman, Deldensestraat 69, 7471 KV Goor

T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE
I www.hofkerkgoor.nl E: website @hofkerkgoor.nl
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor
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