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Niets nieuws onder de zon (sprak Salomo); 1 Prediker 9 

Onlangs hebben we in mijn leesclub het boek besproken 
De Vluchtelingenrepubliek van David de Boer en Geert Janssen e.a. 
Hierin wordt beschreven dat wij, de Noordelijke Nederlanden vanaf 
zeg 1570, al de nodige migratiestromen naar (en van) ons land 
hebben gekend. 

Een aantal voorbeelden: 
- de 80-jarige oorlog van Spanje (Philips II) tegen de Nederlanden: 

de inval van de hertog van Alva, van de hertog van Parma en de 
(water)geuzen veroorzaken grote stromen vluchtelingen richting 
Amsterdam 

- dan komen de Sefardische (= uit Spanje/Portugal) Joden naar met 
name (weer) Amsterdam (= Mokum) 

- en een eeuw later tienduizenden Hugenoten uit Frankrijk 
- ook de Franse revolutie gaat niet aan ons voorbij: een patriottische 

beweging die in 1787 steden in Holland bezet: veel vluchtelingen 
richting Frankrijk. De contrarevolutie leidt tot de Bataafse Republiek 
en de Franse vluchtelingen keren terug 

- de Belgische afscheiding in 1830 leidde tot veel vluchtelingen naar 
Nederland, zowel hoger opgeleiden als textielarbeiders 

- in de Eerste Wereldoorlog ontving Nederland zeker 300.000 (!) 
Belgische vluchtelingen 

- in 1933 komt Hitler aan de macht en willen 4.000 joden en 10.000 
politieke vluchtelingen het land verlaten. Alleen zij die over 
voldoende bestaansmiddelen beschikken komen voor acceptatie in 
Nederland in aanmerking (!) 

- na de Kristallnacht van 1939 komen er zo’n 10.000 joden bij, die 
zoveel mogelijk worden geholpen te transmigreren 

- in de Tweede Wereldoorlog sluit Nederland de grenzen voor 
vluchtelingen (!) 

- na die oorlog is er een kille, bureaucratische omgang met Joodse 
vluchtelingen, zij zijn vaak onbeschermd en ongewenst 

- tot 1962 zijn een kleine 600.000 militairen, bestuursambtenaren en 
repatrianten uit vrnl. Nederlands-Indië in ons land terechtgekomen 
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- de opvang van ontheemden uit Hongarije (1956) en 
Tsjechoslowakije (1968), Joegoslaven (1992), Portugal 
(Anjerrevolutie), Chili (Pinochet/Allende) 

- en ten slotte de gestaag groeiende stroom vluchtelingen uit 
oorlogsgebieden als Afghanistan, Jemen, Syrië, Eritrea, Somalië, 
maar aangevuld met medebewoners van deze planeet die zich 
betere economische omstandigheden wensen. 

 

Tot zover deze greep uit onze geschiedenis. Niets nieuws onder de 
zon dus. 
De meest recente cijfers (2022; bron CBS): 
naast een 170.000 migranten uit Europese landen, kwamen 230.000 
migranten van buiten Europa naar ons land, van wie 

- ruim 100.000 Oekraïense vluchtelingen (bijna de helft!): een 
speciale status, buiten de asielprocedure om, taalles, werk, 
huisvesting 

- 40.000 gezinshereniging (17%), 29.000 arbeidsmigranten (13%), 
21.000 vanwege studie (9%) 

- en dus ‘maar’ 27.500 asielzoekers (12%): eerste half jaar niet 
werken, daarna slechts 24 weken per jaar mits UWV-vergunning. 
En daar vallen dan ook Syriërs onder, die toch ook voor (mede) 
Russisch oorlogsgeweld zijn gevlucht 

Verder stagneert de huisvesting van 27.000 statushouders (van wie 
velen ondanks verblijfsvergunning nog in een COA-opvanglocatie!). 
Nederland wees in 2022 slechts 13% eerste asielbeslissingen af, 
minder dan het Europese gemiddelde. En slechts een kleine 
minderheid van de asielzoekers veroorzaakt problemen, in ons land 
hooguit een paar honderd per jaar. In Duitsland riep in 2015 de 
toenmalige Bondskanselier Angela Merkel: Eine Million? Wir schaffen 
das! En dat deed het land. Net zoals Duitsland het afgelopen jaar een 
miljoen Oekraïense vluchtelingen (tijdelijk) onderdak bood. Terwijl bij 
ons het kabinet valt vanwege deze problematiek. 
Is het niet onze christelijke plicht om mensen in welke nood dan ook 
te helpen, zelfs als dat mocht gaan ten koste van een stukje zelf-
opgebouwde welvaart? Laten wij loyaal zijn in het bieden van 
passende huisvesting, blij zijn met aanvullende arbeidscapaciteit, en 
zorgen voor passend onderwijs om een zo snel mogelijk een 
passende integratie te bevorderen. 

Frits Schutte 
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Vrijdag 25 augustus 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur           mw. D. Brinkhorst 
                
Zondag 27 augustus 2023  
Hofkerk 10.00 uur          mw. E. Kopmels   
Kindernevendienst: Annigje Beltman 
 
Dinsdag 29  augustus 2023 Herfstzon  
Herfstzon 16.00 uur          ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag  03 september 2023 
Hofkerk  10.00 uur                    pastor mw. D. Beuving  
Kindernevendienst: Hanneke Bor 
 
Vrijdag 08 september 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur               ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag 10 September 2023 
Hofkerk 10.00 uur                                                ds. J. Zwart Zwolle 
Kindernevendienst: Jantina Jansen 
 
Zondag 17 september 2023                 
Petrus en Paulus kerk 10.00 uur                     Oecumenische dienst 
Kindernevendienst: Alja Klok 

 
Vrijdag 22 september 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur                           ds. Dick Juijn 
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Bloemen eredienst:  
27 augustus : mw. A. Schutte 
03 september : mw. R. Schuite 
10 september : mw. R. Schuite 
17 september : mw. A. Wolff 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend: 
27 augustus : Dhr. F. Gerritsen, dhr. en mw. van der Sluijs 
03 september : M. H. Tadema en dhr. en mw. Ossewaarde 
10 september : Mw. A. de Boer en dhr. en mw. Wibbelink 
17 september : Mw. M. Leentvaar, mw. A. Wolff en dhr. J. Sportel 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
27 augustus : Dhr. H. Buitenhuis en dhr. P. Fernhout 
03 september : Dhr. L. Lettink en dhr. C. van Rijnsbergen 
10 september : Dhr. H. Drost en dhr. Y. de Jong 
17 september : Dhr. H. Brinkhorst en dhr. R. Minnen 
 

 
Overleden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Op 07 juli overleden Jan Suierveld in de leeftijd van 89 jaar.                                                        
Op 27 juli overleden Johanna Wijnen–Godeke in de leeftijd van 83 
jaar 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Bloemengroet                                                                                                                                  
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende 
personen: mw. Laarhuis  hr. Krooshof, Eelco de Jong, Carla 
Hamstra, mw. van Rengs-Warringa, Gerry Kevelham-Slot. Rijk 
Wibbelink, Ria Siepman, Jan Kloosterman, mw. Wups, mw. Huuskes.                                                                                     
                         
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag. U mag 
suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657. 
rinnyschuite@outlook.com 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. 
De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.      
Werkgroep Pastoraat. 
 

 
Kerkdienst gemist en kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen de kerkdienst niet bij 
kunnen wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op mogelijkheid 
om de dienst via internet of kerkradio te volgen. Om kerkdienst 
gemist te kunnen kijken hebt u een internetverbinding en een smart-
tv of laptop nodig.  
Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om de dienst via kerkradio 
te volgen. De diensten vanuit de zaal kunnen niet ontvangen worden 
op de kerkradio. 
Voor meer informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met: 
Roel Hoekman tel. 0547-273478 
Jan Daling tel. 0547-274690 
 
Wist U dat  

• De Diaconie op zoek is naar chauffeurs die zondags 

gemeente leden willen ophalen en na de dienst weer thuis 

willen brengen . 

• Een echtpaar is van 26 juni tot 30 juni op vakantie geweest in 

Beilen en ze hebben het reuze naar hun zin gehad en 

bedanken Caritas en de Diaconie in een brief hiervoor . 

• Dat de Diaconie de abonnementskosten maandelijks betaalt 

voor Kerkdienst gemist . 

Met vriendelijke groet, de Diaconie   
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Kleurrijk in de Hof 
Op 9 sept zal het jaarlijkse cultureel evenement van de Hof van 
Twente, waar onze kerk aan mee werkt, weer plaats vinden.  
Deze keer zal het in Delden zijn. De organisatie is druk bezig om er 
een mooie dag van te maken. Een dag waarin mensen van diverse 
achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en mogelijk ook wat meer 
leren kennen. Er zullen hapjes zijn om ons wat vertrouwd te maken 
met hun gebruiken en leven. We hopen dat deze dag helpt om meer 
begrip en verbinding te krijgen met onze medebewoners van de Hof 
van Twente. 
We hopen u te zien op 9 sept, van 11.00 tot 15.00 uur bent u van 
harte welkom.  
Voor de opbouw van de kramen en ze aan het eind weer afbreken 
hebben we nog vrijwilligers nodig. Graag horen we wie mee wil/kan 
helpen, dit kan bij Yke T 27 47 66 of bij Aukje Wiersma, 
tel. 0619674600. 
 
Namens de organisatie Yke de Jong, Dora Brinkhorst en Aukje 
Wiersma. 
 

 

  HOP (HOfkerk Praatgroep) 
 
Al jaren komen ze bij elkaar. Een groep jongeren (18 +) die nu 
inmiddels overal studeren, werken en tijd hebben voor hun sociale 
leven.  
Met betrekking tot het nieuwe seizoen gaven zij aan tijd te willen 
maken om elkaar als groep te blijven ontmoeten. ‘En’, zeiden ze: 
‘alleen maar leuk, wanneer die groep ook nog groter wordt’.  
Dus in het nieuwe seizoen zullen we een aantal bijeenkomsten gaan 
inplannen op de zondag aan het begin van de middag. Samen 
lunchen en in gesprek over levens- en geloofsthema’s. Deze data 
moeten nog ingevuld worden. Mocht je eventueel interesse hebben 
om te kijken of het ook wat voor jou is dan zou het een idee zijn om 
even je mailadres en of telefoonnummer aan mij door te geven zodat 
ik je op de hoogte kan houden.  
Hanneke Caron (hannekecaron8@gmail.com/ 06-21813281)  

mailto:hannekecaron8@gmail.com/
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Uit de kerkenraad 
Mogelijk heeft u gehoord van de oprichting van de Twentse School 
voor Theologie, een initiatief dat de interesse in theologie onder 
Twentenaren wil bevorderen. Op donderdag 5 oktober staat de 
tweede lezing op het programma. Dr. Johan te Velde OSB zal een 
lezing geven over de interactie tussen liturgie en theologie. Daarna 
volgt er een kort debat. De bijeenkomst vindt plaats in het centrum 
van Twente, het voormalig karmelietenklooster de Zwanenhof, 
gelegen aan de Retraitehuisweg 6 te Zenderen, en begint om 19:30 
uur. 
 
Het doel van de Twentse School voor Theologie is om het denken 
over belangrijke theologische onderwerpen in Twente te stimuleren. 
Tijdens deze avond zullen we ingaan op het verschil tussen het 
spreken over God in de theologie en het spreken tot God tijdens de 
liturgie. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar en wat weegt 
zwaarder: het spreken over God of het spreken tot God, de theologie 
of de liturgie? Voor meer informatie over deze lezing en andere 
activiteiten, kunt u terecht op de 
website www.twentseschoolvoortheologie.nl, waar u zich ook kunt 
aanmelden. 
 
Alinda Sportel, scriba 
 
Ringavond Ring Enschede 9 oktober 
Op 9 oktober 2023 zal de eerstvolgende Ringavond plaatsvinden in 
de Waterstaatskerk te Hengelo. Na een gezamenlijke maaltijd (soep 
met broodjes) starten we onder leiding van onze classispredikant, ds. 
Klaas van der Kamp. Daarna zullen we in themagroepen uit elkaar 
gaan om van gedachten te wisselen over samenwerking. De 
themagroepen zijn: diaconie, kerkrentmeesters, pastoraat, scribaat 
en jeugdwerk. 
Op deze avond zal het vooral gaan over samenwerking binnen de 
diverse geledingen. 

http://www.twentseschoolvoortheologie.nl/
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Bijvoorbeeld: hoe kunnen CvK’s van verschillende gemeenten elkaar 
versterken? Dus over “cruciale ondergrondse zaken”. Het thema 
samenwerken als buurgemeenten om tot een fusie te komen is van 
geheel andere orde, daarover gaat het wat ons betreft niet op deze 
Ringavond. 
We hopen dat zoveel mogelijk kerkenraadsleden op 9 oktober deel 
zullen nemen aan de Ringavond. Natuurlijk zijn overige 
belangstellenden ook van harte welkom. Noteert u de datum alvast in 
uw agenda! In september zal een uitgebreidere uitnodiging inclusief 
programma gestuurd worden. 
 
De Kerngroep Ring Enschede 
 
Uit de kleine kerkenraad. 
De kleine kerkenraad heeft op donderdag 6 juli en maandag 13 
augustus vergaderd. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de 
volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
-De datum voor de Startzondag is vastgesteld op 1 oktober. Op 
 zaterdag 30 september wordt er een ontmoetingsdag gepland op het  
 kerkplein met eventueel een rommelmarkt er bij. 
-Er wordt bij de diverse werkgroepen geïnventariseerd wie er in de 
 Kerkenraad plaats zullen nemen (minimaal 2 per werkgroep) en  
 ouderling/diaken worden. Zij zullen dan in de dienst (startzondag) op  
 1 oktober worden bevestigd. Tijdens deze dienst zullen de huidige  
  leden van de Kerkenraad van hun functie worden ontheven.  
-Anke de Boer is her-verkiesbaar als afgevaardigde van de Hofkerk  
 voor de classis. 
-Op zaterdag 9 september, de open monumentendag, zal de kerk  
 geopend zijn. 
 
Alinda Sportel, scriba 
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Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v : “ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 
20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
Administratie : Ben Voerman    tel. 272763      
ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
Bijdrage voor ons kerkblad “Kerkonderweg”   
Zoals elk jaar vragen wij na de zomer een bijdrage voor de volgende 
jaargang van ons kerkblad. Heel wat uurtjes worden elke maand 
besteed aan de totstandkoming van ons kerkblad. Dit gaat niet 
vanzelf:  
- kopij moet tijdig worden verzorgd en ingeleverd; 
- de redactie verzamelt dit allemaal en maakt er een mooi 

samenhangend geheel van; 
- de drukker krijgt tijdig het bestand om er een strak boekje van te 

maken; 
- stapeltjes gereedmaken voor de bezorgers en uiteindelijk zorgen 

zij dat het kerkblad tijdig bij u in de brievenbus komt; 
- het wordt op de website van de kerk geplaatst; 
- en al dit werk wordt twaalf keer per jaar door vrijwilligers 

uitgevoerd! 
Natuurlijk zijn aan al dit werk kosten verbonden, met name het 
drukken. Wij zouden het op prijs stellen als u hiervoor ten minste 
€ 10 bijdraagt. Per kerkblad is dat maar 83 eurocenten!. 
 
 
 

mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
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U kunt uw bijdrage overmaken naar de bekende bankrekening 
NL44 SNSB 0927 9505 45 t.n.v. Protestantse gemeente Goor, onder 
vermelding van “Kerkblad 2023”. 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
N.B. Als u het kerkblad digitaal ontvangt, draagt u al bij aan het 
terugbrengen van de kosten 
 
Analyse achterblijven Kerkbalans 2023 
Van de 675 brieven/e-mails die in januari zijn uitgegaan hebben tot 
nu toe 430 kerkleden gereageerd. Omdat er geen schot zit in het 
alsnog toezeggen of voldoen van een bijdrage Kerkbalans 2023 ben 
ik nagegaan om welke bedragen dat gaat, uitgaande van ons huidige 
ledenbestand. 
Er zijn 87 kerkleden die in 2022 gezamenlijk € 7.800 hebben 
toegezegd. Van die groep moet ik 22 aftrekken degenen die ons zijn 
ontvallen, zijn verhuisd of zich hebben laten uitschrijven. Blijven over 
65 kerkleden, die nu dus nog kerklid zijn en in 2022 samen € 6.005 
hebben bijeengebracht, maar in 2023 (nog?) niet hebben 
gereageerd.. 

En als ik 2021 erbij betrek: wél in 2021 maar niet in 2022, laat staan 
2023, bijgedragen. Dat zijn 51 kerkleden goed voor € 6.280, minus 
15 kerkleden overleden, vertrokken of uitgeschreven, dan blijven 36 
huidige kerkleden over, in 2021 goed voor € 5.085. 

U kunt hier zelf een conclusie aan verbinden. 

Frits Schutte, penningmeester a.i. 
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Diaconale collectes Juli/Augustus  
02-07  Diaconie €   66,85 
09-07  Diaconie € 116,12 
16-07  Diaconie €   97,15 
23-07  Diaconie € 133,10 
30-07  Diaconie €   79,50 
06-08  Avondmaal  € 145,56 bestemd voor kleding inzameling   
                  Stichting Parwin door de Diaconie aangevuld tot €  350,00   
13-08 Diaconie € 150,60 
Alle gevers hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van het 
diaconale werk plaatselijk/landelijk en wereldwijd. 
Namens de Diaconie, Yke de Jong   
 
Verantwoording juli/augustus 
Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden 
€ 264 voor de kerk ontvangen. De eindstand van de actie 
Solidariteitskas is € 3.463,92. Hulde! Via Rita Wibbelink is € 25 
ontvangen voor de kerk, via Herman Jansen € 10 voor bloemen, en 
via Rinny Schuite € 10, eveneens voor de kerk.. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van 
het landelijk en ons kerkenwerk! 
 
Frits Schutte, penningmeester a.i. 
 
Misverstand. 
In het kerkblad van juni kom ik de volgende zin tegen: 
‘Wist u dat de eetgroepen van de dinsdag en woensdag middag in 
2022 een bedrag overgemaakt hebben van € 1.800 aan de 
kerkrentmeesters voor de hoge energiekosten en de eerste vier 
maanden van 2023 € 600.’ Dat moet op een misverstand berusten. 
Immers, in 2022 hadden we nog een vast contract met de 
energieleverancier Greenchoice, zodat we nog niets van de enorme 
stijging van energieprijzen in dat jaar hebben gemerkt. Dat ligt anders 
in 2023. Maar de genoemde bedragen zijn volgens mij de dekking 
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van de koffie/thee die rond de maaltijden wordt geschonken, bovenop 
de € 3 voor de maaltijd zelf. Nu meldt de diaconie dat de eetgroepen 
onder haar vallen (volgens mij ook heel logisch), maar ik weet dat 
pas uit het beleidsplan 2023-2026. Het jaar 2022 is afgesloten met 
een door de classis geaccordeerde jaarrekening van de kerk, dus dat 
kan/wil ik niet openbreken. Voor 2023 zijn de gelden (tot nu toe 
€ 400) overgemaakt naar de diaconie. Reden is dat de diaconie al in 
elk geval sinds 2002 (!) een fors bedrag aan de kerk bijdraagt voor 
haar activiteiten die huur en consumpties met zich meebrengen. Dus 
hebben zij recht op deze bijdrage van de eetgroepen. 
 
Frits Schutte 
 
 
 

 
 
Workshop “Sacred Dance” o.l.v. Mw. Jeaneth  de Witte  en Taizé-
viering o.l.v. mw. Addy v.d. Sluys. 
 
U/jij kunt je nog opgeven voor de Workshop “Sacred Dance” op 
zondag 24 september a.s. om 17.00 uur in de kerkzaal van de 
Hofkerk. Aansluitend is er een eenvoudige maaltijd en om 19.00 uur 
wordt er een Taizé-viering gehouden. (Het programma staat in het 
kerkblad van juni en juli jl.)  
“Sacred Dance” is een vorm van meditatief dansen met eenvoudige 
passen op mooie klassieke muziek en muziek uit Taizé.  
We dansen meestal in een kring. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten. 
Het geheel wordt vast een mooie bijéénkomst! 
U/jij kunt je opgeven via de mail: dorabrinkhorst@gmail.com of 
telefonisch 0547–273823. Hartelijk welkom!  
Dora Brinkhorst. 
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Open Kerken Dag 30 september 2023  "Ga mee” 
Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober staan in het teken van 
een nieuw kerkelijk jaar. Net als voorgaande jaren willen we op 
zaterdag weer een gezellige dag houden op het Kerkplein. 
Natuurlijk mag dan een mini-boeken en rommelmarkt niet ontbreken. 
Daarnaast gaan we, net als andere jaren, andere activiteiten 
organiseren, zodat het weer een gezellige dag wordt. 
Meer informatie volgt in het volgende Kerkblad. 
Wel  willen we u nu vast vragen, boeken, platen, cd’s klaar te leggen. 
Ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed is 
zeker welkom. We benadrukken wel dat het om kleingoed moet 
gaan. 
De spullen voor de mini rommelmarkt kunnen bij de kerk worden 
afgegeven van woensdag 27 september  tot en met vrijdag 29 
september tussen 16.00 en 18.00 uur. Lukt dit niet, dan kunt u voor 
een ander tijdstip contact opnemen met Jan Daling 0547-274690 
Gerrit Jan van der Veen 06-52401649. 
Werkgroep Kerk en Samenleving, Gerrit Jan van der Veen 
 
 
 
Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is verhuisd 
naar de parkeerplaats tegenover kringloopwinkel Kiekeboe.  
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor. Het gaat om een tijdelijke locatie. 

De gemeente hoopt halverwege dit jaar de 
definitieve locatie gebruiksklaar te hebben.  
Inleveren van oud papier kan van maandag 
tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel 
mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn 
te ontlasten. 
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 
0615834651 
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De kopij voor het kerkblad van 23 september (voor 4 weken) inleveren  
vóór 12 september. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl
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PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter a.i. : dhr. H. Tadema, van Eedenstraat 41 T. 0547-276368 
E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T 0547-274766 
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
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