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‘Ga mee’ 
We staan op de drempel van een nieuw seizoen en ‘Ga mee’ is het 
thema dat aangereikt wordt door Protestant Nederland. 
Wat roept zo’n thema alleen al bij je op zonder context? Klinkt het 
voor jou uitnodigend of juist wat meer gebiedend? Maakt het je 
nieuwsgierig? Wat maakt het los aan vragen en beelden? 
Misschien aardig om je er eens op te bezinnen voordat je verder 
leest. 
 
Het is best een uitnodigend thema, dacht ik eerst, maar ik vroeg mij 
ook vrijwel meteen af waar ik dan mee naar toe ga? 
‘Ga mee’ met de stroom? Of juist wat tegen de stroom in? Daar komt 
bij dat ik dan ook wel benieuwd ben naar wie het is die mij de vraag 
stelt. Laat ik mij zomaar door iedereen uitnodigen of heeft de persoon 
die het vraagt invloed op mijn meegaan? 
Met dit jaarthema gaat het om kleur ontdekken bij elkaar in alle 
cultuurverschillen en diversiteit die we zo kunnen ervaren, wanneer 
het om geloven gaat. Die verschillende kleuren, talen en klanken zijn 
vervreemdend, maar tegelijkertijd eigenlijk zo krachtig, omdat ze 
ruimte bieden aan veel gelovigen die op zoveel verschillende 
manieren Gods goedheid ervaren hier op aarde. 
Het thema roept op om mee te gaan. Maar er staat niet hoe, en op 
welke manier. Het wordt aangereikt, uitnodigend, maar het biedt dus 
ook vrijheid. Het hoeft niet. 
Waarom dan toch die oproep? Omdat het zoveel kan brengen aan 
inzichten. Tevens kan het verbinden en bruggen slaan waar eerst 
kloven waren. En toch vergt dat meegaan ook een zekere 
inspanning. 
Ik moet denken aan dat TV-programma ‘We zijn er bijna’ waarin een 
groep Nederlanders (veelal gepensioneerden) erop uittrekt met een 
caravan of camper om een Europees land te ontdekken. In dit 
seizoen bezoeken ze Corsica en Sardinië. Op verkenningstocht naar 
andere culturen en gebruiken. Hoe herkenbaar dit kan zijn in onze 
eigen vakantie uitstapjes. 
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En toch valt het op hoeveel we tijdens deze ‘Ga mee’-momenten nog 
van huis meenemen aan eigenheid en gewoontes. Ik vraag me af in 
hoeverre er werkelijk verbinding ontstaat tussen elkaars culturen 
wanneer we het oude vertrouwde, zelfs voor een vakantieperiode, al 
moeilijk even ‘los’ kunnen laten.  
Zeker wanneer we de ‘hagelslag en pindakaas’ meenemen en 
traditiegetrouw tegen 18.00 uur aan onze campingtafel zitten en 
vervolgens ook nog eens ‘gebroederlijk’, al Nederlands pratend, de 
afwas staan te doen. Het roept bij mij de vraag op hoeveel ruimte er 
dan nog is om de vreemde ander echt te ontmoeten.   
Niet dat ik daarmee iets af- of goedkeur, laat ik daar helder over zijn. 
Maar ik ben mij aan het bezinnen en neem u daar hopelijk wat in 
mee. 
‘Ga mee’, met daarin de oproep om het seizoen door contact te 
leggen met de wellicht wat vreemde ander. En misschien met een 
aanmoediging om wat meer uit je eigen comfortzone te stappen? 
Door bijvoorbeeld de ‘hagelslag en pindakaas’ thuis te laten en 
daardoor werkelijk wat te leren ‘proeven’ van andere tradities en 
gebruiken? Ontmoetingen waar je met elkaar in gesprek komt. 
Desnoods met handen en voeten. 
 

Afgelopen jaar ben ik 
weer met een groep 
jongeren naar de 
oecumenische 
kloostergemeenschap in 
Taizé geweest. Een plek 
waar vooral veel 
jongeren maar ook 
ouderen van 
verschillende 
nationaliteiten, leeftijden 
en geloofsachtergronden 
elkaar ontmoeten en  in 
gesprek komen. Al 
zingend tijdens het 
uitdelen van de maaltijd 
of de afwas. Maar ook 
tijdens andere corvee 
werkzaamheden in de 
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moestuin, kerk, keuken of 
elders op het terrein. 
Samen optrekken, eten, 
afwassen en corvee-taken 
verrichten. 
Al dansend, zingend, 
pratend en biddend 
elkaars verschillen en 
overeenkomsten 
ontdekken, die misschien 
toch niet zo anders zijn 
dan we in eerste instantie 
denken. ‘Ga mee’ en 
misschien dan wel meer 
op de manier zoals daar in 
Taizé?                   
 
Hanneke Caron   
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Vrijdag 22 september 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur                            ds. Dick Juijn 
 
Zondag 24 september 2023  
Hofkerk 10.00 uur           ds. C. Borgers Delden   
Kindernevendienst: Sandra Moes 
Avonddienst 19.00 uur            Taizéviering  
 
Dinsdag 26  september 2023 Herfstzon  
Herfstzon 16.00 uur          ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag  01 oktober 2023 Startzondag 
Hofkerk  10.00 uur                           ds. D. Juijn 
             m.m.v. Mozaïek en Chanoeka  
Kindernevendienst: Ruud Wiggers 
 
Vrijdag 06 oktober 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur                             mw. H. Caron 
 
Zondag 08 oktober 2023 Heilig Avondmaal 
Hofkerk 10.00 uur                                                    ds. D. Juijn 
Kindernevendienst: Annigje Beltman 
 
Zondag 15 oktober 2023                 
Hofkerk 10.00 uur              ds. H. Wachtmeester              
Kindernevendienst: Hanneke Bor 
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Bloemen eredienst:  
24 september: mw. A. Wolff 
01 oktober : mw. C. Smit 
08 oktober : mw. C. Smit 
15 oktober : mw. D. Caron 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend: 
24 september: mw. W. Bijker, dhr. en mw. Voerman 
01 oktober : mw. G. Vietje, mw. B. Hulshof en mw. H. van Rijnsberen 
08 oktober : mw. L. de Croes, dhr. en mw. Brinkhorst 
15 oktober : mw. M. Stam. Mw. J. Bakker en mw. R. Schuite 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
24 september: dhr. H. Buitenhuis en dhr. P. Fernhout 
01 oktober : dhr. L. Lettink en dhr. C. van Rijnsbergen 
08 oktober : dhr. Y. de Jong en dhr. H. Drost 
15 oktober : dhr. H. Brinkhorst en dhr. R. Minnen 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Overleden                                                                                                                                              
Op 16 aug overleed Petronella  Bosma in de leeftijd van 94 jaar                                                                                            
Op 23 aug overleed Johan Klein Twennaar in de leeftijd van 79 jaar                                              
Op 27 aug overleed Johanna Gesiena  Greve – Wijnveen in de 
leeftijd van 100 jaar                                            
 
Bloemengroet                                                                                                                                  
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen: Dinie ter Balkt, Rina Harmsen, Wilma Drenthen, 
Wil Duisterwinkel, mw. Hammer, Henk Blaakmeer, mw. Meyer. 
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Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag. U mag 
suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog 
wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis 
moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.     
Werkgroep Pastoraat. 
 
 

 
 
Kerkdienst gemist en kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen de kerkdienst niet bij 
kunnen wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op mogelijkheid 
om de dienst via internet of kerkradio te volgen. Om kerkdienst 
gemist te kunnen kijken hebt u een internetverbinding en een smart-
tv of laptop nodig.  
Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om de dienst via kerkradio 
te volgen. De diensten vanuit de zaal kunnen niet ontvangen worden 
op de kerkradio. 
Voor meer informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met: 
Roel Hoekman tel. 0547-273478 
Jan Daling tel. 0547-274690 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Bunker seizoen gaat weer van start 
 
Voor de 12-16 jarigen uit de Hof van Twente Goor gaat ‘de Bunker’ 
weer open. 1x in de 14 dagen is de Bunker open voor ontmoeting, 
om te chillen of juist lekker actief te zijn, omdat er ook verschillende 
activiteiten georganiseerd zullen worden. We zijn benieuwd of 
jongeren hun weg weer weten te vinden.   
We starten vrijdag 22 september met een Spooky activiteit. We 
vertrekken om 19.00 uur richting Lemelerveld waar traditiegetrouw 
elk jaar een doolhof is gemaakt in een maisveld. En alsof dat al niet 
spannend genoeg is kom je onderweg van alles tegen wat de tocht 
nog eens extra spannend maakt. Een uitdagende activiteit waar de 
stembanden meteen goed getraind worden. Er wordt een eigen 
bijdrage gevraagd van € 6,- pp.    
Nadien is er nog wat te drinken met marshmallows die je boven een 
vuurtje kan roosteren.  
 
De jongeren kunnen zich aanmelden bij 
hannekecaron8@gmail.com 
 
Hofkerk Jong 

 In het nieuwe seizoen gaan we van start met 
HOFKERK JONG voor leeftijdsgenoten! 
Eerst elkaar maar eens ontmoeten en 
kennismaken. En dat doen we op  zondag 1 
oktober van 19.00 uur tot 20.00 uur in ‘De 
Bunker’ (kelder Hofkerk). Van harte uitgenodigd 
om daar binnen te lopen. Misschien krijgen we 
wel één of twee groepjes bij elkaar van 
jongeren die ongeveer dezelfde leeftijd hebben.   
HOFKERK JONG zal in ieder geval  gezellig 
zijn. Gewoon over wat jou/ jullie zo bezighoudt 
is er alle ruimte om daar met elkaar over in 

gesprek te komen, maar ook om vragen te stellen die er in je 
opkomen. Je kan het zo gek niet bedenken.   

mailto:hannekecaron8@gmail.com
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Ben je erbij? Ik daag je uit om gewoon een paar keer te komen. Om 
daarna te bepalen of het leuk genoeg is om te blijven of niet ☺ 
Hartelijke groet : Hanneke Caron (hannekecaron8@gmail.com  
06-21813281) 
 
 

 
Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v : “ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 
20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
Administratie : Ben Voerman    tel. 272763      
ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
Kerkgang Winterseizoen. 
Op moment dat ik dit schrijf is het tropisch warm, maar ook zal er 
weer een winterseizoen aanbreken. 
In onze laatst gehouden vergadering hebben wij besloten om te 
kerken in de Kerkzaal of Klokkenkamp zoals in het afgelopen 
winterseizoen 2022-2023. Door zo gebruik te maken 
van de zalen heeft het al een redelijke energiebesparing opgeleverd. 
Rijk Wibbelink  
   
Tuinonderhoud 
Voor het tuinonderhoud en tevens voor de winterdienst/ gladheid-
bestrijding zijn wij op zoek naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers, 
ook dames zijn welkom. Opgave bij Rijk Wibbelink  T 06-53828667 

mailto:hannekecaron8@gmail.com
mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
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Diaconale collectes Augustus/september 2023 
13 - 08 Diaconie  € 150,00 
20 - 08 Diaconie  €   99,71 
27 - 08 Diaconie  €   87,85 
03 - 09 Diaconie  € 120,90 
10 - 09 Diaconie  € 158,20 Voor de slachtoffers in Marokko. 
De Diaconie doet daar € 400,00 bij dus in totaal € 558,20 wordt er 
overgemaakt. 
Alle gevers hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van het 
diaconale werk plaatselijk/landelijk en wereldwijd 
Namens de diaconie, Yke de Jong 
 
Verantwoording augustus/september 
Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden 
€ 599 voor de kerk ontvangen. De stand van de actie Solidariteitskas 
is nog iets opgelopen: € 3.543,92, en de tussenstand van de actie 
Kerkblad bedraagt € 1.885,00. Via Rinny Schuite is € 10 ontvangen 
voor de kerk. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van 
het landelijk en ons kerkenwerk! 
Frits Schutte, penningmeester a.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
Afscheid van Ries van Vrouwerff als organist 
In het organistenoverleg van 2 september heeft Ries van Vrouwerff 
afscheid genomen als organist, vanwege zijn gezondheid. 
Ries is bijna 60 jaar organist geweest in diverse gemeentes, 
waaronder die van onze Hofkerk. Wij zijn Ries dankbaar voor alle 
keren dat hij met grote liefde en vakmanschap het orgel liet zingen en 
zo een wezenlijke bijdrage leverde aan de eredienst. Naast het 
bespelen bouwde Ries ook orgels, en ook daar legde hij de lat hoog.  
 
Beste Ries, dankjewel voor je prachtige muziek, het ga je goed. 
 
Namens de Werkgroep Kerk en Eredienst en het Organistenoverleg 
Wietske Bijker  
 
Open Kerken Dag 30 september 2023  
Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober staan in het teken van 
een nieuw kerkelijk jaar. Net als voorgaande jaren houden we op 
zaterdag weer een gezellige dag op het kerkplein van de Hofkerk. 
Bij slecht weer wijken we uit naar de binnen locaties. 
Natuurlijk mag dan een mini-boeken en rommelmarkt niet ontbreken. 
Ook zullen we, net als voorgaande jaren, andere activiteiten 
organiseren. Diverse maatschappelijke organisaties zullen ook 
aanwezig zijn met een stand. Gedurende de open dag wordt er een 
orgelconcert gehouden in de kerkzaal. 
Kortom, het wordt weer een dag van gezelligheid en ontmoeten. 
Boeken, platen, cd’s, klein serviesgoed en speelgoed voor de 
rommelmarkt kunt u bij de kerk afgeven van woensdag 27 september 
tot en met vrijdag 29 september, tussen 16.00 en 18.00 uur. Lukt dat 
niet, dan kunt u voor een ander tijdstip contact opnemen met Jan 
Daling (0547-274690) of Gerrit Jan van der Veen (06-52401649). 
U bent van harte welkom  op zaterdag 30 september van 9.30 uur tot 
13.00 uur. 
Werkgroep Kerk en Samenleving, Gerrit Jan van der Veen 
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Uitnodiging High Tea 17 oktober a.s.. 
De Activiteiten Commissie Hofkerk attendeert U graag weer op de 
najaar bijeenkomst die gehouden zal worden op dinsdagmiddag 17 
oktober a.s. in de Klokkenkamp. De bijeenkomst heeft een open 
karakter en geldt voor alle gemeenteleden. Ook gasten zijn van harte 
welkom. De middag begint om 14.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. 
Omdat er op de vorige high tea heel enthousiast werd gereageerd 
hebben we besloten dit weer te organiseren. U krijgt natuurlijk te eten 
en te drinken, maar verder moet u zich laten verrassen. In de fleurige 
potjes op de tafels kunt u een vrijblijvende bijdrage deponeren. Mocht 
u nog niet benaderd zijn door onze bezoek(st)ers, dan kunt U zich 
alsnog opgeven bij één van de onderstaande medewerkers:  

mevr. H. Bieleman tel. 274226 
mevr. J. Buitenhuis tel. 275210 
mevr. J. Minnen tel. 274093 

Als U niet zelfstandig naar de Klokkenkamp kunt komen dan zijn er 
medewerkers die U graag komen halen en weer terugbrengen. 
We hopen op een grote opkomst en verwachten een fijne middag 
met elkaar te hebben. 
 
Met vriendelijke groeten van de Activiteiten Commissie Hofkerk 
 
Anti – Verspilling. 
Als ik dit stukje schrijf, is het de week van de Anti – Verspilling, van 
10 – 17 september. Om duurzaam te leven, moeten we zo weinig 
mogelijk verspillen. Want wat verspillen we zoal? Wat verdwijnt er 
allemaal in de containers, die door de gemeente worden opgehaald?  
Om enkele produkten te noemen: textiel, apparaten en niet te 
vergeten: eten! 
Over het laatste valt het nodige te zeggen: Er wordt nog altijd ca 30 
kg voedsel gemiddeld per jaar, per Nederlander weggegooid! Dat 
voedsel komt allemaal in de groene container terecht en wordt dus 
niet meer opgegeten. 
 
Wat kun je hieraan doen? Een paar belangrijke tips: 

1. Koop niet meer eten in de supermarkt, dan je denkt nodig te 
hebben. Supermarkten hebben trouwens tegenwoordig vaak 
een koel-ijskast, waarin producten worden aangeboden, die 
precies op de datum zijn en flink afgeprijsd. 

            Dus voordelig en prima te eten. Vraag er maar naar in de 
            Winkel.               
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2. Bij het koken opletten, dat je niet teveel kookt…. zodat er 
weer restjes ontstaan. Restjes verwerken in de maaltijd van 
de volgende dag, b.v. in de soep. 

3. Kapjes brood: prima om een tosti van te maken. Of aan de 
vogeltjes te  geven, in een vogelhuisje of op een voederplank. 
(Niet op de grond, want dat trekt ratten aan…..) 

4. Denk zelf na en vul maar in! 
 
N.B. Voor wie een diepvriesvak, -kast of -kist heeft: Veel eten kan 
goed in de diepvries bewaard worden. 
 
Restaurants in Nederland. 
Deze gooien samen ca 55 miljoen kg. goed voedsel weg! Een 
onvoorstelbare hoeveelheid! ( Er wordt nog weinig met doggy-bags 
gewerkt….) . 
U/jij eet toch wel altijd het bord leeg, als je in een restaurant eet? 
Het is een compliment voor de Restauranthouder én er komt niets 
van het bord in de afvalcontainer terecht! Een win – win situatie! 
Dora Brinkhorst, Groene Kerk. 
 
Open Deur september 2023 : Ga! 

 
Het klinkt als een bevel of als een opdracht. Je 
wordt op pad gestuurd, weggestuurd 
misschien zelfs wel. 
Maar zonder dat uitroepteken is het meer een 
aanmoediging: ga maar, waag het erop, trek 
eropuit, ontdek de wereld. 
Het kan ook beginnen met iets dat, met 
iemand die je roept – en dan ga je. 
Met onder andere: 
• Exodus: het grote verhaal van de hoop 
• Dan zal ik gaan: drie verhalen van geroepen 
worden 

• Gaan of blijven? 
• Oefenen in blijven 
• Weg van hoop: gaan als het crisis is 
• Krachtige reisgenoten 
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Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en 
buiten de kerk. Een los nummer kost €4,50 exclusief porto, een 
jaarlijks terugkerend abonnement €37,25 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €10 euro 
per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.) 
Open Deur is vanaf nu ook direct én gratis online te lezen voor 
jaarabonnees. Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, 
kunt u contact opnemen met:  
Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl 
 
 
Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is verhuisd 
naar de parkeerplaats tegenover kringloopwinkel Kiekeboe.  
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor. Het gaat om een tijdelijke locatie. 

De gemeente hoopt halverwege dit jaar de 
definitieve locatie gebruiksklaar te hebben.  
Inleveren van oud papier kan van maandag 
tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel 
mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn 
te ontlasten. 
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 
0615834651 
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De kopij voor het kerkblad van 21 oktober (voor 4 weken) inleveren  
vóór 10 oktober. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl
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PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter a.i. : dhr. H. Tadema, van Eedenstraat 41 T. 0547-276368 
E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T 0547-274766 
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
 

mailto:dickjuijn@planet.nl
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