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HERFST…..seizoenen van ons leven 
Oktober….maand van vroege nevel boven de velden, wat mooi! En 
het kinderversje:  
Herfst, Herfst, wat heb je te koop….duizend kilo bladeren op een 
hoop…..bladeren gekleurd in alle prachtige kleuren rood,  
geel, oranje …… 
Herfst, ook het seizoen dat aanzet om wat weemoedig te worden? 
‘t Is weer voorbij die mooie zomer, of ……ook om nieuwe plannen te 
maken?  
Het vorige kerkblad begon met het nieuwe thema voor het volgende 
kerkelijk jaar: GA MEE…..En als Hofkerkgemeente zijn we op 
zondag 1 oktober jl. vol hoop en vertrouwen met een andere opbouw 
van de kerkenraadsstructuur begonnen: een kleiner aantal 
kerkenraadsleden zal voortaan weer verantwoordelijkheden dragen, 
daarbij bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers en gedragen 
door de gebeden van ons allen. 
Maar overkomt het jou, U, ook nogal eens, dat als het over bidden 
gaat, je soms de woorden ontbreken om heel persoonlijk in gesprek 
te gaan met God, de Eeuwige? Of je dankbaarheid of verdriet uit te 
spreken? 
Vóór mij ligt een boekje met de titel “Vogel van de laatste troost”, 
gebeden voor iedereen, geschreven door Fum van den Ham. Nico ter 
Linden, schrijver van de prachtige 6-delige serie  
“’t Verhaal gaat……”, predikant van de Westerkerk, schrijft in het 
Voorwoord van dit boekje: 
“In een hofje in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt woont, te midden 
van stapels boeken, paperassen en puinzooi, Fum van den Ham, 
dichteres. Op een goede dag is zij de Westerkerk 
binnengestapt………..Zij begon mij de mooiste brieven te schrijven. 
Ik had al wel gedichten van haar gelezen in het “Werkschrift voor 
leerhuis en liturgie”, maar ik vond die brieven nog mooier. Soms 
waren ze één en al loflied, soms één en al klacht, maar altijd waren 
ze echt en met gevoel, met hartstocht en humor en in prachtige taal 
geschreven. Zo jammer, dat ze alleen voor mij waren bestemd! Soms 
zaten er flarden van gebeden in die brieven. Als vanzelf vonden die 
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dan een weg naar de eredienst op zondagmorgen………..Zó voedde 
zij ons met woorden en zó werd de geloofsgemeenschap, die háár 
stichtte, van de weeromstuit in niet geringe mate door háár gesticht. 
“Gebeden voor iedereen”, heeft Fum van den Ham als ondertitel voor 
dit boekje bedacht, in de hoop dat iedereen het woordspel hoort. Het 
zijn gebeden voor iedereen, maar meer nog bedoelt zij te zeggen dat 
deze woorden voor iedereen gebeden zijn, ook voor iedereen die de 
kunst van het bidden verleerd is of er geen taal meer voor heeft of 
geen adres. “ 
Nico ter Linden besluit met: “Ik ben blij dat deze gebeden uit een 
klein hofje de wijde wereld ingaan. 
Bid ze maar mee....liefst hardop…….en ééntje tegelijk. 
 
DE SEIZOENEN VAN ONS LEVEN 
 
De seizoenen van ons leven – door U zijn ze gekend: 
Tijden van licht en geluk, van pijn en verlatenheid; 
tijden van zwakte en hulpeloosheid, van warmte en heldere kracht. 
 
Bij U zijn ze bekend – de seizoenen van een kerk, 
de getijden der gemeente, 
in deze herfst en deze winter 
zullen wij hier elkaar ontmoeten. 
 
Wij hebben een verlangen om open te gaan 
en te ervaren wat het is: met anderen onszelf te zijn, 
en niet gekrenkt en niet beschaamd te worden. 
 
Wij wachten op de uren, waarin we kunnen luisteren 
naar woorden en gevoelens van elkaar. 
 
En altijd hopen wij op de verlichting van onze eenzaamheid – 
door U; door mensen; door een mens. 
 
In de seizoenen, de getijden van ons leven, 
komen wij ook tot U 
in stil gebed – “ 
 
Addie van der Sluijs-Goud 
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Zondag 22 oktober 2023  
Hofkerk 10.00 uur           ds. J. Lieftinck Neede   
Kindernevendienst: Jantina Jansen 
 
Vrijdag 27 oktober 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur                            ds. Dick Juijn 
 
Zondag  29 oktober 2023 
Hofkerk  10.00 uur         mw. E. Kopmels Deventer 
Kindernevendienst: Sandra Moes 
Hofkerk 16.00 uur  Peuter/Kleuterviering    mw. H. Caron  
 
Dinsdag 31 oktober 2023 Herfstzon  
Herfstzon 16.00 uur          ds. R. Vedders-Dekker 
 
Woensdag 02 november Oogstdienst 
Elsenerbroek 19.30 uur      mw. A. van der Sluijs-Goud 
 
Zondag 05 november 2023 Oogstdienst  
Hofkerk 10.00 uur                                                    ds. D. Juijn 
Kindernevendienst: Alja Klok 
 
Vrijdag 10 november 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur               ds. D. Juijn
  
Zondag 12 november 2023                 
Hofkerk 10.00 uur               mw. H. Caron 
Kindernevendienst: Ruud Wiggers 
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Bloemen eredienst:  
22 oktober    : mw. D. Caron 
29 oktober    : mw. J. Reef 
05 november: mw. J. Reef 
12 november: mw. D. Brinkhorst 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend: 
22 oktober    : mw. B. Fernhout, dhr. en mw. Drenthen. 
29 oktober    : dhr. en mw. Maris en mw. H. Bieleman. 
05 november: dhr. L. Lettink en dhr. en mw. de Jong 
12 november: mw. R. Grotenboer en dhr. en mw. Minnen  
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
22 oktober    : dhr. H. Buitenhuis, dhr. E. Ossewaarde, 

 dhr. P. Fernhout 
29 oktober    : dhr. C. van Rijnsbergen en dhr. L. Lettink 
05 november: dhr. Y. de Jong en dhr. H. Drost 
12 november: dhr. H. Brinkhorst en dhr. R. Minnen 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Huwelijk                                                                                                                                           
Op 30 sept. getrouwd in de Kapel van het Weldam Bert Schuite en 
Heidi Harmsen.                                                                 
 
Overleden.                                                                                                                                
Op 20 sept. overleed Evert Bosveld in de leeftijd van 93 jaar                                                         
Op 25 sept. overleed Bert Slot in de leeftijd van 79 jaar                                                                   
Op 25 sept. overleed Johanna Boswinkel in de leeftijd van 56 jaar                                                    
Op 01 okt.   overleed Bernardus Dammann in de leeftijd van 67 jaar                                                                                                          
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Bloemengroet                                                                                                                                  
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen: Doutie van Loo, Ytje de Jong, Fam. Wilbrink,               
Hans Molenaar, mw. van Rechteren, dhr. Jansen. 
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag. U mag 
suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.   
De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.   
Werkgroep Pastoraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Kerkdienst gemist en kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen de kerkdienst niet bij 
kunnen wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op mogelijkheid 
om de dienst via internet of kerkradio te volgen. Om kerkdienst 
gemist te kunnen kijken hebt u een internetverbinding en een smart-
tv of laptop nodig.  
Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om de dienst via kerkradio 
te volgen. De diensten vanuit de zaal kunnen niet ontvangen worden 
op de kerkradio. 
Voor meer informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met: 
Roel Hoekman tel. 0547-273478 
Jan Daling tel. 0547-274690 
 
Oogst – Dankdag collecte 2023 
Het einde van het jaar nadert  weer en daarmee ook de collecte i.v.m. 
Oogst – Dankdag. Deze collecte leverde vorig jaar een bedrag van  
€ 1760.50 op, wat een mooi resultaat was. Hiermee kunnen wij als 
Diaconie weer kleinschalige projecten uitvoeren; zoals fruit brengen 
rond Dankdag (begin November) en met Kerst en Pasen een mooie 
plant als groet van de Hofkerk- Gemeente. 
Het is voor de Diaconie erg belangrijk om deze plannen weer uit te 
kunnen voeren. Aangezien er niet meer met een acceptgiro gewerkt 
wordt, kunt u uw donatie doen via de bankrekening van de diaconie. 
Deze is : NL66SNSB0908763743 onder vermelding van : 
Oogst Dankdag Collecte 2023 
Van harte aanbevolen, namens de Diaconie, Fred Gerritsen 
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Kleine Kerkenraad 
 
De kleine kerkenraad heeft op dinsdag 12 september vergaderd. 
Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende onderwerpen 
aan de orde geweest: 
 
* Er is gesproken over het geven van godsdienstlessen op een 
  Goorse school. Nu Wim de Jong er niet meer is zou dit door 
  iemand anders opgepakt moeten worden. Er wordt nog over 
  nagedacht wie dit zou kunnen doen. 
* De gedachteniszondag wordt verplaatst van 26 november naar 19 
  november. 
* De bestuursoverdracht op zondag 1 oktober: alle huidige 
  ambtsdragers worden van hun taak ontheven en de nieuwe 
  ambtsdragers worden bevestigd. 
* De eerste vergadering met de nieuwe kerkenraad zal op 
  maandag 16 oktober plaatsvinden. 
 
Alinda Sportel, scriba 
 
Maarten Luther, reformator tussen Rome en Wittenberg 
 
Lezing en debat met medewerking van prof. dr. Sabine Hiebsch. 
DONDERDAG 16 NOVEMBER 2023 
 
Toen Martin Luther (1483-1546) vanaf 1517 steeds meer bekendheid 
kreeg als reformator, was hij wel nog lid van de katholieke kerk en 
broeder in het augustijnenklooster in Wittenberg. In het conflict 
met Rome veranderde Luther in korte tijd in een tot ver buiten 
Duitsland bekende theoloog en werd ook Wittenberg op de 
internationale kaart gezet. Een snelgroeiende groep aanhangers 
beschouwde Luther als boegbeeld; voor keizer en paus bleef hij een 
ketter, die de machtspositie van Rome in gevaar bracht. 
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Luthers reformatie veranderde niet slechts het kerkelijke, maar ook 
het politieke, maatschappelijke en culturele landschap van Duitsland. 
Zijn ideeën werden ook in andere landen spoedig overgenomen. Ook 
in Nederland bestaan al sinds ruim 450 jaar Lutherse gemeenten en 
de invloed van Luther is hier al meer dan 500 jaar tastbaar. 
 
Op donderdag 16 november 2023 houdt prof. dr. Sabine Hiebsch 
hierover een lezing en gaan wij aansluitend daarop met elkaar in 
debat. 
 
Prof. dr. Sabine Hiebsch is bijzonder hoogleraar op de Kooiman-
Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het 
(Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit 
Kampen. Als zodanig is zij gespecialiseerd in de theologie van Martin 
Luther en de geschiedenis van het lutheranisme. 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 november 2023 om 
19.30 uur in St. Mary’s Chapel, Diepenheimseweg 102 te Markelo. 
 
Kosten van deze bijeenkomst: 
- regulier: € 15 
- vroegboek-korting: € 10 
- student: € 5 
 
Voor meer informatie: https://twentseschoolvoortheologie.nl/luther-
rome-reformatie/ 
 

Volg ons ook op: 
Facebook: Twentse School voor Theologie 
X (voorheen Twitter): @theologietwente 
LinkedIn: Twentse School voor Theologie 
Instagram: twentseschoolvoortheologie 

 
Alinda Sportel, scriba 
 
 
 
 

https://twentseschoolvoortheologie.nl/luther-rome-reformatie/
https://twentseschoolvoortheologie.nl/luther-rome-reformatie/
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Zondag 1 oktober waren de 12-16 
jarigen van de Hofkerk uitgenodigd 
om kennis te maken met elkaar en 
met mij. Gewoon maar eens om te 
kijken of zij zich dit seizoen laten 
uitdagen om met elkaar in gesprek 
te komen over al die vragen waar 

je als jongere zo mee rond kunt lopen.  
Je begint net op het voortgezet onderwijs na het ‘vertrouwde’ leventje 
van de basisschool en probeert daar je weg te vinden. Eerst vaak 
een hele fietstocht wat betekent dat je vroeg uit je bed mag. Fiets je 
alleen of heb je iemand om mee op te fietsen?  
Hoe is dat en hoe gaat het op het voortgezet onderwijs? Met nieuwe 
leraren, verschillende lesuren, nieuwe klasgenoten. Het kan soms 
een hele klus zijn om je daar tussen te bewegen en staande te 
houden. Hoe doe je dat? En wat of wie is daarin helpend.  
Of je zit misschien al wat langer op het voortgezet onderwijs en hoort 
daar van alles wat voor jou misschien niet zo leuk is.  Wanneer zeg je 
daar dan wel iets over en wanneer houd je je mond? En hoe doen 
anderen dat? Of wat zou God daar op hebben geantwoord?  
God? Wat stellen we ons daar eigenlijk bij voor? En hoe oud is God? 
Inmiddels heb je op school ook verhalen gehoord over de oerknal. 
Een mysterie op natuurkundige- en wetenschappelijke wijze 
uitgelegd.  Maar deze oerknal bezorgt naast rimpels in de ruimte ook 
rimpels op ons voorhoofd. Want is met deze oerknal het mysterie 
God dan ook weggeblazen?  
 
Het waren een aantal vragen waar we nu al over in gesprek kwamen. 
Op de vraag of deze vier jongeren er een vervolg aan wilden was er 
geen rimpeltje te bekennen overigens ;-)  
En zo zullen wij 1x in de maand op zondagavond in de Bunker elkaar 
ontmoeten. We beginnen om 19.00 uur. Inmiddels hebben zich er 
nog twee jongeren gemeld. Hofkerk Jong is dus van start gegaan. 
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Mocht je ook zin hebben om eens te komen kijken of het iets voor jou 
is? Dan ben je natuurlijk van harte welkom.  
Wanneer? Voor nu de 3e zondag van de maand: Zondag 19 
november (2023), Zondag 17 december (2023), Zondag 21 
Januari (2024).   
App je me dan even? Hanneke Caron 06-21813281  
 
 

 
Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v : “ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 
20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
Administratie : Ben Voerman    tel. 272763      
ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 

 
 
PAX collecte 
De opbrengst van de PAX collecte bij de Oecumenische 
Vredesdienst van 17 september 2023 in de RK kerk is een bedrag  
van € 124,90. 
Marla van der Wel 
 
 
 
 

mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
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Verantwoording september 
Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden 
voor de kerk € 135 ontvangen, +  € 45 collectebonnen. 
De tussenstand van de actie Kerkblad bedraagt € 2.292. Via Rinny 
Schuite is € 20 ontvangen voor de kerk, en via Giely Jelsma € 5. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van 
ons kerkenwerk!  
Frits Schutte, penningmeester a.i. 
 

 
 
DRINGENDE OPROEP KERSTBOOM. 
De kerstboom vraagt hulp van jongere mensen om hem op te zetten 
en op te ruimen. Deze vraag in verband met de leeftijd van enkele 
mensen van het huidige team, omdat het onverantwoordelijk is dat 
deze mensen de ladder nog op gaan.  
Dit is een klus dat ook op zaterdag kan. 
Het is een probleem dat gezamenlijk opgelost kan worden anders is 
de kans groot dat de kerstboom met kerst niet in de kerk staat, maar 
in de opslag blijft. 
Voor aanmelden of informatie bel de Klokkenkamp; 0547 272337  of 
mail: deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 

 
START KERSTKOOR 
Lieve mensen, 
We gaan weer zingen!! Het 
projectkoor voor Kerst begint met 
repeteren op vrijdag 3 november (en 
daarna alle vrijdagen tot kerst) van 
18.30 – 19.45 uur in de Hofkerk. We 
zullen zingen op Kerstavond. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd, dus 

meld je aan via marionmuziek63@gmail.com. 
Met een hartelijke groet, Marion Leentvaar.  
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Anti - verspilling. 
In september was er de week van de Anti-verspilling, maar dat geldt 
natuurlijk voor het hele jaar! Wie vóór duurzaamheid kiest, is tégen 
verspilling. Dat geldt op het gebied van voedsel, waar ik vorige 
maand over schreef. 
Maar ook op het gebied van textiel, apparaten enz. Hoe minder er in 
de grijze afvalbak van de gemeente terecht komt, hoe beter het is!  
Deze keer gaat het over verspilling van textiel: De modewereld ligt al 
jaren onder vuur vanwege het vernietigen van goed, zelfs nieuw (!) 
textiel! Toch wordt men op dit gebied steeds bewuster, want 
vernietigen kost natuurlijk geld en daar is men wel gevoelig voor…… 
Wat kunnen wij zelf doen aan de verspilling van textiel?  
 
1.Koop zo weinig mogelijk nieuwe kleding en ga niet mee met elke  
   modegril. Tegenwoordig kun je alles dragen: wijd, strak en alle   
   kleuren zijn “in”, dat is nogal makkelijk! Dus dames, kijk in je  
   kledingkast en je vindt vast iets leuks om te combineren! Heren   
   hoeven ook niet elk jaar een nieuwe “outfit”, als je duurzaam wilt   
   leven….. 
2. Als je al iets nieuws koopt, kies dan niet voor goedkoop wegwerp- 
    textiel, maar kleding van goede kwaliteit, waar je langer plezier van  
    hebt. 
3. Kijk eens in een kringloopwinkel: Vaak goed draagbare en  
    originele kleding te koop, voor weinig geld…. 
4. Wilt u tóch kleding wegdoen? Draagbare en schone kleding kan  
    naar de Kledingbank, ingang Bunschotenstraat, naast de  
    Voedselbank. Daar staat een container, waar u de kleding in kunt  
    doen, in een afgesloten zak. Ook kan goede kleding in de “Zak van   
    Max” of een ander goed doel. 
5. Is de kleding niet meer draagbaar, versleten b.v. dan kan deze in  
    een gesloten zak in de container bij de supermarkt. Deze kleding  
    wordt dan uitgezocht en zoveel mogelijk gerecycled.  
    Door zó met textiel om te gaan, wordt er (bijna) niets verspild en    
    komt er géén kleding in de grijze bak van de gemeente terecht.   
    Want de inhoud van de grijze bak gaat naar de verbrandingsoven,   
    met alle vervuilende gevolgen van dien voor het milieu! 
    Anti – verspilling het hele jaar door! 
Dora Brinkhorst, Groene Kerk. 
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Open Deur oktober 2023 / Gezond 
Wat bedoel je eigenlijk als je zegt dat iemand 
of iets gezond is? Wanneer noem je jezelf 
gezond? In ieder geval is gezondheid méér 
dan een kwestie van je lichamelijk goed 
voelen. Andere aspecten spelen net zo hard 
mee. Hoe je je innerlijk voelt; of je je 
eenzaam en geïsoleerd voelt of juist niet; of 
je met je geld nooit het einde van de maand 
haalt, al doe je nog zo zuinig… Gezond zijn, 
worden, blijven: je hebt het nooit helemaal 
zelf onder controle. 

Met onder andere: 
– Gezond? Top fit 
– Meegaan met de stroom. Positieve gezondheid 
– Een mooi leven. Passen, meten en eigen-wijsheid 
– Voor de zieken. De kerk als hospitaal 
– 38 jaar. Bijbelse verkenning 
– Bidden om genezing. Voor lichaam, ziel en geest 

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en 
buiten de kerk. 
Een los nummer kost €4,50 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend 
abonnement €37,25. Deelname aan ons collectief jaarabonnement 
kost u slechts €10 euro per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.) 
 

Open Deur is vanaf nu ook direct én gratis online te lezen voor 
jaarabonnees. Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, 
kunt u contact opnemen met:  

Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tandamata@kpnmail.nl
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Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse 
koren en de Hofkerk is tegenover 
kringloopwinkel Kiekeboe. D.J. 
Bunschotenstraat 14 te Goor.  
Inleveren van oud papier kan van 
maandag tot en met zaterdag van 13.00 
tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel 
mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig 
zijn te ontlasten. 

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651 
 

 
 
De kopij voor het kerkblad van 18 november (voor 4 weken) inleveren  
vóór 07 november. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl
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PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter a.i. : dhr. H. Tadema, van Eedenstraat 41 T. 0547-276368 
E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T 0547-274766 
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
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