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"Wat belangrijk is, is niet alleen om de overwinning van de 
democratie te behalen, maar om de democratie te behouden." 
― Nelson Mandela 
 
Als u deze meditatie leest zijn de verkiezingen voor een nieuwe 
Tweede Kamer over enkele dagen of al voorbij en is de uitslag 
bekend. Dat wij onze overheid mogen kiezen is een groot recht dat 
wij moeten koesteren, zeker gezien de landen in de wereld waarin 
mensen dat recht niet hebben en waar de tirannie van de 
machthebbers vrij spel heeft. Toch is het zo dat het vertrouwen in 
onze overheid de laatste jaren drastisch tot wel een kwart is gedaald. 
Dat geldt overigens niet alleen voor Nederland. Ik las dat in een 
grootschalig internationaal onderzoek naar voren kwam dat er 
wereldwijd een roep is om sterke leiders die geen rekening hoeven te 
houden met verkiezingen of parlement. Dat geldt o.a. bijvoorbeeld 
voor de prille democratieën in de Oostbloklanden en zeker nu in 
Rusland. 
 
Kortgeleden las ik het boek Over Tirannie van Timothy Snijder. Het 
boek is een vertaling uit het Engels en in Nederland uitgegeven in 
een mooie, zeer leesbare, geïllustreerde uitgave. Volgens Snijder 
gaan de meeste mensen ervan uit dat onze democratie (hij doelt hier 
op de Amerikaanse democratie ten tijde van de Trump regering) sterk 
is en de overheidsinstellingen stabiel genoeg zijn om 
antidemocratische aanvallen te weerstaan. Maar hij zegt dat dit een 
vergissing is die in de westerse geschiedenis vaker is gemaakt. Hij 
wijst dan op het in een democratisch proces aan de macht komen 
van fascistische, nazistische en communistische leiders in de vorige 
eeuw. Ook nu dreigt dat gevaar volgens hem. Hoewel de kans dat 
zoiets bij de komende verkiezingen in Nederland gebeurt naar mijn 
mening niet groot is, lijkt het mij toch van belang om hier een aantal 
adviezen van Snijder om dit te voorkomen te melden. 
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Snijder begint zijn betoog door te zeggen: “gehoorzaam niet bij 
voorbaat”. Dat klinkt paradoxaal. Wij moeten toch de overheid 
gehoorzamen. De regels zijn er niet voor niets. Maar het is gebleken 
dat autoritaire leiders aan de macht zijn gekomen, omdat mensen 
instinctief en zonder na te denken zich aanpassen aan een nieuwe 
situatie. Blijf dus nadenken en geloof in waarheid. Let op wanneer 
verzinsels en leugens als feiten worden gepresenteerd. Zoek daarom 
zoveel mogelijk zelf de dingen uit en besef dat een deel van wat op 
internet staat daar staat om jouw gedrag te beïnvloeden. 
Een andere zaak is dat van de beroepsethiek. Van belang is in je 
beroep de ethische normen hoog te houden. Als leiders het 
verkeerde voorbeeld geven durf dan vanuit je ethische normen daar 
kritiek op te geven. Ik heb mij bijvoorbeeld vaak afgevraagd waarom 
er bij bijna alle ambtenaren geen verzet kwam toen zij de boetes voor 
de toeslagen moesten opleggen. Ook de rechters bij de Hoge Raad 
gingen kritiekloos mee. 
Eén van de belangrijkste bedreigingen is de zorg voor ons 
privéleven. Door o.a. het gebruik van sociale media kan ons 
privéleven openbaar worden. Het is niet voor niets dat wij sterk de 
nadruk moeten leggen op de bescherming van onze 
persoonsgegevens. Iemand die onze privésfeer kan binnendringen 
kan ons naar eigen goeddunken vernederen, onze relaties met 
anderen verstoren en ons gedrag beïnvloeden.  
Snijder eindigt zijn boek met een citaat uit Hamlet van Shakespeare. 
Hamlet zegt: “De tijd is uit het lood, en ’t meeste kwelt, dat ik degene 
moet zijn die hem herstelt”. We kunnen best wel stellen dat nu ook de 
tijd uit het lood is: de oorlog in de Oekraine, Israël/Hamas, de  
bedreiging van het klimaat, migrantenstromen, armoede nu ook in 
Nederland. We kunnen met Hamlet meevoelen, maar we zullen toch 
onze verantwoordelijkheid moeten nemen en iets doen. Zoals Snijder 
zegt: durf als eerste schaap over de dam te gaan als anderen niets 
doen en geloven dat het wel goed komt. 
Koos Krabbendam  
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Zondag 19 november 2023 gedachteniszondag  
Hofkerk 10.00 uur                     ds. H. van Dijk   
Kindernevendienst: Annigje Beltman 
 
Vrijdag 24 november Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur            ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag  26 november 2023 
Hofkerk  10.00 uur                               ds. J. Zwart 
Kindernevendienst: Hanneke Bor 
Hofkerk 16.00 uur  Peuter/Kleuterviering    mw. H. Caron  
 
Dinsdag 28 november Herfstzon  
Herfstzon 16.00 uur          ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag 03 december 2023 1e Advent / Avondmaal  
Hofkerk 10.00 uur                                             ds. H. Wachtmeester 
Kindernevendienst: Jantina Jansen 
 
Vrijdag 08 december 2023 Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur                mw. H. Caron 
 
Zondag 10 december 2023 2e Advent / 4-jarigendienst                 
Hofkerk 10.00 uur               mw. H. Caron 
Kindernevendienst: Sandra Moes 
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Bloemen eredienst:  
19 november     : mw. D. Brinkhorst 
26 november     : mw. R. Maris 
03 december     : mw. R. Maris  
10 december     : mw. J. Drost 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend: 
19 november     : mw. K. Elfrink en dhr. en mw. Schutte 
26 november     : dhr. en mw. van der Sluijs en dhr. Gerritsen 
03 december     : mw. H. Tadema en dhr. en mw. Ossewaarde 
10 december     : mw. A. de Boer en dhr. en mw. Wibbelink  
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
19 november   : dhr. H. Buitenhuis, dhr. E. Ossenw.  dhr. P. Fernhout 
26 november   : dhr. C. van Rijnsbergen en dhr. L. Lettink 
03 december   : dhr. Y. de Jong en dhr. H. Drost 
10 december: dhr. H. Brinkhorst en dhr. R. Minnen 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    
Overleden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Op 17 okt. overleed Ria Siepman-Teijlingen in de leeftijd van 76 
jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Op 31 okt. overleed Herndrik Jan Wibbelink in de leeftijd van 89 jaar                                                                                                       
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In memoriam: Ben Dammann 
 
“De strijd is gestreden, jouw pijn is voorbij. 
Ik probeerde te helpen, maar stond er zo 
machteloos bij. 
Je vechtlust was enorm, je werd alleen zo moe. 
Onze liefde is voor eeuwig, 
in mijn hart neem ik je overal mee naartoe.” 
… woorden geschreven door zijn vrouw Johanna 
en geplaatst boven de rouwkaart van  

Ben Dammann. Hij overleed op zondag 1 oktober 2023 en werd 67 
jaar. Hij woonde aan de Hogenkamp in Goor. 
Ben genoot van vele dingen in het leven, maar vooral van hen die 
hem zeer lief waren. Een dikke 41 jaar geleden trouwde hij met 
Johanna. Zij zei: “Ben is altijd mijn mantelzorger geweest, sinds ik 
mijn benen moet missen, het laatste jaar kon en mocht ik het voor 
hem zijn.” 
Ben, altijd actief met oud ijzer etc., was ziek, heel ziek. Hij stierf min 
of meer een dag voordat hem ook verteld zou zijn dat zijn leven niet 
lang meer zou duren. Een boodschap die hij al veel langer aan 
voelde komen. En in het afgelopen jaar is hij vaker opgeroepen om 
naar het ziekenhuis te komen om te praten over zijn gezondheid. 
Vaak ging Ben niet mee om de uitslag te horen, hij liet een van zijn 
naasten gaan. Zondagmorgen 1 oktober stierf Ben in het ziekenhuis 
van Enschede. Toen Johanna en de kinderen hem op de 
zonovergoten 2de oktober, van Enschede naar huis brachten was 
daar opeens een regenboog. Ben was een kleurrijk persoon en 
vertrouwde erop dat er aan die regenboog een trapje naar de hemel 
zat. Dat trapje is hij op gegaan. 
Op vrijdag 6 oktober hebben we in de Hofkerk de afscheidsdienst 
voor Ben gehouden. In de dienst sprak dochter Francisca een 
herinneringswoord en werd er niet gepreekt, want Ben moest niets 
van preken hebben, maar ik vertelde een verhaal over een kist met 
een geheim aan de voet van de regenboog, waar ook dat trapje naar 
de hemel zat. Terwijl Johanna zong over “wat de toekomst brengen 
moge” is Ben het trappetje verder opgegaan. In dat vertrouwen is 
Ben begraven op de Algemene Begraafplaats. 

Ds. Dick Juijn 
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In memoriam: Maria Siepman- van Teijlingen 
Liefste echtgenote 
Liefste moeder 
Liefste oma 
Liefste van velen 
… allemaal rake typeringen van Ria Siepman, die 
op 17 oktober 2023 overleed in de leeftijd van 76 
jaar. Samen met Rinus woonachtig aan de 
Kloosterlaan in Goor. 
Geboren in Maassluis, in een schippersgezin, 

leerde ze Rinus kennen met wie ze in 1971 naar Goor verhuisde, als 
een van de eerste bewoners van de nieuwbouwwijk rond de 
Spechtstraat. Al vanaf het begin voelde Ria zich als een vis in het 
water in Goor. Dat maakte dat Ria na een half jaar al heimwee kreeg 
naar Goor als ze weer even terug was in Maassluis. 
Ook het werk voor de Hofkerk heeft aan haar liefde voor Goor stevig 
bijgedragen. Als kerkenraadslid bepaalde ze het beleid mee van de 
kerk en ook zorgde ze voor de verdeling het kerkblad. En los van 
haar kerkenwerk mocht Ria graag breien, kleding voor haarzelf, en 
ook maakte ze graag kaarten. Zo was Ria een liefste voor velen. 
Maar het meest zal Ria blijven voortleven als die liefste echtgenote, 
liefste moeder, liefste oma. Overbezorgd, ze wilde zich overal wel 
mee bemoeien in de goede zin van het woord. Helaas werd Ria 
getroffen door een ernstige ziekte waar ze tegen vocht, maar die ze 
niet kon winnen. 
Op woensdag 25 oktober hielden we rond Ria de afscheidsdienst in 
het crematorium van Haarlo, waar op haar verzoek werd gelezen 
over de liefde. Ria wist dat alles zou vergaan, ook haar lichaam en 
alle kennis, bezit en idealen, maar wat nooit zal vergaan is de liefde. 
In dat vertrouwen hebben we haar uit handen gegeven. 

Ds. Dick Juijn 
 
Bedankt! 
Hierbij wil ik, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen, iedereen 
bedanken voor alle blijk van medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn vrouw Ria Siepman. 
Het was hartverwarmend de hoeveelheid kaarten, bezoekjes, 
bloemen en telefoontjes die wij mochten ontvangen. 
Nogmaals heel hartelijk bedankt. 
Rinus Siepman. 
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Bloemengroet                                                                                                                                  
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen: Giely Jelsma, Mieke Stukker, hr. Wijnen, Diny ter Aardt, 
mw. Lubbers, mw. Wyteburg, Johanna Damman 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag. U mag 
suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.                                 
De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.                          
Werkgroep Pastoraat. 
 
OVERLEDENEN  Kerkelijk jaar  2022 – 2023 
Vol herinnering zijn onze gedachten                                                                                     
vol verdriet                                                                                                                                
omdat hun leven ten einde ging                                                                                           
Vol dankbaarheid                                                                                                                           
om wat zij ons gaven. 
Laten deze namen                                                                                                                 
waarmee wij hen kenden                                                                                                               
niet vergeten raken. 
  
13 dec. Mina Smit – Hofhuis         98 jaar                                                    
28 dec. Arendina Assink – Harbers       81 jaar                                           
31 dec.  Gerrit Jan Hendrik Gijmink       76 jaar                                                      
24 jan.  Jan Willem Gerrit Sprokkereef      77 jaar                                           
25 jan.  Jan Willem Kranenberg        86 jaar                                             
31 jan.  Johanna Wilhelmina Langwerden – Sonderlo  84 jaar                                             
25 febr. Geertruida Johanna van “t Riet – de Croes  98 jaar                                               
02 mrt. Henriëtta Hendrika Wullink       82 jaar                                          
20 mrt. Dina Johanna  Oosterveld – Slotboom    88 jaar                                   

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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22 mrt. Lubartha Timmerman – de Vries     92 jaar                                             
27 mrt. Anna Wietsina Jacobi – de Vries     82 jaar                                         
18 apr. Jan Hendrik Arend Laarhuis      86 jaar                                           
05 mei. Christina Johanna Hendrika Soonius       103 jaar                                         
20 mei. Hendrik Barend Mengerink      69 jaar                                           
22 mei. Berend Jan Teunis Kevelham      76 jaar                                           
02 juni. Gerrit  Jan Brouwer         85 jaar                                           
06 juni  Geertruida Johanna Meutstege – Meengs  95 jaar                                        
07 juli.  Jan Suierveld           89 jaar                                           
13 juli.  Hermannus Johannes Kuipers                    65 jaar                                          
27 juli.  Johanna Wijnen – Godeke                              83 jaar                                          
16 aug. Petronella  Bosma                                94 jaar 
23 aug. Arend Jan Johan Klein Twennaar                   79 jaar                                          
27 aug. Johanna Gesiena Greve – Wijnveen           100 jaar                                         
20 sept. Evert Bosveld           93 jaar                                       
25 sept. Albert Jan  Slot                                     79 jaar                                        
25 sept. Johanna Willemina Boswinkel      56 jaar                                          
01 okt.  Bernardus  Dammann                               67 jaar                                                         
12 okt.  Everdina Knopers – Traaman                        93 jaar                                               
17 okt.  Maria Siepman – Teijlingen                              76 jaar 
31 okt.      Herndrik Jan Wibbelink                                         89 jaar 
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Kerkdienst gemist en kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen de kerkdienst niet bij 
kunnen wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op mogelijkheid 
om de dienst via internet of kerkradio te volgen. Om kerkdienst 
gemist te kunnen kijken hebt u een internetverbinding en een smart-
tv of laptop nodig.  
Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om de dienst via kerkradio 
te volgen. De diensten vanuit de zaal kunnen niet ontvangen worden 
op de kerkradio. 
Voor meer informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met: 
Roel Hoekman tel. 0547-273478 
Jan Daling tel. 0547-274690 
 
Dankdag / Oogstdienst 
Zaterdag 4 november heeft een enthousiaste groep dames weer 
fruitbakjes en fruitschalen voor de oogstdienst gemaakt. Deze keer 
waren dat 195 bakjes voor chronisch zieken en 80 plussers, maar 
ook 29 grote schalen voor de huiskamers in de tehuizen. Tussen het 
vullen van de bakjes door was er natuurlijk ook tijd voor een bakje 
koffie met iets lekkers erbij.   
Deze bakjes en schalen moeten na het maken ook nog bezorgd 
worden. Wij ( de diaconie ) zijn heel erg blij met de mensen die dit 
willen doen. Sommige bezorgers hebben nogal een grote wijk met 
veel adressen, daarom kunnen we hiervoor nog wel wat extra hulp, 
meer vrijwilligers gebruiken. Het gaat dan om het rondbrengen van 
het fruitbakje, kerst- en paasplantje, dus 3 keer per jaar. Wilt u hierbij 
helpen, laat het ons dan even weten.  
Met het bezorgen van de fruitbakjes heeft de diaconie de volgende 
giften ontvangen, via: 
Ruud Schuite  € 5,--    Gerrit Jan v.d. Veen  € 10,-- , € 5,-- en  € 3,--  
Bertha Fernhout   5,-- , € 5,--  en € 3,--    Johanna Jolink  € 10,--  
Hennie Tadema € 5,-- en € 5,--  
 
Alle gevers hartelijk dank hiervoor. 
Namens de diaconie, Ria, Bertha en Janny 
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TWENTEWEEK IN NIEUW HYDEPARK  ( Roosevelthuis ) 
 
Wilt U graag een week op vakantie en lukt dit niet meer alleen of met 
een georganiseerde reis, dan is dit echt iets voor u.   
Volgend jaar is er weer een Twente week in het Nieuw Hydepark.  
Een aantal PKN kerken organiseren deze vakantieweek van zaterdag 
23 t/m 30 maart 2024. 
Het huis ligt in een prachtige bosrijke omgeving in Doorn op de 
Utrechtse heuvelrug.                                                                                                         
Met deze week kunnen 50 gasten mee, daarvan mogen er een aantal 
uit Goor komen. Ook  zijn er die week 30 enthousiaste vrijwilligers 
aanwezig, waaronder een geestelijk verzorger en meerdere 
verpleegkundigen. Deze vrijwilligers helpen en staan u bij waar dit 
nodig is.                                                                                                         
Op zondag is er een kerkdienst, er zijn enkele uitstapjes in de 
omgeving en natuurlijk heel veel andere leuke en gezellige 
activiteiten. Ook niet te vergeten de bonte avond en het 
afscheidsdiner. Zoals voorgaande jaren beloofd het nu ook weer een 
gezellige en mooie week te worden. 
Hebt u belangstelling of vragen over deze week, neem dan voor  
1 januari 2024 contact met ons op.  
Namens de diaconie,                                                                                                              
Bertha Fernhout   tel. 0622738407                                                                                                               
Janny Daling   tel. 0547-274690 
 

 
 
De Kerkenraad in haar nieuwe vorm heeft op maandag 16 oktober 
voor het eerst vergaderd.  
Er waren 12 leden aanwezig. We hebben gesproken over o.a. deze 
onderwerpen: 
- We gaan 4x per jaar vergaderen. Indien nodig een extra 
vergadering   voor een belangrijk actueel onderwerp. 
- We zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter (zie ook elders 
in dit blad). 
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- Er is gesproken over informatie delen met de gemeente. Alle 
werkgroepen zullen regelmatig een verslagje van hun vergadering 
delen in het kerkblad.  
- De eerstvolgende gemeenteavond is vastgesteld op woensdag 13 
december. 
- De begroting van de kerk voor 2024 is kort besproken. 
Alinda Sportel 
 
 
      GEZOCHT: 

 
  
 
 
                                Voorzitter 
Kerkenraad  
 
 
 
 
 
De eerste vergadering met de Kerkenraad nieuwe vorm heeft 
inmiddels plaatsgevonden.  
Helaas hebben we op dit moment geen voorzitter, dus wij zijn 
dringend op zoek!! 
Het gaat om een periode van 1 jaar! 
 
Dit is een overbruggingsperiode, en hopelijk hebben we over een jaar 
een voorzitter voor een langere periode gevonden. 
 
Als voorzitter geef je leiding aan de vergaderingen van de 
Kerkenraad en van het Moderamen. De Kerkenraad vergadert 4x per 
jaar en het Moderamen (‘dagelijks bestuur’) maandelijks. Verder 
onderhoud je contact met de voorzitters van de diverse werkgroepen 
(Kerkrentmeesters, Diaconie, etc.). 
 
Belangstelling? Geef dit dan door op: kerkenraad@hofkerkgoor.nl,  
of bel met 1 van de scriba’s:  
Hester: 06 24938347 
Alinda: 0547 261221 
 

mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
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Ontwerp begroting 2024 kerkrentmeesters 
De ontwerp begroting 2024 van de kerk is in oktober vastgesteld door 
kerkrentmeesters en aan de kleine kerkenraad (= breed moderamen) 
aangeboden. Deze is akkoord met het doorsturen naar de 
kerkenraad ter vaststelling in zijn vergadering van 22 november a.s. 
Voordien moet een samenvatting in het kerkblad worden 
gepubliceerd (zie blz. 15) en moet de versie die straks aan het 
classicale college voor de behandeling van beheerszaken wordt 
aangeboden ter inzage worden gelegd in het kantoor van de 
Klokkenkamp (ligt er). De penningmeester is na afspraak 
beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. 
Een korte toelichting: 
Baten 
De bijdragen levend geld nemen zoals steeds de laatste jaren af; 
begroot op min 4%. In de post subsidies en bijdragen zitten twee 
grote verschillen. De nieuwe subsidie uit het nationaal 
restauratiefonds voor zes jaar is verdubbeld, maar de begrote 
uitgaven moeten dat ook zijn. En de terug te ontvangen 
energiebelasting is bijna verviervoudigd, omdat de energielasten dat 
in 2023 ook waren. Vandaar dat de post subsidies en bijdragen fors 
hoger is. 
Lasten 
De energielasten vallen onder kerkelijke gebouwen, en na de enorme 
verhoging van 2023 is voor 2024 een normaler niveau voorzien, 
overigens mede dankzij de doorgevoerde bezuiniging. Bij pastoraat is 
rekening gehouden met 0,7 (ambulante?) predikant per 1 juli, 
desgewenst in te vullen als 0,5 predikant en 0,2 kerkelijk werker. De 
post gastvoorgangers is weer op het gebruikelijke niveau. De 
bijdragen aan classis en PKN landelijk volgen het dalend patroon van 
ledenaantal. Rekening is gehouden met een nieuwe invulling van de 
functie beheerder en met het uitbesteden van de boekhouding van 
de kerk. 
Het begrote resultaat 2024 is dus € 15.800 positief. Dat komt 
voornamelijk door een terugval naar 0,7 predikant. Voorts moet in de 
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jaarrekening wel een voorziening worden getroffen voor onderhoud 
monument kerk (SIM), omdat in 2027/8 een grote onderhoudspost is 
voorzien (ca. € 90.000). Het uiteindelijke resultaat zal derhalve licht 
positief worden, en komt dan ten goede van de algemene reserve. 
Frits Schutte, penningmeester  T. 260 211 
penningmeester@hofkerkgoor.nl 
 
Kerkbalans 2023 
Op de website kunt u de ontwikkeling van de toezeggingen 
Kerkbalans 2023 volgen. Wat deze toezeggingen betreft, zitten we 
bijna op het begrote bedrag voor 2023, nl. € 101.000. Maar dat wil 
niet zeggen dat de werkelijke ontvangsten gelijk opgaan, want daar 
zitten we op € 86.000, oftewel 86%. Nu moeten de incasso’s van 
november en december nog volgen, maar toch…. En van de 
toezeggingen zijn ons helaas een aantal kerkleden ontvallen, of ze 
zijn vertrokken. De ervaring leert dat het toegezegde bedrag eigenlijk 
op € 105.000 uit moet komen om in de jaarrekening € 101.000 als 
ontvangen te kunnen noteren. 
Het heeft kerkrentmeesters dit jaar veel extra werk gekost om achter 
‘achterblijvers’ aan te gaan. En nog steeds is er een groep kerkleden 
die trouw betaald hebben maar dit jaar verstek laten gaan. Kijkt u dat 
voor uzelf nog even na? 

Voor de kerkleden die een meerjarige overeenkomst zijn aangegaan, 
geldt dat hun bijdrage voor dit jaar uiterlijk 31 december binnen moet 
zijn, wil men voldoen aan de randvoorwaarden die de 
belastingwetgeving hieraan stelt. 

En mocht u alsnog voor zo een belastingaftrek in aanmerking willen 
komen, dan moet u voor 1 januari a.s. een overeenkomst met de kerk 
zijn aangegaan en het jaarbedrag hebben overgemaakt. Bij twijfel 
kan ik u behulpzaam zijn. 

Frits Schutte, penningmeester   T 260 211 
penningmeester@hofkerkgoor.nl 

Collecte kerk(rentmeesters) 

De collecte voor de kerk loopt danig terug, ondanks de bereidheid 
van een aantal kerkleden om via de bank bij te dragen. Het bewijs 
hiervan vindt u in de opeenvolgende verantwoordingen in het 
kerkblad (terug te vinden op de website). Daarom zullen 

mailto:penningmeester@hofkerkgoor.nl
mailto:penningmeester@hofkerkgoor.nl
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kerkrentmeesters met ingang van zondag 19 november weer bij de 
uitgang collecteren voor de kerk. Van harte aanbevolen! 

 
 
B2024 B 2024 B 2023 JR 2022

Rubriek / Omschrijving nov 2023 nov 2022 mei 2023

BATEN

Gebouwen: huren/pachten 60.000          46.400          60.691          

Financiële baten 1.000            -                   5                   

Stichtingen en fondsen

Bijdragen levend geld 118.400        127.000        130.345        

Doorzendcollecten -200             -400             -390             

Subsidies en bijdragen 45.500          58.500          29.347          

TOTAAL BATEN (A) 224.700€      231.500€      219.997€      

LASTEN

Kerkelijke gebouwen 73.200          106.000        54.750          

Overige eigendommen 15.300          15.300          18.735          

Afschrijvingen 750               

Pastoraat 62.300          82.500          80.130          

Kerkdiensten, catechese en overige 10.300          15.000          12.160          

Bijdragen aan bovenplaatselijke organen 9.200            9.700            9.833            

Salarissen en vergoedingen 17.800          11.600          9.582            

Beheer/administratie 17.900          13.100          19.111          

Financiële lasten 1.400            1.300            1.346            

4                   

TOTAAL LASTEN (B) 207.400€      254.500€      206.401€      

OPERATIONEEL RESULTAAT 17.300€        -23.000€      13.596€        

Incidentele baten 3.000            6.000            35.348          

Incidentele lasten 3.000            6.000            3.030            

RESULTAAT VERSLAGJAAR (A+B) 17.300€        -23.000€      45.914€        

Toevoeging bestemmingsreserves (C) 2.500            51.200          

Onttrekking bestemmingsreserves (C) 1.000            7.219            

RESULTAAT NAAR ALGEMENE RESERVE (D) 15.800€        * -23.000€      1.934€          

* excl. dotatie onderhoudsvoorz. SIM  
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Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v : “ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 
20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
Administratie : Ben Voerman    tel. 272763      
ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 

 
Verantwoording oktober 
Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden 
voor de kerk € 167 ontvangen. De eindstand van de actie Kerkblad 
bedraagt € 2.437. Rita Wibbelink en Hetty Bieleman hebben beiden 
€ 10 ontvangen voor de kerk, Johanna Jolink (eerder al) tweemaal 
€ 10. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van 
ons kerkenwerk!  
Frits Schutte, penningmeester a.i. 
 
Giften diaconie november 2023 
De diaconie geeft in het voor- en het najaar altijd aan 6 goede doelen 
een gift van € 300,-. 
Wij proberen de giften te verdelen in 3 delen:  Wereldwijd, Europa en 
Nederland.  
In november gaan de giften naar:   
Nieuw Hydepark Twenteweek – Vakantie voor mensen met een 
beperking 
Parkinsonfonds –  Het financieren van medisch-wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte.  
Mensenkinderen – zorg en zending in Albanië, Armenië en Moldavië 
See You Foundation -  medische zorg voor mensen met een visuele 
beperking  

mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
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Vrienden van Mikondo – ondersteuning van de scholen La Tulipe en 
Muasi Mosala in Mikondo in Congo. 
Mission Avitation Fellowship  (MAF) – deze stichting vliegt lokale en 
internationale organisaties naar gebieden om ontwikkelingshulp, 
noodhulp, medische hulp en het Evangelie te brengen.  
Namens de diaconie, 
Bertha, Fred en Janny 
 

 
 Nieuws van de ActiviteitenCommissie Hofkerk                                                                                 
 
Verslag van de High Tea (door Jan Pluimers) 
De Activiteiten Commissie Hofkerk is het jaar door druk met de 
planning en uitvoering van haar activiteiten. En wat was het toch 
gezellig tijdens de high tea die gehouden werd op dinsdagmiddag 17 
oktober jl. in een zaal van De Klokkenkamp. We willen u graag 
deelgenoot maken van deze mooie en gezellige samenkomst met 
een open karakter. 
Dat begint al bij de voorbereidingen van een high tea. Er komt toch 
heel wat bij kijken om al dat lekkers op tijd klaar te hebben en dan 
ook nog mooi te presenteren op de etagères. Maar als dat dan 
allemaal aan het eind van de dinsdagmorgen gereed is dan geeft dat 
voldoening: de zaal mooi ingericht, de tafels gedekt en feestelijk 
bekleed, dan zijn alle dingen gereed om de belangstellenden 
daarvan deelgenoot te maken. 
Na tweeën is het al lekker druk met mensen die gebracht worden of 
op eigen gelegenheid komen. Mooi op tijd aanwezig zijn heeft z’n 
voordelen: je kan even een praatje maken met bekenden die je een 
poos niet gezien hebt. Elkaar ontmoeten, daar is de bijeenkomst ook 
voor bedoeld. 
Bij de opening heet Hetty Bieleman iedereen van harte welkom. Ds. 
Dick Juijn uit Delden doet de aftrap met een kort verhaal (hij is 
specialist in verhalen vertellen). Regelmatig worden er allerlei lekkere 
hapjes geserveerd. Als je van al dat lekkers wilt proeven dan is aan 
het eind van de middag de maag toch goed gevuld. 
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Voor de afwisseling zingen en spelen “De Mölledeerns” uit Vorden 
diverse liedjes van toen op hun harmonica’s. Het duo bestaat uit de 
dames Diny Berenpas & Linie Esselink. Omdat ons gemeentelid Bea 
Klein Teeselink de techniek van het bespelen ook beheerst kan zij zo 
het groepje versterken. Alsof zij al lang heeft meegespeeld. Vooraf 
zijn mapjes uitgedeeld met de teksten van de te zingen bekende 
liedjes. Iedereen kon uit volle borst meezingen. Om de schetsjes die 
tussendoor verteld worden wordt smakelijk gelachen. Ter afsluiting 
wordt het Twents Volkslied gespeeld en gezongen (zelfs vier verzen). 
Rond half vijf sluit Hetty de middag af. Het is fijn om te zien dat 
iedereen snel nog even de persoonlijke contacten zoekt, een kort 
praatje, belangstelling voor elkaar of wellicht een afspraak heeft 
gemaakt voor een bezoek. Onze aanwezige kerkelijk medewerker 
Margré Ballast maakt graag gebruik van de gelegenheid.  
Veel dank aan allen die dit alles mogelijk hebben gemaakt. We 
kunnen terugzien op een geslaagde activiteit met veel belangstelling 
die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Met vriendelijke groeten van de Activiteiten Commissie Hofkerk. 
 
Kerstviering op dinsdagmiddag 19 december 2023 
Het lijkt nog zo ver weg maar de kerst staat zo weer voor de deur. 
Daarom nodigen wij u alvast uit voor de kerstviering op dinsdag 19 
december a.s. in de Hofkerk. Iedereen is van harte welkom om 
samen kerst te vieren in een kerkzaal die helemaal versierd en 
ingericht is om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken onder het 
genot van een kopje koffie of thee, samen te zingen en te luisteren. 
Ook gasten zijn van harte welkom. Medewerking wordt verleend door 
het “Goors Mannenkoor”.  
De viering begint om 14.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. Voor een 
goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we 
kunnen rekenen. Daarom een dringend verzoek: geeft u zich vooraf 
op bij één van onderstaande dames! 
 mevr. H. Bieleman telefoon 274226 
 mevr. J. Buitenhuis telefoon 275210 
 mevr. J. Minnen telefoon 274093 
Als u niet zelfstandig naar de kerk kunt komen dan is er een 
vrijwilliger die u graag komt halen. Laat ons dat wel even weten. 
We ontmoeten u graag bij de kerstviering in onze mooie Hofkerk. 
ActiviteitenCommissie Hofkerk 
Verhuisbericht 
Beste mensen, 
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Na 15 jaar deel te zijn geweest van de Hofkerk gemeenschap, komt 
daar nu een einde aan. Ik heb me altijd erg welkom gevoeld, en het 
ervaren als een mooie warme club mensen. Zeker in de periode van 
Rob zijn ziek zijn en het overlijden, heb ik dat als heel waardevol 
ervaren. Daarvoor wil ik ieder van jullie hartelijke danken! Door de 
crisis op de woningmarkt en mijn persoonlijke situatie, was ik 
genoodzaakt verder te kijken dan Goor. Ik heb een plek gevonden in 
Hengelo en ben per 8 november verhuisd. Een nieuwe start op een 
nieuwe plek, ben benieuwd wat het leven nog in petto heeft! 
Nogmaals dank voor jullie betrokkenheid en warmte en zeg op z’n 
Twents: Goodgoan!! 
Herman Jansen   (hermanj@kpnmail.nl)    
  
Webmaster (herhaalde oproep) 
Met het overlijden van Arie Bakker moest een oplossing worden 
gevonden voor het bijhouden van onze website en het fotoarchief. 
Een oproep hiertoe heeft wel resultaat gehad, maar bij nader inzien 
vond ik die oproep te snel gedaan, omdat ik eerst wilde weten wat die 
activiteiten allemaal inhouden, alvorens dit over te dragen. Welnu, na 
ruim zeven jaren weet ik wel wat er van je wordt verwacht, en wil ik 
het zo langzamerhand overdragen aan een jonger kerklid. Het kan 
vanuit huis worden gedaan, mits toegang tot internet en mits 
(enigszins) kerkelijk meelevend natuurlijk.  Wat het inhoudt? 

− elke week moet de liturgie worden geplaatst 

− elke maand het kerkblad 

− elk jaar de jaarrekening van kerk en diaconie op de ANBI-pagina 

− berichten die worden toegezonden met het verzoek deze te 
plaatsen, zoals de vooraankondiging van een bunkeractiviteit of 
peuter-kleuterviering, aankondiging van bijzondere diensten, 
activiteiten of gebeurtenissen 

− het plaatsen van aangeleverde foto’s van bijzondere activiteiten – 
meestal in een fotogalerij 

− het updaten van informatie, met name als er een nieuwe 
Hofkerkgids verschijnt 

− en regelmatig het label actueel wijzigen in recent, of de informatie 
helemaal weghalen. 

Belangstellenden kunnen bij mij nadere informatie krijgen. 
Frits Schutte, 260 211, f.schutte44@gmail.com   
 
 

mailto:hermanj@kpnmail.nl
mailto:f.schutte44@gmail.com
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Liturgisch bloemschikking Advent en Kerst 2023. 
 
Ga mee! 
Dit is het jaarthema van de PKN voor 2023/2024. 
Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan als 
pelgrims, met een doel. 
En met dit thema gaan wij in de Adventstijd en met Kerst aan het 
werk met de liturgische bloemschikking. 
We doen het steeds met veel plezier en je leeft met een blij gevoel 
naar Kerst. Wij hopen dat het bij u ook zo voelt. Kom, ga mee, op 
weg naar Jezus, het kind in de kribbe. 
Dini Caron 
  
Workshop kennismaken met Dansmeditatie Sacred Dance op 
woensdag 29 november a.s. in de Klokkenkamp, bij de Hofkerk in 
Goor. 
 
In september hebben we meditatief gedanst in de Kerkzaal van de 
Hofkerk, in combinatie met een eenvoudige maaltijd en een Taizé-
viering. Dat was mooi! 
Er wordt nu opnieuw door Jeaneth de Witte een workshop “Sacred 
Dance” aangeboden, voor belangstellenden in deze vorm van 
dansen. Deze dansvorm opent een weg naar verstilling.  
Het thema van deze workshop is “Vrede”.  
We dansen op klassieke en religieuze muziek. 
Sacred Dance is een vorm van meditatie, die in kringvorm wordt 
gedanst, rondom  een middelpunt: bloemen, een kaars of een 
“midden” passend bij het thema. De danspassen zijn eenvoudig en 
herhalend. De nadruk ligt op het met aandacht in beweging zijn en 
niet op technische perfectie. 
Woensdag 29 november, van 9.30 – 11.30 uur. ( met koffiepauze). 
Bijdrage 15,00 euro. 
Begeleiding: Jeaneth de Witte, docente Meditation des Tanzes – 
Sacred Dance. 
Aanmelden vóór 23 november bij Jeaneth de Witte, contact@zonne-
wende.nl  of app 06 – 14450201. 
 

mailto:contact@zonne-wende.nl
mailto:contact@zonne-wende.nl
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Graag nodigen wij alle gemeenteleden van de Hofkerk uit om kennis 
te nemen van de resultaten van het onderzoek dat wij –Sonja 
Jaarsma en Ernst Ossewaarde, de afgelopen maanden hebben 
uitgevoerd. De Kerkenraad heeft ons gevraagd te onderzoeken of de 
huidige exploitatie van Klokkenkamp en Hofkerk in de huidige vorm 
nog houdbaar is en ook hoe het eventueel verder moet. Bij 
krimpende ledenaantallen en inkomsten levend geld en bij steeds 
minder (nieuwe) vrijwilligers is dit een urgent vraagstuk. Wij hebben 
hier met veel gemeenteleden over gesproken. In interviews en 
panelgesprekken hebben wij veel informatie opgehaald en ook veel 
input voor dit onderzoek verkregen. Daaruit komt een tamelijk 
eenduidig beeld naar voren over hoe het er nu voor staat maar een 
wat minder duidelijk beeld over hoe het verder kan of moet. Op basis 
van onze bevindingen hebben wij heldere aanbevelingen voor de 
toekomst geformuleerd voor de korte en middellange termijn. Een 
duidelijke stip op de horizon is nodig om de komende 3 tot 5 jaar 
ingrijpende keuzes te maken. En ook op korte termijn moeten er 
belangrijke keuzes worden gemaakt. Wij hechten eraan om al onze 
bevindingen en conclusies te delen met jullie allen, gemeenteleden 
van de Hofkerk. Kortom alle reden voor jong en oud om deze 
belangrijke gemeenteavond bij te wonen. Wij zien u graag 
woensdag 13 december, dus tot dan.    
                                   
Sonja Jaarsma en Ernst Ossewaarde 
 

GEMEENTEAVOND 
woensdag 13 december 

UITKOMST ONDERZOEK 

EXPLOITATIE GEBOUWEN 
aanvang 19.45 uur > koffie vanaf 19.30 

uur 
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Aankondiging van de lichtjesmiddagen 2023 
 

 
 
 
Bericht over Yke en Ytje de Jong.  
 
Yke heeft een herseninfarct gehad en is opgenomen in het ZGT 
ziekenhuis in Almelo. Hij heeft nu rust nodig, daarom op dit moment 
geen bezoek. Kaartjes zijn natuurlijk wel heel erg welkom. Het adres 
is Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo. Yke ligt op kamer 4.76.  

 
Ytje is gevallen en heeft een gebroken knieschijf. Ze woont daarom 
nu tijdelijk in De Löchte in Almelo. Het adres is Markgravenweg 1, 
7603 NP in Almelo. Ze heeft daar een appartement (nummer 27) en 
vindt het leuk om bezoek e/o post te ontvangen.  
 
Met vriendelijke groet, Gerard de Jong 
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Lied over de zorg voor de aarde. 
Op zondag 5 november beleefden we in onze Hofkerk een mooie 
viering t.g.v. Dankdag. In de kloosterkerk in Zenderen werd ook 
“Dankdag” gevierd onder het motto: “Oogsten, danken en delen”. In 
de liturgie van deze viering stond het onderstaande lied, een nieuwe 
tekst, te zingen op de melodie van  
“Kom nu met zang…”: 
 
Wij hier bijeen, samen gekomen, 
Mensen van stem en tegenstem. 
Dat wij vandaag vol mogen stromen, 
Geestkracht ervaren en met klem: 
Horen, doorleven, weten van “nu”: 
De aarde roept ons aan, 
Een nieuwe weg te gaan! 
 
De schepping kreunt, kraakt in haar voegen, 
drager van leven, uitgeput…. 
Zo uit balans, voeden wordt zwoegen, 
wie zal het zijn die haar beschut? 
Wassende waters, droogte en vuur, 
de  aarde klaagt ons aan 
om zo niet door te gaan! 
 
In hemels naam, zorg voor de aarde, 
omkeer van alles, iedereen. 
God’lijke roep van grote waarde, 
Toekomst-bezieling zo bijeen. 
Mensen voor morgen, antwoord vandaag! 
De aarde kijkt ons aan, 
wil jij ook op gaan staan?  
 
“Groene Kerk”. Dora Brinkhorst. 
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Open Deur november 2023 
Hij komt! Elk jaar weer. Sint 
Nicolaas. En dat al heel lang. Die 
jaren is de Sint best veranderd, 
net als zijn kompaan. Ze gingen 
er anders uitzien, veranderden 
van karakter. De laatste jaren 
staat vooral de figuur van Zwarte 
Piet ter discussie. 
Aan die discussie gaan we niet 
voorbij, met als inzet: het belang 
van naar elkaars verhalen 
luisteren. Maar we duiken ook in 
de geschiedenis: van de heilige 
Nicolaas de bisschop 
bijvoorbeeld en van een oud 
ritueel tijdens de langste nacht 
van het jaar. 

 

Met onder andere: 
– De Heilige Nicolaas: legendarische bisschop 
– Sinterklaas worden: daar moet je in groeien 
– Zwartgemaakt: de geschiedenis van het Sinterklaasfeest 
– Het was bijna 5 december… Korte teksten en gedichten 
– Feest met alle kleuren: Naar een inclusief feest 
– Wij zijn de goedheilige: het spel gaan zien 
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Piet Fernhout is een schipperskind, geboren in 
september 1948, aan boord van het 50 meter 
lange binnenvaartvrachtschip "Marten" en woonde 
er samen met zijn ouders in een gezin van tien 
kinderen. Tijdens het varen kregen de kinderen 
onderwijs op het schip. Samen met zijn vrouw 
Bertha kregen ze zelf 5 kinderen, waarvan nu nog 
steeds 3 kinderen schipper zijn, dat vindt Piet 
prachtig, het is de 5e generatie . 

Varen zit bij Piet in de genen, hun dochter die ook vaart heeft een 
"B & B" op haar schip, waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. 
Piet voer met zijn schip door heel Europa, Zijn ouders waren 
Godsdienstige mensen en hebben hun kinderen dan ook Christelijk 
opgevoed. 
Men heeft hem al vroeg geleerd zelfstandig te zijn, daar heeft hij later 
in de praktijk op een goede manier gebruik van gemaakt  
‘s Zondags gingen ze ,waar het mogelijk was, naar een kerk en er 
werd op zondag niet gevaren. Piet had een goed contact met de 
predikanten, het waren schippers -predikanten. 
Andere schippers gingen ook naar de kerk, dan zeiden ze tegen 
elkaar "We gaan kerkje spelen" en ‘s maandags waren het weer 
elkaars concurrenten. Piet is ook lange tijd ouderling geweest bij de 
schippers, hij bezocht ze altijd in Kersttijd. 
Met Kerst was er ook een gelegenheidskoor, waarvan hij dirigent 
was. 
Nadat Piet met pensioen ging is hij met Bertha gaan zoeken naar een 
geschikte woonplaats aan de wal, het is Goor geworden, omdat zijn 
ouders in Enter woonden, dus bewust dichtbij. 
Een paar jaar geleden hebben Piet en Bertha hun 50-jarig huwelijk 
gevierd met een dankdienst in de Hofkerk Goor, een gezellig 
samenzijn. In die dienst heeft vooral de muziek een belangrijke rol 
gespeeld die ze zelf hebben uitgezocht, o.a. een lied voor 
zeevarenden. 
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"O eeuwige Vader sterk in macht, wiens arm betoomt der baren 
kracht" enz .Het lied dat refereert aan hun schippersbestaan. Heel 
indrukwekkend was dat, en ze hebben dit met emotie en in 
dankbaarheid mogen beleven.. 
Voor de Hofkerk in Goor heeft Piet veel vrijwilligerswerk gedaan, 
zoals de organisatie voor het ophalen en sorteren van oud papier, 
een wekelijks gebeuren met veel vrijwilligers, aangestuurd door Piet, 
Jaarlijks brengt het een mooi  bedrag op, twee jaar geleden zelfs 
8200 euro! Hulde aan Piet en zijn team. 
Ook aan het opzetten van de kerstboom in de kerk deed Piet mee, 
met zo’n 8 vrijwilligers, dat is een heel karwei, een boom van wel 8 
meter hoog, die moet opgetuigd en later weer afgebroken moet 
worden. De kunstboom bestaat uit delen, de kerstballen en andere 
attributen worden netjes in papier verpakt, vooral de piek is een hele 
klus. Dat durft Piet nu niet meer, doordat hij al jaren geleden merkte 
dat hij last kreeg van Parkinson, dat is nu heel merkbaar.  
Waar we wel met elkaar naar uitkijken benadrukt hij, is om jongere 
mensen erbij te krijgen die de ouderen willen helpen. Ook heeft hij 
een aantal jaren het kerkvervoer, naar en van de kerk geregeld. 
Hulp bij de jaarlijkse actie kerkbalans, daar was hij ook te vinden en 
zeker niet vergeten zijn aandeel bij de verbouwing in de kerk met o.a. 
het bekleden en herstellen van de kerkstoelen. 
Als penningmeester was hij jarenlang betrokken bij het kerkkoor 
 "Vocanto" . 
Het geloof doorgegeven door zijn ouders, ervaart Piet nog steeds als 
steun in zijn leven en is hij is hier samen met zijn gezin dankbaar 
voor. 
MENSEN HELPEN EN BIJSTAAN WAAR NODIG  
Dat is PIET FERNHOUT  
 
Rita Wibbelink  
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Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse 
koren en de Hofkerk is tegenover 
kringloopwinkel Kiekeboe. D.J. 
Bunschotenstraat 14 te Goor.  
Inleveren van oud papier kan van 
maandag tot en met zaterdag van 13.00 
tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel 
mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig 
zijn te ontlasten. 

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651 
 

 
De kopij voor het kerkblad van 16 december (voor 4 weken) inleveren  
vóór 05 december. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl
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PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: vacant 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547-276368 
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
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