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Kerst 2023 
Met een paar dagen in de donkerste tijd van het jaar, want het begin 
van de winter, vieren we weer Kerst. Het feest van Jezus’ geboorte, 
feest van het licht. 
Is er nu eigenlijk bij jou en mij wel ruimte in hoofd en hart voor de 
viering van de geboorte van het kind? Ook figuurlijk is het immers 
donker in de wereld om ons heen. Grote groepen vluchtelingen 
zwerven door landen en over grenzen, er zijn oorlogen, dreiging van 
oorlogen, kinderen die niet meer lachen, omdat ze verdrukt worden, 
hongersnoden, aanslagen enz. De beelden en verhalen raken ieder 
van ons in het hart. 
Allemaal waar…… de dreigingen zijn nog nooit zo groot en dichtbij 
geweest. Vooruitzicht op verbetering, lichtpuntjes, of hoop hierop lijkt 
er amper te zijn. Het is deprimerend. Maar juist nú is viering van de 
geboorte van Jezus belangrijk, als het ware tegen “het woeden van 
de wereld” in. 
We laten ons voor het kerstevangelie in deze overdenking leiden 
door Johannes. In het evangelie van Johannes wordt niet het 
bekende geboorteverhaal van Jezus verteld, geen herders, geen kind 
in de kribbe, geen engelen of wijzen. Zijn evangelie begint wat 
mysterieus met de woorden: “In het begin was het Woord, het Woord 
was bij God en het Woord was God”. Wij voelen wel aan dat het 
verband houdt met en teruggrijpt op het begin van de schepping. Lied 
513 geeft dat prachtig weer: 
  
1 God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort 

2 God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord 
 

De geboorte van Jezus is niet een op zichzelf staande gebeurtenis 
die we op 25 december vieren. Het past in het verbond tussen God 
en mens vanaf de schepping. Onomkeerbaar is immers de belofte 
van God bij de brandende braamstruik: “Ik ben die er zijn zal”. Dit 
onuitwisbare verbond, was gericht aan de twijfelende Mozes. Maar 
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die belofte dat God nabij is, geldt ook voor ieder van ons. Vanuit die 
inleiding vertelt de evangelist over Johannes de Doper, die ook 
teruggrijpt op woorden van profeten uit het aloude testament. Hij 
doopt Jezus en introduceert hem bij ons meteen als jong 
volwassene. Johannes vindt het belangrijk om de komst van Jezus 
basis te geven vanuit het aloude testament. God wordt bij het 
geboortewonder wat hij het meest liefheeft: Mens. Jezus. Het is als 
het ware Gods visitekaartje met Kerst: het mensenkind Jezus als 
eeuwige verbinding tussen God en mens, jou en mij. 
Het verrassende is dat Jezus zelf, verderop in het Johannes 
evangelie, een verdere inkleuring en aanscherping geeft van de 
betekenis van die verbinding.  
Dat zijn de 7 “ik ben” uitspraken. ‘Ik ben het brood dat leven geeft’ 
(J6:35),‘Ik ben het licht voor de wereld’ (J8:12),‘Ik ben de deur van de 
schapen’ (J10:7),‘Ik ben de goede herder’ (J10:11),‘Ik ben de 
opstanding en het leven’ (J11:25),‘Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven’ (J14:6),‘Ik ben de ware wijnstok’ (J15:1).  
Beelden van reflectie voor hoofd, hart en handen. Het helpt ons om 
het leven van Jezus handen en voeten te geven in onze eigen 
situatie. De zinnen staan in de tegenwoordige tijd en dat betekent dat 
ze gelden in ons leven hier en nu. Op de huidige plek in de tijdlijn van 
ons leven. 
God is niet te vinden bij de machthebbers van deze tijd, die de wereld 
naar hun hand willen zetten. God zet zich als een kind in het midden 
bij de machtelozen, bij hen die het niet uit zichzelf redden, bij ons. Wij 
vieren met kerst dat God naast ons komt staan. Door vanuit ons 
leven dichter op die “ik ben” woorden in te zoomen, kunnen ze tot 
steun, troost, en heling zijn, maar ook tot bemoediging en hoop. Ze 
tillen ons op, waardoor onze levensweg in Jezus zin krijgt. 
 
4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 

Wij wensen elkaar goede en gezegende Kerstdagen! 
 
Lucas Schoemakers 
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Zondag 17 december 2023 3e advent  
Hofkerk 10.00 uur           ds. G.J. Lambers Heerspink Delden   
Kindernevendienst: Alja Klok 
 
Dinsdag 19 december  Herfstzon  
Herfstzon 10.30 uur !!!!         ds. R. Vedders-Dekker 
 
Vrijdag 22 december Stoevelaar  
Stoevelaar 16.00 uur             ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag  24 december 2023 4e advent/Kinderkerstfeest 
Hofkerk  10.00 uur                           mw. H. Caron 
Kindernevendienst: Ruud Wiggers, Annigje Beltman, Hanneke Bor, 
Jantina Jansen, Sandra Moes, Alja Klok. 
 
Zondag 24 december 2023 Kerstavond 
Hofkerk     21:00 uur                                                ds. D. Juijn Delden 
 
Maandag 25 december 2023 Kerst  
Hofkerk 10.00 uur                                     ds. R. Dekker Vriezenveen 
Kindernevendienst: Annigje Beltman 
 
Zondag 31 december 2023 oudjaar                
Hofkerk 10.00 uur     ds. J.A.D. van der Boon Hummelo 
Kindernevendienst: Hanneke Bor 
 
Maandag 01 januari  morgengebed 
Hofkerk   11.00 uur                                                          mw. H. Caron   
 
Zondag 7 januari 2024 Epifanie 
Hofkerk     10:00 uur       ds. E. van Houwelingen 
Kindernevendienst:  Sandra Moes 
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Bloemen eredienst:  
17 december     : mw. J. Drost 
24 december     : mw. B. Hulshof 
31 december     : mw. B. Hulshof 
07 januari          : mw. L. de Croes 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend: 
17 december : mw. M. Leentvaar, mw. A. Wolff en dhr. J. Sportel 
24 december : mw. Wietske Bijker, dhr. en mw. Voerman 
25 december : mw. H. van Rijnsbergen, mw. B. Hulshof, mw. G. Vietje 
31 december : mw. L. de Croes en dhr. en mw. Brinkhorst 
01 januari      : mw R. Schuite, mw. J. Bakker en mw. M. Stam 
07 januari      : mw. H. Bieleman, dhr. en mw. Maris 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
17 december : dhr. H. Buitenhuis, dhr. E. Ossenw. en dhr. P. Fernhout 
24 december : dhr. C. van Rijnsbergen en dhr. H. Drost 
25 december : dhr. L. Lettink en dhr. P. Fernhout 
31 december : dhr. H. Brinkhorst en dhr. P. Fernhout 
07 januari      : dhr. H. Buitenhuis, dhr. E. Ossenw. en dhr. R. Minnen 
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Overleden.   
Op 22 nov. overleed Arent Hendrik Beltman in de leeftijd van 70 
jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bloemengroet                                                                                                                                  
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen. Mw. Reef. Hr. Voortman. Wimpke Sietsma.                            
Jan Kloosterman. Rinus Siepman. Dinie Schutte. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag. U mag 
suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.                                 
De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.   
Werkgroep Pastoraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichtende Gestalten 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Af en toe komen ze op mijn weg                                                                                                
mensen die mij omringen met hun 
warmte                                                                              
woorden spreken die gloeien                                                                                          
woorden van vuur                                                                                                                     
mensen die mij hoop 
geven                                                                                                              
mij weer bezielen 
Af en toe, O God                                                                                                                           
komen ze op mijn weg                                                                                                              
mensen die hartveroverend                                                                                                  
mens voor mij zijn                                                                                                                    
Lichtende gestalten van U. 
 
Hans Bouma. 
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Kerkdienst gemist en kerkradio 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen de kerkdienst niet bij 
kunnen wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op mogelijkheid 
om de dienst via internet of kerkradio te volgen. Om kerkdienst 
gemist te kunnen kijken hebt u een internetverbinding en een smart-
tv of laptop nodig.  
Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om de dienst via kerkradio 
te volgen. De diensten vanuit de zaal kunnen niet ontvangen worden 
op de kerkradio. 
Voor meer informatie over de kerkradio kunt u contact opnemen met: 
Roel Hoekman tel. 0547-273478 
Jan Daling tel. 0547-274690 
 
Abonnees van “Open Deur”. 
Een abonnement op het blad de “Open Deur” kostte tot nu toe 10 
euro per jaar.( voor 11 nummers) . Vanaf 1 januari 2024 wordt het 
blad fors duurder! Kost dan méér dan het dubbele! Onze 
penningmeester heeft hierover al vragen gesteld aan de uitgever, 
maar er viel helaas niets aan te veranderen….. 
Om de rekening niet al te hoog te maken, besloot de Diaconie in haar 

vergadering van november, om u 15 euro in rekening te brengen aan 
het einde van 2024 ( de rest wordt door de Diaconie betaald).  
We gaan ervan uit dat dit redelijk is ,zodat er geen opzeggingen 
komen.  Dat zou jammer zijn! 
De Diaconie. 
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‘Tijd om Kerst te vieren’ 
De tijd van ‘voorbereiden’ en ‘uitkijken naar’ zit er op. Het is de 
hoogste tijd om Kerst samen te gaan vieren.  En daarom nodigen wij 
jullie van harte uit om dat zondag 24 december 2023 om 10.00 uur 
samen te doen. Een kinderkerstfeest voor iedereen! Waar? In de 
Hofkerk ! 
Kerst is niet voor niets een feest van leven! Er is dus van alles te 
beleven. Kom je kijken, luisteren, zingen en doen? 
Wij zouden het heel leuk vinden als je erbij bent. En neem gerust 
anderen mee!  
Met een groet namens de werkgroep Kinderdienst! 
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‘Hofkids’  
Voorheen waren het 
de peuter 
kleutervieringen. Maar 
dit jaar zijn we verder 
gegaan onder de naam 
Hofkids. Kinderen in de 
basisschoolleeftijd die 
uitgenodigd worden 
om samen met ouders 
of andere familieleden, 
vriendjes of 
vriendinnetjes mee te 
komen vieren, luisteren 

en doen.  
Dit keer werd het verhaal van Sint Maarten verteld. Wat een 
spannend verhaal hoe deze Romeinse officier samen met een groep 
andere soldaten op zijn paard door de bossen galoppeerde richting 
de stadsmuur. Terwijl iedereen door de poort de stad in verdween 
werd de aandacht van St. Maarten getrokken door iets wat hij daar 
ineengedoken zag 
zitten in een nisje bij de 
stadspoort.  
Hij pakte zijn zwaard… 
en sneed zijn mantel in 
tweeën. 
Er kwam wat in het licht 
wat zijn leven radicaal 
heeft veranderd. Het 
heeft invloed gehad op 
zijn leven en pas later 
hebben ze hem daarom 
heilig verklaard. Wat een spannend en mooi verhaal was het. 
Verhalen die licht brengen op soms wel hele donkere plekken. Een 
kracht verhaal. De kinderen hebben lantaarntjes geknutseld. Zo mooi 
hoe druk ze daarmee waren. Opperst geconcentreerd terwijl er op de 
achtergrond live muziek klonk.  
Bijna elke laatste zondag van de maand komen we in de Hofkerk bij 
elkaar. De eerst volgende keer is zondag 28 januari 2024! Kom 
gerust eens binnenlopen. Het begint om 15.30 uur! 
Hanneke Caron 
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‘Hofkerk Jong’ 

 
Enthousiast zijn ze. Deze 12-16 jarigen. Zo verschillend als ze zijn. 
17 December (19.00 uur in de Bunker) komen we weer bij elkaar. Ze 
hebben wat te vertellen en te vragen. Mocht je ook interesse hebben 
om te kijken of het ook wat voor jou is? Kom dan gerust eens 
vrijblijvend langs. 
Hanneke Caron (info: 0621813281/ hannekecaron8@gmail.com)  
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Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v : “ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 
20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
Administratie : Ben Voerman    tel. 272763      
ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
Eindejaarscollecte 2023 
Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde 
Het jaar 2023 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons 
als gemeente ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In 
eredienst, diaconaat en pastoraat, jeugd- en seniorenwerk laten we 
ons inspireren door Gods woord, en zien we om naar elkaar. 
Onze activiteiten kunnen we organiseren dankzij uw financiële 
bijdragen. Daarom vragen we u ook aan het einde van dit jaar om 
een extra gift. Maak uw bijdrage voor de Eindejaarscollecte over op 
een van de in de brief aangegeven manieren. 
Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 

College van Kerkrentmeesters 

 

Herinnering1  
Vermoedelijk ten overvloede: als u een meerjarenovereenkomst heeft 
met de kerk voor uw financiële bijdrage, moet u ervoor zorgen dat uw 
bijdrage voor het jaar 2023 voor het einde van dit jaar is geregeld. 
Alleen dan komt u in aanmerking voor de speciale aftrekregeling. 
College van Kerkrentmeesters 

 
 

mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
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Herinnering 2 
En als u nog iets te declareren heeft, zou het fijn zijn als ik dat nog dit 
jaar zie. Dan kan het nog op 2023 worden geboekt, waar het 
thuishoort! 

Frits Schutte, penningmeester 
 
Kort verslag van de vergadering van kerkrentmeesters d.d. 28 
september 2023. 

• Het scherm dat in de kerk staat waarachter de reserve stoelen 
staan wordt aangepast. 

• Er wordt verder gewerkt aan de Stilteruimte onder de toren. 

• Gemeenteleden die nog niet hebben betaald aan Kerkbalans 
2023 worden bezocht. 

• Vanaf zondag 26 november worden de kerkdiensten weer 
gehouden in de Klokkenkamp met uitzondering van de diensten 
rondom Kerst. 

• De uitgangscollecte t.b.v. de kerk wordt weer ingesteld. 

• Er wordt nog gezocht naar een andere wijze van 
geldinzamelingen voor o.a. verjaardagsfonds, Paascollecte enz. 

• De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld ter vaststelling door de 
kerkenraad. 

Hannie van Rijnsbergen 
 
Aktie KERKBALANS 2 0 2 4 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Protestantse Kerk in 
Nederland P.K.N , de Rooms-Katholieke Kerk, de Oudkatholieke 
Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente.  
Al sinds 1973 werken deze kerkgenootschappen samen in de Aktie 
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.  
In januari doet onze gemeente ook weer mee aan deze grootste 
fondsenwervende actie in Nederland: Tijdens de actieperiode van 13 
t/m 27 januari 2024 vragen meer dan 2.000 kerken in Nederland hun 
leden om een financiële bijdrage te leveren aan hun plaatselijke kerk. 
In de week van 9 t/m 13 januari, zal, tegelijk met de bezorging van 
het Kerkblad , een enveloppe bij u worden bezorgd met informatie 
over de Aktie Kerkbalans, alsmede een antwoordformulier waarop u 
uw toezegging voor een bijdrage in 2024 kunt invullen. 
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Een aantal bezorgers van het kerkblad is gelukkig ook in de 
gelegenheid om ook de antwoordenveloppe weer bij u op te halen, 
zoals voor de Coronaperiode altijd gebeurde.                     
In dat geval zal dit op de voorzijde van de enveloppe worden 
vermeld. 
Anders is de vraag het antwoordformulier in de bestemde 
antwoordenveloppe uiterlijk donderdag 25  januari  19.00 uur 2024 in 
de brievenbus bij de Klokkenkamp te (laten) bezorgen. 
Bij voorbaat dank.    
Namens het Kerkbalans team / Kerkrentmeesters  Ben Voerman 

 
 
Diaconale collectes oktober en november 2023: 
8 - 10     Diaconie    219,96 euro. voor Leendert Vriel Stichting.  
                                                      Dit bedrag wordt verdubbeld. 
15 - 10    Diaconie    111,80  euro. 
22 - 10    Diaconie    111,02  euro. 
29 - 10    Diaconie    115,15  euro. 
01 - 11    Diaconie      44,20  euro. Dankdag Elsenerbroek. 
05 - 11    Diaconie    123,70  euro. 
12 - 11    Diaconie      61,25  euro. 
19 - 11    Diaconie    150,05  euro. 
26 - 11    Diaconie      59,20  euro. 
Alle gevers hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van het 
Diaconale werk, plaatselijk/landelijk en wereldwijd! 
Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst. 
 
Verantwoording november 
Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden 
voor de kerk via de bank € 450,50 ontvangen, en met de (ene) 
uitgangscollecte € 48. De beginstand van de jaarlijkse 
Eindejaarsactie is al € 390, dus dat belooft wat. Via Aukje Wiersma 
ontvangen tweemaal € 10 voor het verjaardagsfonds. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van 
ons kerkenwerk!  
Frits Schutte, penningmeester a.i. 
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Kerstviering op dinsdagmiddag 19 december 2023 
Binnenkort is het kerst. Dat willen we graag samen met u vieren. 
Daarom nodigen wij u uit voor de kerstviering op dinsdag 19 
december a.s. in de Hofkerk. Iedereen is van harte welkom, dus ook 
gasten. De kerkzaal is helemaal versierd en ingericht om elkaar te 
ontmoeten, een praatje te maken onder het genot van een kopje 
koffie of thee, samen te zingen en te luisteren. Medewerking wordt 
verleend door het “Goors Mannenkoor”.  
De viering begint om 14.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. Voor een 
goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we 
kunnen rekenen. Daarom een vriendelijk verzoek: geeft u zich vooraf 
op bij één van onderstaande dames! 
 mevr. H. Bieleman telefoon 274226 
 mevr. J. Buitenhuis telefoon 275210 
 mevr. J. Minnen telefoon 274093 
Als u niet zelfstandig naar de kerk kunt komen dan is er een 
vrijwilliger die u graag komt halen. Laat ons dat wel even weten. 
We ontmoeten u graag bij de kerstviering in onze mooie Hofkerk. 
Activiteiten Commissie Hofkerk 

Kerkdienst gemist 
Mocht u om gezondheids- of andere redenen de kerkdienst niet bij 
kunnen wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op mogelijkheid 
om de dienst via internet te volgen. Om kerkdienst gemist te kunnen 
kijken bent u een internetverbinding en een smart-tv of laptop nodig. 
De mogelijkheid om de dienst via kerkradio te volgen bestaat helaas 
niet meer. De diensten vanuit de zaal konden toch al niet ontvangen 
worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jan 
Daling tel. 0547-274690 
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Kennis maken  
Met de 5–delige Workshop met Dansmeditatie Sacred Dance in de 
Klokkenkamp bij de Hofkerk in Goor.  
Na enkele keren een workshop “Sacred Dance” te hebben gevolgd, 
willen een aantal deelnemers graag een vervolg….  
Sacred Dance is een vorm van meditatie die in kringvorm wordt 
gedanst rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De 
danspatronen zijn eenvoudig en herhalend.  
De nadruk ligt op het met aandacht in beweging zijn en niet op 
technische perfectie. 
De dans opent een weg naar verstilling. We dansen op klassieke, 
Keltische en religieuze muziek.  
De volgende dagen zijn vastgelegd:  
woensdagmorgen van 9.30 uur – 11.30 uur. 
Data: 24 januari, 21 februari, 20 maart, 17 april en 15 mei 2024. 
Bijdrage 15 euro per keer  (graag contant en gepast). 
 
Deze workshop wordt als één geheel aangeboden vanwege het 
thema. Je bent niet verplicht om 5 keer mee te dansen. Dit wordt wel 
aanbevolen i.v.m. het herhalende karakter van de dans en de 
verbinding met de groep. 
Begeleiding: Jeaneth de Witte, docente Meditation des Tanzes – 
Sacred Dance. 
Aanmelden vóór 20 januari bij Jeaneth: contact@zonnewende.nl of 
app 06 – 14450201 
Of bij mij: dorabrinkhorst@gmail.com  
Tel. 273823.  Van harte aanbevolen! 
Voor eventueel verdere informatie kun je mij ook bellen.  
Dora Brinkhorst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@zonnewende.nl
mailto:dorabrinkhorst@gmail.com
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Open Deur kerst 2023 / In de gloria 
‘Gloria, gloria in excelsis deo’ zongen 
engelen herders toe, vertelt Lucas in zijn 
geboorte-verhaal van Jezus. ‘Lang zul je 
leven in de gloria’ zingen wij jarigen toe. 
Wat is dat, die ‘gloria’? En wat is ‘in de 
gloria’ zijn? Het heeft iets met grote 
blijdschap te maken, met vrede, met van 
die momenten waarop de hemel even 
open lijkt te gaan, die momenten waarop 
hemel en aarde elkaar raken, momenten 
van verbondenheid, momenten waarop 
God zich laat zien en bij ons woont. 

Met onder andere: 
• De hemel gaat open: God laat zich zien 
• Mijn ‘gloria’-moment: zo blij, zo ontroerd, zo licht 
• Vrolijke foto, verbijsterend verhaal: Kyrie – ontferm u 
• Wij kunnen niet meer zwijgen: gedichten 
• De eerste kerst: liedjes van verlangen 
• Kerstverhaal: Gabriëlle 
• Lang zul je leven in de gloria 
• Een bescheiden hoera: weinig glorieus geboorteverhaal 
• Meer dan engelenstemmen: de kerstmusical van Lucas telt veel 
zangers 
Erna Aalbers 

Abonnees van “Open Deur”. 
Een abonnement op het blad de “Open Deur” kostte tot nu toe 10 
euro per jaar. ( voor 11 nummers) . Vanaf 1 januari 2024 wordt het 
blad fors duurder! Kost dan méér dan het dubbele! Onze 
penningmeester heeft hierover al vragen gesteld aan de uitgever, 
maar er viel helaas niets aan te veranderen….. 
Om de rekening niet al te hoog te maken, besloot de Diaconie in haar 
vergadering van november, om u aan het einde van 2024,  15 euro in 
rekening te brengen. (de rest wordt door de Diaconie betaald). We 
gaan ervan uit, dat dit redelijk is, zodat er geen opzeggingen komen!  
Dat zou jammer zijn! 
 
De Diaconie. 
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Oud papierinzameling. 

De oud papierlocatie van de 
Goorse koren en de Hofkerk is 
tegenover kringloopwinkel 
Kiekeboe. D.J. Bunschotenstraat 
14 te Goor.  
Inleveren van oud papier kan van 
maandag tot en met zaterdag van 
13.00 tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u 
zoveel mogelijk het papier zelf in 
de container plaatst. Dit om de 
mensen die aanwezig zijn te 
ontlasten. 

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651 
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De kopij voor het kerkblad van 13 januari 2024 (voor 4 weken) 
inleveren vóór 02 januari 2024. Ons emailadres is 
kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl
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PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: vacant 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547-276368 
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink 
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
 

mailto:dickjuijn@planet.nl
mailto:gmballast@gmail.com
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

