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Meditatie

Jelle en Ageeth
Veel kerken hebben te maken met afnemende ledenaantallen. Dat
geldt ook voor de Hofkerk en wij zijn daardoor verplicht na te denken
: over de toekomst van onze
kerkgemeenschap. En gelukkig gebeurt
dat ook. Onlangs reikten Ernst
Ossewaarde en Sonja Jaarsma ons een
aantal scenario’s aan om met elkaar
: verder over door te denken. Toen wij
thuis een kerstkaart ontvingen van Jelle
en Ageeth werd ik direct herinnerd aan
die avond in de Klokkenkamp. Wie zijn Jelle en Ageeth? Ik heb
tijJdens mijn studie in de jaren zeventig op de campus van de
Universiteit Twente in Enschede gewoond in een studentenflat met
wel twintig kamers. Het was een duiventil waarin vogels van diverse
pluimage neerstreken. Soms voor korte tijd, maar vaak ook lang. Het
bleek wat betreft levensbeschouwing een afspiegeling van de
samenleving. Een deel van de bewoners had een christelijke
achtergrond en was actief in het studentenpastoraat. Dat gold ook
voor Jelle en Ageeth. Zij kwamen als singles: hij een protestant van
boven de rivieren en zij een katholiek uit Limburg. Ze vertrokken als
stel. Ze vielen beide op door hun bewust sobere levensstijl. Hij
studeerde af als wiskundig ingenieur en zij als chemisch technoloog.
Zij kozen niet voor een maatschappelijke carriere, maar voor een
leven gewijd aan God en besloten op een zeker moment als
ondersteunend echtpaar deel te gaan uitmaken van de
kloostergemeenschap van de redemptoristen in Wittem, een plaatsje
ten oosten van Maastricht dichtbij de Duitse grens. Het klooster van
Wittem werd gebouwd tussen 1729 en 1733. Vanaf 1835 wonen er
redemptoristen en die hebben er een priesteropleiding
(grootseminarie) gesticht. Als gevolg van de toename van het aantal
studenten werd het oude klooster voor een belangrijk deel
afgebroken en in 1891 tot een nieuw en veel groter klooster
omgebouwd. Het klooster werd ook een bedevaartsoord voor de
heilige Gerardus Majella.




Jelle en Ageeth wonen en werken nu al een belangrijk deel van hun
leven in het klooster. In die tijd hebben zij grote veranderingen
meegemaakt. Het aantal kloosterlingen is sterk afgenomen: er woont
nog maar een handjevol monniken. Het bleek financieel onmogelijk
om het enorme gebouw in bezit te houden. Per 1 juli 2020 is het
complex verkocht aan een projectontwikkelaar onder de voorwaarde
dat het beschikbaar bleef voor de (activiteiten van de)
kloostergemeenschap aan wie vervolgens een deel van het gebouw
is verhuurd. Jelle werkte aanvankelijk als manusje van alles voor de
organisatie, maar is in 2021 benoemd als directeur en heeft in die rol,
samen met de rector, alle grote veranderingen begeleid zoals de
verkoop van het gebouw, de verbouwingen ten behoeve van de
kerkgemeenschap en een reorganisatie waarbij afscheid moest
worden genomen van medewerkers. Steeds heeft daarbij één doel
voor ogen gestaan: behoud van de functie van een deel van het
gebouw als pelgrimsoord en als plaats van aanbidding en
overdenking. Veel mensen weten de weg naar het klooster te vinden
al was het alleen maar om zijn prachtige monumentale bibliotheek.
En waar deze bijdrage begon met een wat sombere inleiding, zien we
aan het voorbeeld van Wittem dat afname van kerkelijkheid niet hoeft
te betekenen dat ook de plaatsen van geloofsbeleving verdwijnen. En
dat geeft hoop. Ik wil afsluiten met de boodschap op de kaart die wij
van Jelle en Ageeth (die de publiciteit van het klooster verzorgt)
kregen. Het is een aanmoediging voor ons in dit nieuwe jaar en
afkomstig van Luc Gorrebeek.

Wachten op een wonder

Ik heb gehoord dat velen van jullie
zitten te wachten op een wonder,
het wonder dat ik, God,

de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden

zonder jullie handen?

Hoe zal ik rechtspreken

zonder jullie stem?

Hoe zal ik liefhebben

zonder jullie hart?

Niet jullie,

maar ik, God, wacht

op het wonder.

Riekele Bijleveld



Kerkdiensten

Vrijdag 12 januari 2024 Stoevelaar
Stoevelaar 16:00 uur mw. H. Caron

Zondag 14 januari 2024
Hofkerk  10:00 uur ds. v. d. Boon Hummelo
Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Zondag 21 januari 2024
Hofkerk 10:00 uur Margré Ballast
Kindernevendienst: Alja Klok

Vrijdag 26 januari 2024 Stoevelaar
Stoevelaar 16:00 uur Margré Ballast

Zondag 28 januari 2024
Hofkerk  10:00 uur ds. Roozenboom Holten
Kindernevendienst: Annigje Beltman

Dinsdag 30 januari 2024 Herfstzon
Herfstzon 16:00 uur ds. J.D. Vedders-Dekker

Zondag 4 februari 2024 Avondmaal
Hofkerk  10:00 uur ds. H. Wachtmeester Hengelo
Kindernevendienst: Sandra Moes

Vrijdag 09 februari 2024 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur mw. H. Caron




Bloemen eredienst:

14 januari : mw. L. de Croes

21 januari : mw. H. van Rijnsbergen
28 januari : mw. H. van Rijnsbergen
04 februari : mw. A. Post

Rooster koffieschenken zondagochtend:

14 januari : dhr. en mw. Drenthen en mw. B. Fernhout
21 januari : dhr. en mw. Ossewaarde, mw. A. Wolff
28 januari : dhr. en mw. Minnen en mw. R. Groteboer
04 februari : dhr. en mw. Schutte en mw. K. Elfrink

Vervoer naar de Kerkdiensten

14 januari : dhr. L. Lettink en dhr. P. Fernhout

21 januari :dhr. C. van Rijnsbergen en dhr. H. Drost

28 januari : dhr. H. Brinkhorst en mw. S. Moes

04 februari : dhr. H. Buitenhuis, dhr. E. Ossenw., dhr. R. Minnen

Pastoraat

Samen aan tafel

Ook dit jaar wil de werkgroep pastoraat van de Hofkerk
wijkbijeenkomsten organiseren.

Samen eten blijkt een goede manier te zijn om elkaar te ontmoeten
en in gesprek te gaan.

We doen dat bij voorkeur bij gemeenteleden thuis, maar het kan
eventueel ook in de Klokkenkamp. Het wordt een eenvoudige
maaltijd met soep en brood.

De maaltijden vinden plaats tussen 26 februari en 4 maart in lunchtijd
of aan het begin van de avond. De definitieve data en tijdstippen
worden vastgesteld in overleg met de gastadressen. Het gastadres
regelt ook de maaltijd. Het gaat om maximaal 8 personen per
gastadres en de onkosten voor de maaltijd worden vergoed.

Komt u ook?



De uitnodiging is niet alleen bedoeld voor de pensionado’s onder ons
maar ook uitdrukkelijk voor de andere leeftijdsgroepen!

Wil u aangeven of u:

- mee wilt eten?

- voorkeur heeft voor een middag- of avondmaaltijd?

- uw woonkamer of keuken wilt openstellen voor een
groepsmaaltijd?

Stuur véor 6 februari 2024 een mailtje met uw reactie naar:
rinnyschuite@outlook.com. Of via tel. 0547-271657.

Graag ook uw telefoonnummer en mailadres vermelden.
Werkgroep pastoraat, Riekele Bijleveld

Omzien naar elkaar

Een belangrijk element van het samen kerk zijn is “omzien naar
elkaar”. Zo kunnen we elkaar steunen en troosten in moeilijke tijden.
Niet altijd is de werkgroep op de hoogte van het wel en wee van onze
gemeenteleden. Voorwaarde is namelijk dat wij daarover worden
geinformeerd. Pas dan kunnen we ook de gemeente op de hoogte
stellen. Echter: niet iedereen stelt het op prijs om zijn of haar
(medische) situatie te delen met anderen. Daar moeten we dus
zorgvuldig mee omgaan. Daarnaast is de privacywetgeving strenger
geworden en mag je niet zomaar persoonlijke informatie delen met
anderen. Onze werkgroep stelt voor om de volgende procedure te
volgen:

Als u hoort dat iemand ziek is, meld dit dan bij Rinny Schuite (0547-
271657 of rinnyschuite@outlook.com). Geef aan om wie het gaat en
hoe diegene telefonisch bereikbaar is. Vervolgens zal Rinny contact
opnemen met betrokkene en vragen of van zijn of haar situatie
mededeling mag worden gedaan in de kerkdienst, het kerkblad en
nieuwsbrief. Ook zal worden gevraagd of de adresgegevens en de
aard van de aandoening mogen worden gedeeld en welke vormen
van meeleven op prijs worden gesteld.

Op basis van de gegeven antwoorden zal de werkgroep pastoraat
bepalen welke acties worden ondernomen. Eén van de acties kan
Zijn het sturen van een kaart namens de gemeente en het bezorgen
van een bloemetje.

Door deze werkwijze weten we zeker of een gemeentelid gevoelige
en persoonlijke informatie wil delen en maken we meeleven met



mailto:rinnyschuite@outlook.com

gemeenteleden mogelijk. Tevens voldoen we hiermee aan de
wettelijke privacyregels.
Werkgroep Pastoraat.

Overleden.

Op 23 dec. overleed Berend Pauwel Runhart in de leeftijd van 77
jaar.

Op 27 dec. overleed Sylvia Clementine van Kesteren—Jaquet in de
leeftijd van 83 jaar

Bloemengroet
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen

uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende
personen. Anneke Veenstra, mw. Westerdaal, Gretha Wiggers

mw. Beltman, mw. Brinkers, mw. Kremers.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een
blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag. U mag
suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657,
rinnyschuite@outlook.com

Zieken

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed,
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen
we een spoedig herstel toe.

Werkgroep Pastoraat.
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Kerkrentmeesters

Kort verslag van de kerkrentmeesters vergadering van 21 november

2023.

e Volgend jaar gaan de tarieven van de Klokkenkamp met 10%
omhoog vanwege de inflatie en de energietoeslag.

¢ Onder de toren en in de grafkelder mag niets worden
opgeslagen.

e Begroting 2024 is ingediend.

e Hetrapport van Ernst en Sonja is besproken en zal in de
kerkenraadsvergadering worden toegelicht door beide personen.

Hannie van Rijnsbergen

Kerkbalans
De actie Kerkbalans van vorig jaar heeft ons, kerkrentmeesters,
nogal wat kopzorgen gekost omdat de toezeggingsformulieren (vaak)
niet werden opgehaald. Dat heeft geleid tot de vraag van enkele
gemeenteleden waarom de toezeggingen niet zijn opgehaald. Zo
blijven toch nogal wat antwoordenveloppen liggen. Begrijpelijk!
We hebben de actie dit jaar daarom weer op een andere manier
georganiseerd. Ruim 600 kerkleden (belijdende
. leden en volwassen doopleden) ontvangen een
50 jaar aanbiedingsbrief over de actie Kerkbalans, de
Actie landelijke flyer, onze Hofkerkgids 2024,
alsmede een toezeggingsformulier voor zover
Kerkbalans wij de toezegging nog niet kennen en men niet
via e-mail een toezegging doet. Dit alles wordt dit jaar net zoals vorig
jaar in de bus gedaan door degenen die al het kerkblad van januari
bij u bezorgen, en om die reden bij u in de buurt zijn. Dank daarvoor!
Maar nu het nieuwe. Een aantal bezorgers heeft op ons verzoek
aangegeven ook de antwoordenveloppes te willen ophalen. Ook
daarvoor dank! Dat ziet u vanzelf aangegeven in het ontvangen
materiaal.
Van de overige aangeschreven kerkleden wordt verwacht dat zij
uiterlijk donderdag 25 januari 19.00 uur de reactie hebben




ingeleverd in de Klokkenkamp. In de brief staat aangegeven op
welke manier dat kan.

Wij hopen op uw medewerking, zodat wij begin februari weten waar
wij dit jaar financieel aan toe zijn. In de begroting 2024 is een totaal
van € 97.000 opgenomen, maar wij hopen dat dat bedrag wordt
overschreden. Op naar de ton!

Van harte in uw aandacht aanbevolen!

Mede namens het College van kerkrentmeesters,

het Kerkbalansteam: Ed de Jong, Sandra Moes, Frits Schutte en Ben
Voerman.

N.B. Gelet op de gevorderde leeftijd van de meeste teamleden is
verjonging voor de komende jaren dringend gewenst. Het is een
activiteit die beperkte tijd kost in de periode oktober t/m januari.

1 I

Met het bezorgen van de Amaryllissen voor Kerst heeft de diaconie
de volgende giften ontvangen via:

Gerdien Geurts € 10,00 en Gerrit Jan v.d. Veen € 10,00 en € 3,50
Bertha Fernhout € 4,00 en € 10,00

Johanna Jolink € 10,00 en € 20,00

Henny Tadema € 6,00 en € 10,00

Begin december hebben wij via Rinny Schuite ook een gift van
€ 10,00 ontvangen. Alle gevers hartelijk dank hiervoor, namens de
diaconie, Janny Daling

Verantwoording december

Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden
voor de kerk via de bank € 68 ontvangen, en met de
uitgangscollectes (ca.) € 440 en € 75 collectebonnen. De stand van
de jaarlijkse Eindejaarsactie is inmiddels € 1.570,50. Via Ronald
Boertje is € 5 ontvangen voor de kerstgroet, en via Driesje van
Huffelen € 6 voor de bloemen.

Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van
ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester a.i.
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Verslag van de Kerstviering

Het leek eerst nog zover weg. Hoe komen we door al de feestdagen
van Kerst en Oud- en Nieuwjaar. Maar ze liggen al weer achter ons.
En in de hectiek op weg naar al die dagen heeft De Activiteiten
Commissie Hofkerk op dinsdagmiddag 19 december ook nog een
prachtige Kerstviering georganiseerd. Een mooi ingerichte kerk met
mooi beklede, ronde tafels en met stoelen daaromheen. Dat al geeft
een uitnodigend gebaar. En in de hoek van de kerk pronkte weer een
prachtig versierde kerstboom. Kom, want alles staat gereed! En daar
werd volop op gereageerd. Vanaf twee uur komen de mensen naar
binnen. Even een praatje maken met bekenden, elkaar ontmoeten en
om half drie is de kerk vol en kan de viering beginnen. Geweldig!

Bij de opening heet Hetty Bieleman iedereen van harte welkom. Aan
de viering werken mee ds. Dick Juijn, Margré Ballast en het orgel
wordt bespeeld door Cees van der Sluijs. We volgen de liturgie met
het zingen van de bekende kerstliederen. Hetty leest een gedicht in
het Twents en dat ging haar goed af (terwijl Hetty in het Sallandse is
opgegroeid). Haar tekst werd keurig in de Nederlandse taal
geprojecteerd.

Dick Juijn is een meester in het verhalen vertellen. ledereen hangt
aan zijn lippen vanwege de wijze waarop hij deze weet te brengen.
En zo ook het verhaal uit de liturgie. Hij weet ook de aandacht te
richten op de prachtig verlichte en met witte kerstballen versierde
kerstboom. Maar wat opvalt is dat er in het midden slechts één rode
kerstbal in de boom hangt. Dick weet ons precies het verhaal achter
die ene, rode kerstbal uit te leggen.

Rond half vier is er pauze en is er gelegenheid voor een drankje.
Tegen vier uur kondigt Hetty de komst van het Goors Mannenkoor
aan. Het liturgisch centrum wordt gevuld met ruim 40 mannen, keurig
gekleed in hun strakke uniform.

Het koor begint met “Gloria Intrada”. Hoe moet je nou beschrijven als
40 mannen gaan zingen in zo’'n mooie kerk met die prachtige
akoestiek. Dat moet je aan den lijve ondervinden! Laten we het in het
kort samenvatten: het was prachtig, indringend, kippenvelgevoel,
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ogen sluiten en de zang tot in het diepst van je hart laten
doordringen. En dat gevoel leeft al een tijd bij €één van onze
kerkleden. Zij heeft dat gevoel op schrift gezet. De tekst is
onderstaand weergegeven.

Rond vijf uur sluit Hetty de middag af. Zij bedankt iedereen voor de
medewerking aan deze Kerstviering. Natuurlijk eindigen we de
viering met het zingen van “Ere zij God”.

Veel dank aan allen die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Het geeft
een goed gevoel dat zo velen de viering met veel plezier hebben
beleefd. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde Kerstviering.

Met vriendelijke groeten van de Activiteiten Commissie Hofkerk en
graag tot een volgende keer.

Mannenkoor

De koorleden stappen de treden op naar het podium zoeken hun
plaats.

Zwarte multomap in de hand geklemd als gaf het steun.
Twinkeling in de ogen van de dirigent om de bravoure van

dit uniforme koor van doorleefde mannen.

Gedisciplineerd staat ieder op zijn plek.

Bril op de neus, map open. Zoeken naar het juiste lied.

Tenoren, bassen, baritons stemmen hun stemmen.

Wiegen, wachten.

De dirigent tikt af.

Buiken, borsten bollen op. Met overweldigend volume vullen warme
mannenstemmen de stille ruimte van de oude kerk.

Harmonieus en warm. Zonder valse noten zingt het koor

Stille Nacht.

Het beweegt me ten diepste.

Willy Brunnekreeft
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Bericht van de familie de Jong

Namens Yke en Ytje de beste wensen voor 2024. En veel dank voor
alle aandacht, kaartjes, bezoekjes en hulp. Dat heeft ons enorm
gesteund.

Yke is verhuisd naar zorgcomplex Het Borsthuis in Hengelo. Een fijne
plek waar actief gewerkt wordt aan z'n revalidatie. Vooral aan het
verbeteren van z'n spraak, want communiceren gaat nog heel lastig.
En het verbeteren van het lopen. Het herstel gaat langzaam, met
stapjes vooruit en weer achteruit. Hij heeft nog een lange weg te
gaan.

Voor Yke is het stil zitten en het slecht kunnen communiceren erg
frustrerend. Het helpt om vrienden op bezoek te krijgen. Dat houdt de
moed er in. Bezoek moet afgestemd worden op het
revalidatieprogramma. Daarom codrdineren we het bezoek.

Je kunt je melden bij zoon Gerard als je bij Yke langs wilt gaan.
Handigst is om een whatsapp bericht te sturen naar 06-31946052.
Geef maar aan welke dagen je goed uitkomen om bij Yke op bezoek
te gaan. Goed te weten dat bezoek door de week vanaf 15.00 uur
kan. En in het weekend vanaf 10.30 uur.

Het adres van Yke: Het Borsthuis, P.C. Borstlaan 10, 7555 SH
Hengelo, afdeling 'Zwaantje C', in kamer 0.14B.

Met Ytje gaat het goed, al wordt ze wel steeds vergeetachtiger. De
gebroken knie herstelt goed, ze loopt al weer voorzichtig achter een
rollator. En ze heeft het goed naar haar zin in het woonzorgcentrum
De Léchte in Almelo.

Vriendelijke groet,
Yvo, Peter en Gerard de Jong

Klimaattop in Dubay.

In Dubay is in december de 28t klimaattop gehouden.

Dubay is een olie- en gas-producerend land en de hoop, dat er over
olie en gas een duidelijke uitspraak zou komen, was niet zo hoog.
De mogelijkheid om CO2 af te vangen en onderaards op te slaan,
wordt met name als argument gebruikt, om met olie en gas door te
gaan....Er zijn nog altijd grote partijen, die belang bij de exploitatie
van olie en gas hebben! De banken zouden met het financieren
andere keuzes kunnen maken. Als de oliehandel een doodlopende
weg wordt, steek je daar liever geen miljarden meer in!
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In de gemaakte afspraken ontbreekt het helaas aan een tijdlijn....
Ondertussen zijn alternatieven ontzettend in opmars, zoals
warmtepompen, elektrische auto’s, zonnepanelen enz. Vooral in de
landen dichterbij de evenaar zijn zonnepanelen

heel effectief! Dit worden energiesystemen voor de toekomst!

De klimaatplannen van alle landen worden dit jaar doorgerekend en
voor het eerst gepubliceerd. De Verenigde Naties beoordeelt de
landen. Hoewel het hoge woord: “stoppen met olie en gas” er nog
niet uit is, blijkt het probleem door alle partijen wel serieus te worden
genomen. De aspecten van/gerelateerd aan klimaatverandering is
een gezamenlijke zorg!

Overstelpende regens en overstromingen, op sommige plaatsen
extreme hitte, waar je niet meer kunt leven en mislukte oogsten, die
de voedselvoorziening in gevaar brengen, zijn nu al voorbodes van
wat er komen kan....

Dat kun je als wereldgemeenschap niet negeren! Er moet iets
gebeuren!

Hans Brinkhorst, Groene kerk.

Dansmeditatie, Sacred dance

Workshop kennis maken met Dansmeditatie, Sacred dance, in de
Klokkenkamp te Goor ( 5-delige serie).

Sacred Dance is een vorm van meditatie, die in kringvorm wordt
gedanst, rondom een middelpunt met bloemen of een kaars.

De danspatronen zijn eenvoudig en herhalend.

De nadruk ligt op met aandacht in beweging zijn en niet op
technische perfectie.

We dansen op klassieke, Keltische of religieuze muziek. De dans
opent een weg naar verstilling.

Dag: woensdag 24 januari 2024, van 9.30 uur —11.30 uur.
Bijdrage 15,00 euro.

(‘andere data zijn: 21 februari, 20 maart, 24 april en 22 mei).
Begeleiding: Jeaneth de Witte, docente Meditation des Tanzes —
Sacred Dance.

Aanmelden voo6r 20 januari bij Jeaneth: contact@zonne-wende.nl
of app 06-14450201

Meer informatie: www.zonne-wende.nl of bij Dora Brinkhorst, tel.
273823.

U/jij kunt je ook bij mij opgeven dorabrinkhorst@gmail.com

Dora Brinkhorst.
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Open Deur januari 2024; Dag voor dag

Een dag omvat een dag en een nacht;

Een periode van licht en donker, van waken en slapen,

van activiteit en rust. De aarde draait een keer om zijn as.

Het is een mooie maat, een dag; die

past bij het bioritme van mensen en

dieren. Een dag valt te behappen, te

overzien.

Dag voor dag leven; dat staat ook voor

niet te veel te gelijk willen, niet te veel

hooi op je vork nemen, meer in het

heden leven. Het roept ook de vraag op

hoe / wat je iedere dag doet zich

verhoudt tot waar je van droomt, waar

je naartoe wilt?

Anders gezegd; hoe verhoudt wat voor jou van fundamenteel belang

is zich tot je dagelijkse keuzes?

Met onder andere:

* Eendag is ook maar een dag — de dag als maat en geschenk.

* ledere dag je bed opmaken — dagelijkse rituelen als houvast.

* Mijn dagen zijn geteld — nog €én keer voorjaar.

» Dagdromen — past wat ik doe in een groter visioen?

* Van nieuwjaarsdag tot andersom dag — korte teksten en
gedichten.

* Mijn favoriete dag.

» Eendagsvlieg of trouwe metgezel — over goede voornemens.

* Zes dagen en de zevende — scheppingsdagen en een dag van
ophouden.

* Quality time — column

* Oefen jezelf in dankbaarheid — dankbaarheidsdagboeken

* Ora en Faneja - verhaal

gsb voov 250

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en
buiten de kerk.

Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u €15 euro per 11
nummers. (juli/faugustus 1 nr.) Open Deur is vanaf nu ook direct én
gratis online te lezen voor jaarabonnees. Voor aanmelden of wijziging
van uw abonnement, kunt u contact opnemen met: Erna Aalbers mail
tandamata@kpnmail.nl
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Oud papierinzameling.

De oud papierlocatie van de
Goorse koren en de Hofkerk is
tegenover kringloopwinkel
Kiekeboe. D.J. Bunschotenstraat
14 te Goor.
Inleveren van oud papier kan van
maandag tot en met zaterdag van
13.00 tot 17.00 uur.
Er wordt van u verwacht, dat u
zoveel mogelijk het papier zelf in
de container plaatst. Dit om de
mensen die aanwezig zijn te
L] ontlasten.
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651

[ @ﬁ Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 10 februari 2024 (voor 4 weken)
inleveren vooér 30 januari 2024. Ons emailadres is
kerkonderweg@hofkerkgoor.nl

Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk”.
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen.
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en
lettertype “Arial 11”.

Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl
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[ @ Algemene informatie

PREDIKANT

Vacant;

Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuiin@planet.nl; T 06-15883126
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778

KERKENRAAD

Voorzitter: vacant

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547-276368
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE
I www.hofkerkgoor.nl E: website @hofkerkgoor.nl
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor
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