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‘Zondag Anders dienst’ 
 in het  

Hoge Huis 
 Zondag 14 april 2024 

 

 
 
 

Jongerlingen  Anita en Maryam Khachadorian 
Gastheer    Tim Bertelink 
Ouderling    Marion Leentvaar 
Organist   Henk Langenkamp 
Soliste    Mariëlle Mast 
Diaken    Ria Klaver en Theo Bakker 
Koster    Wout Klok 
Kinderdienst  Alja Klok 
Voorganger   Hanneke Caron 
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Muziek ‘Our House’  
 
Drempelmoment/ Welkom 
 
Intochtslied 
 
 Lied 276 ‘Zomaar een dak’ 1 en 2 
 
 Licht in het Hoge huis 
 
Trappenhuis  
 
 Lied 793 ‘Bron van liefde, licht en leven’ 1, 2 en 3 
 
Hal  
 
 Ontmoetingsmoment  
 
Trappenhuis 
 
 Lied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 1 en 2  
 
Woonkamer  
 
 Introductie op het thema ‘tot de kern komen’ 
 
hierna gaan kinderen naar eigen ruimte of ze blijven in de kerk 
 
Trappenhuis 
 
 Paul de Leeuw: ‘Steen’ 
 
Open haard 
 
Lezing Johannes 21:15-19 (Anita) 
 
Gebed (Maryam) 
   
Trappenhuis  
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 Zang Marielle Mast piano Marion Leentvaar 
‘Make me a channel of your peace’ 

 
Serre 
 
 Verhalenverteller  
 
Grote Raam 
 
 Blik naar binnen en buiten  
 en waar zien we perspectief?   
 
Trappenhuis 
 
 Liedboek 791 ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 1, 3 en 6 
 
Mededelingen 
 
Collecte bestemd voor de Diaconie 
 
 Kinderen komen terug 
 
Achterhuis 
 
 Dat wat raakt aan het licht brengen  (gebeden)  
 
Aramees’ ‘Onze Vader’  

Bron van Zijn, die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is,  
ik geef je een naam opdat ik je een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.  
Vestig jouw rijk van eenheid nu, dan valt jouw en ons verlangen 
samen in ons handelen.  
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.  
Maak de koorden van fouten los die ons ketenen aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.  
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  
Uit jou wordt de al werkzame wil geboren,  
de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait 
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.  
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 (uit: Verlicht mijn nacht, samengesteld door Annemiek Schrijver) 
 
‘Wij wensen elkaar de vrede van Christus’ 
 
Trappenhuis  
 
 Lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 1, 2 en 3 
 
De wereld weer in 
 
 Zegengebed 
 
Uitgangscollectie: voor de kerk 
 
Ontmoeting en nagesprek met koffie/thee en lekkers in de 
Klokkenkamp! 
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MEDEDELINGEN (zie ook www.hofkerkgoor.nl) 
 
Bloemengroet van de gemeente: Jan Dunning 
 
Komende zondag: ds. Annerie Snier 
 
Gesprek: 
Op woensdag 17 april om 13.30 in de Klokkenkamp 
Thema: Zelfdoding. Ingrijpende gebeurtenissen om mee 
geconfronteerd te worden. Ds. Dick Juijn uit Delden zal het gesprek 
leiden. 
U bent van harte welkom. 
 
Activiteit in Diepenheim: 

 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het mailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl 


