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Protestantse Kerk

Zondag 20 april 2025 Pasen

Welkom en mededelingen

De gemeente gaat staan

Lied 630

ouderling: De Heer is opgestaan
gemeente: De Heer is waarlijk opgestaan
ouderling: Christus is opgestaan

gemeente: Hij is waarlijk opgestaan
Drempelgebed

ouderling: Dit is de dag Heer, die Gij hebt gemaakt
vreugde als zonlicht over ons mensen
Toegang tot leven,
bestand tegen het donker
tegen de vernielende dood
gemeente: Overtuig ons van uw liefde
sterk als de dood
en doe ons opstaan
in Hem Jezus Messias
Amen.

Lied 628: 1, 2,5, 6
Kyriegebed
Glorialied 864: 1,5

Kind in het midden



Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

1. Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
Refrein

2. Vrouwen uit Jeruzalem kwamen
vroeg en zochten Hem.
Refrein

4. Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.
Refrein

6. Hij, de grote mensenzoon,

gaat door 't graf heen naar zijn troon.

Refrein

3. En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet. Refrein

5. Denkt toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.
Refrein

7. Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.
Refrein

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Johannes 20: 1 - 18

Zingen: Licht, geluid, beweging lied

(uit het oratorium Als de graankorrel sterft)

Licht, geluid, beweging, lied,

wit de glans van hergeboorte
goud de glans van eeuwigheid,
die ons aanraakt en bekleedt
met dit wonder, ongekend.

Diep geheim. Dood en herleving

Inzicht als een witte flits,
inslag als een bliksemschicht,

dood heeft niet het laatste woord.

Leven sterker dan de dood!
Woorden schieten nog tekort.
Diep geheim. Dood en herleving.



Vreugde die zich in ons brandt,
vuur dat reinigt en verteert

wat ons nog tot ballast was,

rook die zuivert en ontsmet

wat ons van de dood nog aanhangt.
Diep geheim. Dood en verrijzenis.

Zie het leven om je heen

bloeiend staat daar geel de narcis
die haar kleurige trompet blaast
Hoor je eigen harteklop

die het levensritme meeslaat

Dep geheim. Dood en verrijzenis

Dankbaarheid en groot geluk

z6 te worden aangeraakt

z06 nabij de eeuwigheid,

deel en deelgenoot te zijn

Van een nieuwe werkelijkheid.
Diep geheim. Dood en verrijzenis

Tekst: Marijke de Bruijne; muziek Peter Rippen
Uitleg en verkondiging
Lied 621

Gebeden en stil Gebed
Besloten met: “Onze Vader”

Inzameling der gaven voor de Diaconie
Slotlied: 642 1. allen 2. vrouwen 3. mannen,
4. allen, 5. vrouwen, 6. mannen,

7. allen, 8. allen.

Wegzending en Zegen
gevolgd door gezongen Amen, amen, amen

Uitgangscollecte bestemd voor de kerk



MEDEDELINGEN

- Medewerkers eredienst

Voorganger ds. Henk van Dijk
Ouderling Marion Leentvaar
Organist Cees van der Sluijs
Koster Jan Daling

Komende zondag 10.00 uur ds. Peter Hendriks

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Jenny Minnen

Ontmoeting
Na de dienst van harte welkom in de Klokkenkamp om een kopje
koffie, thee of een glas limonade te drinken.

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond
20.00 uur doorgeven op het mailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl
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