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Protestantse Kerk

Zaterdag 19 april 2025 Stille zaterdag

Intocht van het licht

Een diaken brengt de brandende paaskaars binnen, gevolgd door
de overige dienstdoende ambtsdragers en voorganger. De
paaskaars wordt op de standaard gezet en de diaken roept:

Diaken: ‘Het licht der wereld!’
Gemeente: ‘Licht van Christus!’

Lied 601

Ouderling:  dit is de nacht van het gedenken,
waarin de hemel en de aarde zijn geschapen
en de mensen zijn geroepen uit het duister tot het
licht;

dit is de nacht, waarin God de vaderen, zonen van
Israél uitgeleid heeft uit Egypte;

dit is de nacht, waarin Izadk zich liet binden
als een lam op het hout,
en waarin God zelf in het offer voorzag;

dit is de nacht, waarin Gods Messias
de banden van de dood verbrak
en uit het graf is opgevaren;

dit is de nacht, waarvan geschreven staat:
indien ik zei, de duisternis zal mij bedekken,



dan is de nacht een licht om mij heen

Ouderling:  onze hulp: de Naam van de Heer

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
amen.

Lezingen van de schrift

Lezing: Genesis 1:1-10

Lied 513

Lezing  Exodus 14: 15- 29

Lied 350: 1, 2, 3,4

Lezing: Jesaja 54: 6 - 10

Psalm 111: 1, 2

Lezing: Ezechiel 37: 1-10

Lied 608

Lezing: Lucas 24: 1-12

Lied 642: 1, 2,3,4,8

Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis

Water wordt door een diaken uitgegoten in het doopvont

Zegen, God het water -

dat het ons raakt in de diepte van ons bestaan,
dat het onze handen en harten zuivert,

dat het onze blik verheldert,

dat het ons leven laat stromen en vloeien,



dat het de dorst lest, van ons, van anderen,
dat het klatert: de muziek van uw eindeloze liefde.
Zegen, God, het water, bron van leven.

Voorganger:

Wij gedenken en vieren in deze nacht de geboorte van de aarde uit
het water, onze eigen schepping en geboorte, -dat wij tot vrijheid zijn
geroepen en leven mogen in het licht.

Wij vieren de opstanding van Jezus Christus, die genoemd wordt de
nieuwe Mens, eerstgeborene uit de doden, het Licht der wereld.

En wij getuigen van ons geloof in Hem.

In Hem heeft God een nieuw verbond gemaakt met deze wereld, in
deze nacht wordt het ons aangezegd dat Hij groter is dan alle zonde
dat zijn trouw en mensenliefde sterker zijn dan de dood dat Hij in de
Messias Jezus een nieuwe toekomst voor ons heeft geopend.

Wij vieren en gedenken in deze nacht onze verbondenheid voorgoed
met Hem, gedoopt met water in Zijn Naam geloven wij dat de God die
Hem ten leven heeft gewekt ook ons kan redden van de dood.

Hier hebben ook wij onze doopnaam ontvangen en zijn 0ok wij
weggeroepen uit dood en duisternis, in deze nacht gedenken wij onze
eigen doop.

Doopgebed

Goede God,

Gij die de eenvoud zelve zijt

en orde schept in de chaos,

die met uw rust onze onrust bezweert
en ons opwekt tot een leven in vrede -
laat uw licht schijnen in onze duisternis
en red ons hart van de dood.

Gij die de ark van Noach

droeg op de golven van uw toorn

en ophief tot de berg van het behoud -
wees ons genadig, zend ons een teken,
een groene tak van nieuw leven



onder uw bewind.

Gij die het water van de Rode Zee
liet knielen voor de slaven,

zodat zij als vrije mensen, zingend,
de oever beklommen

-laat ook ons zo op weg gaan

naar het beloofde land.

Gij die uit dit volk van slaven,

dat tot vrijheid werd geroepen,

er Eén koos om als slaaf te sterven
- zijn doop in de Jordaan
voorteken van zijn dood -,

gij hebt het water van de doop
voor ons gemaakt

tot water van het heil,

dat ons allen zuivert van schuld
door de kracht van uw Geest,
opdat wij, als herboren,

een nieuw leven beginnen

als vrienden en volgelingen

van Jezus, uw Zoon,

met Christus opgestaan

en bij U geborgen voor eeuwig. Amen.

Geloofsbelijdenis allen gaan staan

voorganger: lk-zal-er-zijn is onze God,

God over de goden,

Schepper van hemel en aarde,

die ons de aarde heeft toevertrouwd;

Vader van zijn volk onderweg,

barmhartig als een moeder voor al wat leeft.
allen: Dat geloof ik.
voorganger: Zijn vrederijk is nabij gekomen

in Jezus van Nazareth, de Gezalfde.

Hij roept ons hem te volgen.



allen: Dat geloof ik
voorganger: De Geest is het die levend maakt,
die ons leidt in de waarheid,
ons lokt met het visioen
van een wereld waar het menselijk toegaat,
die mét ons gaat naar de toekomst.
allen: Dat geloof ik.

Lied 621

Zegenbede

voorganger:  Hij die het licht geroepen heeft
in onze nacht
zegene Hij ons met vrede en liefde voor elkaar en
voor de wereld waarin wij wonen

gemeente zingt: Amen, Amen, Amen

Voorganger: ds Henk van Dijk
Ouderling: Rinny Schuite
Organist: Cees van der Sluijs

Koster: Noél Moes



