3 vespers in de Stille
Week - 2025




Voorbereid door de PKN-gemeentes van
Diepenheim en Goor

Ds. Rienke Vedders-Dekker

Joke van Egteren

Gedi op den Dries

Henny Tadema

Aukje Wiersma

Wietske Bijker

Cees van der Sluijs (organist/pianist)



Maandag 14 april

In stilte komen we binnen

Joke steekt de Paaskaars aan

Joke: We steken de Paaskaars aan als teken van hoop
en verbondenheid met God.

Joke: Als thema voor deze vespers hebben we
gekozen: sporen van hoop...

Zingen: Lied 139: 1, 2,14

Gedi geeft eeninleiding op de lezing

Lezing:

De weduwe van Sarefat (1 Koningen 17:1t/m16 of 1
t/m 24)

Cees (piano): Ave verum corpus van W.A.Mozart

Korte mediatie: waar vind ik hoop? (Joke)

Lied van Racoon: Don’t give up the fight (met
Nederlandse vertaling op de beamer)

Gebed door Gedi en Joke
Lied 598: Als alles duister is 598, 3 keer zingen

In stilte verlaten we de kerk.



Dinsdag 15 april

In stilte komen we binnen

Aukje steekt de Paaskaars aan

Aukje: We steken de Paaskaars aan als teken van
hoop en verbondenheid met God.

Aukje: In deze vespers zoeken we sporen van hoop, in
de Bijbel, in ons leven, in de kerk...

Zingen: Lied 139: 1, 2, 14
Henny geeft een inleiding op de lezing

Lezing:
De genezing van Nadman (2 Koningen 5: 1 t/m 19)

Stilte, mediatie: Waar vind ik hoop?

Cees: Bist du bei mir, J.S.Bach

Wietske: Gedicht Leo Heuvelman
Wietske: Gebed om vertrouwen

Lied 598: Als alles duister is (3 keer zingen

In stilte verlaten we de kerk.



Woensdag 16 april

In stilte komen we binnen

Aukje steekt de Paaskaars aan

Aukje: We steken de Paaskaars aan als teken van
hoop en verbondenheid met God.

Aukje: In deze vespers zoeken we sporen van hoop, in
de Bijbel, in ons leven, in de kerk...

Zingen: Lied 139: 1, 2, 14
Wietske geeft een inleiding op de lezing

Lezing:
Optreden van Jezus in Nazaret (Lucas 4:19 t/m 30)

Stilte, mediatie waar vind ik hoop?

Cees: Pie Jesu, G. Fauré

Henny: Gedicht: Hoop en vertrouwen
Henny: Gebed

Lied 598: Als alles duister is (3 keer zingen)

In stilte verlaten we de kerk.



