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Donderdag 17 april 2025 Witte Donderdag

Orgelspel
Stil moment voor gebed en inkeer
De gemeente gaat staan

Verwachting en drempelgebed

ouderling: Onze hulp is de Naam van de Heer
gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
ouderling: Wees ons genadig, God,

wees ons habij.
Laat ons niet ontbreken
op het feest
dat Gij ons hebt bereid.
gemeente: Verzamel ons bij de uittocht
van Jezus Messias
en bekleed ons met het witte licht
en de liefde van Uw Zoon.

Groet
voorganger: De Heer zal bij u zijn
gemeente: De Heer zal u bewaren

Lied 528: 1,2en 3
De gemeente gaat zitten
Toelichting liturgisch bloemstuk

Gebed om de nood van onze wereld



Schriftlezing: Exodus 12:1 - 17

Psalm 81: 1t/m 4

Schriftlezing: Lucas 22: 7 - 20

Psalm 81: 8, 9, 11

Overdenking

Lied 547: 1, 2

Viering van de Tafel

Lofprijzing
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:
voorganger:

Vrede zij met u allen

Vrede zij ook met u

De harten omhoog

Wij heffen ze op tot de Heer

Laten wij de Heer onze God loven en prijzen
Ja, Gezegend zijt Gij,

Heer onze God,

want Gij hebt uw volk bevrijd

uit angst en duisternis.

In de nacht zijt Gij voor ons uit gegaan,
lichtend als vuur,

en door het water van de dood

voert Gij ons naar een land van vrede

in overvloed.

Gezegend zijt Gij

om licht en levensadem, woord en geestkracht,
om mensen die leven uit kracht van U,

om Jezus van Nazareth, uw joods kind

die ons voorging,

die, tot op het laatst van zijn levensgang



Lied 404a

voorganger:

uw Thora volbracht, toegewijd en trouw -

die ons leerde gaan

op de oude weg van uw liefdeswoord

naar een goed en wijd land

waar de dood niet heerst.

Daarom, met engelen en aartsengelen,

en met alle hemelse heerscharen,

loven en verheerlijken wij uw glorierijke naam:

Gezegend zijt Gij om Hem die ons een teken
heeft gesteld

waarin Hij ons nabij is tot op vandaag:

die op de avond voor zijn dood

Zo doen wij dan wat Hij heeft voorgedaan
eten, drinken, delen brood en wijn,

teken van geloof dat niets bij God niet kan,
dat ook door ons en met ons en in ons

een nieuwe wereld komen zal

waar brood en liefde is, genoeg voor allen.

Lied 387:1,2,4,5

Gemeente

Onze Vader

Het brood wordt gebroken en de wijn uitgeschonken

Gemeenschap van brood en wijn

Gebed na de maaltijd

God van liefde,

Gij hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel

en de wijn van het koninkrijk.

Wij bidden U :

blijf ons nabij,



ook in de nacht die komt.

Laat ons nooit alleen,

zelfs niet in de dood.

Dat bidden wij U in de naam van Hem
die ons is voorgegaan naar U:

Jezus, de Levende. Amen.

Schriftlezing: Johannes 14: 19 - 21

Gebed

Heer, blijf bij ons,

want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk

aan de avond van de dag

aan de avond van het leven

aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid
met uw troost en zegen

met uw Woord en sacrament.

Blijf bij ons wanneer over ons komt

de nacht van beproeving en angst

de nacht van twijfel en aanvechting

de nacht van de strenge bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven

in tijd en eeuwigheid. Amen.

Lied 760: 1, 2, 3

de gemeente gaat staan

Zegen
voorganger:

gemeente:

De Heer zegene u en behoede u

de Heer doe zijn aanschijn over u lichten
en zij u genadig

de Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede

Amen, amen, amen



MEDEDELINGEN

- Medewerkers eredienst

Voorganger ds. Henk van Dijk
Ouderling Hannie van Rijnsbergen
Organist Rob Huberts

Koster Wout Klok

- Komende Paasdiensten

Goede Vrijdag ds. Henk van Dijk 19.30 uur
Stille Zaterdag ds. Henk van Dijk 21.00 uur
Pasen ds. Henk van Dijk 10.00 uur

Avondmaalcollecte Witte Donderdag

De Avondmaalcollecte van Witte Donderdag is bestemd voor Amref
Health Africa (voorheen Amref Flying Doctors) in hun strijd tegen
Meisjesbesnijdenis. Elke 12 minuten gaat er hierdoor een meisje
dood! Help hen in deze strijd.

U vind hierover verdere informatie op www.Amref.nl/HealthAfrica.

U kunt ook per bank doneren : NL6BABNAO070707457

Namens de Diaconie, Fred Gerritsen

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond
20.00 uur doorgeven op het mailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl
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