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Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en 
uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt 
voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die 
in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden 
en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
Uit: Mattheus 5:43-45 
 

Het is alweer een tijdje geleden dat Ds. Roozenboom in onze kerk in 
Goor zijn preek wijdde aan de Bergrede van Jezus. Ik moet zeggen 
dat het nogal van moed getuigt om het in deze tijd over de Bergrede 
te hebben. Er woeden op dit moment verschrikkelijke oorlogen in 
Oekraïne, Gaza, de burgeroorlogen in Myanmar en Soedan. Om nu 
de uitspraken van Jezus “hebt uw vijanden lief” te volgen doet 
vreemd aan als we weten dat in de Oekraïne al meer dan tien 
duizenden militairen en meer dan  8.000 burgers zijn gedood. In de 
Gazastrook worden al 50.000 slachtoffers gemeld. In Myanmar en 
Soedan is de schatting van duizenden slachtoffers. De reactie van de 
Europese Unie, vooral op de oorlog in Oekraïne, is meer bewapenen 
tot wel 3,5% van ons BNP en het op volle toeren laten draaien van de 
militaire industrie. Geld dat niet meer besteed kan worden aan de 
verbetering van de leefbaarheid in de wereld. 
 
De preek van Ds. Roozenboom deed mij herinneren aan het boekje 
van Feitse Boerwinkel getiteld “Meer dan het gewone”, dat ik lang 
geleden, zo rond de zeventiger jaren, had gelezen en veel indruk op 
mij had gemaakt. Ik heb het met de kennis van nu nog een keer 
gelezen en wil u in deze meditatie in het kort deelgenoot maken van 
wat hij over de Bergrede zegt.  
De eerste hoofdstukken in het boekje gaan over de jonge jaren van 
Jezus. Zoals we weten leden de joden in die tijd onder de terreur van 
de Romeinen. Met name de zware belastingen brachten veel Joden 
tot armoe. Jezus moet dat ook hebben ervaren. Er waren veel 
groepen die in verzet kwamen. De bekendste waren de Zeloten. Er 
wordt wel gesuggereerd dat Jezus veel sympathie had voor de 
Zeloten. Boerwinkel ontkent dat niet, maar geeft wel het verschil aan 
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tussen Jezus en de Zeloten. Jezus verwierp het geweld van de 
Zeloten en predikte geweldloosheid. De boodschap van Jezus was 
het koninkrijk van zijn Vader op aarde te realiseren. D.w.z. een 
samenleving waar niemand de slaaf van een ander is, waar de rijken 
hun goed zouden delen met de armen, er geen roofbouw gepleegd 
wordt dat het land zou uitputten. Maar beslist niet met aardse 
middelen zoals het gebruik van geweld. Dat dit streven bij de 
machthebbers in Israël boze reacties opriep en dat Jezus dat 
uiteindelijk met zijn dood moest bekopen weten we. 
 
In de hoofdstukken over de Bergrede begint Boerwinkel met het 
beeld van Vrouwe Justitia. Geblinddoekt weegt zij het kwade met de 
vergelding. Dat moet in balans zijn. Het was ook het uitgangspunt in 
de Wetten van Mozes. Overigens een hele vooruitgang in die tijd, 
waar mateloze bloedwraak toen aan de orde was. 
 
Volgens Boerwinkel zijn er twee sleutels om de Bergrede te lezen. 
De eerste is de doelgerichtheid van Jezus: het vestigen van het 
koninkrijk van God op aarde, het vestigen van de gerechtigheid. De 
tweede sleutel is dat deze gerechtigheid niet door de weegschaal 
wordt bepaald. Niet bepaald wordt door de balans, maar door de 
overmaat, door het meer dan gewone. Het duidelijkst is dat in tekst 
in Lucas 6:29: “Slaat iemand op uw wang, keer hem dan ook de 
andere toe”. Laat je houding niet bepalen door het gedrag van je 
tegenstander. Wees daarin creatief. Doe iets anders dan wat gewoon 
is, iets anders dan wat van je verwacht wordt. Zet daarmee de ander 
tot nadenken over zijn daad. Voorkom daarmee de geweldspiraal. 
 
Terug naar de situatie van nu. De Bergrede is duidelijk over het 
bereiken van het koninkrijk van God op aarde. Wij allen, in ieder 
geval in de christelijke wereld, hebben die boodschap ontvangen. 
Maar helaas het lukt ons nog steeds niet om er naar te handelen. 
 
Koos Krabbendam 
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Zondag 11 mei 2025  
Hofkerk 10.00 uur                                                        ds. F. Karelse 
 
Vrijdag 16 mei 2025 
Stoevelaar                                                            mw. Hanneke Caron 
 
Zondag 18 mei 2025 
Hofkerk 10.00 uur                                             ds. S. M. Roosenboom 
 
Zondag 25 mei 2025 
Hofkerk 10.00 uur                                                     dhr. F. Scholten                                     
                                                                             
Dinsdag 27 mei 2025  
Herfstzon 16.00 uur                                       ds. J. D. Vedders-Dekker  
 
Donderdag 29 mei 2025        
Oude Blasius Delden                                                 nog niet bekend            
09.30 uur  
 
Vrijdag 30 mei 2025 
Stoevelaar  16.00 uur                                    ds. J. D. Vedders-Dekker                  
 
Zondag 01 juni 2025 Avondmaal  
Hofkerk    10.00 uur                                                    ds. Jan Zwart                 
 
 
 
Bloemen eredienst  
11 mei : mw. D. Brinkhorst 
18 mei : mw. D. Brinkhorst 
25 mei : mw. R. Maris 
01 juni : mw. R. Maris 
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Rooster koffieschenken zondagochtend 
11 mei : M. Leentvaar, A. Wolff, C. v.d. Sluijs 
18 mei : H. v. Rijnsbergen, B. Hulshof, K. Elfrink 
25 mei : F. en E. Ossewaarde, M. Voerman 
01 juni : J. en R. Minnen, R. Grotenboer 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
11 mei : H. Brinkhorst, S. Moes 
18 mei : F. Ossewaarde, H. Tadema, A. Wolff 
25 mei : L. Lettink, B. Fernhout 
01 juni : H. Drost, C. v. Rijnsbergen, H. Buitenhuis 
 

 
 
Overleden: 
Op 17 maart overleed  Gerrit Jan Hendrik Wissink in de leeftijd van  

92 jr.  
Op 08 april overleed Christina Kiffen–ten Zende in de leeftijd van 74 jr.  
Op 12 April overleed Ali van Faassen–Metselaar in de leeftijd van 84 jr. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Bloemengroet                                                                                                                                                          
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken  
gegaan naar de volgende personen: 
Jan Pluimers, Gerrit Boswinkel, Mina Nijmeijer, Jenny Minnen, Miep 
Kappers, mw. Morsink, Hr. Kremers, mw. Koeleman. 
                                                                                                                                                     
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden.   
Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van 
medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen 
aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.  
De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.    
Werkgroep Pastoraat. 
 
Diagnose kanker: hoe nu verder? 
50% van alle mensen krijgt ergens in zijn leven kanker. Dat waren in 
2024 130.000 nieuwe patiënten. Het is dus niet verwonderlijk dat we 
in het pastoraat regelmatig te maken krijgen met mensen die geraakt 
worden door kanker. Het is een ziekte die veel onzekerheid met zich 
mee brengt en emotioneel zwaar is. Kan ik worden behandeld? Hoe 
zwaar is die behandeling? Wat is de uitkomst? Blijft de ziekte weg? 
Het gesprek daarover met een patiënt is niet makkelijk. De 
werkgroep pastoraat gaat over dit thema onder leiding van onze 
pastores een bijeenkomst organiseren voor pastoraatsmedewerkers 
en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 14 mei van 14.00 tot uiterlijk 15.30 u in de Klokkenkamp. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
Riekele Bijleveld 
 

Paasplantjes 
Goede vrijdag zijn er weer 230 Paasplantjes bezorgd bij 80-plussers 
en chronisch zieken. Onze hartelijke dank aan de vrijwilligers, die dit 
elke keer weer willen doen.  
De diaconie heeft hiervoor de volgende giften ontvangen, via 
Johanna Jolink € 10,00, Henny Tadema € 5,00, € 5,00, € 10,00 en 
€ 6,00, Anita Lettink € 10,00, Sandra Moes € 10,00,  
Bertha Fernhout € 5,00, € 5,00 en € 10,00, Truus Lantink 2x € 5,00   
Rinny Schuite € 5,00 en  € 5,00  
 
Alle gevers hartelijk dank, namens de diaconie, Janny Daling 



 
 
 

7 

Diaconie 
Evenals voorgaande jaren hebben alle kerken in Hof van Twente er 
ook dit jaar weer voor gezorgd dat de Voedselbank Midden Twente 
met Pasen verse eieren kon uitdelen aan alle gebruikers in Borne, 
Hengelo en Hof van Twente. Totaal zijn er 260 doosjes met 10 eieren 
verstrekt.  
Hans Tadema 
 
Giften diaconie april 2025 
De diaconie geeft in het voor- en het najaar altijd aan zes goede 
doelen een gift van € 300,--. 
Wij proberen de giften te verdelen in 3 delen:  Nederland, Europa en 
Wereldwijd.  
Er komen elke maand meerdere aanvragen binnen, deze keer gaan 
de giften naar: 

- Hartendekens – De stichting geeft gehaakte dekens aan 
kinderen van 6 maand tot 21 jaar, die ziek zijn, uit 
huisgeplaatst of om een andere reden het moeilijk hebben.  

- Clothing4u –  Kledingpakket voor mensen die in armoede 
leven in Nederland 

- Open Doors – vervolging van christenen wereldwijd 
- CNV International project Waterzak - voor betere 

werkomstandigheden op de Rietplantages in Zuid Amerika 
- Joanne Foundation – ondersteunt lokale initiatieven om de 

leefsituatie van de allerarmste mensen in Oeganda te 
verbeteren  

- Vereniging Hof van Twente – Kyiv  - Wederopbouw van 
huizen in Oekraïne 

Namens de diaconie, Bertha, Fred en Janny. 
 
Bestemming Avondmaalscollecte d.d. 01 juni 2025 

                                         Myanmar 
Myanmar, een land dat zich al in een crisis bevindt, is getroffen door 
een zware aardbeving. 
De bevolking van Myanmar lijdt al jaren onder het voortdurende 
geweld en toenemende voedseltekorten. Meer dan 3,5 miljoen 
mensen zijn op de vlucht, ruim 20 miljoen mensen hadden al voor 
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deze aardbeving dringend hulp nodig. Daar komt deze ramp nu 
bovenop. 
In Myanmar zijn al duizenden doden en gewonden. De regering heeft 
de noodtoestand uitgeroepen en de internationale gemeenschap om 
hulp gevraagd. 
Samen met partnerorganisaties is Kerk in Actie direct begonnen met 
het bieden van noodhulp, onder meer in de zwaar getroffen regio 
Mandaly. Die hulp bestaat op dit moment vooral uit eerste 
levensbehoeften zoals: tijdelijk onderdak, eten en schoon drinkwater. 
Maar meer hulp is dringend nodig! Iedere bijdrage maakt niet alleen 
levensreddende hulp mogelijk, het is ook een hart onder de riem voor 
de bevolking van Myanmar, die zich vaak vergeten voelt. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
U kunt ook doneren op bankrekeningnummer 
NL66SNSB0908763743 ten name van Diaconie Prot. Gemeente 
Goor. 
 
Namens de Diaconie Jeannette Spoelder Sligman 
 

 
Mededeling van de kerkenraad 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat de heer Henk 
Binnekamp het beroep van onze Hofkerkgemeente van harte heeft 
aanvaard. Hij schrijft ons het volgende: 
Na een aantal dagen beraad, wil ik u met dit schrijven laten weten dat 
ik met vreugde, zin en vertrouwen het beroep tot predikant, dat door 
u op mij is uitgebracht, aanvaard. 
Met deze mooie boodschap kunnen wij onszelf van harte feliciteren. 
Daarmee komt de officiële procedure formeel ten einde en bereiden 
wij ons voor op de intrededienst van 15 juni om 15.00 uur. Wat 
eveneens positief nieuws is, is dat het College van Kerkrentmeesters 
er nu al in is geslaagd om, met instemming van Henk Binnekamp, 
passende woonruimte te vinden, te weten aan de Spoorstraat 
nummer 14 A. Een mooi compliment aan het College van 
Kerkrentmeesters, in het bijzonder aan Rijk Wibbelink. 
André Bouma - Voorzitter 
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Uit de kerkenraad 
 
Kerkenraadsvergadering 8 april 

- Hetty en Anke brachten verslag uit van een de Ringavond 
bijeenkomst op 13 februari jl. Dit ging over het 
communicatiebeleid van de diverse gemeenten die lid zijn van 
de Ring. Er werd geadviseerd om een app te gebruiken om 
gemeenteleden snel te kunnen informeren. 

- De gemeenteavond op 19 maart werd voorbereid. 
- Een intrededienstcommissie is ingesteld. Deze commissie zal 

de intrededienst van Henk Binnekamp op 15 juni 
voorbereiden, samen met Henk. 

- Ds. Dick Juijn zal de beroepingsbrief persoonlijk naar Henk 
Binnekamp in Groningen brengen. 

- De WEK heeft een aantal wijzigingen in de liturgie en de brief 
voor gastpredikanten aangebracht. 

- De Jaarrekening 2024 is gepresenteerd door Frits Schutte en 
vastgesteld door de Kerkenraad. Met dank aan Frits Schutte 
voor het vele werk! 

 
Uitnodiging Gemeenteavond donderdag 22 mei vanaf 19.30 uur 
 
Op donderdag 22 mei vanaf 19.30 uur zal in de Klokkenkamp de 
eerstvolgende gemeenteavond worden gehouden.  
 
We zullen het dan hebben over: 
- De stand van zaken van het rapport ‘Hoop en Vrees’, m.b.t. de  
  toekomstbestendigheid van het kerkelijk gebouwencomplex, de  
  Hofkerk en zalencentrum De Klokkenkamp. 
- AVG en veilige kerk. 
- Stand van zaken Gedachtenishoek. 
 
Verder zouden we iedereen willen vragen om na te denken over 
onderwerpen waarover je in de toekomst tijdens een gemeenteavond 
geïnformeerd zou willen worden door de Kerkenraad. 
We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.  
 
De Kerkenraad nodigt iedereen van harte uit om hierbij aanwezig 
te zijn! 
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Nieuwe beheerder voor de Klokkenkamp. 
Janet  Kurpershoek-Rabe, 40 jaar oud en wonend aan de 
Lochemseweg in Markelo wordt onze nieuwe Klokkenkamp 
Beheerder. Ervaring in deze functie heeft Janet opgedaan als 
medewerkster van het Uitvaartcentrum / Martinushof in Markelo en 
sinds april 2021 tevens als Beheerder. Janet is in haar nieuwe functie 
verantwoordelijk als Beheerder Klokkenkamp zoals vermeld in het 
Hofweekblad voor 20 uur in de week. 
Overdracht en ingangsdatum zal in overleg met de interim beheerder, 
Richard Minnen en het Klokkenkampteam plaats vinden. 
Namens het college van Kerkrentmeesters, Rijk Wibbelink. 
 
Solidariteitskas 2025 

Gemeenten helpen elkaar. Dat is het uitgangspunt voor het werk van 
de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de 
Protestantse Kerk beheert. Deze commissie bestaat uit deskundige 
vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk. Zij beoordeelt 
aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven 
staan die ze zelf even niet kunnen financieren, en kijkt daarbij vooral 
naar de perspectieven voor een vitaal gemeente-zijn. En dat alles 
onder het motto: vóór gemeenten – dóór gemeenten. 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage 
vanuit de plaatselijke gemeenten. Investeringen uit de 
Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg 
te helpen. 
 
Behalve voor de steun aan individuele gemeenten worden middelen 
uit de Solidariteitskas ook ingezet om activiteiten te bekostigen die de 
kerk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten 
beschouwt. Zoals het categoriaal pastoraat, dat is pastoraat voor 
bijzondere doelgroepen: studenten, koopvaardij, doven, binnenvaart, 
luchthaven, zorg, gevangenissen, krijgsmacht. Die vormen van 
pastoraat vergen speciale aandacht, kennis en kunde die intensief en 
kostbaar zijn. 
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Elk jaar vragen wij u bij te dragen. Van uw gift wordt € 5,00 
afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is 
bestemd voor onze eigen gemeente. In de komende weken ontvangt 
u een verzoek om bij te dragen. Van harte aanbevolen! 
 
College van kerkrentmeesters 

N.B. Uit de Jaarrekening 2024 volgt dat de opbrengst van deze actie 
€ 3.464 was, terwijl wij € 2.415 moesten afdragen. Dus bleef er ruim 
€ 1.000 over voor onze eigen gemeente! Ook dit jaar moeten we 
€ 2.415 afdragen. 

Frits Schutte 

Kerkbalans 2025 
De stand per eind april is € 97.300 aan toezeggingen van 427 
kerkleden = gemiddeld € 228. Zie onze website voor meer informatie. 
Hartelijk dank voor uw positieve reacties. 
Nu weten we dat aan het eind van een jaar niet alle toezeggingen zijn 
geresulteerd in een bijdrage. Dit komt door overlijden en verhuizen. 
We moeten rekenen op een minderopbrengst van tussen € 3.000 en 
€ 4.000.  
Maar het betekent ook dat van de 571 aangeschreven kerkleden er 
144 nog niet hebben gereageerd. Dat is een kwart! Als u zich 
aangesproken voelt: ook u bent lid van een kerkelijke gemeenschap, 
en elke bijdrage telt om ons kerkenwerk te kunnen blijven doen. 
Bovendien moeten we per lid afdragen aan de centrale kas in Utrecht 
en aan de solidariteitskas eveneens in Utrecht. Dat betekent dat wij € 
8.200 van uw Kerkbalans-bijdragen of andere giften niet kunnen 
besteden aan ons plaatselijke kerkenwerk. [En iets vergelijkbaars 
geldt voor de diaconie.] 
Kerkrentmeesters hebben op zich genomen om een aantal kerkleden 
die nog niet hebben gereageerd persoonlijk of per brief te benaderen. 
U kunt dus de komende weken een actie verwachten, tenzij u 
inmiddels zelf het initiatief heeft genomen om bij te dragen. Wij 
houden de stand zo actueel mogelijk bij! 
 
Frits Schutte, penningmeester 
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Terugblik op Palmzondag: Samen op weg naar Pasen 
Op Palmzondag kwamen we als gemeente samen in een bijzondere 
Zondag Anders-dienst, waar jong en oud met elkaar op weg gingen – 
letterlijk en figuurlijk – richting het Paasfeest.  
 

De kinderen speelden hierbij een 
belangrijke rol. Aan de hand van 
symbolische stenen, die elk een betekenis 
droegen passend bij een moment in de 
lijdensweek, legden zij het pad uit. Deze 
stenen werden zorgvuldig in de juiste 
volgorde geplaatst naast de liturgische 
bloemschikking, zodat iedereen kon 
meeleven met het verhaal dat zich stap 

voor stap ontvouwde. En ook de schikking werd deze zondag weer 
prachtig toegelicht.  
Natuurlijk kon de Palmpasenstok niet ontbreken. Op het eerste 
gezicht kleurig en feestelijk met slingers en lekkers, maar wie goed 
keek, zag ook al het kruis van Goede Vrijdag – nog deels verscholen, 
maar onmiskenbaar aanwezig. Om ons te herinneren hoe vreugde en 

verdriet, hoop en lijden met 
elkaar verweven zijn in het 
Paasverhaal. 
 
Het was een dienst waarin we 
als gemeenschap het verhaal 
van Jezus’ intocht via een 
vertelling vanuit een pelgrim 
hebben mogen beleven. De 
kinderen kwamen aan het eind 
van de viering terug en 
werden juichend en zingend 

binnen gehaald door de gemeenteleden.  
Hanneke Caron 
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Bunker 2.0 in de startblokken 
 
Zoals al eerder vermeld zijn de meeste jongeren 
van de Bunker nu 16 jaar en ouder. Een aantal 
van hen gaan dit jaar nog mee naar Taizé. Maar 
het was wel duidelijk dat het tijd werd om weer op 
zoek te gaan nieuwe aanwas. Spontaan boden 
een aantal oudgedienden aan om mee te denken 
over hoe we een nieuwe lichting jongeren van 12 

jaar kunnen aantrekken. In oktober zal er een startactiviteit 
georganiseerd worden. Een smokkeltocht voor jongeren van 12 jaar 
uit de Hof van Twente. De precieze informatie zal nog volgen. Maar 
er is al een appgroep van betrokkenen waarin het één en ander al 
begint vorm te krijgen. Wordt vervolgd! 
 
Hanneke Caron 
 

 
Verantwoording collecten en giften maand maart 
In de maand maart (vijf diensten) is aan collecten voor de kerk 
ontvangen een bedrag van € 131,20 aan collectebonnen € 198,50 en 
via de bank € 58 in totaal dus € 387,70. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor deze bijdragen aan ons 
kerkenwerk. 
 
Frits Schutte, penningmeester 
 
Verantwoording collecten en giften maand april 
In de maand april (vijf diensten) is aan collecten voor de kerk 
ontvangen een bedrag van € 152,40, aan collectebonnen € 178,50 
en via de bank € 60 voor collecten en € 45 giften, in totaal dus  
€ 435,90. Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor deze bijdragen 
aan ons kerkenwerk. 
Frits Schutte, penningmeester 
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Diaconie-collectes in maart en april 2025. 
2 maart    Diaconie  67,30 euro. 
9 maart    Diaconie  76,00 euro. 
12 maart  Diaconie  36,50 euro, Biddag Kerspel Goor. 
16 maart  Diaconie  131,45 euro. 
23 maart  Diaconie  94,30 euro, voor Moldavië, (Werelddiaconaat). 
30 maart  Diaconie, 75,80 euro, voor kinderen in achterstandswijken 
                                                          in Colombia, (Werelddiaconaat). 
6 april      Diaconie  97,20 euro. Voor: "De kracht van Bijbelverhalen  
                                in de Golfstaten", (Werelddiaconaat). 
13 april    Diaconie  62,30 euro. 
17 april,   Diaconie  92,25 euro, Avondmaalscollecte op Witte  
                Donderdag, voor AHA tegen meisjesbesnijdenis! 
20 april    Diaconie 115,25 euro. Collecte met Pasen! 
 
Alle gevers en geefsters worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen 
aan deze collectes! 
 
Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst. 
 

   
Bedankt 
Verrast en ontroerd was ik door de hoeveelheid kaarten, appjes en 
telefoontjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in Almelo en 
Delden. 
Hartelijk dank, Jenny Minnen 
 
Lieve mensen, 
Enorm verrast ben ik door jullie overweldigende aandacht aan mij.  
Jullie vele kaarten, mooie bloemen en plantjes. Heel erg bedankt! 
Jan Pluimers. 
 
Glas in lood raam 
Op 11 april 1953 werd in Goor op de plek waar nu het gemeentehuis 
staat een nieuw pand geopend van het Algemeen Ziekenfonds Oost 
Gelderland-Zuid Overijssel, in de volksmond het OGZO-pand. 
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Namens de medewerkers werd een glas-in-lood raam aangeboden 
gemaakt door de Deldense kunstenaar Riemko Holtrop. In het raam 
zijn Griekse symbolen uit de oudheid verwerkt die te maken hebben 
met de geneeskunde zoals in het midden de Esculaap (het huidige 
symbool voor artsen), linksboven Hippocrates (de eed die artsen 
afleggen) en rechtsboven Hygiea (godin van de gezondheid). 
Begin jaren 90 is het OGZO gebouw aangekocht en in gebruik 
genomen door de gemeente Goor. In 2004 is het gesloopt om plaats 
te maken voor een nieuw gemeentehuis. Het raam werd gered en 
verhuisde naar het gebouw van zorgverzekeraar Menzis in 
Enschede. Menzis heeft het via de Erfgoedcommissie in april 2024 
aangeboden aan de gemeente Hof van Twente die vervolgens op 
zoek is gegaan naar een nieuwe bestemming voor het raam. 
Een aantal mensen in onze gemeente dacht dat een plek in onze 
kerk een goede bestemming zou kunnen zijn en hebben dat 
meegedeeld aan de gemeente Goor. 
Deze zag de kerk ook als een mooie bestemming voor het raam. 
Vervolgens is het idee op een gemeente avond gedeeld en is 
besloten de gemeenteleden te laten stemmen of  we al dan niet gaan 
proberen om het raam bij de gedachtenis hoek geplaatst te krijgen.  
Die peiling heeft intussen plaatsgevonden en de ingevulde briefjes 
zijn geteld. 
Er zijn 105 stemmen uitgebracht met de volgende uitslag: 
73 stemmen voor, 26 stemmen tegen en 6 blanco stemmen. 
Wij gaan dus proberen het raam naar de Hofkerk te krijgen. 
Allereerst zal door een specialist bekeken moeten worden of het 
raam nog in goede staat is. Daarvoor moet het raam uit de opslag 
gehaald worden en zo neergezet dat het aan alle kanten onderzocht 
kan worden, tot nu toe stond het tussen ander opslag materiaal en 
was dat dus niet mogelijk. 
Daarna zal er gekeken moeten worden hoe het raam zo moet worden 
bevestigd dat het risicoloos in de vrije ruimte kan staan en zo nodig 
verplaatst kan worden. 
U begrijpt dat hier nog de nodige tijd aan besteed moet worden en 
dat dat nog wel enige tijd in beslag gaat nemen.  Wij zullen u op de 
hoogte houden van de gang van zaken. 
 
Namens de werkgroep inrichting gedachtenishoek, Anneke Schutte. 
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Paasviering. 
Op dinsdag 15 april organiseerde de Activiteiten Commissie Hofkerk 
weer haar jaarlijkse paasviering voor ouderen, vijftig plussers dus. 
Het was een goede middag: met als thema “Vallen en Opstaan” 
We begonnen met de viering. 
Margré legde in haar meditatie uit hoe we in deze sombere tijden 
mogen vertrouwen op Gods nabijheid, hoe onbegrijpelijk dat soms 
ook voelt. Hoe we door ons geloof  in de Opstanding van Jezus, 
vertrouwen mogen hebben in de toekomst. 
Ds. Dick Juijn vertelde het verhaal van de doeken, waarin Jezus was 
gewikkeld na zijn dood. Maria Magdalena nam ze mee en deelde 
ervan uit aan wie dat nodig had. Door de tijden heen werden er 
flarden van uitgedeeld en werden het tot in onze tijden stofjes in de 
atmosfeer en hierdoor kunnen wij ze ook nu nog  inademen en 
talenten ontwikkelen. De één in het bandenplakken, de ander in het 
verhalen vertellen, of het muzikaal begeleiden van onze 
bijéénkomsten, en weer een ander in het bakken van heerlijke cup-
cakejes. Ieder haar/zijn talent tot zegen van allen. 
En terwijl ik om me heen kijk zie ik ze zitten: de ouderen die in het 
verleden toen ze dat nog konden, zoveel hebben gedaan. Liturgieën 
uittypen voor diensten in het bejaardenhuis, reparaties en 
tuinonderhoud, bestuursactiviteiten, bezoeken van hen die het niet 
makkelijk hebben. Van God ontvangen talenten. “Jij in jouw klein 
hoekje en ik in ’t mijn”. 
Na de pauze met heerlijke cup-cakejes verraste Marieke Zijlstra uit 
Delden ons met haar liedjes en gedichten over de seizoenen, de 
velden waar ze wandelende. Liedjes over haar jeugd op de boerderij, 
verloren contacten. 
We werden er stil van, zoveel herkenning in ons eigen leven. 
We sloten de middag af met een heerlijk broodmaaltijd met een eitje   
 
En toch:  
Licht dat terug komt 
Hoop die niet sterven wil 
Liefde die bij ons blijft. 
 
Anke de Boer-Hulstijn. 
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Instemming gebruik van uw persoonsgegevens 

De Hofkerk wil een gemeenschap zijn waarin we lief en leed met 

elkaar kunnen delen. Door de komst van nieuwe privacywetgeving in 

de vorm van de Algemene Verordening Gegevensgebruik (AVG) is 

dat minder vanzelfsprekend geworden. De Hofkerk heeft daarom een 

zogenaamde privacyverklaring opgesteld waarin gedetailleerd is 

aangegeven hoe er met de persoonsgegevens van gemeenteleden 

wordt omgegaan.  

Deze verklaring is te vinden op de website van de Hofkerk: 

https://www.hofkerkgoor.nl/wp-

content/uploads/2018/08/Privacyverklaring-Hofkerkgemeente-

Goor.pdf.  

De AVG eist daarnaast dat leden expliciet toestemming geven voor 

gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Het gaat dan in het 

bijzonder om informatie die in principe zichtbaar is voor iedereen dus 

ook voor mensen buiten de Hofkerk gemeente. U ontvangt 

binnenkort een formulier waarin u kunt aangeven hoe er met die 

informatie moet worden omgegaan.  

U wordt verzocht het ingevulde en ondertekende formulier in de 

brievenbus te doen bij de Hofkerk of terug te sturen naar: 

Ledenadministratie Hofkerk Diepenheimseweg 2 7471 LX Goor 

U kunt ook een kopie van het ingevulde formulier per e-mail sturen 

naar: ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 

Wij zouden het op prijs stellen als u niet te lang wacht met uw reactie. 

Als u niet reageert gelden de regels van de privacyverklaring op de 

website. 

Alvast dank voor uw medewerking, namens de werkgroep pastoraat, 

Riekele Bijleveld 

Joanne Foundation (vooraankondiging) 
De werkgroep Kerk en Samenleving heeft zich de afgelopen tijd 
vooral bezig gehouden met lokale initiatieven zoals Kleurrijk in de Hof 
en de Dag van de Dialoog. Hier blijven we ook actief bij betrokken, al 
gaat Kleurrijk in de Hof dit jaar helaas niet door.  We vinden het 
echter ook belangrijk om als kerk aandacht te hebben voor 
initiatieven wereldwijd. We zijn daarom op zoek gegaan naar een 

https://www.hofkerkgoor.nl/wp-content/uploads/2018/08/Privacyverklaring-Hofkerkgemeente-Goor.pdf
https://www.hofkerkgoor.nl/wp-content/uploads/2018/08/Privacyverklaring-Hofkerkgemeente-Goor.pdf
https://www.hofkerkgoor.nl/wp-content/uploads/2018/08/Privacyverklaring-Hofkerkgemeente-Goor.pdf
mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
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organisatie waar we de komende tijd misschien met elkaar iets voor 
kunnen gaan betekenen.  
We zijn daarbij uitgekomen op de Joanne Foundation. Een 
kleinschalige organisatie die actief is in Oeganda. We hebben voor 
deze organisatie gekozen omdat er korte lijnen mogelijk zijn met de 
bestuurders van deze organisatie in Aalten. De foundation richt zich 
op een kleine samenleving in Oeganda en stimuleert daar lokale 
initiatieven op het gebied van onderwijs, gezondheid, 
zelfredzaamheid en nog veel meer. Als werkgroep zullen we in het 
nieuwe seizoen regelmatig aandacht vragen voor deze foundation 
en…. natuurlijk niet onbelangrijk, proberen we om daar als gemeente 
een mooi bedrag voor in te zamelen.  
Bent u al nieuwsgierig geworden naar deze organisatie? Kijk dan 
vast op www.jonannefoundation.nl  
Wordt vervolgd. 
 
Werkgroep Kerk en Samenleving, Hans Tadema 
 
Sacred Dance. 
Op woensdag 21 mei a.s. van  9.30 uur – 11.30 uur gaan we weer 
dansen in de Klokkenkamp, met tussendoor een koffie/thee pauze.  
 De eerste les is gratis,  daarna zijn de kosten 15 euro per les en 1 
euro voor de koffie. 
We zijn met 10 á 12 personen en er is nog ruimte in de groep.  
U/jij wordt van harte uitgenodigd, om mee te dansen! Danservaring is  
niet nodig! De mensen die meedoen, vinden het fijn!  
De lessen zijn één keer per maand. 
We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze muziek. 
Sacred dance is een vorm van meditatie, die in een kring wordt 
gedanst, 
rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De danspatronen  
zijn eenvoudig en herhalend.  
De nadruk ligt op met aandacht in beweging zijn en niet op 
technische perfectie. 
Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes, oftewel 
“Sacred Dance”. 
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Dora Brinkhorst, 
Tel. 0547 – 273823, mailadres: dorabrinkhorst@gmail.com 
 

http://www.jonannefoundation.nl/
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Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de 
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel mogelijk 
het papier zelf in de container plaatst. Dit om de 
mensen die aanwezig zijn te ontlasten. 
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651 

 

 
 
De kopij voor het kerkblad van 07 juni 2025 (voor 4 weken) inleveren 
vóór 27 mei 2025. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor T 0611293794 
E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547-276368 
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,  
T 0647020054  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkampgoor@gmail.com 
T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag  
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 

mailto:dickjuijn@planet.nl
mailto:gmballast@gmail.com
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkampgoor@gmail.com
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

