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Meditatie

“Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.”

Dat wordt het landelijke thema voor het komende jaar in de
protestantse gemeenten. Maar het past ook bij het komend
Pinksterfeest! Daar gebeurt nogal wat op dat plein in Handelingen 2.
Geloof maar dat de toeschouwers hun ogen uitgekeken hebben en
verrast waren toen er door de discipelen in allerlei talen werd
gesproken. Ik weet niet hoe je dat allemaal moet duiden. In ieder
geval weet ik wél dat hun woorden vanuit het hart kwamen. Dat is
immers de “taal” die iedereen verstaat. God spreekt in en door ons
hart. Wij worden met Pinksteren door Hem vooraan gezet.

Spreek, als Jezus, vanuit het hart over geloof, hoop en liefde.

Er wordt wel eens gezegd dat Pinksteren de “geboorte” is van de
christelijke kerk in de wereld. De geest van Pinksteren gaat door via
Gods schepselen en schepping. Terzijde: ik denk aan een heel ander
project waar communicatie ook erg belangrijk was. En dat trouwens
faliekant mislukte: de torenbouw van Babel. Door ontstane
spraakverwarringen, onbegrip en de ieder voor zich mentaliteit
strandde de bouw van de toren. Grote woorden, brede gebaren en
spierballentaal leiden tot niets en lopen uiteindelijk vast. Dat is van
alle tijden. Wat een contrast met de geest van Pinksteren. Die is nog
steeds springlevend, en dat al 2000 jaar. De krachtige boodschap
van Pinksteren is er eén van inspiratie, passie en continuiteit. Het
evangelie vanuit het hart doorgeven in gedachten, woorden en
daden.

De coronaperiode deed mij, verrassend genoeg, soms aan
Pinksteren denken. Om de vernieuwende en creatieve manier
waarop gemeenten ondanks de strenge beperkingen nieuwe wegen
vonden om diensten vorm te geven. En door te geven via internet,
radio, YouTube, TV. Heel vernieuwend vond ik ook de aanpassing in
het dagelijkse morgengebed van de Kathedraal uit het Engelse
Canterbury. Door de beperkingen besloot Dean (deken) Robert Willis
om het morgengebed niet in de Kathedraal, maar elke dag buiten te
houden. Steeds ergens op het uitgebreide terrein van de Kathedraal.
Dat gebied beslaat verschillende siertuinen, moestuinen, kassen,
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water, bomen en struiken en er worden dieren gehouden: varkens,
kippen, pauwen, eenden enz. Het bijzondere was o.a. dat Dean
Robert elke morgen tijdens die Corona periode van maart 2020 tot
mei 2022 een andere omgeving koos in de tuin. Natuurlijk afhankelijk
van het seizoen en het weer. Soms binnen. Af en toe ook tussen de
dieren die hij voor of tildens de viering voerde. De opnamen werden
elke dag op de website van de Kathedraal geplaatst maar ook op
YouTube. De luisteraars/kijkers over de hele wereld behoorden zo,
via internet, tot de virtuele “Garden Congregation”, de tuingemeente.
Ik raad je sterk aan om eens een paar morgengebeden via YouTube
te bekijken. Elke dag weer werd ik geraakt door dat morgengebed.
Door de plek van die morgen in de tuin. Door de (Anglicaanse)
viering zelf, met lezingen, overdenking (altijd uit het hoofd) en
gebeden. Maar ook door de brede veelzijdigheid van Dean Robert als
mens. Hij was een theoloog in het nu, vol met verhalen en anekdotes
uit de geschiedenis en uit zijn leven. Belangstelling voor kunst,
muziek, de flora en fauna om zich heen, maar bovenal als pastor
bewogen met mensen. En hij kon deze elementen waar passend in
zijn reflectie op een vanzelfsprekende, inspirerende manier met
elkaar verbinden. Hij begon het morgengebed steeds met een
onbevangen blik, vol verwondering naar het groeien en bloeien van
de natuur om zich heen: het weer, de bloemen, de dieren, de bomen,
de vogels. Dat was bij wijze van spreken al een meditatie in zichzelf.
De bewuste “liturgische” plek was heel simpel ingericht: stoel, tafeltje
met daarop een thee servies, altijd met tenminste één van zijn vier
katten om zich heen. Het interieur van de Kathedraal was als het
ware letterlijk en figuurlijk buiten in de samenleving neergezet, in het
alledaagse. Bij mij gaf dat een gevoel van “lichtheid” en “ruimte” in de
beleving. Niet de bekende setting in de kerk, maar een open venster
buiten in Gods schepping. Het leek of de geest van God door die
vieringen in de buitenlucht “groter” leek. Net als bij het Pinksterfeest
daar op het plein. De tienduizenden leden van de Garden
Congregation hebben de ervaringen op hun beurt, ook weer
doorgegeven aan anderen. Een prachtig voorbeeld van het feit dat
Gods geest in Handelingen, als één streng in het drievoudig snoer,
verbonden is met nu. Staan wij met “body, mind and spirit” (Robert
Willis) open voor Zijn Geest? Kunnen wij ons nog laten verrassen?

Lucas Schoemakers



Kerkdiensten

Zondagq 08 juni 2025 Pinksteren Doopdienst

Hofkerk  10.00 uur mw. M. Ballast en ds. D. Juijn
Créche: Alja Klok

Kindernevendienst: Sandra Moes en Charlotte Oude Luttighuis

Vrijdag 13 juni 2025
Stoevelaar 16.00 uur mw. Hanneke Caron

Zondag 15 juni 2025 Trinitatis Intrededienst dhr. H. Binnekamp
Hofkerk 15.00 uur ds. D. Juijn en dhr. H. Binnekamp
Créche: Lotte Jansen en Lauren Moes

Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Zondag 22 juni 2025
Hofkerk  10.00 uur mw. E. Kopmels

Dinsdag 24 juni 2025
Herfstzon 16.00 uur nog niet bekend

Vrijdag 27 juni 2025
Stoevelaar 16.00 uur ds. J. D. Vedders-Dekker

Zondag 29 juni 2025 Bevestiging ambtsdrager
Hofkerk 10.00 uur ds. H. Binnekamp




Bloemen eredienst

08 juni : mw. J. Drost
15 juni : mw. J. Drost
22 juni : mw. B. Hulshof
29 juni : mw. B. Hulshof

Rooster koffieschenken zondagochtend

08 juni : R. Schuite, J. Bakker en M. Stam

15 juni : W. en J. Drenthen en B. Fernhout

22 juni : A. de Boer, R. en R. Wibbelink

29 juni : M. Leentvaar, A. Wolff, C. van der Sluijs.

Vervoer naar de Kerkdiensten

08 juni : F. Ossewaarde, S. Moes.

15 juni : H. Drost, H. Tadema, A. Wolff.

22 juni : H. Brinkhorst, B. Fernhout.

29 juni : F. Ossewaarde, C. van Rijnsbergen, H. Buitenhuis.




In memoriam: Ali van Faasen-Metselaar
Een paar weken voor haar sterven, had ze een droom, en toen ze
ontwaakte uit die droom, wist ze: ik ga geen 85 worden. Ze leek daar
in te berusten, ook al had ze nog levenszin en
levensvreugde genoeg. Haar droom kwam uit en
in een oogwenk liet ze het leven los. Op zaterdag
12 april 2025 overleed Ali van Faassen-
(( Metselaar, 84 jaar. Ze woonde het laatste jaar in
Herfstzon.
Ali groeide op in Hollandscheveld en leerde in De
Krim Evert kennen. Ali kwam uit een ongelovig
gezin en Evert was Gereformeerd. Ook Ali werd Gereformeerd, want
zoals er vonk ontstond tussen Evert en haar, zo was er ook altijd een
vonk tussen God en Ali.
Vanaf 1960 woonde het gezin in Goor. Ali was een traditionele
moeder, en dat betekende: praktisch altijd thuis. Haar kinderen
omschreven haar als lief en zorgzaam en tevreden. Daarnaast
verzorgde ze de huishouding bij dr. Dekker. In en vanaf 1995 is er
veel veranderd in het leven van Ali. Ze werd weduwe. Evert stierf na
een zwaar ziekbed van 10 maanden. Ali was mantelzorger, een
goede en lieve verzorger, en was toen haar maatje kwijt. Het graf
naast Evert, daar verzorgde Roel Eshuis het graf van zijn vrouw. En
vanuit het vaak elkaar tegenkomen op die bijzondere plek en samen
een kopje koffie drinken sloeg een vonk over en ontstond een relatie.
Er volgde een mooie tijd. Roel stierf in 2011. In Herfstzon had Ali veel
aanspraak, was er geliefd, kon zichzelf er goed redden, maar was
ook voor menigeen een praatpaal.
Na het sluiten van de Gereformeerde Kerk werd Ali een zoekende,
en zij werd warm ontvangen in de Baptistengemeente. Toch wilde ze
graag een uitvaartdienst in de Hofkerk met ook een protestantse
dominee. Op Goede Vrijdag hielden we in de Hofkerk de dankdienst,
en verbonden het roodborstje op haar rouwkaart met de liefde van
dat beestje voor Jezus, gestorven aan het kruis, en gestorven voor
ons mensen. In dat vertrouwen hebben we Ali begraven op de
Algemene Begraafplaats.
Ds. Dick Juijn
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In memoriam: Jan van den Berg

Menselijkerwijs gesproken is hij niet oud geworden. De ziekte van

Parkinson en suiker maakten van hem een heel kwetsbaar mens. Dat
zagen we wel de laatste jaren, ook op zondag in
de kerk, eerst nog zelfstandig wonend en
rondlopend, later een rollator en weer later een
opname in de Stoevelaar. Maar hij morde niet,

(( integendeel, hij vond niet dat hij het recht had om

te klagen. Op 10 mei 2025 overleed Jan van den

Berg. Vele jaren woonde hij aan de Kerkstraat.

Hij werd 68 jaar.

Jan werd geboren in Smilde en verhuisde in 1961
naar Goor. Met zijn zusjes Jenny en Janny vormden ze een hecht
gezin. De Gereformeerde Kerk is in het leven van de familie van den
Berg altijd van grote betekenis geweest. Vader en moeder zeiden:
“wat er binnenkomt moeten wij met zijn vijven delen, en de kerk is er
ook nog, dat is nummer 6.” Ook zorgde het gezin voor de
schoonmaak van de Ontmoetingskerk.

Jan volgde de LTS, LEAO en MEAO en heeft 20 jaar gewerkt bij de
salarisadministratie van het MST. De automatisering maakte een
einde aan de werkgelegenheid voor Jan. Dat heeft hem erg veel pijn
gedaan.

In de Kerkstraat woonden Jan en Jenny beiden in een eigen
appartement bij elkaar. Dagelijks samen koffie drinken, samen tv
kijken. Beiden trokken zich aan elkaar op, al had Jan best graag een
vriendin of een vrouw gehad.

Jan had veel plezier in het leven: een biertje drinken in het café, naar
de Reggehof, fietstochten, vakantie, maar ook vrijwilligerswerk bij de
kerk, diaken zijn, zingen in de cantorij en buiten de kerk collectes
lopen.

Op zaterdag 17 mei hielden we in de Hofkerk de dankdienst. Veel
daarvoor had Jan zelf opgeschreven. We maakten in de dienst een
gedachtesprong naar de kerk aan de Van Kollaan, waar de wind woei
rond de kleine toren. Die wind hebben we over Jan verteld in de
dienst. Ook de Pinkies, een trouwe groep uit die kerk haalden
herinneringen op en droegen Jan ook naar zijn graf. Ook daar
vertelde de wind ons van Jan, in het fluiten van de vogels, in de
warme zonnestralen. Het gaf ons het vertrouwen: Jan is thuis.

Ds. Dick Juijn




Overleden:

Op 10 mei is op 89-jarige leeftijd overleden Hermanus Manduapessy.

Op 10 mei is op 68-jarige leeftijd overleden Jan van den Berg.

Op 17 mei is op 99-jarige leeftijd overleden Jenneken Boomkamp-
Mol.

Op 22 mei is op 97-jarige leeftijd overleden Gerritdina Hermanna ten

Dam-Veneklaas Slots.

Bloemengroet
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen

uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende
personen: Fennie Zomer, Harry van Ulden, Janneke Bakker, Jan
Wannink, mw. Huuskus, Ine Bonzet, Hans v.d. Struik.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij
een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede
zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657,
rinnyschuite@outlook.com

Zieken

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed,
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog
wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis
moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.
Werkgroep Pastoraat.

Doop
We zijn heel blij dat er met Pinksteren twee kinderen gedoopt

worden. Op Eerste Pinksterdag, zondag 8 juni, zal Vera van Wanrooij
gedoopt worden. Dit gebeurt tijdens de gemeenschappelijke
Pinksterdienst van de PKN-gemeenten van Delden en Goor, in de
Hofkerk in Goor om 10:00 uur.

Op Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni, zal Mayra Smit gedoopt
worden, om 10:00 uur in de Oude Blasius in Delden. Mayra wordt als
dooplid ingeschreven in de gemeente van de Hofkerk. Ds. Juijn zal
voorgaan in beiden diensten.
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Nieuwe Kanselbijbel
Met ingang van 25 mei ligt er een nieuwe Bijbel op de lezenaar in de
: Hofkerk.

® De nieuwe Bijbel is nog steeds in de
vertrouwde NBV21 vertaling, maar dan in
een groter formaat en met grotere letters,
zodat het gemakkelijker is om eruit voor te
lezen.

Y Kerkenraad

Uitnodiging voor de intrededienst van de heer Henk Binnekamp

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Met vreugde nodigen wij u uit voor de intrededienst van Henk
Binnekamp!

7 Datum: 15 juni ® Tijd: 15.00 uur © Locatie: De Hofkerk

Het belooft een feestelijke dienst te worden waarin we samen
dankbaar zijn voor deze bijzondere mijlpaal, waarin Henk Binnekamp
als predikant aan onze gemeente verbonden zal worden. ledereen is
van harte welkom om deze viering mee te beleven!

Tijdens de dienst is er ook créche en kindernevendienst, zodat
iedereen, jong en oud, deze mooie dag op eigen manier kan
meevieren.

Wij zien uit naar uw komst! Hartelijke groet, namens de Kerkenraad

André Bouma voorzitter

Vertrouwenspersoon

Wij willen een veilige kerk zijn; een plaats waar mensen in vrijheid en
vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven.
Samenkomen vanuit respect, gelijkwaardigheid en waarin geen
misbruik wordt gemaakt van positie.




Dit is allereerst een verantwoordelijkheid van onszelf maar wordt ook
breder, kerk-breed, gevoeld. Om een veilige kerk te kunnen zijn
schrijft de PKN voor dat iedere gemeente een vertrouwenspersoon
moet aanstellen. Een vertrouwenspersoon is het eerste
aanspreekpunt voor mensen uit de gemeente die in vertrouwen iets
kwijt willen over wat er in de gemeente gebeurt of waar ze zorgen
over maken. Een vertrouwenspersoon denkt mee en helpt mee in het
nemen van bepaalde vervolgstappen.

Nu hoeft niet iedere gemeente een eigen vertrouwenspersoon aan te
stellen. Daarom is binnen de classis een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Protestantse
Gemeentes Losser, Enschede, Glanerbrug, Haaksbergen/Buurse,
Borne, Hengelo en Usselo. Afgesproken is dat Hengelo penvoeder
zal zijn en als zodanig de meer zakelijke kant zal regelen, zoals
onderlinge afstemming, contracten, financiéle zaken etc.

Deze regionale samenwerking maakt dat er een klein team van
vertrouwenspersonen beschikbaar is, deskundig en met kennis van
het reilen en zeilen binnen een kerkgemeenschap. In het geval u een
beroep op hen wilt doen kunt u een van hen rechtstreeks benaderen.
Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld, te weten:

Mevrouw Margreet Voordijk, Hengelo, tel. 06 13109767

De heer Mark Floor, Enschede, tel. 06 53134117

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Hans Tadema, tel. 0547-276368 of tademahans@gmail.com

Verantwoording

Verantwoording giften

Sinds de uitgave van het vorige kerkblad heb ik bij mijn huisbezoeken
2x € 10,00 mogen ontvangen.

Beide gevers/geefsters hartelijk bedankt voor de bijdragen.

Aukje Wiersma
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A
- Nieuws van en voor de gemeente ‘

€« |\

Kennismaking met Janet Kurpershoek-Rabe

Janet Kurpershoek -Rabe uit Markelo is de nieuwe beheerder van
de “Klokkenkamp” in de Hofkerk Goor. , en volgt daarbij Richard
Minnen op als Interim beheerder.
Op het ogenblik is ze medewerkster van het uitvaartcentrum de
Martinushof en sinds April 2021 tevens de beheerder van de
Martinuskerk , beide in Markelo.
Doordat het werk in de Martinushof en uitvaartcentrum Markelo fors
minder is geworden, is ze op zoek gegaan naar een vergelijkbare
functie. Ze wil haar kwaliteiten inzetten voor zowel de Martinushof als
de Klokkenkamp .
Beheerder zijn van de Klokkenkamp is een betaalde functie , die
verantwoordelijk is voor de algehele organisatie tezamen met een
groot aantal enthousiaste vrijwilligers, een afwisselend en
verantwoordelijk werk voor gemiddeld 20 uur per week.
Janet is in Markelo geboren en getogen.
Na een ontmoeting bij Dancing “Dieka van de Kruusweg” in Markelo
heeft ze haar man Rob leren kennen ,en zijn vanaf die tijd bij elkaar
gebleven ,dit jaar zijn ze 12/ jaar getrouwd.
Met hun twee dochters wonen ze in het huis naast haar ouders op
de boerderij.
Janet voelt zich van jongs af aan, al betrokken bij de kerk.
- Oppasdienst bij de créche .
- Leidster bij de kindernevendienst.
- Koster in de Martinuskerk
Het regelen, plannen, en organiseren zit in mijn bloed zegt Janet
Het werk bij de Hofkerk Goor, daar kijkt ze naar uit, ze vindt het wel
spannend !

Ze wil in dienst staan van de mensen

Rita Wibbelink
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Vervoer Kerkdiensten

Wellicht goed om u even bij te praten over de taxiservice Hofkerk.
Elke zondag worden één of meerdere mensen opgehaald en
thuisgebracht t.b.v. kerkbezoek, door een vaste groep van
chauffeurs.

Dus bent u tijdelijk of structureel niet meer in staat om op eigen
gelegenheid de kerkdienst te bezoeken en wilt u dat wel graag? Bel
of app mij dan; Ernst Ossewaarde T: 06 53696560 (spreek eventueel
een bericht in op de voicemail) of mail E:
ernstossewaarde@gmail.com Dan ga ik vervoer voor u (proberen) te
regelen. Uiteraard krijgt u daar dan bericht van.

Oud Papier inzamelen

Zoals u waarschijnlijk wel weet, wordt er dagelijks oud papier
ingezameld, al enige tijd tegenover de hal waar WaWollie
(kringloopwinkel) zat. Alle dagen van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag
ook ’s ochtends vanaf 10.00 uur staan hier dan vrijwilligers namens
vele organisaties in Goor. Ook de Hofkerk draait hierin mee (op
woensdagen en zaterdag om de twee weken) en dat levert jaarlijks
een mooi bedrag op voor het kerkenwerk. Echter ... door natuurlijk
verloop neemt het aantal vrijwilligers hiervoor gestaag af, dus we
zoeken binnen en buiten de Hofkerk gelederen steeds naar mensen
om eens in de 4 a 8 weken een dagdeel (mee) te draaien. lets voor
u/jou of heb je naamsuggesties? Bel dat dan door aan mij, Ernst
Ossewaarde T: 06 53696560 (spreek eventueel een bericht in op de
voicemail) of mail aan ernstossewaarde@gmail.com. Ik nodig hierbij
nadrukkelijk en vooral kerkleden in de midden-generatie (zeg tussen
35 en 65 jaar jong) uit om ook een steentje bij te dragen aan deze
activiteit. Jonger of ouder mag natuurlijk ook.

En denk er aan om ook uw oud papier daar in te leveren. Dat is goed
voor de Hofkerk-financién en goed voor het milieu door het
hergebruik wat hiermee mogelijk wordt.

Roosters maken > werk voor vrijwilligers

Tot nog niet zo lang geleden maakten Piet en/of Bertha Fernhout de
roosters voor het taxivervoer Hofkerk en voor de Oud
Papierinzameling. Ik heb dat inmiddels van hen overgenomen. Via
deze weg past daarom wel een keer een woord van dank voor al het
werk dat zij hier jarenlang voor hebben verricht. Dus Piet en Bertha:
namens de Hofkerk “HARTELIJK BEDANKT” !!
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Maaltijldgroepen Hofkerk-Klokkenkamp

Elke dinsdag en woensdag wordt er gekookt in de fijne keuken van
de Klokkenkamp. Om vijf uur komen er dan 10 tot 15 gasten, die
starten met koffie. Rond half zes gaat men aan tafel en dan is het
vaak al een gezellige boel. Het is voor de gasten elke keer weer
genieten van een smakelijke maaltijd van 2 (heel soms 3) gangen.
Na afloop nog een kopje thee of koffie en dan tevreden en voldaan
naar huis. Het doorbreken van eenzaamheid en een gezellig
samenzijn voorziet nadrukkelijk in een grote behoefte en voor het
team van vrijwilligers geeft het verzorgen van deze maaltijden veel
voldoening. Wilt u ook eens uitvinden of dit iets voor u is? Of kent u
iemand die daar mogelijk interesse in heeft? NB men hoeft geen
kerklid te zijn voor deelname !! Op de dinsdagen is er nog plek
voor nieuwe gasten, dus meldt u dan aan bij Joke Dunning

(T 06 22209765) of bij mij Ernst Ossewaarde T: 06 53696560
(spreek eventueel een bericht in op de voicemail) of mail aan
ernstossewaarde@gmail.com. Wilt u graag op woensdagen
aanschuiven, meldt u dan gerust aan en dan komt u op een
wachtlijst.

Voetnoot: ook voor deze activiteit (de Maaltijdgroep) zijn we
voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zowel om te (helpen)
koken alsook als gastvrouw/gastheer. lets voor u/jou? Of weet je
iemand anders die dit mogelijk kan/wil? Geef dat dan a.u.b. door aan
mij Ernst Ossewaarde. lk ga dan in overleg over wat, hoe en
wanneer? En neem van mij maar aan: “Het is dankbaar werk !!”
Tot slot een woord van dank aan mensen die recent zijn gestopt, te
weten de koks Anneke Schutte, Jenny Minnen, Debby Baake. Dank
voor jaren trouwe dienst. En ook dank aan Gerie Vietje die door
ziekte is uitgevallen > we wensen je sterkte en wie weet zien we je
nog weer een keer terug in de keuken. Ook een woord van dank aan
gastvrouwen Loltje de Croes, Gré Druif en aan wie ik vergeten ben.
Onze gasten/eters en het team gaan jullie allemaal zeker missen.
Namens het team: Ernst Ossewaarde

Sacred Dance.

Met een groep van 10 & 12 personen dansen wij één keer per maand
in de Klokkenkamp.

De eerstvolgende les is op woensdag 18 juni a.s. van 9.30 uur tot
11.30 uur, met tussendoor een koffie/thee pauze. ( kosten per les
15 euro en 1 euro voor de koffie/thee). Dit is de laatste les van het
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seizoen. In september gaan we door met Sacred Dance en wel op 24
september, 22 oktober, 19 november en 17 december.

De groep is nog niet vol, dus Uljij bent van harte uitgenodigd om
mee te doen!

Danservaring is niet nodig. De eerste les is gratis!

We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze muziek.
Sacred Dance is een vorm van meditatie, die in een kring wordt
gedanst, rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De
danspatronen zijn eenvoudig en herhalend

De nadruk ligt op met aandacht in beweging zijn en niet op
technische perfectie.

Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes oftewel
Sacred Dance.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Dora Brinkhorst, tel. 273823
of mailen: dorabrinkhorst@gmail.com

Dora Brinkhorst

Open Deur, juni 2025 — Vergeven

We maken fouten, verontschuldigen ons, vragen om vergeving.

Of iemand komt naar ons toe met die vraag.

In het gewone leven gaat het meestal om kleine
dingen. We zeggen iets wat we beter niet
hadden kunnen zeggen of we vergeten een
afspraak. Maar er zijn ook grotere dingen.
Misschien wel iets wat we al jarenlang met ons
meedragen.

Niet alles kunnen we 1-2-3 vergeven, soms ligt
het ingewikkelder en is vergeven een proces,
een zoektocht.

S Open Deur is een Oecumenisch maandblad

l over vragen van geloven en leven,

geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de
kerk.

Een los nummer kost € 5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend
abonnement € 55,00.

Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts

€ 15 euro per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.)

Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact
opnemen met:

Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl
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Oud papierinzameling.
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.

) Wﬁ Inleveren van oud papier kan van maandag tot en

met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag
4/~ van 09.00 tot 17.00 uur.
%, Er wordt van u verwacht, dat u zoveel mogelijk

het papier zelf in de container plaatst. Dit om de
mensen die aanwezig zijn te ontlasten.
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651

E @ Kopij inleveren I

De kopij voor het kerkblad van 05 juli 2025 (voor 4 weken) inleveren
voor 24 juni 2025. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk”.
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen.
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.

Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en
lettertype “Arial 11”.

Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl
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E @ Algemene informatie

PREDIKANT

Vacant;

Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778

KERKENRAAD

Voorzitter: A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor T 0611293794

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547-276368
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com

secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,

T 0647020054 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor

T 0643147259 E deklokkenkampgoor@gmail.com

T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor
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