
 
KERK 

 

 
 

ONDERWEG 
                                                    
 
 
 

                                                            02 augustus 2025  
                                                              27e jaargang no.12    

 
                                   
                                



 
 

 

2 

                               
 

 
Op reis 
 
Reizen doen we allemaal. Van ons huis naar het werk. Naar de 
supermarkt of naar familie. Veel van onze reisbewegingen zijn kort. 
Soms zijn onze reizen echter langer en is ook de impact van een reis 
groter. Epische verhalen als het Gilgamesj-epos, de Odyssee en de 
Hobbit beelden treffend uit wat een reis met een mens kan doen. Je 
moet zaken achterlaten, wordt geconfronteerd met jezelf en komt nooit 
onveranderd aan op je bestemming. Het is misschien wel daarom dat 
een reis ook functioneert als metafoor voor een nieuw deel van je 
levenspad, een pensionering bijvoorbeeld. Op dit moment is het zomer, 
en dat nodigt ook uit om de koffers te pakken en op reis te gaan. Voor 
velen betekent dit vakantie: rust, ontspanning, een andere omgeving.  
 
In de Bijbel lezen we ook veel over mensen die reizen. Abraham, het 
volk Israël, de ballingen, Jona, Jezus, Paulus, allemaal gingen ze meer 
dan eens op reis. In veel verhalen vormen deze reizen de identiteit van 
de hoofdpersoon. Zo ontdekken we dat reizen in de Bijbel veel meer is 
dan een verplaatsing. Het is een manier waarop God mensen vormt, 
spreekt, en beweegt naar iets groters. Een heel duidelijk voorbeeld is 
de reis van het volk Israël naar het beloofde land. Vanuit Egypte 
maakten ze een lange reis door de woestijn. Veertig jaar lang waren ze 
als pelgrims onderweg, afhankelijk van de wolk- en vuurkolom 
waarmee God hen de weg wees. Ze leerden dagelijks wat het betekent 
om Gods volk te zijn. Deze reis was geen uitje, maar vorming. De 
bestemming was belangrijk, maar de weg ernaartoe heilig.  
 
Eigenlijk zijn wij allen pelgrims. Op weg naar de grote Zomer. Op weg 
naar een andere toekomst. Daar mogen we naar uitzien. Op de weg 
ernaartoe zijn momenten waarop we even mogen vertragen of 
stilstaan. Bijvoorbeeld op een kruispunt in je leven, afvragend waar je 
naar toe moet gaan. Maar ook de tijd nemen voor verwondering op 
bijzondere momenten, op uitkijkpunten.  
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Veel mensen maken in hun leven een heuse pelgrimsreis. Zo'n 
pelgrimage is niet slechts fysiek, maar vooral geestelijk. Iedere stap, 
ieder moment van vertraging of verwondering op reis, kan een 
uitnodiging zijn tot innerlijke groei. Pelgrims kijken niet alleen uit naar 
waar ze gaan, maar luisteren naar wat de weg hun leert.  
 
De vakantietijd kun je ook zien als een korte pelgrimage. Het is een tijd 
om te vertragen, te reflecteren, en misschien wel om God op een 
nieuwe plek of manier te ervaren. Jezus zelf trok zich regelmatig terug 
– de bergen in, naar stille plekken. Niet uit vermoeidheid, maar om 
opnieuw afgestemd te worden op de wil van de Vader. 
Of je nu naar de bergen gaat, een camping opzoekt, of gewoon thuis 
blijft: neem je hart mee als pelgrim. Vraag jezelf: “Wat wil God mij 
onderweg leren?” Laat de rust niet alleen fysiek zijn, maar ook 
geestelijk. Wie weet ontmoet je Hem op onverwachte plaatsen - onder 
de sterrenhemel, in een ontmoeting met een vreemde, of in de stilte 
van een zomeravond. 
 
Allen een goede vakantietijd toegewenst. 
Margré Ballast 
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Zondag 03 augustus 2025 Avondmaal 
Hofkerk 10.00 uur                                      ds. H. Binnekamp 
 
Vrijdag 08 augustus 2025 
Stoevelaar  16.00 uur                                     ds. J. D. Vedders-Dekker 
 
Zondag 10 augustus 2025   
Hofkerk  10.00 uur                                         ds. P. Hendriks   
 
Zondag 17 augustus 2025 
Hofkerk 10.00 uur                                              mw. M. Ballast 
           
Vrijdag 22 augustus 2025 
Stoevelaar 16.00 uur                                                      mw. M. Ballast                                 
 
Zondag 24 augustus 2025  
Hofkerk    10.00 uur                   ds. S. M. Roozenboom 
         
Dinsdag 26 augustus 2025  
Herfstzon 16.00 uur           ds. J. D. Vedders-Dekker 
 
Zondag 31 augustus 2025 
Hofkerk   10.00 uur                                                   ds. H. Binnekamp 
 
Vrijdag 05 september 2025 
Stoevelaar   16.00 uur                                   ds. J. D. Vedders-Dekker 
     
Zondag 7 september 2025 Startzondag 
Hofkerk    10.00 uur                                                  ds. H. Binnekamp 
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Bloemen eredienst  
03 augustus:   mw. A. Post 
10 augustus:   mw. A. Post 
17 augustus:   mw. A. Schutte 
24 augustus:   mw. A. Schutte 
31 augustus:   mw. R. Schuite 
07 september: mw. R. Schuite 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend 
03 augustus:   J. en R. Minnen, R. Grotenboer 
10 augustus:   W. en J. Drenthen, B. Fernhout 
17 augustus:   H. Tadema, L. Lettink, F. Gerritsen 
24 augustus:   A. de Boer, R. en R. Wibbelink 
31 augustus:   A. Wolff, M. Leentvaar, C. v. d. Sluijs 
07 september: F. en E. Ossewaarde, M. Voerman 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
03 augustus:   H. Drost, C. van Rijnsbergen, F. van Ossewaarde 
10 augustus:   A. Klok, H. Koens, A. Wolff 
17 augustus:   H. Brinkhorst, S. Moes, H. Tadema 
24 augustus:   L. Lettink, B. Fernhout, H. Buitenhuis 
31 augustus:   H. Drost, C. van Rijnsbergen, H. van Ulden 
07 september: A. Klok, S. Moes, A. Wolff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6 

 
 

  
In Memoriam: An van der Aart – Bonhof 

An werd geboren op 29 september 1930 in 
Almelo, als oudste van het gezin. Ze zette het 
bedrijf van haar vader voort: een handel in 
grondstoffen voor bakkers. Later ging ze werken 
bij de Nederlandse afdeling voor de Persil, in de 
jaren vijftig. Zij werkte in de verkoopafdeling en gaf 
demonstraties van de producten van Persil. 
Op haar 16e leerde ze Joop kennen. Al snel 
kregen ze verkering, en na een langere 

verlovingstijd trouwden ze in augustus 1955. Zij kregen drie kinderen. 
Het gezin Van der Aart heeft op veel plekken gewoond, vanwege het 
werk van Joop. Zo verhuisden ze in 1962 naar Goes. De familie was 
er goed in contacten te leggen in hun nieuwe omgeving. Allicht hielp 
de passie van An daarbij: ze hield van zingen. Daarom sloot ze zich 
aan bij de oratorium vereniging, zo voerde ze onder andere de 
Johannes Passion uit. 
Na een periode in Schoonebeek, verhuisde de familie naar 
Harmelen. Hier was het gezin zeer actief in de Gereformeerde Kerk. 
Dit gebouw was te klein, er moest een grotere nieuwe kerk komen. 
Om geld in te zamelen zette An zich in voor een thuiswerkcentrale. 
Met het inpakken van zeepjes voor de KLM werd er geld verdiend. 
Uiteindelijk kon hiervan een nieuwe kerk gebouwd worden.  
 
Begin jaren negentig verhuisden Joop en An naar de Wanyng in 
Goor. Ze hebben hier ruim dertig jaar gewoond. Genietend van de 
(groente)tuin. An was creatief met bloemen en kon goed koken, ook 
met de groenten uit de groentetuin. In Goor waren zowel Joop als An 
erg betrokken op de Hofkerk, ze leefden er mee. Ook later, toen ze in 
De Wieken woonden, waren ze via kerkdienstgemist nog betrokken, 
en werden ze bezocht door Hannie van Rijnsbergen en Miep 
Kappers.  
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In 2021 werd het zelfstandig wonen steeds moeilijker. Zo verhuisden 
Joop en An naar De Wieken in Delden. Een moeilijke, maar 
noodzakelijke overgang. Hier overleed op 18 september 2022 Joop 
van der Aart. Een paar maanden later, op 5 januari 2023, overleed 
haar oudste dochter, Berthe, plotseling. Een gebeurtenis die An groot 
verdriet deed, ze kon ook niet meer bij de uitvaart zijn. 
In de zomer van 2023 verhuisde An naar het Sint Elizabeth in 
Delden. Ze begon te dementeren en had meer zorg nodig. Begin juli 
dit jaar verslechterde de situatie. Vrijdag 4 juli hebben we samen met 
Frédérique, haar jongste dochter, het Onze Vader gebeden. Er kwam 
een rust over haar. Op 8 juli is An overleden. 
 
In de dankdienst zongen we liederen die ook zijn gezongen tijdens de 
dankdienst voor het leven van Joop. We luisterden naar het 
slotkoraal van de Johannes Passion. We lazen de droomwoorden 
van Johannes in Openbaring, over de nieuwe schepping, waar geen 
pijn, geen jammerklacht meer zal zijn. Waar alles omvat wordt door 
de liefde van God door Christus, die de alfa en de omega is. 
Woorden die troostrijk waren voor An, nadat ze haar man en kort 
daarna haar oudste dochter verloor aan de dood. Troostrijk ook voor 
hen die achterblijven: kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
vrienden en gemeenteleden. Omdat we An toevertrouwen aan die 
God die begin en einde is. In dat vertrouwen hebben we haar 
begraven naast haar man, op de algemene begraafplaats in Goor. 
 
Ds. Henk Binnekamp 
 
Overleden: 
Op 30 juni is op 91-jarige leeftijd overleden Johanna Diena Wiemer- 
Lutke Schipholt 
Op 01 juli is op 77-jarige leeftijd overleden Bertha Wilhelmina 
Oolbrink-Pelle 
Op 08 juli is op 94-jarige leeftijd overleden Johanna Frederika 
(An)van der Aart-Bonhof 
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Bloemengroet                                                                                                                                                          
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen: Bertha en Piet Fernhout, Fam. Faassen, Rinse Kelderman, 
Han en Jannie Drost, Diny Schutten, Gerda Braakman, mw Laarman, 
Doutie van Loo.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden.                             
Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van 
medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen 
aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog 
wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis 
moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.                          
Namens de werkgroep Pastoraat, Rinny Schuite 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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DeMaDiGo 
 
Madigo was jaren geleden een muziekgroep die bij veel partijen in de 
regio een mooie avond kon verzorgen. Madigo stond voor: Markelo 
Diepenheim Goor, omdat de bandleden uit deze 3 kernen afkomstig 
waren. 
 
Nu hebben we DeMaDiGo, wat staat voor Delden, Markelo, 
Diepenheim en Goor, een pril samenwerkingsverband tussen de 
protestante kerken van deze vier gemeenten. 
 
Omdat we allemaal zien en ervaren dat we minder kerkleden hebben 
en minder vrijwilligers voor de taken die gedaan moeten worden 
hebben we afgelopen mei op bestuurlijk niveau een overleg gestart 
om te onderzoeken of we elkaar kunnen helpen. 
 
Waar kunnen we elkaar versterken en ondersteunen. De "harde" 
kant, daar bedoelen we de uitvoering van kerkrentmeesterstaken 
mee. Het opzetten en uitvoeren van Kerkbalans, het in orde maken 
van jaarrekening en begroting, die goedgekeurd kan worden door 
PKN Nederland zijn voor een aantal van ons haast onmogelijke 
opgaven geworden. 
 
De "zachte" kant, het samen kerk zijn lukt ons allemaal nog redelijk, 
hoewel het vinden van predikant, kerkenraadsleden ook geen 
makkelijke opgave is. Maar we richten ons eerst op de harde kant en 
daarvoor hebben we een aantal richtingen uitgezet. 
 
Als u hierover vragen of ideeën hebt, wilt u dan contact opnemen met 
de voorzitter van de plaatselijke Kerkenraad? 
Voorzitter@hofkerkgoor.nl 
 We houden u  op de hoogte, 
 
Met vriendelijke groet, namens PKN DeMaDiGo 
André Bouma 
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Verantwoording collecten en giften juli 
In de maand 29 juni t/m 22 juli (vier diensten) is aan collecten voor de 
kerk ontvangen een bedrag van € 148,40, aan collectebonnen 
€ 206,50 en via de bank € 30 voor collecten en € 5 giften, in totaal 
dus € 389,90.  
Voorts is de (vermoedelijke) eindstand van de actie Solidariteitsfonds 
€ 2.588,50. Daarmee dekken we wel de landelijke aanslag, maar blijft 
er weinig over voor ons eigen kerkelijk werk. Dat is jammer, maar alle 
gevers natuurlijk hartelijk dank voor hun bijdragen. 
 
Frits Schutte, penningmeester 
 
 

  
 
Vakantie 
Op moment van schrijven ben ik ruim een maand predikant in jullie 
mooie gemeente. Langzaamaan groei ik een beetje in het werk, 
wennen Arnold en ik aan Goor, en leren we steeds meer mensen en 
namen kennen. Dank voor jullie verwelkoming en gastvrijheid! 
In augustus gaan wij er even tussenuit. Laten we de nieuwe 
indrukken bezinken, terwijl we met z’n tweeën met de tent op pad 
gaan, waarheen weten we nog niet. 
Vanaf zondag 3 augustus t/m zondag 24 augustus ben ik met 
vakantie. Uw ouderling blijft natuurlijk eerste aanspreekpunt. Margré 
Ballast is echter ook beschikbaar voor pastorale zaken. 
Mocht er een predikant nodig zijn, dan zal ds. Dick Juijn waarnemen. 
Graag wel eerst in overleg treden met onze scriba, Alinda Sportel. 
Haar contactgegevens staan achterop het kerkblad. 
 
Ds. Henk Binnekamp. 
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Startzondag 
Zondag 7 september starten we het nieuwe seizoen met de jaarlijkse 
startzondag. We sluiten aan bij het thema van de Protestantse Kerk: 
‘Kijk, laat je verrassen door het werk van de Geest!”. Als 
Werkgroepen Eredienst en Kerk en Samenleving zijn we druk bezig 
met het vormgeven en invullen van deze zondagmorgen. (Tja, een 
verrassing moet je soms ook simpelweg organiseren). In elk geval 
belooft het een dienst te worden waar we, aangevuurd door de 
Geest, allemaal aan mee kunnen doen. 
 
Ds. Henk Binnekamp 
 
Werkgroep Kerk en Samenleving 
Activiteiten rondom de Startzondag 7 september 2025 
De startzondag staat gepland op zondag 7 september a.s.  Net zoals 
vorig jaar organiseert de werkgroep Kerk en Samenleving een 
samenzijn aansluitend aan de eredienst. Bij de start van het nieuwe 
seizoen is het een goed moment om ook als kerkgemeenschap in 
een informele setting bij elkaar te zijn, elkaar (nog beter) te leren 
kennen en samen inhoud geven aan kerk zijn in deze wereld. 
Tijdens ons samenzijn wordt er een presentatie gegeven over de 
Joanne Foundation. Samen met de Diaconie wil de werkgroep Kerk 
en Samenleving het komend seizoen deze stichting financieel 
ondersteunen voor kleinschalige projecten in Oeganda. Deze 
stichting is gevestigd in Aalten, verschillende kerken in de 
Achterhoek ondersteunen deze stichting. 
Hoe kunnen we dit goed oppakken, hoe zorgen we ervoor dat er 
voldoende aandacht blijft. Wat zijn goede ideeën om geld in te 
zamelen. We willen graag samen met de gemeente een plan de 
campagne maken om dit project tot een succes te maken. 
Wilt u op voorhand al meer weten over de activiteiten van deze 
stichting kijkt u dan op de website: www.joannefoundation.nl  
Uiteraard beginnen we zoals gebruikelijk met koffie, thee of limonade. 
En het zou mooi zijn dat er ook wat lekkers kan worden uitgedeeld.  
Net als vorig jaar sluiten we af met soep en broodjes.  
Vind je het leuk om iets te bakken om uit te delen dan horen we dat 
graag. We hopen op deze manier samen een mooie start te maken 
van het kerkelijk seizoen. 
Werkgroep Kerk en Samenleving, 
Aukje, Driesje, Jeannette, Marla, Hans en Gerrit Jan 
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Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. ( Fiscaal aftrekbaar ) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v : “ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 
20 x €. 0,50 “ of  
“20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
 
Vanaf juli 2025 heeft Ben Voerman de werkzaamheden over 
gedragen aan mw. Sandra Moes. 
Voor informatie inzake de collectebonnen : Sandra Moes 
tel. 06.10787789 
 
Alpha in Delden 
Dit najaar start Alpha in Delden op 26 september 2025. Bij Alpha 

komen we twee maanden lang wekelijks 
samen om te praten over de basis van het 
christelijk geloof en ieders persoonlijke vragen 
en ervaringen daarbij. De bijeenkomsten zijn 
op vrijdagavond van 19:30 tot 22:00 uur en 
één zaterdag (25 oktober) van 10:00 tot 16:00 
uur in Delden. Elke bijeenkomst begint met 
gezellig koffiedrinken. Daarna volgt een 
inleiding met eigentijds filmmateriaal en 
persoonlijke verhalen. De rest van de 
bijeenkomst gaan we in kleine groep het 
gesprek aan. Bij Alpha is diversiteit normaal, 
we stemmen af op jouw behoefte en ieders 
mening mag er zijn. Samen hebben we 

verfrissende ontmoetingen over God, geloof en leven. 
 
Geef je op of nodig iemand uit! Je kunt ook contact zoeken met 
Baptistengemeente De Ark voor de Alpha’s die zij verzorgen in Goor. 
 
Petra van den Hoek 
Alpha - Protestantse Gemeente Delden 

https://www.pgdelden.nl/activiteiten/alpha-delden/
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De bijna 80-jarige Anke de Boer is opgegroeid in 
een pastorie. Als jong meisje hoorde ze wel eens 
wat geluid uit de studeerkamer van haar vader die 
predikant was. Ze was wel nieuwsgierig wat er 
dan gezegd werd en vroeg zich af waarom komen 
ze naar mijn vader? Harde stemmen hoorde ze en 
vroeg zich af, waarom doen ze zo moeilijk? 
Meestal krijgt de vrouw van de predikant ook een 
taak, zoals ook de moeder van Anke. Zij was 

actief in de plaatselijke en de provinciale vrouwendienst. (HVD= 
Hervormde vrouwendienst).  
Anke vertelt: “Van jongs af aan ben ik bezig geweest met mensen en 
vraag ik me af: waarom doen ze zoals ze doen?” 
Talent is geen verdienste. Ze ontdekte dat het geen persoonlijke 
prestatie is, maar afhangt waar je vandaan komt en welke kans je 
hebt gekregen en of je dat talent kan ontwikkelen.  
Ze is Supervisor geweest, om collega’s op weg te helpen in hun 
vakgebied. Niet alleen interesse, maar ook verplichting en 
deskundigheid heeft er toe geleid dat ze zich heeft ingezet voor 
maatschappelijk- en kerkenwerk.                                                                                                   
Ze was Jeugdouderling in Goor, ouderling en beleidsouderling in 
Winterswijk en nu ook weer in 
Goor.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Nu in de Ring Enschede en Classis Overijssel – Flevoland.                                                                                     
( Verschillende Ringen vormen samen de Classis )                                                                          
Na drie jaar werkzaam geweest te zijn bij de Classis gaat ze daar nu 
mee  stoppen. 
Op de vergadering van de Ring Enschede was laatst een belangrijk 
onderwerp  o.a.  het samenwerken en samengaan van verschillende 
kerkelijke gemeenten. 
Ze werkte ook bij “Tactus”  bij de verslavingszorg en ze was docente 
op de Hogeschool “Windesheim”. 
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Belangrijk in de kerk is de beleving, dat stimuleert ook de jeugd.                                            
Hoe helpt het geloof jou in je leven?  
Anke zegt: “Ik ben niet goed in financiën en in schoonmaken, maar 
wel in jam maken.” 
Werkzaam zijn in het Pastoraat en mede kerkelijk betrokken zijn met 
gemeenteleden, in contact en in gesprek gaan, het omzien naar 
elkaar, daarin voel ik mijn taak en geloofsbeleving. 
Dienstdoende ouderling en de bijeenkomst openen van een 
gemeente avond, dat is geen functie apart, maar dat gebeurt wel 
incidenteel.  
Er is ook rust nodig, er even tussenuit. Anke gaat af en toe op 
vakantie. Laatst is ze naar Noorwegen geweest. Dan geniet ze van 
de natuur en de prachtige omgeving. 
Ieder mens heeft talent, doe daar iets mee, breng het in praktijk!   
Rita Wibbelink  
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Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de 
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Voor informatie: Ernst Ossewaarde  
T: 06 53696560 of email: of mail aan 
ernstossewaarde@gmail.com 
 

 
 

 
 
De kopij voor het kerkblad van 13 september 2025 (voor 4 weken) 
inleveren vóór 2 september 2025. Ons emailadres is 
kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ernstossewaarde@gmail.com
mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Ds. H. Binnekamp, Spoorstraat 14 A, 7471 BW Goor, T0547 799143 
Mob: 0610695282, Email: predikant@hofkerkgoor.nl  
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast, E gmballast@gmail.com. T 0654346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: dhr. A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor 
T 0611293794  E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547 261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06 24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547 276368. Secretaris mw. J. Spoelder-Sligman, 
T 0648481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,  
T 0647020054  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkampgoor@gmail.com 
T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag  
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
Dhr. B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547 272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
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