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Zondag Anders dienst   Zondag 27 juli 2025 
 

 
Welkom bij het ochtendgebed in de  

traditie van Taizé 
 
 

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie,  
zoals de wereld die niet geven kan.  

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 
(Johannes 14 vers 27)   

 
 

Thema: Luisteren naar mensen van hoop 
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Zingen Bless the Lord (liedboek 103e  5x ) 
(vertaling:   Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam, 
Prijs de Heer mijn zie, Hij laat mij leven)  

 
Voorganger:  Vrede zij met jullie!  
Allen:     VREDE OOK MET JOU!  
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer  
Allen:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
 
Gebed 
 
Zingen ‘Mon ame se repose’ (liedboek 62b 5x) 
(Vertaling: Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God.) 
 
Kyriëgebed, afgewisseld met het zingen van: Heer, hoor 
mijn gebed (Vertaling van: O Lord, hear my prayer). 
 

 
 
Heer, hoor mijn gebed, Heer, hoor mijn gebed.  
Als ik roep Antwoord mij.  
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Heer, hoor mijn gebed, Heer, hoor mijn gebed.  
Kom en luister naar mij. 
 
 
Zingen ‘Sanctum nomen Domini’ (liedboek 874 6x) 
(vertaling: Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer) 
 
1e Schriftlezing: Marcus 2: 1-12 
 
Zingen lied: ‘Nada te turbe’ (liedboek 900 5x) 
(Laat niets je verontrusten, of wanhopig maken, wie zich aan God vasthoudt komt 
niets tekort) 

 
2e Schriftlezing: Filippenzen 2: 19-29 
 
STILTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebeden afgewisseld met Kyrië  (Liedboek 301g) 
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Zingen ‘Laudate omnes gentes’ (liedboek 117d 5x) 
(Alle volken, loof de Heer) 

 
- Hoopvolle ontmoetingen- 
 
Zingen ‘Ubi caritas’ (liedboek 568a 5x) 
(Vertaling: Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God 
met ons) 
 

Pastorale en diaconale mededelingen   
 
Voorbeden afgewisseld met ‘Adem in ons, Heilige Geest’.  
 

 
 
Onze vader (uit het Aramees vertaald)    
 
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,  
Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.  
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.  
Vestig Uw rijk van eenheid nu,  
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.    
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.   
 
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.  
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  
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Uit U wordt geboren: de al werkzame wil, de levende kracht om te 
handelen, en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw 
vernieuwt  
Amen. 
 
 
 
Zegenbede  

 
Voorganger:  In ons hart en in ons huis  
Allen:    DE ZEGEN VAN GOD  
Voorganger:  In ons komen en in ons gaan  
Allen:    DE VREDE VAN GOD  
Voorganger: In ons leven, op onze zoektocht  
Allen:    DE LIEFDE VAN GOD  
Voorganger: Bij het einde, nieuw begin  
Allen:    DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE     
     ONTVANGEN. 
 
  

Aansluitend zingen we : ‘God zal je hoeden’ (liedboek 426 
2x)  
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MEDEDELINGEN (zie ook www.hofkerkgoor.nl ) 

 

- Medewerkers eredienst 

voorganger Hanneke Caron 

ouderling Hannie v.Rijnsbergen 

organist Cees van der Sluijs 

koster Noël Moes 

  

 

- Bloemengroet van de gemeente: 

 Roel en Rie Hoekman 

 

- Komende zondag:         ds. Henk Binnekamp 

 
 

- Ontmoeting:  Na de viering is er gelegenheid om elkaar te           

ontmoeten en nog wat na te praten bij koffie, thee of limonade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 

20.00 uur doorgeven op het mailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl 

 

http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl

