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De levenskunst van de migrant 
Onze nieuwe landelijke scriba, ds. Kees van Ekris, bracht aan het 
begin van de zomer zijn nieuwste boek uit: De magie van het geloof. 
Het is zijn spiritual journal, spirituele dagboek, van zijn jaar als 
Theoloog der Nederlanden. In dat jaar was hij te gast op allerlei 
plekken in onze samenleving, plekken waar de mythen (dragende en 
bepalende verhalen) van vandaag klinken: De bank, het theater, de 
Bijlmer, de Tweede Kamer, Schiphol, de GGZ, een Kunstmatig-
Intelligentie laboratorium en nog meer plaatsen. Daar liet Van Ekris 
zich verwelkomen in die specifieke werelden; open en onbevangen, 
vragend, nieuwsgierig.  
Een van de verhalen komt uit de Bijlmer en gaat over de mythe van 
migratie. Vaak wordt migratie vandaag de dag als probleem gezien: 
we spreken over een migratiecrisis. Maar, zo stelt Van Ekris, laten we 
migratie nou eens als iets mythisch zien. Zo verbindt hij migratie met 
de Odyssee. Het oeroude literaire werk van Homerus over Odysseus 
die dolend rondzwerft en niet thuis lijkt te komen. Odysseus is de 
held in dit verhaal, zo is de migrant de held in de mythe van migratie.  
Als we nu de migrant als held beschouwen, dan levert dat een heel 
ander, positief, perspectief op. De migrerende mens is die mens die 
zich steeds weer opnieuw moet handhaven, die bevraagd wordt op 
zijn of haar overtuigingen en daardoor kritisch naar zichzelf moet 
kijken, die moed en vindingrijkheid moet aanboren om zich te 
handhaven op nieuwe plekken, iemand die uitgedaagd wordt om 
steeds weer met andere mensen contact te leggen. In gesprek met 
een voorganger van een migrantenkerk in de Bijlmer deelt Van Ekris 
zijn ontdekking: Dat de Bijbel zelf een boek van migranten is: 
Abraham, Mozes, het volk Israël, Jezus, Paulus: allemaal zijn ze 
onderweg, niet gesetteld op een vaste woon- of verblijfplaats.  
Het gaat er nu niet om migranten op te hemelen, maar wel om 
migranten een spiegel voor onszelf te laten zijn. Nu we in zo’n 
turbulente wereld leven, waar geopolitiek, klimaat en economie ons 
op drift doen raken. Waar we door alles wat in de wereld gebeurt ons 
eigen thuis letterlijk of figuurlijk kwijt dreigen te raken. Dan kunnen 
migranten juist spiegel en voorbeeld zijn. 

https://www.kokboekencentrum.nl/boek/de-magie-van-het-geloof/
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De pastor, die werkzaam is in de Bijlmer en zelf ook een hele tocht in 
het leven moest afleggen, meent dat het hierom gaat: Een 
transformatie doormaken. De transformatie door de verlieservaring 
en de niet-uitgekomen droom te accepteren en aanvaarden om zo 
een nieuwe blikrichting te kunnen krijgen. Deze pastor begint elke 
dag tegen zichzelf te zeggen: “This is the day that the Lord has 
made. Let us rejoice and be glad in it” (Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt. Wees daarom blij en verheug je erin.)   
Zo transformeert een Odyssee in een Exodus: van een dolende 
tocht, in de wereld, in het leven, naar een moment van bevrijding, van 
acceptatie, van een nieuwe blik, een nieuwe kans. 
 
Het is de levenskunst van de migrant…Schitterend verwoord in lied 
816: 
 
Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 
 
Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 
 
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 
 
Mogen wij zo, ieder op zijn eigen plaats, ook migreren en vreemdeling 
zijn. Onze versteende zekerheden verlaten en op pad gaan, om thuis 
te komen in het bevrijdende bestaan. 
Ds. Henk Binnekamp 

https://www.youtube.com/watch?v=d9C4uVWX3GU&list=RDd9C4uVWX3GU&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=d9C4uVWX3GU&list=RDd9C4uVWX3GU&start_radio=1
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Zondag 14 september  
Hofkerk 10.00 uur                                      ds. H. Binnekamp 
 
Vrijdag  19 september 2025 
Stoevelaar  16.00 uur                                            mw. Hanneke Caron 
 
Zondag 21 september 2025 Oecumenische dienst  
Anglicaanse kerk Weldam   10.30 uur                                      
 
Zondag 28 september 2025 
Hofkerk 10.00 uur                                        ds. H. Binnekamp 
 
Dinsdag 30 september 2025 
Herfstzon 16.00 uur                                       ds. J. D. Vedders-Dekker                              
 
Vrijdag 03 oktober 2025  
Herfstzon 16.00 uur                                         mw. Hanneke Caron 
                                 
Zondag 05 oktober 2025 Avondmaal  
Hofkerk    10.00 uur                           ds. H. Binnekamp       
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14 september 

 
  Vanmorgen hebben we een feestelijke dienst: Rooz   
  Houdijk wordt gedoopt. Rooz is de dochter van Noa en  
  Chris Houdijk. Zij wonen sinds een paar maanden in   
  Goor.  

 
21 september 

Oecumenische dienst om 10:30 in Kapel Weldam. 
Deze dienst heeft als thema ‘Niets doen is geen 
optie’ en sluit aan bij het thema van de Vredesweek. 
De dienst is voorbereid door leden en voorgangers 
uit de Protestantse, Katholieke, Anglicaanse en 
Arabisch sprekende geloofsgemeenschappen in en 
rondom Goor. Ikzelf mag de overweging verzorgen. 
Ook de communie wordt gevierd, hierbij is ieder 

uitgenodigd die in zijn of haar eigen gemeente ook ter communie 
gaat of deelneemt aan de Maaltijd van de Heer. Na de dienst is er 
volop ruimte om elkaar te ontmoeten bij de koffie, thee en limonade.  
 
28 september 

  We lezen verder volgens het oecumenisch  
  leesrooster. Vast onderdeel in de Katholieke  
  uitvaartmis is het In Paradisum: Prachtige muziek,  
  luister maar eens naar de uitvoering van Fauré  
  bijvoorbeeld! De engelen die aangebeden worden  
  om de gestorvene binnen te leiden  in het paradijs,  
  de bede dat de gestorvene samen met  
  Lazarus eeuwige rust mag ontvangen. Schoonheid   
  als  wapen tegen onverschilligheid, het is precies 

waar de lezing van ‘de rijke man en de arme Lazarus’ vanmorgen 
over gaat. 
De rijke man en de arme Lazarus. Bernhard Schreuder, naar 
tekening van Rembrandt van Rijn 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0pxaNMKjSNE&list=RD0pxaNMKjSNE&start_radio=1
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5 oktober 
Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Tegelijkertijd is deze 
eerste zondag van oktober in de Protestantse Kerk aangewezen als 
de Israëlzondag. Velen van ons, ook ikzelf, zullen bij deze benaming 
vandaag de dag een ongemakkelijk gevoel hebben. Maar juist de 
kerk is een plaats om dat ongemak woorden te geven, te verbinden 
met aloude woorden uit Wet en Profeten en woorden uit de 
christelijke traditie. Ik moet nog een keuze maken in de lezingen, 
maar ik neig ernaar een profetische tekst als uitgangspunt te nemen. 
 
Bloemen eredienst  
14 september :   mw. A. Wolff 
21 september :   mw. A. Wolff 
28 september :   mw. C. Smit 
05 oktober      :   mw. C. Smit 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend 
14 september :  H. v. Rijnsbergen, B. Hulshof, K. Elfrink 
21 september :  x 
28 september :  R. Schuite, J. Bakker, M. Stam 
05 oktober      :  J. en R. Minnen, R. Grotenboer 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
14 september :  H. Brinkhorst, H. Koens, F. Ossewaarde 
21 september :  L. Lettink, B. Fernhout, H. Buitenhuis 
28 september :  H. Drost, C. v Rijnsbergen, H. Tadema 
05 oktober      :  H. Brinkhorst, S. Moes, A. Wolff 
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Overleden: 
Op 30 juli is op 78-jarige leeftijd overleden Janna Hendrika Greven. 
Op 21 aug. is op 65-jarige leeftijd overleden Jan Kloosterman. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Bloemengroet                                                                                                                                                          
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen: mw. Schouten, Roel en Rie Hoekman, Jenny Roelofsen 
Miep Kappers, mw. Benjamins, mw. Mengerink, Fija Ossewaarde, 
Wil Mullekes, mw. Hammer en mw. Sturris. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog 
wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis 
moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.                     
 
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij 
een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede 
zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Namens de Werkgroep Pastoraat, Rinny Schuite 
 
 
 
 
 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Bijdrage voor ons kerkblad KERK ONDERWEG 
Zoals elk jaar vragen wij bij het begin van een nieuw seizoen een 
bijdrage voor de volgende jaargang van ons kerkblad. Heel wat  
uurtjes worden elke maand besteed aan de totstandkoming van ons 
kerkblad. Dit gaat niet vanzelf:  
- kopij moet tijdig opgesteld en ingeleverd worden 
- de redactie verzamelt dit allemaal en maakt er een mooi 

samenhangend geheel van 
- de drukker krijgt tijdig het bestand om er een strak boekje van te 

maken 
- vrijwilligers komen in de weer om stapeltjes gereed te maken voor 

de bezorgers en uiteindelijk zorgen zij dat het kerkblad tijdig bij u 
in de brievenbus komt 

- het kerkblad wordt op de website van de kerk geplaatst 
- en al dit werk wordt dertien keer per jaar door vrijwilligers 

uitgevoerd! 
Natuurlijk zijn aan al dit werk kosten verbonden, met name het 
drukken. Wij zouden het op prijs stellen als u hiervoor ten minste  
€ 10 bijdraagt. Per kerkblad is dat maar 83 eurocenten! 
 
U kunt uw bijdrage overmaken naar de bekende bankrekening 
NL44 SNSB 0927 9505 45 t.n.v. Protestantse gemeente Goor, graag 
onder vermelding van “Kerkblad 2024”. 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
N.B. Als u het kerkblad digitaal ontvangt, draagt u al bij aan het 
terugbrengen van de kosten. U kunt het kerkblad digitaal ontvangen 
door dit aan te geven bij de coördinator B. Voerman via 
bvoerman@hetnet.nl. 
 
Kerkbalans 2026 e.v. 
Elk jaar begint in het najaar de voorbereiding voor de actie 
Kerkbalans. Al vele jaren wordt dit met veel plezier uitgevoerd door 
een vast groepje. De afgelopen periode is dit groepje uitgedund door 
het niet meer beschikbaar zijn van Richard Minnen, Piet Fernhout en 
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Ben Voerman, om te respecteren redenen. Van de overgebleven drie 
medewerkers* hebben twee de leeftijdsgrens’ van 80 jaar (al 
ruimschoots) overschreden. 
Het kost twee vergaderingen in het najaar en enige acties in de 
maand januari. Dat lijkt mij toch overzichtelijk. Dringend verzoek aan 
de jongere garde om zich hiervoor beschikbaar te stellen. 
Graag een mailtje aan penningmeester@hofkerkgoor.nl 
* Sandra Moes, Ed de Jong, Frits Schutte 
             

 
Verantwoording collecten en giften augustus 
In de maand augustus (eigenlijk vanaf 23 juli, dus zes zondagen) is 
aan collecten voor de kerk ontvangen in contanten een bedrag van 
€ 106,00 aan collectebonnen € 215,00 en via de bank € 50,00 in 
totaal dus € 371,00. Via Gielie Jelsma is € 10,00 als gift ontvangen, 
via Rinny Schuite € 20,00 en via de bank € 15,00. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor hun bijdragen aan het 
kerkenwerk. 
 
Frits Schutte, penningmeester 
 

  
Hartelijke bedankt 
Als nieuw inkomer uit Zuid-Holland, wil ik de Hofkerk hartelijk 
bedanken voor de mooie plant die ik ontving op mijn 90e verjaardag. 
Corrie Tom, zorghotel Villa Vrijland. 
 
Bereikbaarheid beheerder van de Klokkenkamp. 
Vanaf juni ben ik in dienst van de Klokkenkamp, waarbij ik uw 
contactpersoon ben voor al uw vragen, reserveringen, of het regelen 
van de catering. U kunt mij ten alle tijde bellen / appen op het 
nummer 06-43147259 of mailen met deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
en ik zal u zo spoedig mogelijk proberen verder te helpen. 

mailto:penningmeester@hofkerkgoor.nl
mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
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Op de meeste dinsdagavonden zal ik aanwezig zijn tussen 18.30u. – 
21.00  in de Klokkenkamp, en anders bel/app/mail gerust voor een 
afspraak, dan spreken we af op een moment dat het u uitkomt.  
Wees van harte welkom in de Klokkenkamp, ons team zal voor u 
klaar staan.  
Met een hartelijke groet, Janet Kurpershoek.  
 
Sacred Dance. 
De zomer is nu voorbij en dan beginnen er in september weer allerlei 
activiteiten. Zo gaan we ook weer meditatief dansen in een kring, met 
in het midden bloemen en een kaars. De eerste les van het nieuwe 
seizoen is op woensdag 24 september a.s. in de Klokkenkamp 
van 9.30 uur tot 11.30 uur, met tussendoor een koffie/theepauze. 
(kosten per les 15 euro en 1 euro voor de koffie/thee). 
We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze muziek. De 
danspatronen zijn eenvoudig en herhalend. De nadruk ligt op met 
aandacht in beweging zijn en niet op technische perfectie! We zijn nu 
met 10 á 12 mensen, maar de groep is nog niet vol. 
Dus U/jij bent van harte uitgenodigd, om mee te doen! 
Danservaring is niet nodig! De eerste les is gratis! 
Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes oftewel 
Sacred Dance. Voor meer informatie kunt u bellen met Dora 
Brinkhorst, tel. 273823 of mailen: dorabrinkhorst@gmail.com 
 
Open Deur september 2025 Bescherming  
God beschermt ons door zijn woorden: woorden om in te schuilen als 
het leven guur is geworden. Maar ook werkt Hij door mensen. Hoe 
klein en kwetsbaar mensen ook zijn: er zijn mensen die opkomen 
voor wie gevlucht is en bedreigd wordt, en er zijn mensen die 

luisteren naar een verhaal dat nog nooit verteld is. 
Met onder andere: 
*God als ons thuis – woorden om in te  
  wonen   
*Beschermer anno nu – interview met  
 Sandro Kortekaas 
*Een vaste burcht – beelden voor Gods  
 bescherming 
*Heiligen beschermen bijna alles – over  
 beschermheiligen 
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Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen 
binnen en buiten de kerk.  
Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend 
abonnement €55,00 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u  
slechts €15 euro per 11 nummers.  (juli/augustus 1 nr.)   
Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 
opnemen met:  Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl 
 
Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de 
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Voor informatie: Ernst Ossewaarde  
T: 06 53696560 of email: of mail aan 
ernstossewaarde@gmail.com 
 

 

 
 
De kopij voor het kerkblad van 11 oktober 2025 (voor 4 weken) inleveren 
vóór 30 september 2025. Ons emailadres is 
kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor 
 

mailto:tandamata@kpnmail.nl
mailto:ernstossewaarde@gmail.com
mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Ds. H. Binnekamp, Spoorstraat 14 A, 7471 BW Goor, T0547 799143 
Mob: 0610695282, Email: predikant@hofkerkgoor.nl  
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast, E gmballast@gmail.com. T 0654346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: dhr. A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor 
T 0611293794  E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547 261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06 
24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547 276368. Secretaris mw. J. Spoelder-Sligman, 
T 0648481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,  
T 0647020054  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkampgoor@gmail.com 
T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag  
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
Dhr. B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547 272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 

mailto:predikant@hofkerkgoor.nl
mailto:gmballast@gmail.com
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
mailto:deklokkenkampgoor@gmail.com
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

