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Oecumene 
Op 21 september vierden wij in de kapel van de Anglicaanse kerk dat 
wij samen, van oorsprong Oosterse en Westerse christenen, eenheid 
ervaren. Wat was het een rijke viering: Oost en West tezamen. 
Om dit uit te leggen moet ik een stuk geschiedenis van de Christelijke 
kerken in het kort vertellen:  
Na de opstanding van Jezus, zijn verschijningen en ten hemel 
opneming, zijn zijn volgelingen dit Grote Nieuws gaan vertellen.  
De kerken in het Oosten, en dan noem ik nu de kerk in Egypte en 
Ethiopië, de Koptische kerk, is ontstaan door de prediking van Marcus 
en de Syrische kerk (de Jacobieten destijds, de Aramese kerk en de 
Syrisch orthodoxen) is ontstaan door de prediking van Jacobus. 
De kerk in het Westen in Rome, is ontstaan door de prediking van 
Paulus en zijn volgelingen. 
Toen in 325 de Romeinse keizer Constantijn alle bisschoppen van 
Oost en West samenriep voor een bijeenkomst om de eenheid binnen 
het Christendom te behouden, waren er al verschillen in beleving: wie 
was Jezus Christus? Was Jezus God of mens? Of beide, was Jezus 
God èn mens? In de Oosterse kerken groeide het besef dat Jezus één 
natuur, de Goddelijke natuur heeft, het monofysitisme. In de Westerse 
kerken, de kerk in Rome, groeide het belijden, dat Jezus twee naturen 
heeft: Jezus is God èn mens. De keizer wilde de eenheid van Gods 
kerk bewaren en belegde kerkvergaderingen, concilies, om de eenheid 
te bewaren. Uiteindelijk is in het concilie van Constantinopel 
(Byzantium, het huidige Istanbul) in 680 - 681 uitgesproken dat 
Christus twee naturen heeft. Dit resulteerde na nog eens krap vier 
eeuwen, in het jaar 1054, in de scheiding van Oosterse en Westerse 
kerken. 
Wat was het fijn, dat we afgelopen zondag, samen Gods grootheid 
konden vieren en onze zegeningen kunnen tellen, samen met 
Anglicaanse christenen, Aramese christenen, Roomse christenen en 
Protestantse christenen: samen vieren, bidden, zingen. Samen God,  
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de Eeuwige, belijden als Schepper en Jezus Christus als Opgestane, 
Heer der kerk en Licht van de wereld. 
Binnen onze protestantse kerk, de Hofkerk, hebben wij ook twee leden, 
die lid zijn van de Koptische kerk. Zij bezoeken heel vaak de 
gebedsvieringen en diensten in het Koptische klooster in Lievelde, 
vlakbij Groenlo. Dit Koptische klooster is gevestigd in klooster Loreto, 
dat in 1951 door de paters Maristen in Lievelde werd gebouwd. In 2011 
sloot het Maristenklooster zijn deuren en sinds 2016 is Huize Loreto 
een Koptisch-orthodox klooster. De Kopten worden wel gezien als 
bruggenbouwers tussen de cultuur van het Midden-Oosten en de 
Europese cultuur. Ze kennen beide culturen van binnenuit en de 
gelovigen komen van heinde en ver om in Lievelde een dienst bij te 
wonen. Ieder is van harte welkom om het klooster te bezoeken en een 
dienst bij te wonen. Prachtige iconen kunnen bewonderd worden: van 
harte aanbevolen. 
 
Hengevelde, 25 september 2025     
Addie van der Sluijs-Goud 
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Zondag 12 oktober 
Hofkerk 10.00 uur                                      ds. H. Binnekamp 
 
Vrijdag  17 oktober 2025 
Stoevelaar   16.00 uur                                              mw. Margré Ballast 
 
Zondag 19 oktober 2025  
Hofkerk     10.00 uur                                                   ds. Wim Lolkema                            
          
Zondag 26 oktober 2025 afscheid Margré Ballast 
Hofkerk 10.00 uur                                         ds. H. Binnekamp 
 
Dinsdag 28 oktober 2025 
Herfstzon 16.00 uur                                       ds. J. D. Vedders-Dekker                              
 
Vrijdag 31 oktober 2025  
Herfstzon 16.00 uur                                  ds. J. D. Vedders-Dekker                              
                                 
Zondag 02 november  
Hofkerk    10.00 uur                           ds. H. Binnekamp       
 
Woensdag 05 november Dankdag 
Elsenerbroek     19.30 uur                                         ds. H. Binnekamp 
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Bloemen eredienst  
12 oktober     : mw. D. Caron 
19 oktober     : mw. D. Caron 
26 oktober     : mw. J. Reef 
02 november : mw. J. Reef 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend 
12 oktober     : W en J. Drenthen, B. Fernhout 
19 oktober     : H. Tadema, L. Lettink, F. Gerritsen 
26 oktober     : A. de Boer, R. en R. Wibbelink 
02 november : A. Wolff, M. Leentvaar, C. v.d. Sluijs 
05 november : E. en F. Ossewaarde, M. Voerman 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
12 oktober     : L. Lettink, F. Ossewaarde, H. v. Ulden 
19 oktober     : H. Drost, B. Fernhout, H. Buitenhuis 
26 oktober     : H. Brinkhorst, H. Koens, H. Tadema 
02 november : A. Klok, C v. Rijnsbergen, A. Wolff 
 
 

 
 
12 oktober 
In de evangelie lezing lezen we dit keer geen gelijkenis, maar een 
gebeurtenis. Tien huidzieke mensen komen bij Jezus. Ze worden 
genezen, maar slechts één neemt de moeite om terug te keren en 
Jezus te bedanken… Het stelt ons voor de vraag: Voor al het goede 
dat je overkomt, aan wie toon je dan je dankbaarheid? 

 
 
Beeld: De tien 
melaatsen van James 
Christensen 
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19 oktober 
Vanmorgen gaat ds. Wim Lolkema voor, één van de oud predikanten. 
 
26 oktober 
Vanmorgen nemen we in de dienst afscheid van Margré Ballast als 
onze kerkelijk werker voor het ouderen pastoraat. Zo’n drie jaar lang 
heeft zij veel pastoraal werk verricht in onze gemeente, iets om 
dankbaar voor te zijn. We laten haar niet geruisloos vertrekken 
natuurlijk, en daarom dus deze bijzondere dienst. Deze dienst is 
inhoudelijk voorbereid door zowel de predikant als Margré. Op moment 
van schrijven zijn de lezingen nog niet bekend. 
 
2 november 
Vanmorgen lezen we over Abraham, die de 
belofte krijgt dat hij veel nakomelingen zal 
krijgen. Een paar eeuwen later wandelt Jezus 
Jericho binnen, kijkt omhoog en ziet Zacheüs 
in een boom zitten. Kinderen van Abraham 
worden gevonden op bijzondere plekken: 
zomaar in een boom.  
 
Beeld: Christus roept Zacheüs, Jacopo Palma 
il Giovane 
 
5 november 
Dankdag in Elsenerbroek 
 
Het thema van danken en dankbaarheid kwam ook al langs in de 
dienst op 12 oktober: over de tien melaatsen waarvan er maar één 
terugkwam om te danken. Wat is het dan eigenlijk fijn om gelukkig één 
dag in het jaar uitgebreider stil te staan bij het danken voor alles wat je 
zomaar ontvangt, aan gaven, gezondheid, welzijn. We doen dat 
vanavond in Elsenerbroek. 
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Na een fijne periode in de Hofkerk in Goor breekt er voor mij een 
nieuwe fase aan. Nu de gemeente voorzien is van een predikant ben ik 
op zoek gegaan naar een andere werkplek.  Vanaf november mag ik 
mijn werk als Kerkelijk Werker voortzetten in Rijssen, naast mijn 
huidige werkzaamheden in Wierden.   
Mijn tijd in de Hofkerk was waardevol. Ik heb er met plezier gewerkt, 
geloof gedeeld, geluisterd en gesproken. De gesprekken die ik voerde, 
de mensen die ik mocht ontmoeten - ze hebben me verrijkt en 
gevormd. Het was een plek van verbinding en verdieping, van samen 
onderweg zijn. Hoewel mijn aanwezigheid tijdelijk was, heeft deze 
periode een blijvende plek in mijn hart gekregen. En ik ben dankbaar 
voor het vertrouwen dat ik mocht ontvangen.   
Tegelijkertijd zie ik ernaar uit om in Rijssen opnieuw mensen te leren 
kennen, samen onderweg te zijn en mijn gaven in te zetten op een plek 
waar ik me opnieuw mag laten verrassen door wat God doet. Op 
zondag 16 november zal ik bevestigd worden in de Ontmoetingskerk, 
die behoort tot de Gereformeerde Kerk van Rijssen.  
Voor nu neem ik afscheid. Ik zie ernaar uit u te ontmoeten bij de 
afscheidsdienst op 26 oktober, met koffie en samenzijn na afloop.   
Bedankt voor de goede tijd samen!   
Hartelijke groet, Margré Ballast  
 
Bloemengroet                                                                                                                                                          
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit 
de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van 
medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende personen: Cees 
van Rijnsbergen, Nora en Chris Houdijk, 
Dika Klein Willink, Yvonne Kloosterman, Elfriede Hammer, 
Marietje Groot Gansei, Janneke Bakker, Jo Sprokkenreef. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij 
een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou 
willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
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U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog 
wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis 
moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.                         
Namens de Werkgroep Pastoraat. Rinny Schuite 
 
Herinnering: Instemming gebruik van uw persoonsgegevens 
De Hofkerk wil een gemeenschap zijn waarin we lief en leed met elkaar 
kunnen delen. Door de komst van nieuwe privacywetgeving in de vorm 
van de Algemene Verordening Gegevensgebruik (AVG) is dat minder 
vanzelfsprekend geworden. De Hofkerk heeft daarom een 
zogenaamde privacyverklaring opgesteld waarin gedetailleerd is 
aangegeven hoe er met de persoonsgegevens van gemeenteleden 
wordt omgegaan. Deze verklaring is te vinden op de website van de 
Hofkerk: https://www.hofkerkgoor.nl/wp-
content/uploads/2018/08/Privacyverklaring-Hofkerkgemeente-Goor.pdf.  
De AVG eist daarnaast dat leden expliciet toestemming geven voor 
gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Het gaat dan in het 
bijzonder om informatie die in principe zichtbaar is voor iedereen dus 
ook voor mensen buiten de Hofkerk gemeente.  
U heeft bij de Kerk Onderweg van 10 mei een formulier ontvangen 
waarin u kunt aangeven hoe er met die informatie moet worden 
omgegaan. Het kan zijn dat u vergeten bent het formulier in te leveren. 
Dat kan alsnog. U wordt verzocht het ingevulde en ondertekende 
formulier in de brievenbus te doen bij de Hofkerk of terug te sturen 
naar: 
Ledenadministratie Hofkerk 
Diepenheimseweg 2  
7471 LX Goor 
 
U kunt ook een kopie van het ingevulde formulier per e-mail sturen 
naar: ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
https://www.hofkerkgoor.nl/wp-content/uploads/2018/08/Privacyverklaring-Hofkerkgemeente-Goor.pdf
https://www.hofkerkgoor.nl/wp-content/uploads/2018/08/Privacyverklaring-Hofkerkgemeente-Goor.pdf
mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
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Wij zouden het op prijs stellen als u vóór 1 november a.s. alsnog het 
formulier invult en bij ons terug bezorgt. Als u niet reageert gelden de 
regels van de privacyverklaring op de website. 
Alvast dank voor uw medewerking,  
namens de werkgroep pastoraat, 
Riekele Bijleveld 
 

 
 
Oogst – Dankdag collecte 2025 
Het einde van het jaar nadert weer en daarmee ook de collecte i.v.m. 
Oogst – Dankdag. 
 
Deze collecte leverde vorig jaar weer een mooi bedrag op. 
Hiermee kunnen wij als Diaconie weer kleinschalige projecten 
uitvoeren, zoals fruit brengen rond Dankdag (begin November) en met 
Kerst en Pasen een mooie plant als groet van de Hofkerk-Gemeente. 
Het is voor de Diaconie erg belangrijk om deze plannen weer uit te 
kunnen voeren. 
 
Aangezien er niet meer met een acceptgiro gewerkt wordt, kunt u uw 
donatie ook doen via bankrekening van de diaconie. 
Deze is: NL66SNSB0908763743 onder vermelding van: Oogst-
Dankdag Collecte 2025 
Van harte aanbevolen, namens de Diaconie, Fred Gerritsen. 
 
Thema-avond 13 november over Armoede en Schulden 
Met regelmaat vergaderen de Diaconieën van de protestantse kerken 
in Delden, Diepenheim, Markelo, Goor, Baptistengemeente De Ark en 
Caritas van de Petrus en Paulusparochie met elkaar over onze 
diaconale taken en werkzaamheden. 
Een vaak terugkomend thema tijdens deze bijeenkomsten is Armoede. 
Ondanks onze welvaart vallen er helaas nog steeds mensen in onze 
gemeente buiten de boot. Mensen die door omstandigheden financieel 
in de knel zitten en vaak geen uitweg meer zien. Ook kinderen uit 
gezinnen met financiële problemen voelen zich vaak buitengesloten, 
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omdat ze niet mee kunnen doen met alles wat hun vriendjes en 
vriendinnetjes wel kunnen.  
Als kerken proberen we, waar we kunnen, de helpende hand te bieden. 
Maar het is soms moeilijk om mensen te bereiken. De drempel om hulp 
te vragen is hoog en men ervaart vaak ook veel schaamte.  
Dit zijn ook de ervaringen van professionele hulpverleners. Er is zo 
veel hulp beschikbaar en voor elk financieel probleem is oplossing 
denkbaar. Het is jammer dat veel mensen hier niet van op de hoogte 
zijn of geen gebruik van maken. Als kerken hebben we hierover 
veelvuldig contact met de gemeente Hof van Twente, 
Welzijnsorganisatie Salut en de Stadsbank Oost Nederland.  
Om meer bekendheid te geven over wat er allemaal mogelijk is op het 
gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening, is het idee 
ontstaan om een informatieavond te organiseren voor gemeenteleden, 
maar met name ook voor ouderlingen, diakenen en andere vrijwilligers 
binnen onze kerken.  
Wie weet, kunnen we met de kennis en informatie die we deze avond 
opdoen, de komende tijd mensen bij wie we op bezoek komen of die 
we kennen, helpen om, eventueel samen, de stap te nemen, hulp te 
vragen.  
De avond wordt gehouden op Donderdag 13 november in de 
Klokkenkamp, Diepenheimseweg 2 te Goor en wordt verzorgd door 
vertegenwoordigers van de afdeling Werk en Inkomen van de 
gemeente Hof van Twente, Welzijnsorganisatie Salut, Stadsbank Oost 
Nederland en de kerken in Hof van Twente. 
U wordt van harte uitgenodigd en neem gerust iemand mee die hierin 
ook geïnteresseerd is. 
De informatieavond begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 is er al 
koffie of thee. 
Hans Tadema. 
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Kerkenraadsvergadering 7 juli 
 

- Er is gesproken over onze deelname aan de Open 
Monumentendagen. Deze vinden plaats op zaterdag 13 en 
zondag 14 september. De voorkeur gaat uit naar zaterdag de 
13e. Op deze dag wordt de kerk opengesteld.  

- Er zal worden gekeken naar een wijziging/ aanpassing van de 
mailadressen van de diverse werkgroepen. 

- Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) moeten worden 
aangevraagd. Ruurd Salverda wordt door de Kerkenraad 
aangewezen als contactpersoon die deze mag aanvragen.  

- Hans Tadema is in de Ring Enschede de contactpersoon voor 
de Veilige kerk.  

- Gospelkoor BlessSing werkt mee aan de Gedachteniszondag. 
 
Kerkenraadsvergadering 9 september 
 

- Voorzitter André Bouma overhandigt een fotoboek aan Henk 
Binnekamp met daarin alle foto’s van de intrededienst. 

- Er is door de scriba een verzoek bij de Classis ingediend om 
Gerrit Jan van der Veen als onze afvaardiging naar de Classis 
gaat in plaats van Anke de Boer. Anke blijft wel lid van de Ring 
Enschede. 

- Classispredikant Klaas v.d. Kamp heeft een mail gestuurd met 
hierin het verzoek voor een datum voor het vierjaarlijkse bezoek 
van de Classispredikant aan de Kerkenraad. Inmiddels is deze 
datum vastgesteld op 9 december. 

- Het onderwerp voor de eerstvolgende gemeente-avond wordt 
vastgesteld: Geweld en geloof. Zie ook het bericht hieronder. 

- De vergaderdata van het Breed moderamen zijn aangepast, 
deze staan nu op donderdag in plaats van dinsdagavond. 
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Vóóraankondiging Gemeenteavond 

Thema: Geweld en Geloof 

Op donderdagavond 20 november nodigen wij u van harte uit voor 
een gemeenteavond rondom het indringende en actuele thema: 
Geweld en Geloof. 

Tijdens deze avond staan we stil bij vragen als: 

 - Hoe gaan wij als gelovigen om met geweld in de wereld om ons 
heen? 

- Wat zegt de Bijbel over geweld, vrede en verzoening? 

- Hoe kunnen we als gemeente een teken van hoop en vrede zijn? 

De avond biedt ruimte voor luisteren, bezinning én gesprek met elkaar. 

Datum: donderdag 20 november 
Tijd: vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Plaats: De Klokkenkamp 

Noteert u de datum alvast in uw agenda? Meer informatie over het 
programma volgt in het volgende kerkblad. Van harte welkom! 

Alinda Sportel 
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QR collecte 
Kerkrentmeesters hebben het voornemen om de uitgangscollecte voor 
de kerk ook mogelijk te maken via een QR-code. Soms wordt daarnaar 
gevraagd, in het bijzonder door gasten. Dat houdt in dat naast de 
uitgang een bordje komt dat er als volgt uit kan zien: 

Collecte 

 
Gift kerkrentmeesters 

Zo een gift blijft anoniem, net zoals een bijdrage in de collectezak. U 
kunt het met dit voorbeeld thuis eens uitproberen via de scanner van 
uw bank app. 
De diaconie heeft destijds positief heeft gereageerd op ons voorstel om 
met SKG Collect in zee te gaan, omdat zij daar ook een rekening heeft 
lopen. Daarom hebben wij de diaconie gevraagd of zij ‘mee willen 
liften’ met dit project. Dat zou kunnen door hun QR-code te projecteren 
met de beamer tijdens de inzameling. 
Eventuele opmerkingen of suggesties zijn welkom bij 
Frits Schutte, penningmeester 
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Verantwoording collecten en giften september 
In de maand september (drie diensten in de Hofkerk) is aan collecten 
voor de kerk ontvangen in contanten een bedrag van € 121,90, aan 
collectebonnen € 138,50, en via de bank € 125, in totaal dus € 385,40. 
De stand van de actie bijdrage kerkblad is 30 sept 
€ 1.839,50. Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor hun bijdragen aan 
het kerkenwerk. 
Frits Schutte, penningmeester 
 

  
 
Bedankje. 
Ik wil jullie graag bedanken voor alle lieve en hartelijke wensen die ik 
heb ontvangen en welke vorm dan ook. 
Na zeven weken eindelijk weer thuis. Nog een paar weken voor de 
boeg om te revalideren. Ook dat komt goed.  
Ook namens Albert veel dank, Miep Kappers. 
 
Bedankje 
Hartelijk dank voor jullie medeleven en de mooie bos bloemen, 
Cees van Rijnsbergen. 
 
Van de predikant - Vrije dag 
Een mededeling van praktische aard: De dinsdag is mijn vrije dag. Het 
was even afstemmen met het werk van Arnold, maar ook daar is het 
gelukt om de dinsdag als vrije dag op te nemen. De rest van de week 
sta ik weer voor u klaar! 
Henk Binnekamp. 
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Hofkerkgids 2026 
Twee jaar geleden is Richard Minnen gestopt met de eindredactie van 
de Hofkerkgids, na dit vanaf het begin van deze gids te hebben 
verzorgd. Nogmaals hulde! 
Ondergetekende heeft dit bij gebrek aan een directe opvolger tijdelijk 
overgenomen, maar het wordt nu toch echt tijd dat iemand anders dat 
gaat doen. De werkzaamheden zijn niet zwaar: 1 november een e-mail 
aan alle ‘groepen’ die worden genoemd in de gids met een Word-kopie 
van de gids 2025 en het verzoek aan te geven wat er voor het jaar 
2026 gewijzigd moet worden. Uiterlijk 1 december reactie. Twee weken 
de gelegenheid om alles te verwerken, en half december naar de 
drukker. Zodat de nieuwe gids begin januari bij het materiaal van de 
actie Kerkbalans 2026 kan worden gevoegd. Wie meldt zich? 
 
Frits Schutte, 260 211 penningmeester@hofkerkgoor.nl 
 
Hofkerk in actie voor Joanne Foundation  
De werkgroep Kerk en Samenleving wil zich de komende jaren inzetten 
voor ondersteuning aan kleinschalige (regionale) organisaties die zich 
inzetten voor hulp aan onze “verre“ naasten.  
De Joanne Foundation voldoet daar ten volle aan. 
Wat een geweldige oogst van ideeën hebben we ontvangen om de 
Joanne Foundation de komende tijd te steunen vanuit de Hofkerk. De 
ouders van de vermoorde Joanna gaven tijdens een indrukwekkende 
presentatie aan wat hun drijvende motief is om het initiatief van Joanna 
voort te zetten met kleinschalige acties in Oeganda (zie ook de 
presentie op onze website). 
Aansluitend aan de presentatie is door u een enorme lijst van ideeën 
aangedragen. Als werkgroep voelen we ons hierin enorm gesteund. 
Opbrengst ideeën gemeente 
 
Verkoopacties: 
Met Oogst/ Dankdag verkoop van producten uit de tuin; kerstbakjes 
maken en verkopen in de adventstijd; etentjes organiseren tegen 
betaling; snertactie opzetten tijdens de paardenmarkt; soepactie; ik wil 
mijn haakproductie verkopen tijdens de zondagse koffietijd; opbrengst 
van de kaarten in de hal doneren; fancy fair; autowassen; zondagse 
collecte; verhuur supplement Klokkenkamp (huur opplussen) 
 

mailto:penningmeester@hofkerkgoor.nl
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Evenementen: 
Themadienst i.s.m. kerk in Oeganda; happen en trappen; 
boekenmarkt; (Orgel)concert 
Communicatie/continuïteit: 
QR code op de website, op de tafels in de zalen en in het kerkblad; 
regelmatig stukjes in kerkblad; artikel in het Hofblad; stand bijhouden 
op plek in de kerk of in een zaal; gezamenlijke diaconieën; presentatie 
Hofstreek tv; terugkoppeling vanuit het project over vorderingen; 
bijdrage vragen voor iets concreets (bijvoorbeeld aanschaf pomp); 
zeker 2 jaar doorgaan; spreek een streefbedrag af; maak een 
bakrooster voor iets bij de koffie op zondagmorgen. 
Hoe verder 
Met bovenstaande lijst van ideeën gaan we aan de slag. Natuurlijk 
kunnen we niet alle ideeën gelijk oppakken, sommige acties vergen 
afstemming, andere acties hebben voorbereidingstijd nodig. We willen 
ze gedoseerd wegzetten. Maar er zijn ook acties die gelijk opgepakt 
kunnen worden. Als werkgroep kunnen we niet alles zelf doen. Mocht u 
een activiteit zien en denken “hier kan ik wat mee”, laat het ons weten.  
Ook andere suggesties zijn welkom, we horen het graag. We zullen u 
regelmatig op de hoogte houden via het kerkblad, de website en 
anderszins. 
Op korte termijn pakken we twee acties op: 
1.Tijdens de oogstdienst op 9 november stellen we de koffiezaal  
    beschikbaar voor de verkoop van oogstproducten. Wilt u producten     
    aanbieden, graag even een reactie naar de werkgroep in verband  
    met het inrichten van de zaal.  

2.We willen kerstbakjes maken op een van de zaterdagen voor de  
    kerst. Wie wil zich hiervoor aanmelden om het helpen te  
    organiseren? 

Wij zijn blij met de eerste bijdragen van o.a. de diaconie en verkoop 
van producten. De huidige stand is € 300,00. 
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de Joanne Foundation 
een flinke steun in de rug kunnen geven voor het ondersteunen van 
onze naasten in Oeganda. 
Werkgroep Kerk en Samenleving, Contactpersonen:  
Gerrit Jan van der Veen  vanderveengerritjan@gmail.com 
Jeannette Spoelder  jeannette.sligman@outlook.com 

mailto:vanderveengerritjan@gmail.com
mailto:jeannette.sligman@outlook.com
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Kerk in Actie zoekt collectanten voor Goor. 
Van 17 tot en met 22 november organiseert Kerk in Actie een landelijke 
huis-aan-huiscollecte voor mensen in armoede in Nederland. Om 
zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, zijn veel collectanten nodig. 
Doe je mee? 
 
Samen tegen armoede is het motto van de huis-aan-huiscollecte van 
Kerk in Actie in 2025. Steeds meer gezinnen in ons land kunnen de 
eindjes niet meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt 
naar school. De Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag. 
Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe hulpvragen. Armoede in 
Nederland is een keiharde realiteit – maar samen kunnen we 
meehelpen het tij te keren. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die 
écht helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen. 
 
De afgelopen jaren was de landelijke collecteweek een groot succes. 
Veelgehoorde reacties van gevers aan de deur zijn: “Mooi dat de kerk 
zich van deze kant laat zien.” 
 
Wil jij mensen in armoede in Nederland ook helpen? Meld je dan aan 
als collectant bij collectecoördinator ds. Annerie Snier, 06-30010983, 
anneriesnier@gmail.com. Je kunt je ook opgeven bij het landelijke 
collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl 
of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in 
Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en 
onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die 
slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid 
kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Kijk ook op 
kerkinactie.nl. 
ds. Annerie Snier, 06-30010983 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anneriesnier@gmail.com
mailto:collecte@kerkinactie.nl
http://www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte
http://www.kerkinactie.nl/
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Open Deur Oktober 2025; Zacheüs 
Het verhaal van Zacheüs kent verrassende 
personages en onverwachte wendingen. 
Voor Zacheüs goed en wel beseft wat er gebeurt, 
is Jezus bij hem thuis te gast. 
De mensen in Jericho begrijpen het niet. Wat 
moet Jezus met die tollenaar? 
Maar Jezus kijkt op een andere manier naar 
Zacheüs. Hij ziet wat Zacheüs nodig heeft, en wat 
de inwoners van Jericho nodig hebben. Het 
verhaal van Zacheüs is meer dan een verhaal dat 
prettig wegleest; het is ook een verhaal om over 
na te denken en ons aan te spiegelen. 

• Zien en gezien worden – wie ziet wie? 
• Welkom – Kom gewoon zoals je bent. 
• Overal mensen – welke rol spelen wij in Gods verhaal? 
• Zie ons – liederen en korte teksten 
• Neersabelen of hooghouden – Jezus geeft het voorbeeld 
• De reis van ons leven 
• De sprong – het verhaal van Zacheüs 
• Even slikken – column 
• Tijd voor actie – Zacheüs zet een verandering in gang 
• Alles is van U – gebed 
• Welkom op het feest – verhaal 
 
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en 
buiten de kerk. Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks 
terugkerend abonnement €55,00 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u  
slechts €15 euro per 11 nummers.  (juli/augustus 1 nr.)   
Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 
opnemen met: Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 

mailto:tandamata@kpnmail.nl
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Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de 
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Voor informatie: Ernst Ossewaarde  
T: 06 53696560 of email: of mail aan 
ernstossewaarde@gmail.com 
 

 

 
 
De kopij voor het kerkblad van 08 november 2025 (voor 4 weken) 
inleveren vóór 28 oktober 2025. Ons emailadres is 
kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en lettertype 
“Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ernstossewaarde@gmail.com
mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Ds. H. Binnekamp, Spoorstraat 14 A, 7471 BW Goor, T0547 799143 
Mob: 0610695282, Email: predikant@hofkerkgoor.nl  Vrije dag: dinsdag. 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast, E gmballast@gmail.com. T 0654346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: dhr. A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor 
T 0611293794  E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547 261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06 
24938347         E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547 276368. Secretaris mw. J. Spoelder-Sligman, T 
0648481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,  
T 0647020054  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkampgoor@gmail.com 
T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag  
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
Dhr. B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547 272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 

mailto:predikant@hofkerkgoor.nl
mailto:gmballast@gmail.com
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
mailto:deklokkenkampgoor@gmail.com
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

