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Kijk… Een nieuwe weg van licht 

Er zijn van die momenten in het jaar waarop de tijd lijkt te vertragen. In 
de natuur merk je het al: de dagen worden korter, de avonden langer, 
het werk buiten verstilt wat. Terwijl de wereld om ons heen vaak in een 
hogere versnelling schiet richting de feestdagen, nodigt de kerk ons uit 
tot iets anders. Tot afremmen. Tot stilte. Tot kijken. Advent is zo’n 
uitnodiging. Geen haastige sprint naar Kerst, maar een weg van vier 
stappen, vier kaarsen, vier momenten om stil te staan bij wat er in ons 
leeft. En dat past wonderlijk goed bij het jaarthema van dit kerkelijk 
seizoen: “Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.” Dat 
kijken is niet hetzelfde als simpelweg zien. Het is aandachtig kijken. 
Kijken met een open hart. Zoals je kijkt naar iets dat nog niet af is, 
maar waarvan je vermoedt dat er iets moois in verscholen ligt. Advent 
nodigt ons uit om zo te kijken naar ons eigen leven, onze 
gemeenschap, en naar de wereld om ons heen.  

Het kleine begin.  

Veel van Gods werk begint klein. Dat vertelt de Bijbel ons steeds 
opnieuw. Een klein volk, een kleine stad, een klein kind in een kribbe. 
De komst van Jezus begint niet met fanfare en vuurwerk, maar met 
fluisteringen: een engel die iets zegt in de nacht, een vrouw die het 
geheim van nieuw leven met zich meedraagt, herders die in de stilte 
van het veld opeens licht zien. Misschien is dat wel waarom Advent in 
de donkerste periode van het jaar valt. Niet om ons somber te maken, 
maar om ons te leren kijken naar de plaats waar licht ontstaat: daar 
waar we het niet direct verwachten. De eerste kaars is klein. Eén vlam. 
En toch verlicht juist die ene vlam de hele ruimte al iets meer. Zo werkt 
Gods Geest ook. Soms bijna onmerkbaar. In een woord dat blijft 
hangen. In een gesprek dat meer openheid bracht dan je dacht. In een 
hand op je schouder. In het eenvoudige ritme van zorg voor elkaar dat 
in een dorp vaak vanzelfsprekend voelt. Kijk eens… misschien is dat al 
de Geest. 
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Verwachting als levenshouding.  

Advent leert ons dat verwachtingen niet alleen horen bij kinderen die 
aftellen naar Kerst, maar bij iedereen die openstaat voor wat God wil 
doen. Verwachting betekent dat je gelooft dat het nog niet af is. Dat er 
meer komt. Dat God in beweging is, ook als wij dat niet altijd zien. In de 
weken van Advent leven we mee met een oud verhaal, maar we 
oefenen tegelijk een nieuwe levenshouding. Een houding van 
aandacht. Van luisteren. Van ruimte maken. Niet alles hoeven weten. 
Niet alles meteen willen oplossen. Gewoon kijken en je laten 
verrassen. Het jaarthema nodigt ons uit om de werkelijkheid niet alleen 
te bekijken met praktische, nuchtere ogen (al zijn die ook waardevol) 
maar met ogen die openstaan voor het onverwachte. Voor wat je niet 
plant, niet organiseert, niet zelf produceert. Misschien dat juist dát wel 
de uitdaging is voor kerkgemeenschappen vandaag: erop vertrouwen 
dat de Geest werkt, soms tegen de stroom in, soms op plekken waar 
wij het niet zoeken.  

De weg naar Kerst.  

Wanneer we zo kijken; aandachtig, met verwachting, verandert de weg 
naar Kerst. Het wordt niet een maand vol verplichtingen, maar een weg 
waarop we steeds iets meer licht zien. Niet omdat wij dat licht maken, 
maar omdat het ons wordt gegeven. 

 Het licht dat doorbreekt en zich langzaam ontvouwt.  

In onze gemeente doen we in de adventsweken iets wat precies bij dat 
geheim past: we werken met Babusjka, het Russische nestpoppetje. 
Elke zondag mag er één laag open. En wie kijkt, ziet hoe er telkens iets 
nieuws tevoorschijn komt. Eerst één figuur. Dan nog één. En nog één. 
De herders. De wijzen. Maria. Een engel. Allemaal vertrouwde 
gezichten, maar toch telkens een verrassing. Het is alsof Babusjka ons 
leert wat Advent eigenlijk is: laag voor laag ontvouwt zich het verhaal. 
Niet alles tegelijk. Niet in één keer volledig. Maar stap voor stap, 
precies zoals God zelf kwam: klein, verborgen, zacht. Totdat het licht 
niet meer te verbergen is. Elke keer dat we een poppetje openen, 
oefenen we ons in kijken. In aandacht. In verwachten wat nog 
verborgen is. In openstaan voor de volgende verrassing. 
Precies dat is het werk van Gods Geest: beweging die zich vaak pas 
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toont als wij bereid zijn om te kijken, te wachten en opnieuw te openen. 
Kijk… en laat je verrassen. Misschien helpt het ons om zó ook naar 
ons eigen leven te kijken. Wat als daar óók lagen zijn die langzaam 
geopend willen worden? Momenten waarin iets nieuws zichtbaar 
wordt? Iets wat eerst nog verstopt lag achter zorg, achter drukte, 
achter gewoonte? Wat als in ons hart, net als in Babusjka, het licht 
steeds dieper verscholen zit, om op het juiste moment zichtbaar te 
worden? En dan, bij de laatste laag, staat Hij daar: het Kind zelf. Klein. 
Kwetsbaar. Het middelpunt van al die figuren, al die verhalen, al die 
lagen. Daarna hoef je niet verder te kijken, want dáár komt alles 
samen. Zo, denk ik, werkt Gods Geest ook in ons: laag voor laag. 
 
In het kleine. In wat zich langzaam opent. In wat ons telkens opnieuw 
verrast. 

Moge de Advent ons helpen om die blik te oefenen, en moge Kerst ons 
laten zien hoe dichtbij God komt. In de stal, in het verhaal dat zich 
ontvouwt, en in ons eigen leven. 

“Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.” 
Op de weg van donker naar licht. 
Van verwachting naar vervulling. 
Van openen naar verwondering. 

Hanneke Caron 
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Zondag 07 december 2025 2e Advent. Heilig Avondmaal  
Hofkerk 10.00 uur                                        ds. H. Binnekamp 
 
Zondag 14 december 2025 3e Advent 
Hofkerk     10.00 uur                  ds. F. Schipper                                                 
          
Vrijdag 19 december 2025 Kerstviering 
Stoevelaar   16.00 uur          ds. J. D. Vedders-Dekker    
 
Zondag 21 december 2025 4e Advent Kinderdienst 
Hofkerk 10.00 uur                                                  Mw. H. Caron 
                
Woensdag 24 december Kerstviering 
Herfstzon 10.30 uur         ds. J. D. Vedders-Dekker
            
Woensdag 24 december 2025 Kerstnachtdienst     
Hofkerk    21.00 uur             ds. H. Binnekamp 
 
Donderdag 25 december 2025 1e Kerstdag 
Hofkerk    10.00 uur            ds. H. Binnekamp
                                      
Zondag 28 december 2025  
Hofkerk    10.00 uur            ds. E. van Houwelingen  
 
Woensdag 31 december 2025 Oudjaarsdienst 
Hofkerk    15.00 uur                ds. H. Binnekamp 
 
Donderdag 01 januari 2025 Nieuwjaarsdienst 
Hofkerk    11.00 uur                ds. H. Binnekamp
                                 
Zondag 04 Januari 2026 Epifanie 
Hofkerk 10.00 uur                                        ds. H. Binnekamp 
 
Zondag 11 januari 2026   
Hofkerk 10.00 uur                                        ds. H. Binnekamp 
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Kindernevendienst. 
Nu wij weer een eigen predikant hebben willen wij, naast de bijzondere 
diensten, op een vaste zondag in de maand kindernevendienst houden. 
In overleg is besloten voor de 3de zondag in de maand. Wij beginnen 
hiermee in het nieuwe jaar op 18 januari.  
Groetjes namens het Kindernevendienstteam, Alja Klok 

Advent en kinderkerst 2025 
De Adventsperiode begint en daarmee ook de viering vanuit de 
kindernevendienst. Kijk iedere week mee welke figuren allemaal 
tevoorschijn komen en wat hun plek en verhaal is in het kerstverhaal. 
En natuurlijk hopen we jullie allemaal te zien tijdens de 
Kinderkerstviering op 21 december! Vriendelijke groet van de 
Kindernevendienstleiding 

Bloemen eredienst  
07 december : mw. J. Drost 
14 december : mw. J. Drost 
21 december : mw. B. Hulshof 
28 december : mw. B. Hulshof 
04 januari      : mw. H. van Rijnsbergen 
11 januari      : mw. H. van Rijnsbergen 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend 
07 december : J. en R. Minnen, R. Grotenboer 
14 december : A. de Boer, R. en R. Wibbelink 
21 december : M. Leentvaar, C. v.d Sluijs, A. Wolff 
25 december : M. Voerman, F. en E. Ossewaarde 
28 december : K. Elfrink, B. Hulshof, H. van Rijnsbergen 
04 januari      : D. en H. Brinkhorst 
11 januari      : H. Tadema, H. Bieleman en C. v.d Sluijs 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
07 december : H. Brinkhorst, H. Koens, H. Tadema 
14 december : S. Moes, L. Lettink, H. Buitenhuis 
21 december : B. Fernhout, H. van Ulden, H. Drost  
25 december : H. Brinkhorst, C. van Rijnsbergen, A. Wolff 
28 december : F. Ossewaarde, A. Klok, H. Tadema,  
04 januari      : H. Koens, H. van Ulden, L. Lettink 
11 januari      : S. Moes, A. Wolff, H. Drost 
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7 december Tweede Advent 
Deze adventszondag heeft net als de andere een naam: Populus Sion: 
Volk van Sion (ziet! De Heer zal komen om alle volkeren te redden!) 
Het is de eerste zin van het introïtus, het gezang dat als eerste klinkt in 
de dienst van vandaag. We lezen over een wegbereider: Johannes, die 
Jezus aankondigt. Met niet mis te verstane woorden! Vanmorgen 
verkondigen wij eveneens die Heer als we met elkaar de Maaltijd van 
de Heer vieren. 
 
14 december Derde Advent 
Oud-predikant Freek Schipper gaat voor in deze dienst. 
 
21 december Vierde Advent 
Vanmorgen vieren we Kinderkerst. Jeugdwerker Hanneke Caron gaat 
voor in deze bijzondere dienst. Nodig gerust uw (klein-)kinderen uit!                        
 

                      
    
24 december Kerstnacht 
Wees welkom bij deze vrolijke en laagdrempelige viering. Een 
ensemble van Apollo speelt en begeleidt, samen met het orgel, de 
samenzang. We zingen de kerstliederen, staan stil bij het goede 
nieuws van Kerst en ontmoeten elkaar bij de chocomelk. Neem hier 
ook gerust kennissen en vrienden mee! 
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25 december Kerst 
We vieren de geboorte van de Heer, het licht in de wereld.  
 
28 december Zondag na Kerst 
Vanmorgen gaat ds. Egbert van Houwelingen voor in de dienst. 
 
31 december Oudejaarsdag 
Altijd zinvol om zo aan het eind van het jaar samen te komen en even 
stil te staan. Bij wat er mooi was, bij waar we verdriet bij voelen. 
Samen even stil worden, te midden van de oliebollenlucht en het 
geknal.  
 
01 januari Nieuwjaarsdag 
Een kort maar betekenisvol ochtendgebed. Het nieuwe jaar beginnen 
samen met de Levende, met elkaar. In woord en gebed. 
 
04 januari Epifanie 
Zo, de bevalling is achter de rug, het uitzien beloond. En dan, dan pas 
gaat het echt doordringen wie dit bijzondere kind eigenlijk is. Van 
heinde en verre komen er mensen, vreemdelingen, buitenlanders, om 
dat kind te bezoeken. Wijzen zijn het. Zijn Licht, eerst klein in de 
kribbe, wordt een Licht dat heel de wereld gaat beschijnen. 
 

  
Overleden: 
Op 31 okt. overleed in de leeftijd van 88 jaar Gerritje Willemina   
                                                                              Braakman – Dijkstra                                                                                                                                
Op 01 nov. overleed in de leeftijd van 78 jaar Ina Slot – van der Maat 
Op 06 nov. overleed in de leeftijd van 87 jaar Gerrit van Regteren   
Op15 nov. overleed in de leeftijd van 86 jaar Henny van den  Hooven -   
                                                                                                Hondelink 
Bloemengroet                                                                                                                                                          
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken 
van medeleven de afgelopen weken  
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gegaan naar de volgende personen: mw. Brunnekreeft,  
Dini Spenkelink, Ali Mulder, Dinie ter Aardt, Mw. Lubbers, Ytje de Jong. 
Hr. Voortman, mw. Kampman, mw. van Kooten.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een 
blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen 
aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.   
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog 
wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis 
moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.                          
Namens de Werkgroep Pastoraat. Rinny Schuite 
 

 
Giften diaconie november 2025 
De diaconie geeft in het voor- en het najaar altijd aan 6 goede doelen 
een gift van € 300,00. Wij proberen de giften te verdelen in 3 delen:  
Nederland, Europa en Wereldwijd.  
Elke maand komen er meerdere aanvragen binnen, deze keer gaan de 
giften naar: Alzheimer Nederland–onderzoek naar dementie en 
medicijnen, Stichting Epafras–zorg voor Nederlandse gevangenen in 
het buitenland, Mensenkinderen–Project jassen en schoenen in Oost- 
Europa, Zending over grenzen–Voedselpakketten in Oost-Europa 
Stichting Sparrow- schoolspullen voor de kinderen in de Filipijnen 
MAF–een organisatie voor medische zorg in moeilijk bereikbare 
gebieden, hiervoor wordt een watervliegtuig gebruikt.  
 
Namens de diaconie, Bertha, Fred en Janny 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Bestemming Avondmaalcollecte 7 december 2025 
Samen tegen armoede in Nederland – Kerk in Actie 
Armoede in Nederland is een keiharde realiteit. Elke dag weer staan 
1,7 miljoen mensen in Nederland op met zorgen over geld, eten, 
kleding of schoolspullen. Naast armoede worstelen ongeveer 747.000 
huishoudens met problematische schulden. Dat is bijna 9 procent van 
alle huishoudens in Nederland. De schaamte om hulp te vragen is 
groot.  
Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar 
knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school. De Voedselbank 
kraakt onder de groeiende vraag. Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks 
nieuwe hulpvragen.  
Hoewel het CBS meldt dat het aantal mensen in armoede sinds de 
jaren tachtig flink is gedaald, merkt lang niet iedereen daar iets van. 
Vooral wie van een laag inkomen leeft en hoge woonlasten heeft ziet 
de situatie verslechteren. De sterk gestegen kosten voor 
boodschappen, vaste lasten en energie maken het dagelijks leven voor 
veel mensen onhoudbaar. Steeds meer mensen vragen hulp voor heel 
basale dingen: kleding, maandverband, tandpasta”. De armoede wordt 
dieper.  
Kerk in Actie gelooft dat ieder mens recht heeft op een menswaardig 
bestaan. Met de campagne ‘Samen tegen armoede’ biedt Kerk in Actie  
met lokale kerken en maatschappelijke partners–perspectief aan  
kwetsbare huishoudens. Armoede in Nederland is een keiharde 
realiteit–maar samen kunnen we meehelpen het tij te keren. 
Helpt u ook mee?  Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
U kunt ook doneren op bankrekeningnummer NL66SNSB0908763743 
ten name van Diaconie Prot. Gemeente Goor. 
Namens de diaconie Jeannette Spoelder-Sligman 
 
Actieweek voor de Voedselbank. 
Wanneer: Van 25 januari tot 1 februari 2026 
Waarom: Veel gemeenten zamelen al producten in voor de 
Voedselbank, zo ook onze gemeente in de 40-dagentijd. Maar elk jaar 
organiseert de Landelijke Protestantse kerk in januari een extra 
Actieweek, omdat er in januari altijd minder bij de Voedselbank binnen 
komt dan in andere maanden. 
Hoe werkt het: Als Diaconie kunnen we gratis tassen bestellen om uit 
te delen in de gemeente. Gemeenteleden vullen deze tas en brengen 
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deze tijdens de Actieweek, op 25 januari of 1 februari terug naar de 
kerk. Een boodschappenlijst waaruit u producten kunt kiezen, wordt 
toegevoegd (geen alcohol, vleeswaren of producten, die kunnen 
bederven). 
De tassen met inhoud gaan daarna naar de Voedselbank in Goor. 
Doet u ook mee?  
In januari staat opnieuw een bericht in “Kerkonderweg”, wat u precies 
moet doen. 
De Diaconie. 
 

 
Aktie Kerkbalans 2026 

“Geef Vandaag voor de Kerk van Morgen “ 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Protestantse Kerk in 
Nederland P.K.N, de Rooms-Katholieke Kerk, de Oudkatholieke Kerk 
in Nederland en de Evangelische Broedergemeente.  
Al sinds 1973 werken deze kerkgenootschappen samen in de Aktie 
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.  
In januari doet onze gemeente ook weer mee aan deze grootste 
fondsenwervende actie in Nederland: Tijdens de actieperiode van 10 
t/m 24 januari 2026 vragen meer dan 2.000 kerken in Nederland hun 
leden om een financiële bijdrage te leveren aan hun plaatselijke kerk. 
In de week van 12 t/m 17 januari 2026 zal, tegelijk met de bezorging 
van het Kerkblad, een enveloppe bij u worden bezorgd met informatie 
over de Aktie Kerkbalans, alsmede een antwoordformulier waarop u 
uw toezegging voor een bijdrage in 2026 kunt invullen. 
Een aantal bezorgers van het kerkblad is gelukkig ook in de 
gelegenheid om, zoals vorig jaar gebeurde, bij u de 
antwoordenveloppe op te halen. In dat geval zal dit op de voorzijde van 
de enveloppe worden vermeld. 
Zo niet, dan vragen wij u het antwoordformulier in de bestemde 
antwoordenveloppe uiterlijk donderdag 22 januari 2026 in de 
brievenbus bij de Klokkenkamp te (laten) bezorgen. 
Namens het Kerkbalans team/ Kerkrentmeesters   
Bij voorbaat hartelijk dank, Annemieke Wolff    
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Kerkbalans 2025 
De stand op dit moment is aan toezeggingen € 100.900 door 439 
kerkleden (van de 571 aangeschreven kerkleden). Dat is gemiddeld  
€ 230. Aan betalingen is tot nu toe binnengekomen € 93.800, dat is 
93%. Hierbij zij aangetekend dat de incasso’s van november en 
december nog moeten binnenkomen maar al wel zijn meegeteld. 
Graag herinner ik die kerkleden die hun bijdrage voor Kerkbalans 2025 
nog moeten overboeken eraan, dit te doen uiterlijk 20 december a.s. 
Dan kan aan het einde van dit boekjaar een volledig overzicht worden 
opgesteld, en de actie Kerkbalans 2026 met een schone lei starten. 
Bij voorbaat dank. 
Frits Schutte, penningmeester 
 
Jaarafsluiting 
Ook van degenen die nog iets te declareren hebben van de kerk wordt 
het op prijs gesteld hiermee niet tot het laatste moment te wachten, 
maar het declaratieformuliertje tijdig in te vullen en in het laatje 
kerkrentmeesters te deponeren. Zo wordt de overgang van 2025 naar 
2026 met zo min mogelijk debiteuren (en crediteuren) mogelijk! 
Bij voorbaat dank. 
Frits Schutte, penningmeester 
 
 

 
 
Verantwoording collecten november 
In de maand november (t/m 23 = vier diensten) is aan collecten voor 
de kerk ontvangen in contanten een bedrag van € 213.65, aan 
collectebonnen € 226.51, en via de bank € 30,00 in totaal dus 
€ 470.16.  
Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor hun bijdragen aan het 
kerkenwerk. 
Frits Schutte, penningmeester 
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Diaconie-collectes in september, oktober en (half) november. 
7 september                    €   79,90 
14 september                  € 149,80 
21 september                  Oecumenische viering in Kapel Weldam. 
28 september                  €   87,45 
5 oktober                         € 111,50  Avondmaalscollecte voor Joanne   

            Foundation. Deze collecte wordt  
            verdubbeld door de Diaconie. 

12 oktober                        € 100,95 
19 oktober                        € 111,60 
26 0ktober                        € 109,40 
2 november                      € 109,15  
5 november                      €   25,00 Dankdagcollecte Elsenerbroek. 
9 november                      €   55,28. 
16 november                    €   94,30.  
Hartelijk dank allemaal voor uw bijdragen aan deze Diaconie-collectes! 
Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst. 
 
Dankdag / Oogstdienst  
Zaterdag 8 november hebben enkele dames fruittasjes voor de 
oogstdienst gemaakt. Deze keer waren dat 180 tasjes voor chronisch 
zieken en 80-plussers, maar ook 28 tassen, waar meer fruit inzit, voor 
de huiskamers in de tehuizen. Wij (de diaconie ) zijn heel erg blij met 
de vrijwilligers, die deze tasjes willen bezorgen.  
Met het bezorgen van de fruittasjes heeft de diaconie de volgende 
giften ontvangen, via: 
Teus van Luttikhuizen € 7,50, Gerdien Geurts € 5,00 
Jan en Ruurd € 2,00 en € 5,00, Johanna Jolink € 10,00  
Bertha Fernhout 2 x € 5,00  en € 20,00 
Henny Tadema € 2 x € 5,00 en 2 x € 10,00 
Rinny Schuite 2 x € 5,00 en € 10,00 
Henny ter Balkt € 5,00 en 4 x € 10,00 
Ria Klaver € 5,00 aan collectebonnen. 
Alle gevers hartelijk dank hiervoor. 
Namens de diaconie, Ria, Bertha en Janny 
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André Bouma is op het ogenblik voorzitter van de kerkenraad van de 
Hofkerk Goor. Hij heeft deze functie al eerder bekleed, namelijk van 
2011 tot 2017.  

André is geboren in het ziekenhuis in Harlingen en woonde toen met 
zijn ouders in Franeker. Hij heeft drie zussen en één broer. Friesland 
trekt hem nog steeds. 

André heeft een opleiding gevolgd bij Windesheim in Zwolle (HBO 
Personeel & Organisatie). Tegenwoordig werkt hij als zelfstandig 
Interim Manager P&O en geeft leiding aan afdeling P&O in diverse 
organisaties of voert projecten uit. 

Hij heeft Francien van der Sluijs, zijn vrouw, leren kennen bij de GJV in 
1988 (Gereformeerde Jongeren Vereniging) en bij het jongerenkoor 
van de Ontmoetingskerk. In die tijd was Ds. Wim Lolkema predikant. 
André is met Francien getrouwd in de Ontmoetingskerk te Goor. 
Samen hebben ze drie kinderen gekregen: dochter Elske en twee 
zonen, Sytse en Hylke. 

André heeft zich altijd al betrokken gevoeld bij de kerk; dat heeft hij ook 
meegekregen van zijn ouders en op latere leeftijd bij zijn 
schoonouders. Hij wil zich inzetten voor de kerk, want zegt André: “Wij 
zijn als Hofkerkgemeente onderdeel van een gemeenschap waar ieder 
naar zijn/haar eigen vermogen een bijdrage kan leveren”. 

André is naast zijn voorzitterschap in het verleden ook actief geweest 
als jeugdouderling, heeft in twee beroepingscommissies gezeten, 
preekvoorziening gedaan en ook drie musicals georganiseerd: Saul, 
Ester en Jonas. Naast zijn kerkenwerk is André ook voorzitter geweest 
van de Goorse IJsclub. 

André zegt: als je voorzitter bent moet je met iedereen goed kunnen 
omgaan. Je moet behalve ‘aanvoerder’ ook een teamplayer zijn, goed 
samenwerken en je inzetten voor gezamenlijke doelen en collega’s 
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ondersteunen waar nodig. Het gaat er niet om wat ik wil, maar het 
grootste deel van de Hofkerk gemeenschap wil. Dat noem ik ‘dienend 
leiderschap’. 

Naast al het werk voor de kerk heeft André naast zijn gezin nog een 
grote hobby: zeilen. Met een zeilbrevet op zak vaart hij met veel 
plezier op het IJsselmeer, de Waddenzee, Noordzee en Oostzee. Het 
manoeuvreren en navigeren op zee vraagt alle aandacht dus je hebt 
geen tijd voor de dagelijkse beslommeringen. Er komt veel op je af in 
het dagelijks leven en dan is het zeilen een heerlijke ontspanning. 

Met zijn talent wil hij zich onder andere inzetten voor de Hofkerk Goor. 

Rita Wibbelink 

  
Bedankje. 
Dank u wel voor de mooie bloemen uit de Gedachtenisdienst die ik 
mocht krijgen, en de kaart met namen. Vond het heel fijn. 
Dini ter Aardt 
 
Kerstzang op 20 dec. 2025, van 16.00–17.00 uur in de Hofkerk in Goor  
Lieve mensen, 
Voor iedereen die het heerlijk vindt om kerstliederen te zingen met een 
enthousiaste organist, is er op zaterdag 20 december van 16.00 – 
17.00 uur een kerstzang in de Hofkerk in Goor. Toegang is gratis, na 
afloop is er mogelijkheid voor een vrije gift voor Unicef. 
U bent van harte welkom. 
Met een hartelijke groet, Dini Caron en Marion Leentvaar. 
 
Update Joanne Foundation 
Inmiddels loopt de actie voor de Joanne Foundation volop. Er zijn 
producten verkocht in de hal van de kerk.  We hopen dat dit de 
komende tijd door blijft gaan. Als u iets wilt verkopen laat het ons wel 
even weten. De diaconie heeft een collecte gehouden en het bedrag 
verdubbeld. Rond de kerstdagen worden kerstbakjes gemaakt voor 
verkoop en in het nieuwe jaar starten een aantal gemeenteleden met 
een bakactie. Maar er zijn nog veel meer ideeën aangedragen die 
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opgepakt kunnen worden. Ook nieuwe ideeën zijn uiteraard van harte 
welkom. De commissie Kerk en Samenleving probeert een planning te 
maken voor de komende twee jaar. Soms vergen acties tijd van 
voorbereiding en we streven naar een goede spreiding in de tijd. 
Kortom volop werk aan de winkel. 
 
Oproep van Annemieke 
Voor deze actie verkocht ik de afgelopen periode zelfgebreide sokken 
tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Wat fijn dat meerdere 
mensen hieraan wilden meewerken. Hierdoor heb ik 12 paar sokken 
mogen verkopen. Voor elk paar doneer ik 5 euro aan het goede doel. 
Ik heb nu inmiddels 60 euro overgemaakt voor de Joanne Foundation.  
Ik wil graag de komende tijd doorgaan en heb ook al een paar 
bestellingen gekregen met een speciaal verzoek.  
Wilt u ook sokken dan kunnen we overleggen over de maat/ kleuren en 
mag u mij aanschieten op zondagmorgen na de dienst bij de koffie.  
Hartelijke groet, Annemieke Wolff. 
 
Financiële thermometer 
De opbrengst van de verkoop producten bedraagt tot op heden ruim 
200 euro. De collecte heeft een bedrag van 223 euro opgeleverd en de 
eerste inleg van de diaconie bedroeg 225 euro. Totaal komen we 
daarmee op een bedrag van ruim 650 euro. 
We zijn bezig met het maken van een thermometer, die in de hal van 
de kerk wordt geplaatst met daarop de actuele stand van de 
opbrengsten. 
Donaties en opbrengsten kunnen gestort worden op de bankrekening 
van de diaconie NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gemeente Goor met vermelding van “Joanne Foundation”. 
Wij werken ook aan een QR-code. Daarmee worden de betalingen nog 
eenvoudiger. 
Mochten er vragen zijn schroom niet om met ons contact op te nemen. 
Gerrit Jan van der Veen vanderveengerritjan@gmail.com  
Jeannette Spoelder jeannette.sligman@outlook.com 
 
Werkgroep Kerk en Samenleving, Gerrit Jan van der Veen 
 
 

mailto:vanderveengerritjan@gmail.com
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Een veilige kerk oftewel het creëren van bewustwording waarom een 
veilige gemeente belangrijk is 
 
Vanaf 1 juli 2025 is het voor alle medewerkers en vrijwilligers binnen 
de Protestantse Kerk Nederland (PKN) verplicht om een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. Deze maatregel is ingesteld om 
de veiligheid binnen de kerk te vergroten en een veilige omgeving te 
bieden aan alle leden en bezoekers. 

Beschikken over VOG’s staat niet op zichzelf. Samen met vastgesteld 
en geïmplementeerd beleid inzake grensoverschrijdend gedrag, de 
aanwezigheid van een vastgestelde gedragscode en een 
vertrouwenspersoon vormen deze onderdelen een onlosmakelijk 
geheel. Deze vier elementen zijn de basis waar veiligheid binnen de 
kerk op rust. Een VOG is een officieel document dat aangeeft dat 
gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor het vervullen van 
een specifieke taak of functie. Voor de Protestantse Kerk Nederland 
betekent dit dat de VOG helpt bij het selecteren van vrijwilligers, 
predikanten en andere betrokkenen die werken met kwetsbare 
doelgroepen zoals kinderen, jongeren, ouderen, of mensen in moeilijke 
situaties. De PKN streeft naar een veilige omgeving voor iedereen. 
Door het verplicht stellen van een VOG voor medewerkers en 
vrijwilligers, wil de kerk proactief bijdragen aan het voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag en het beschermen van kwetsbare 
groepen binnen de gemeenschap. 

In hoeverre is een en ander binnen de Hofkerk gerealiseerd? 

1. In onze kerk wordt momenteel een lijst opgesteld met namen 
van mensen voor wie een VOG verplicht is, inclusief het 
screeningsprofiel dat aan betrokkenen gekoppeld wordt. Het 
betreft hier: vaste medewerkers, alle ambtsdragers, personen 
met pastorale taken namens de gemeente, functionarissen die 
regelmatig leidinggeven aan minderjarigen of kwetsbare 
personen, vrijwilligers die herhaaldelijk als enige volwassene 
samen zijn met minderjarigen of kwetsbare personen, 
vertrouwenspersonen en overige functies waarvoor de 
kerkenraad een VOG zinvol acht.  
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Ter informatie: een screeningsprofiel is een set criteria die 
worden gebruikt om iemands achtergrond te beoordelen. De 
kerkenraad bepaalt welk profiel bij welke functie hoort. Het is 
belangrijk dat men gescreend wordt op risico’s die relevant zijn 
voor zijn/haar taken. Iedereen waarvoor een VOG wordt 
aangevraagd, krijgt bericht over de procedure en welke 
vervolgstappen moeten worden ondernomen. Aan het 
aanvragen van VOG voor vrijwilligers zijn geen kosten 
verbonden. De organisatie die de VOG afgeeft is Justis, de 
screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

2. De Hofkerk heeft eveneens beleid ontwikkeld en 
geïmplementeerd inzake grensoverschrijdend gedrag. Een 
voorbeeld is het agenderen van het onderwerp ‘Veilige kerk’ 
tijdens de gemeenteavond van 20 november jl. Maar ook het 
ontwikkelen van een gedragscode. Het uitgestippelde beleid 
wordt regelmatig getoetst en eventueel bijgesteld. 

 

3. Sinds 14 oktober 2025 beschikt de Hofkerk over een 
vastgestelde en ondertekende gedragscode. Op de 
gemeenteavond is de gedragscode aan alle aanwezigen 
uitgedeeld en besproken. Ook vindt u deze terug op een 
zichtbare plek in de hal van de kerk en in de carrousel op onze 
website. 

 

4. Wat betreft het beschikken over een vertrouwenspersoon, 
binnen de classis is inmiddels een samenwerkingsverband 
aangegaan. Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Het 
betreft hier zowel een mannelijke als een vrouwelijke 
vertrouwenspersoon. 
De namen en telefoonnummers van beiden vindt u eveneens in 
de carrousel op onze website. Voor vragen over een 
vertrouwenspersoon kunt u met Hans Tadema contact 
opnemen. 

De punten 1 tot en met 4 worden jaarlijks besproken in de kerkenraad. 
Belt of mailt u bij vragen of onduidelijkheden? 

Hartelijke groet, Ruurd Salverda. Ouderling-kerkrentmeester 

https://www.justis.nl/
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LICHTJESMIDDAGEN 2025 OP DE 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en 
HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF 

VAN TWENTE 
De Lichtjesmiddagen op de Algemene 
begraafplaatsen en herdenkingsparken in de 
Hof van Twente worden in samenwerking met 

Gemeente gehouden in december 2025 en evenals voorgaande jaren 
georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente. 
Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden 
dierbaren op eigen gepaste wijze te gedenken tijdens deze 
lichtjesbijeenkomsten, even stil te staan een moment van alleen of 
samen herinneren en herdenken met een lichtje. 
Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurkorven en fakkels 
sfeervol verlicht. 
Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers hun 
speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomsten worden 
gehouden op: 
zaterdag      13 december 2025 op de algemene begraafplaats/ 
                                                                    ’t herdenkingspark Goor, 
zondag        14 december 2025 op de algemene begraafplaats/ 
                                                                 ’t herdenkingspark Delden, 
zaterdag      20 december 2025 op de algemene begraafplaats/ 
                                                          ’t herdenkingspark Diepenheim, 
zondag        21 december 2025 op de algemene begraafplaats/ 
                                                                 ’t herdenkingspark Markelo. 
De invulling van het programma is voor elke begraafplaats/ 
herdenkingspark hetzelfde: 16.45 uur verzamelen bij de ingang van 
de begraafplaatsen/herdenkingsparken.( In Diepenheim zijkant.) 
17.00 uur opening door St. BAB en een woord van herdenking en/of    
                                                                                             een gedicht.  
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle  
                                                                                            overledenen. 
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht, een kort  
                                                                                                    verhaal. 
Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf 
of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Er is ook gelegenheid om de 
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overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de 
begraafplaats, ’t herdenkingspark.  
Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen. 
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, ’t herdenkings-
park. Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom. 
Wij hopen op jullie komst en een waardige herdenking. 
 
De Lichtjesmiddagen 2025 worden mede mogelijk gemaakt door 
ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, 
Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof Uitvaartverzorging, 
Uitvaartonderneming Vruwink, Koen Veldboer Uitvaarten en door vrije 
giften. Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk 
van organisaties en personen. Ook dit jaar hebben we vrijwilligers 
nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze 
middagen. Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op 
verschillende manieren gebeuren:  
In de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of 
gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van 
lampenolie voor fakkels of vuurpotten voor onze vuurkorven.  
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding en op de 
Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de 
begraafplaats/’t herdenkingspark die alleen deelnemen aan de 
herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers. 
Wil je bijdragen, en/of meer informatie, neem 
gerust contact op  
met Jan Meutstege, tel. 0547-271433.  
Of scan QR-code:   
Link : https:www.babhofvantwente.nl/?cat=4 
Of:  
https://www.facebook.com/LichtjesinHofvanTwente/ 
                
ACH nieuws: Kerstviering op 16 december. 
Op dinsdag 16 december organiseert de Activiteiten Commissie 
Hofkerk weer de jaarlijkse kerstviering in de Hofkerk, waarbij uiteraard  
iedereen welkom is, ook al behoort u nog niet tot “de ouderen”. Samen 
vieren wij dan kerst in een kerkzaal die is ingericht om elkaar te 
ontmoeten, een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie 
of thee en samen te zingen en te luisteren. 

https://www.babhofvantwente.nl/?cat=4
https://www.babhofvantwente.nl/?cat=4
https://www.facebook.com/LichtjesinHofvanTwente/
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We beginnen om 14.30 uur met de viering en na de pauze zal het 
Goors Mannenkoor ons weer verrassen met hun kerstliederen. We 
eindigen rond 17.00 uur.  
Voor een goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel 
bezoekers we kunnen rekenen. Daarom een dringend verzoek: geeft u 
zich vooraf op bij één van onderstaande dames! 
Mevr. H. Bieleman tel. 274220, Mevr. J. Buitenhuis tel. 275210 
Mevr. J. Minnen tel. 274093 
Als u niet zelfstandig naar de kerk kunt komen dan is er een vrijwilliger 
die u graag komt halen. Laat ons dat wel even weten. Wij ontmoeten u 
graag bij de kerstviering in onze Hofkerk. 
Vriendelijke groeten van de Activiteiten Commissie Hofkerk (ACH). 
 
Bericht van de beheerder website Hofkerk Goor. 
Vanaf maandag 1 december zal REMGRO, Webdesign en ICT 
Oplossingen aan de slag gaan om de nieuwe mailadressen van de 
Hofkerk Goor te activeren.  
Degenen die nu al gebruik maken van een @hofkerkgoor.nl mailadres 
krijgen wel een nieuwe gebruikersnaam, wachtwoord en een 
Authenticator. Dit laatste werkt als een extra veiligheidscheck tegen 
hackers. 
Wie op dit moment nog gebruik maakt van een persoonlijk mailadres 
gaat gebruik maken van een @hofkerkgoor.nl mailadres dat gekoppeld 
is aan een functie/taak.  
De nieuwe mailadressen kunnen in de toekomst ook niet meer 
doorgelinkt worden naar persoonlijke mailadressen. Op deze manier 
zorgen we voor een zo veilig mogelijk mailverkeer. 
Alles zal stapsgewijs worden uitgevoerd en de knop gaat pas definitief 
om als iedereen aan de slag kan volgens de nieuwe procedure. Waar 
nodig kan er bij vragen hulp worden ingeschakeld.  
De mailadressen zoals die nu gebruikt worden blijven op de website 
staan tot alles op de juiste manier werkt. Dus mocht je problemen 
hebben met inloggen op het nieuwe account en je komt er niet uit, trek 
dan bij mij aan de bel.  
Iedereen die met een mailadres actief is voor de Hofkerk zal de nieuwe 
gebruikersnaam, het wachtwoord en de procedure, hoe een 
Authenticator te downloaden en te installeren op hun persoonlijke 
mailadres, via een mail van REMGRO ontvangen. 
 

http://hofkerkgoor.nl/
http://hofkerkgoor.nl/
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Mocht je geen mail hebben ontvangen van REMGRO en je bent wel 
via de mail actief voor de Hofkerk, laat het mij dan weten. 
Ik hoop dat jullie zo voldoende geïnformeerd zijn over deze transitie. 
Als er vragen zijn stuur dan een mail naar website@hofkerkgoor.nl 
Met vriendelijke groet, Jan Hulzinga 
 
Sacred dance. 
Op woensdag 17 december a.s. is de eerstvolgende les Sacred dance 
in de Klokkenkamp bij de Hofkerk. We beginnen om 9.30 uur en de les 
duurt tot 11.30 uur, met tussendoor een koffie/theepauze (kosten 15 
euro per les en voor de koffie/thee 1 euro). De groep is nog niet vol, 
dus je bent van harte uitgenodigd, om mee te doen (de eerste les is 
gratis, om te proberen…). 
De lessen zijn één keer per maand en de mensen, die meedoen 
dansen graag! We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze 
muziek. Ervaring met dans is niet nodig!  
Sacred dance is een vorm van meditatie, die in een kring wordt 
gedanst rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De 
danspatronen zijn eenvoudig en herhalend. De nadruk ligt meer op het 
met aandacht in beweging zijn, dan op technische perfectie. 
Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes of te wel 
Sacred dance. 
Voor meer informatie kun je mij bellen: Dora Brinkhorst, tel. 0547 – 
273823 of mailen dorabrinkhorst@gmail.com 
 
Open Deur december 2025            Geboorte 

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. In 
kwetsbaarheid en eenvoud kwam Hij ter wereld, heel 
gewoon. En toch ook heel bijzonder – zo krijgen de 
herders te horen dat Hij de beloofde Messias is. Met 
de komst van Jezus wordt het onmogelijke mogelijk. 
Goed nieuws betekent: onstuitbaar, zoals een kind 
geboren wordt, doorbreekt Gods licht de duisternis. In 
dit kerstnummer van Open Deur vertelt één van de 
herders zijn verhaal. En we lezen over het belang van 

naamgeving: zonder naam geen identiteit. We laten ons meevoeren 
door eeuwenoude kunst, en ervaren hoe verbondenheid met God tot 
stand komt via een geboorte-icoon. Verder laten we ons inspireren 
door gedichten, korte teksten, liederen en een vrije vertelling.  

mailto:website@hofkerkgoor.nl
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Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en 
buiten de kerk. Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks 
terugkerend abonnement €55,00 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u  
slechts €15 euro per 11 nummers.  (juli/augustus 1 nr.)   
Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 
opnemen met: Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl 
 
Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de 
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Voor informatie: Ernst Ossewaarde  
T: 06 53696560 of email: of mail aan 
ernstossewaarde@gmail.com 
 

 

 
 
De kopij voor het kerkblad van 10 januari 2026 (voor 4 weken) inleveren 
vóór 30 december 2025. Ons emailadres is 
kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en lettertype 
“Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor 
 
 
 
 

mailto:tandamata@kpnmail.nl
mailto:ernstossewaarde@gmail.com
mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Ds. H. Binnekamp, Spoorstraat 14 A, 7471 BW Goor, T0547 799143 
Mob: 0610695282, Email: predikant@hofkerkgoor.nl  Vrije dag: dinsdag. 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: dhr. A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor 
T 0611293794  E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547 261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor,  
           T 0624938347         E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547 276368. Secretaris mw. J. Spoelder-Sligman, 
T 0648481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,  
T 0647020054  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl  
T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag  
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
Dhr. B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547 272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 

mailto:predikant@hofkerkgoor.nl
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
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