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Een gelukkig nieuwjaar? 

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar een gelukkig 
nieuwjaar. Alleen, hoe snel ebt dat ‘gelukkig’ wel niet weg in het door- 
draaien van de wereld? Het jaar is nog geen drie dagen oud als het 
nieuws ons bereikt dat Trump, Maduro, de president van Venezuela, 
heeft gekidnapt (anders kunnen we het volgens mij niet omschrijven). 
Ergens ironisch: de ene leider met autoritaire trekken die de andere 
autoritaire leider verwijt en voor het gerecht sleept. De machthebbers 
van de wereld… De koningen van de wereld. 
 
Begin januari lazen we over de koningen in het Kerstverhaal met de drie 
magiërs uit het Oosten. Hoe zij op zoek waren naar de geboren koning. 
Dat Herodes, de aangewezen koning (aangewezen door de Romeinse 
Keizer), daarover hevig schrok, want er zou maar iemand zijn die het 
gezag uitdaagt…. 
Deze weken lezen we ook de teksten die de kern verwoorden van het 
leven en boodschap van Jezus. Het zijn de teksten van de zondagen 
van Epifanie: de verschijning van de Heer. 
 
Jezus die de geboren koning is en Zijn Koninkrijk komt stichten onder de 
mensen op aarde. Een heel ander koninkrijk dan de koninkrijken van de 
Herodessen van de wereld, ook van onze wereld. Niet een koning met 
een Make America Great Again agenda (of vul hier een willekeurig land 
in). Maar een koning die de weerloosheid hoog in het vaandel draagt. 
Die zelf als kwetsbaar koningskind in een stal werd geboren, niet 
bezocht door hoogwaardigheidsbekleders, maar door eenvoudige 
herders. 
 
Jezus die gedoopt wordt. Altijd een beetje een wonderlijke tekst: want 
waarom moest Jezus überhaupt gedoopt worden? Jezus werd 
ondergedompeld in de doodsjordaan: Door Zijn doop omarmt Hij onze 
sterfelijke menselijkheid. Het is het begin van zijn tocht naar het kruis. 
Het kruis waar Jezus onze dood draagt én verbreekt. De doop en de 
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reactie van de stem uit de hemel, en de duif die neerdaalt laten ook zien 
dat Jezus van goddelijke afkomst is. 
 
Die goddelijke afkomst wordt ook duidelijk in de eerste wonderen die 
Jezus verricht: water wordt wijn op een bruiloft, en die beste wijn wordt 
voor het laatst bewaard: het is de omgekeerde wereld. Zo is het ook met 
Gods Koninkrijk dat Jezus kwam verkondigen: De eersten zijn de 
laatsten, sterven wordt geboren worden: het is de omgekeerde wereld. 
Van die omgekeerde wereld spreekt Jezus ook in de Bergrede. Uit die 
Bergrede lezen wij ook de komende zondagen in de kerkdiensten. 
 
En tenslotte: De leerlingen, de discipelen die geroepen worden: Jezus 
boodschap en het Koninkrijk zijn er niet voor hemzelf: andere mensen 
worden uitgenodigd om in die verkondiging in de wereld mee te doen: 
gewone mensen zoals jij en ik.  
 
Grote verhalen zo aan het begin van het nieuwe jaar. Verhalen die 
misschien ook erg ver weg staan van ons eigen leven. Verhalen echter 
die juist daardoor ons verhaal in een perspectief kunnen zetten: Die de 
koningen van vandaag laten verbleken. Die onze weerloosheid en 
kwetsbaarheid het volle pond geeft. Die in tijden van zorgen laten zien 
dat het er omgekeerd ineens heel anders uit kan zien. Verhalen 
waardoor wij niet passief blijven en het lijdzaam over ons heen laten 
komen, maar verhalen waarin we geroepen worden om zelf handen en 
voeten te geven aan het goede leven aan de komende Koninkrijk van 
God. 
 
Tot slot: We zijn begin deze maand de drempel van het nieuwe jaar 
overgegaan. In kerkdiensten wordt er vaak aan het begin een 
drempelgebed gebeden: Een gebed waarin God gevraagd wordt 
aanwezig te zijn, in onze eigen levens. 
Een gebed om ons te vernieuwen, te enthousiasmeren om de woorden 
te horen en verstaan. Ik werd afgelopen dagen erg geraakt door de 
melodie en tekst van lied 295, een drempelgebed van Huub Oosterhuis, 
op muziek gezet door Tom Löwenthal.  
Mag dat drempelgebed ons vergezellen dit jaar! 
 
Ds. Henk Binnekamp 

https://www.youtube.com/watch?v=vYjCEXIsAnk&list=RDvYjCEXIsAnk&start_radio=1
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Zondag 18 januari 2026 Oecumenische Viering   
Anglicaanse Kerk 10.30 uur                                    ds. H. Binnekamp 
Kindernevendienst: Sandra Moes                          
 
Vrijdag 23 januari 2025 
Stoevelaar   16.00 uur                      Mw. H. Caron 
            
Zondag 25 januari 2026 
Hofkerk     10.00 uur               ds. D. van der Boon                                           
          
Dinsdag 27 januari 
Herfstzon 16.00 uur         ds. J. D. Vedders-Dekker 
 
Zondag 01 februari 2026 Heilig Avondmaal 
Hofkerk 10.00 uur                                            ds. H. Binnekamp 
 
Vrijdag 06 februari 2026 
Stoevelaar   16.00 uur                ds. H. Binnekamp      
                
Bloemen eredienst  
18 januari  : mw. B. Hulshof 
25 januari  : mw. B. Hulshof 
01 februari : mw. A. Schutte 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend 
18 januari  : J. Bakker, M. Stam en R. Schuite 
25 januari  : W. en J. Drenthen, B. Fernhout  
01 februari : A. en L. Lettink 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
18 januari  : H. Brinkhorst, B. Fernhout 
25 januari  : A. Klok C. van Rijnsbergen H. Buitenhuis 
01 februari : H. van Ulden, H. Koens 
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18 januari 
Vanmorgen vieren we een oecumenische viering samen met de 
Anglicanen, Katholieken en Arabisch sprekenden. Deze viering staat in 
het teken van de ‘Week van gebed´. De week heeft dit jaar als thema 
‘eenheid’, naar aanleiding van de brief aan Efeze. De dienst is 
voorbereid door een werkgroep met leden uit de verschillende 
geloofsgemeenschappen. De dienst begint om 10:30 uur en vindt plaats 
in de kapel van Weldam. 
 
25 januari 
Predikant D. van der Boon gaat voor in deze dienst. 
 
01 februari 
Vandaag vieren we de maaltijd van de Heer. Tegelijkertijd staat de 
Bergrede op het leesrooster, uit Mattheüs 5. De troonrede van Jezus 
over hoe Zijn Rijk er uit zal zien. Jezus sprak die woorden toen; het is 
dan altijd de vraag hoe die woorden vandaag voor ons klinken. Het is 
prachtig om die woorden niet alleen te horen, maar ze ook te oefenen 
bij het vieren van de Maaltijd van de Heer: de tafel van en voor de 
gelukzaligen. Prachtig dat we in deze dienst ook de opbrengst van de 
Voedselbank inzameling bij elkaar brengen rondom de Tafel. 
ds. H. Binnekamp 
 

  
Overleden: 
Op 08 dec. overleed in de leeftijd van 80 j. Egbert (Bertus) Stegeman. 
Op 13 dec. overleed in de leeftijd van 21 j. Rinse Geert Henk Kelderman 
Op 18 dec. overleed in de leeftijd van 86 j. Albert Jan Koeleman.                                                                                                                                                                                                     
   
Bloemengroet                                                                                                                                                          
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken 
van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen: mw. Brugman, Anton op den. Dries, Corry v. d. Linde 
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
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gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij 
een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou 
willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog 
wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis 
moeten voor behandeling, wensen we een spoedig  herstel toe. 
Namens de Werkgroep Pastoraat, Rinny Schuite 
                                                                                                                           

 
Kerstactie 
Net als voorgaande jaren hebben de gezamenlijke kerken in onze 
gemeente, samen met de gemeente Hof van Twente, weer 
kerstbonnen uitgedeeld onder de inwoners die van een 
bijstandsuitkering moeten rondkomen. Dit jaar waren dat er 361. Het 
ging om bonnen van € 40,00 die zijn ingekocht bij de verschillende 
supermarkten binnen Hof van Twente. Bij alle bonnen die zijn 
uitgedeeld zat ook een mooie kerstkaart. 
De Diaconie 
 
Giften Amaryllisbollen 
Eind november heeft de diaconie voor Kerst 230 amaryllisbollen 
besteld bij de bloemist. Met het bezorgen van deze bollen door de 
vrijwilligers, heeft de diaconie de volgende giften ontvangen, via: 
Ria Klaver € 5,00- en € 10,00, Johanna Jolink € 5,00 en € 20,00 
Henny Tadema 2 x € 5,00, 2 x € 15,00 en € 10,00 Ronald Boertje 
€ 20,00, Wout Klok € 5,00, Janny Daling € 5,00, Truus en Teus € € 
3,00, € 5,00, € 6,00 en 10,00, Rinny en Nynke 2 x € 5,00 en € 10,00,  
Henny ter Balkt € 5,00 en 3 x € 10,00, Bertha Fernhout € 3,00, € 5,00,  
€ 10,00 en € 5,00 aan collectebonnen 
Alle gevers hartelijk dank hiervoor, namens de diaconie. 
Namens de diaconie, Bertha, Ria en Janny  

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Actie voor de Voedselbank in de Hof van Twente. 
In het vorige Kerkblad stond al een bericht over deze Actie van de 
Landelijke Protestantse kerk, omdat er in januari altijd minder 
producten bij de Voedselbank binnen komen, dan in andere maanden. 
Hoe werkt het: Als Diaconie van de Hofkerk gaan we tassen uitdelen 
op zondag 18 januari. Gemeenteleden vullen deze tas en brengen die 
op zondag 25 januari of zondag 1 februari weer mee terug naar de 
kerk. 
Een boodschappenlijst, waaruit je producten kunt kiezen staat op de 
tas. (geen alcohol, geen vleeswaren of producten die kunnen 
bederven). De tassen met inhoud gaan daarna naar de Voedselbank in 
Goor, Hof van Twente. U doet toch ook mee? 
Laten we met z’n allen een succes maken van deze actie!  
De mensen met een minimum inkomen zijn u er dankbaar voor! 
De Diaconie. 
 

 

 Kerkenraadsvergadering 11 november 

- De begroting voor 2026 is besproken en door de Kerkenraad 
vastgesteld. Verder is er gepraat over mogelijke besparingen 
en het genereren van extra inkomsten. Er wordt besloten om dit 
thema over 3 maanden opnieuw te agenderen in de 
Kerkenraad. 

- Het programma voor de gemeenteavond op 20 november is 
besproken en vastgesteld. Het thema zou zijn kerk en 
geweld/oorlog, maar dit is doorgeschoven naar februari. 

- Het Pastoraat heeft afscheid genomen van Margré Ballast. 

- De werkgroep Kerk en Samenleving geeft aan dat de Dag van 
de Dialoog dit jaar niet doorgaat. 
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Kerkenraadsvergadering 9 december 

- Tijdens deze vergadering was Classispredikant Klaas van der 
Kamp te gast in het kader van zijn vierjaarlijkse bezoek aan de 
Kerkenraden in de classis. Er is teruggekeken naar de 
afgelopen 4 jaar en gesproken over de vitaliteit van de 
gemeente en het bestuurlijke perspectief. We hebben onze 
zorgen uitgesproken over de vergrijzing. Samenwerking met 
omliggende gemeentes moet verder worden bekeken en 
eventueel kan de Classis hierin helpen structureren. 

- Op donderdag 12 februari vindt de eerstvolgende 
gemeenteavond plaats. 

- T.b.v. het opstellen van het nieuwe beleidsplan zal er een 
heidag worden georganiseerd met de Kerkenraadsleden. 

- De lijst met namen van medewerkers en vrijwilligers waarvoor 
een VOG wordt aangevraagd is goedgekeurd. Ruurd Salverda 
zal ervoor zorgen dat de aanvraag nu wordt gedaan. 

- Op de website zal een ‘smoelenboek’ worden gezet, met foto’s 
en mailadressen van de diverse vrijwilligers/medewerkers. 

Alinda Sportel - scriba 

Aankondiging gemeenteavond 
De kerkenraad nodigt u uit voor de aankomende gemeenteavond. Op 
donderdag 12 februari, om 19:30 staat de koffie klaar. Om 20:00 
beginnen we met het inhoudelijke deel van de avond. 
Al in het najaar wilden we graag met u van gedachten wisselen over hoe 
je, als christen, om kunt gaan met al het geweld en alle conflicten die 
plaatsvinden in de wereld. Om de avond in te leiden hebben we Manoah 
Dangremond uitgenodigd om te vertellen over haar werk als predikant 
bij Defensie. Ze zal ons meenemen in haar werk, waar ze onder andere 
samen met militairen nadenkt over de vraag wat gerechtvaardigd geweld 
is.  
Manoah was een studiegenote van onze predikant, en evenzo een jonge 
werker in de kerk. 
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Administratie. 
Zoals bekend waren wij al lang op zoek naar een vervanger voor het 
werk van Frits Schutte als boekhouder van de Hofkerk.  Aan het eind 
van 2025 zijn wij, met medewerking van de Martinus Kerk, erin 
geslaagd om een deel van zijn werkzaamheden onder te brengen bij 
een administratiekantoor in Oldenzaal en we blijven zoeken naar een 
oplossing van het gehele pakket.  
 
Personele bezetting. 
Begin november 2025 heeft Herman Wilbrink te kennen gegeven zijn 
functie als kerkrentmeester in goed overleg te willen beëindigen, spijtig 
maar waarvoor alle begrip onzerzijds. Wel blijft Herman zijn overige 
taken als vrijwilliger voortzetten. 
Graag komen wij in contact met iemand die het technische team, 
binnen KRM, van Jan de Vries en Johan Beltman komt versterken. 
 
Kerkbalans 2026 

We hebben de actie dit jaar op 
dezelfde manier georganiseerd als 
vorig jaar. Dat wil zeggen dat ongeveer 
550 kerkleden (belijdende leden en 
volwassen doopleden) een 
aanbiedingsbrief ontvangen, een folder 
over onze kerk, een folder over 
financiële zaken, onze Hofkerkgids 
2026, en een toezeggingsformulier 

voor zover wij de toezegging nog niet kennen of men niet via e-mail 
een toezegging doet. 
Dit alles wordt dit jaar net zoals vorig jaar in de bus gedaan door 
degenen die al het kerkblad van januari bij u bezorgen, en om die 
reden bij u in de buurt zijn. Dank daarvoor! Een aantal bezorgers heeft 
op ons verzoek aangegeven ook dit jaar de antwoordenveloppes te 
willen ophalen. Ook daarvoor dank! Dat ziet u vanzelf aangegeven in 
het ontvangen materiaal. 
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Van de overige aangeschreven kerkleden wordt verwacht dat zij 
uiterlijk donderdag 22 januari 19.00 uur de reactie hebben 
ingeleverd. In de brief staat aangegeven op welke manier dat kan. 
Wij hopen op uw medewerking, zodat wij eind januari weten waar wij 
dit jaar financieel aan toe zijn. In de begroting 2026 is een totaal van  
€ 95.000 opgenomen, en in 2025 hebben we dat (ruim) gehaald! Dank, 
dank. Van harte in uw aandacht aanbevolen! 
Mede namens het College van kerkrentmeesters, 
het Kerkbalansteam: Ed de Jong, Sandra Moes, Annemieke Wolff en 
Frits Schutte. 
N.B. Gelet op de gevorderde leeftijd van de helft van de teamleden is 
verjonging voor de komende jaren dringend gewenst. Het is een 
activiteit die beperkte tijd kost in de periode oktober t/m januari. 
 
HD Kerk TV installatie. 
In het laatste kwartaal van 2025 hebben wij, na uitvoerig overleg met 
het technische team van de Hofkerk, opdracht gegeven aan het bedrijf 
Schaapsound om de betreffende installatie aan te passen aan de 
huidige stand van de techniek.  Aanleiding hiervoor was voornamelijk 
de vele storingen en de ouderdom van de installaties. Deze maand, 
januari, is er al begonnen met het voorbereidende werk. Het betreft het 
aanleggen van nieuwe bekabeling.  
Uitgevoerd door eigen vrijwilligers!!! Ook zal er een begin worden 
gemaakt om de hoorbaarheid in de Kerkzaal te verbeteren.   
Voor vragen en/of aanmelding inzake de personele bezetting van de 
KRM kun je mij mailen.  
Rijk Wibbelink, voorzitter KRM: r.wibbelink@gmail.com 
 

 
Verantwoording collecten december 
In de maand december is aan collecten voor de kerk ontvangen in 
contanten een bedrag van € 387,31, aan collectebonnen € 205,80, en 
via de bank € 30, in totaal dus € 623,11.  
Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor hun bijdragen aan het 
kerkenwerk. 
Frits Schutte, penningmeester 
 

mailto:r.wibbelink@gmail.com
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Eindejaarscollecte 
In december is de traditionele Eindejaarsactie gehouden, ditmaal voor 
het weer bij de tijd brengen van onze installaties voor beeld, geluid en 
licht in de kerk. Dat is hard nodig, gezien de nodige storingen die zich 
de afgelopen tijd in toenemende mate hebben voorgedaan. De actie 
heeft tot 6 januari en inclusief het verjaardagsfonds van december het 
respectabele bedrag opgebracht van € 5.151,50. Daarin is begrepen 
een gift van € 2.500. Eerder hebben we in 2025 twee schenkingen 
ontvangen van in totaal € 27.000, die kerkrentmeesters aan deze 
reserve willen toevoegen. En we eindigden 2024 met een 
bestemmingsreserve van € 3.000. Zodat we nu € 37.482 hebben 
gespaard’ voor dit doel. En dat zullen we zeker nodig hebben, dus we 
gaan nog even door. Hartelijk dank alvast. 
Frits Schutte 
 
N.B. in de Eindejaarsactie stond per ongeluk nog als doel bij 
overschrijven ‘Kerkblad’ vermeld, maar wees gerust: alles wat in 
december binnenkwam waarbij kerkblad was genoemd, heeft de 
bestemming beeld & geluid gekregen. 
 

  
Dankbetuiging 
Wij willen iedereen bedanken die ons heeft gesteund na het overlijden  
van mijn vrouw, onze moeder en oma 

Alie Bulten–Haaijema 
Een hand, een kaart of uw aanwezigheid bij de begrafenis: het waren 
gebaren die ons veel troost gaven in deze moeilijke tijd. Het deed ons 
goed om te merken dat zoveel mensen met ons meeleven. Dat is 
hartverwarmend. Hartelijk dank voor uw medeleven. 
Joop Bulten, Kinderen en kleinkinderen. Diepenheim, december 2025 
 
Hartelijk dank voor de kerstgroet, mooie amaryllisbol. Ik wens u allen 
ook fijne feestdagen en een goed 2026. 
Met vriendelijke groet, Mevr C. Tom-Blokland 
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Open kerkdeuren en een herkenbare dominee 
Zo her en der heb ik sommigen al wel verteld dat ik op vrijdagen in de 
kerkzaal aan het werk ben. Zo tussen 10:30 en 15:00 uur. De 
kerkdeuren aan het kerkplein staan open, een bord staat buiten. (Dank 
Jan en Ruurd!) Om mensen welkom te heten in de Hofkerk: De koffie 
en thee staan klaar, er klinkt zacht wat muziek. Bewust op deze 
morgen en middag: Op de Schoolfeestweide wordt de weekmarkt 
gehouden. 

Het wonderlijke is dat er toch wel iedere 
week mensen even binnen komen. 
Van echte Gorenaren tot toeristen, en van 
oud tot middelbare scholieren en 
gemeenteleden. Soms levert het een leuk 
gesprek op, of iemand steekt in de 
gedachtenishoek een kaarsje aan.  
En ik doe er gewoon mijn mail, 
werkzaamheden of doe wat lees- en 
studiewerk. Ik zit er wel herkenbaar als 
iemand van de kerk: Hier draag ik een 

boordje. Allicht dat sommigen dat al wel eens bij mij hebben gezien. 
Soms levert dat misschien een vraag op: Dat boordje is toch iets van 
de Rooms Katholieke Kerk? In protestants Nederland zijn we het niet 
zo gewend dat de kerk en de ‘mensen van de kerk’ herkenbaar 
aanwezig zijn. 
Katholieke priesters dragen een boordje omdat dit verplicht is. 
Protestantse dominees hadden hier altijd wat moeite mee: Niet in de 
laatste plaats omdat protestanten geneigd zijn zich minder snel dingen 
te laten gezeggen. Alsook: door als ‘gewone’ burgerman gekleed te 
gaan sta je naast het gewone gemeentelid en kun je hen zo naderbij 
staan. En dominees zijn toch ook zeker geen priesters. 
Daar zit een punt in, en bij de meeste huisbezoeken draag ik ook 
gewone kleding. Maar in situaties waar niet direct duidelijk is dat ik ‘van 
de kerk’ ben, zoals bij de open kerk, of bij openbare gelegenheden, 
vind ik het fijn om herkenbaar te zijn in mijn rol. Op zondag draag ik 
daarom de toga en de stola, doordeweeks dus een boordje. Mensen 
weten dan ook direct wat ik kom doen. Het creëert inderdaad 
misschien een beetje afstand, maar die afstand biedt precies de 
opening en de ruimte om iets van de kerk, van Jezus of van God ter 
sprake te brengen. 
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Ten slotte wordt het boordje in de christelijke wereld buiten Nederland 
gezien als een algemeen kledingstuk voor dominees en geestelijken. 
Zie bijvoorbeeld de Anglicaanse priesters in Engeland, of de Lutherse 
voorgangers in Scandinavië. Enfin, iets over de doordeweekse 
werkkleding van een dominee…  
En wees ook welkom om op een vrijdag eens langs te waaien als u daar 
behoefte aan heeft! 
Ds. Henk Binnekamp 
 
Vakantie 
In januari ben ik een week met vakantie: na de dienst van 18 januari 
ben ik een week vrij om even tot rust te komen. (Van 18 tot 25 januari)  
Uw ouderling blijft eerste aanspreekpunt. Mocht er een predikant nodig 
zijn, dan zal ds. Dick Juijn waarnemen. Graag wel eerst in overleg 
treden met onze scriba, Alinda Sportel. Haar contactgegevens staan 
achterop het kerkblad. 
ds. H. Binnekamp 
 
Uit de Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek (WEK): voorbereiding 
bijzondere diensten en beamer team 
Bijzondere kerkdiensten (zoals Kerst, Stille Week, Pasen, Pinksteren, 
bijzondere muzikale diensten) worden vaak voorbereid door de 
predikant samen met een voorbereidingsgroep. Deze 
voorbereidingsgroep bestaat niet altijd of niet alleen uit mensen van de 
WEK, maar vaak uit leden van andere werkgroepen, zoals Kerk & 
Samenleving voor o.a. oecumenische diensten, en Pastoraat voor 
Gedachteniszondag. Daarnaast is er vaak ruimte voor andere 
kerkleden om aan te schuiven en mee te doen. Taken kunnen variëren 
van het zoeken van een thema, muziek, publiciteit, of een tekst of een 
gebed lezen in de dienst. Iedereen die graag eens mee zou willen 
werken mag mij een e-mailtje sturen, eventueel met voorkeur voor de 
soort dienst en/of de soort taak. Het gaat om meewerken op project- 
basis voor een specifieke dienst.  
Het beamer team, dat iedere zondag weer de mooie presentaties voor 
de beamer verzorgt is ook op zoek naar versterking. Wie heeft er 
plezier in het maken van een mooie, leesbare presentatie op basis van 
de orde van dienst? 
Namens de Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek 
Wietske Bijker; w_bijker@yahoo.co.uk 

mailto:w_bijker@yahoo.co.uk
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Open Deur januari 2026                           OPEN 
 
2026 is een nieuw jaar, dat open voor ons ligt. 
Opnieuw een jaar waarin we ankers nodig 
hebben, zodat er houvast is als de storm 
opsteekt. Wat zijn onze ankers? In deze editie 
van Open Deur denken we hierover na. 
Persoonlijk, maar ook als kerk en gemeente. We 
hebben elkaar immers nodig om met open ogen 
de wereld tegemoet te gaan.  
Met open ogen, dat betekent: nieuwsgierig naar 

de ander, zodat we ons wellicht in elkaar herkennen. En als die ander 
nu heel anders is, of anders gelooft dan we gewend zijn? Dan 
beginnen we met een open oor; met vragen, doorvragen en luisteren.  
Met onder andere: 
* Ankers van vertrouwen – als alles openligt 
* Niet vrijblijvend – open, maar tegelijk radicaal 
* Openheid kun je leren – een les uit de bajes 
* Met open ogen de wereld tegemoet - gedichten en korte teksten 
* Waar zijn we bang voor? Praten is noodzakelijk en bevrijdend 
* Wat levert openheid op? Over herkenning en erkenning 
* Open deur – column 
* ‘Wil je weten wat ik hiervan vind?’ – het voeren van een open gesprek 
* Theetijd – verhaal 
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en 
buiten de kerk.  
Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend 
abonnement €55,00. Deelname aan ons collectief jaarabonnement 
kost u slechts €15 euro per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.)   
Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 
opnemen met: Erna Aalbers. Mail: tandamata@kpnmail.nl 
 
Sacred dance. 
In het nieuwe jaar 2026 gaan we weer met de groep meditatief dansen 
en de eerste les is op woensdag 28 januari in de Klokkenkamp bij 
de Hofkerk.  
We beginnen om 9.30 uur en de les duurt tot 11.30 uur, met 
tussendoor een koffie/theepauze. (kosten 15 euro per les en voor de 

mailto:tandamata@kpnmail.nl
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koffie/thee 1 euro). De groep is nog niet vol, dus je bent van harte 
uitgenodigd, om mee te doen! (de eerste les is gratis, om te 
proberen…) De lessen zijn één keer per maand en de mensen, die 
meedoen dansen graag! We dansen op mooie klassieke, Keltische of 
religieuze muziek. Ervaring met dans is niet nodig!  
Sacred dance is een vorm van meditatie, die in een kring wordt 
gedanst rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De 
danspatronen zijn eenvoudig en herhalend. De nadruk ligt meer op het 
met aandacht in beweging zijn, dan op technische perfectie. 
Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes of te wel 
Sacred dance. 
Voor meer informatie kun je mij bellen: Dora Brinkhorst, tel. 0547 – 
273823 of mailen dorabrinkhorst@gmail.com 
 
Oud papierinzameling 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de 
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Voor informatie: Ernst Ossewaarde  
T: 06 53696560 of email: of mail aan 
ernstossewaarde@gmail.com 
 

 
 
De kopij voor het kerkblad van 07 februari 2026 (voor 4 weken) inleveren 
vóór 27 januari 2026. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en lettertype 
“Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor                        

mailto:ernstossewaarde@gmail.com
mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Ds. H. Binnekamp, Spoorstraat 14 A, 7471 BW Goor, T0547 799143 
Mob: 0610695282, Email: predikant@hofkerkgoor.nl  Vrije dag: dinsdag. 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: dhr. A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor 
T 0611293794  E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547 261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor,  
           T 0624938347         E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547 276368. Secretaris mw. J. Spoelder-Sligman, 
T 0648481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,  
T 0647020054  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl  
T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag  
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
Dhr. B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547 272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 

mailto:predikant@hofkerkgoor.nl
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
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