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Die Gedanken sind frei, 
wer kann sie erraten, 
sie fliegen vorbei 
wie nächtliche Schatten. 
Kein Mensch kann sie wissen, 
kein Jäger erschießen 
mit Pulver und Blei: 
Die Gedanken sind frei! 

Dit lied uit het einde van de 18e eeuw zongen wij vroeger vaak op onze 
middelbare school. Veel later hoorde ik dat het in de tijd van Hitlers 
Duitsland gebruikt werd als protestlied. Het was dan ook ontroerend 
dat wij de melodie van dit lied afgelopen najaar hoorden in de straten 
van Riga. In de Baltische staten weet men als geen ander hoe 
gevaarlijk het uiten van je mening is in een dictatoriaal regime. Vele 
mensen werden in de korte periode rond 1939 en later na 1945 voor 
het uiten van hun mening door de Russische bezetters vermoord of 
afgevoerd naar Siberië. En ook nu weer voelen zij de angst voor weer 
een bezetting door de Russen getuige de vele Oekraïense vlaggen die 
wij zagen hangen aan overheids- een particuliere gebouwen. Vandaar 
waarschijnlijk dat de melodie van “Die Gedanken sind frei” weer in de 
straten wordt gespeeld. 

Rusland heeft al een lange traditie op het gebied van het bestraffen 
van het uiten van kritiek. Al in 1848 werden Russische intellectuelen, 
waaronder Dostojewski, ter dood veroordeeld omdat zij kritiek hadden 
op o.a. de censuur in Rusland. Het doodvonnis werd op het laatste 
moment niet uitgevoerd en Dostojewski werd naar Siberië verbannen. 
Twee jaar geleden werd Navalny in de gevangenis vermoord, omdat hij 
oppositie voerde tegen Poetin. 

Het verontrustende is dat het ernaar uitziet dat dit niet alleen meer 
geldt voor Rusland en andere landen met dictatoriale regimes. Ook in 
onze eigen Westerse wereld, met Verenigde Staren voorop, sluipt het 
naar binnen. De Verenigde Staten van waaruit nota bene jonge 
mensen in de Tweede Wereldoorlog ver weg van huis bij ons het leven 
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lieten. Dit om de waarden van de “vier vrijheden” te verdedigen, zoals 
Roosevelt die in 1941 verkondigde in zijn State of the Union. De 
vrijheid van meningsuiting was het eerste dat hij noemde. 

Er worden gelukkig in de VS nog geen mensen om hun mening 
gevangengezet, maar er zijn vele voorbeelden waar de vrijheid van 
meningsuiting drastisch wordt ingeperkt. Kijk naar het voor mij bekende 
terrein van wetenschappelijk onderzoek. Bekend is dat Amerikaanse 
(top)universiteiten in hun financiering worden gekort, omdat zij blijkbaar 
te kritisch zijn. Erger is nog dat specifieke op diversiteit gerichte 
onderzoeksprojecten volledig moeten stoppen, zoals bijvoorbeeld een 
onderzoek naar een soort van darmkanker dat vooral bij Amerikaanse 
zwarte mannen voorkomt en onderzoek naar de behandeling van HIV-
kinderen. Als klap op de vuurpijl werd afgelopen augustus de directeur 
van het Amerikaanse RIVM ontslagen, omdat de huidige Amerikaanse 
minister van Volksgezondheid vaccinaties schadelijk vindt. 

Volgens Robbert Dijkgraaf (NRC) zullen deze “gektes” met een paar 
jaar de Atlantische Oceaan overwaaien. Nu al wordt volgens hem in de 
Tweede Kamer de wetenschappelijke consensus over klimaat en 
biodiversiteit weggezet als activisme. Ook op het maatschappelijke 
vlak zien wij dat b.v. onze vicepremier de NOS laatst nog beschuldigde 
van politieke gekleurdheid bij haar berichtgeving over de Gazaoorlog. 

Ik neem aan dat iedereen het met mij eens is dat het kunnen uiten van 
kritiek in de samenleving één van voorwaarden is voor het tegengaan 
van machtsmisbruik, onderdrukking en geweld. Eigenlijk zien wij dat al 
bij het optreden van Jezus. Ook Jezus stak zijn kritiek op de leiders in 
de samenleving niet onder stoelen en banken. Met name de farizeeërs 
moesten het ontgelden. Zie bijvoorbeeld wat Jezus zegt over de 
innerlijke onreinheid van de farizeeër (Lucas 11:37-54). 

Laten wij allen, ook als het moeilijk wordt, kritisch blijven op dat wat om 
ons heen gebeurt en ook zelf open staan voor kritiek. Ook al zou onze 
kritiek ongefundeerd kunnen blijken. Het dwingt ons te blijven 
nadenken over zowel wat waar is als over de juistheid van ons 
handelen. 

Koos Krabbendam 
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Zondag 08 februari 2026   
Hofkerk 10.00 uur                                                      mw. Margré Ballast 
                   
Zondag 15 februari 2026 
Hofkerk     10.00 uur                                              Ds. H. Binnekamp 
Kindernevendienst: Ruud Wiggers  
          
Vrijdag 20 februari 2026 
Stoevelaar 16.00 uur                                     ds. J. D. Vedders-Dekker 
 
Zondag 22 februari 2026 1e zondag 40-dagentijd  
Hofkerk 10.00 uur                                                       ds. H. Binnekamp 
 
Dinsdag 24 februari 2026 
Herfstzon   16.00 uur                                    ds. J. D. Vedders-Dekker 
                
Zondag 01 maart 2026 2e zondag 40-dagentijd 
Hofkerk 10.00 uur                                                         ds. H. Binnekamp 
 
Vrijdag 06 maart 2026 Wereldgebedsdag 
Kapel van de P&P kerk Hengevelde 19.00 uur           
 
Bloemen eredienst  
08 februari : mw. A. Schutte 
15 februari : mw. R. Schuite 
22 februari : mw. R. Schuite 
01 maart    : mw. A. Wolff 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend 
08 februari  : J. en R. Minnen, R. Grotenboer 
15 februari  : A.de Boer, R. en R. Wibbelink 
22 februari  : A. Wolff, M. Voerman, F. Gerritsen 
01 maart     : H. v Rijnsbergen, M. Leentvaar, K. Elfrink 
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Vervoer naar de Kerkdiensten 
08 februari  : L. Lettink, S. Moes, A. Wolff 
15 februari  : H. Drost, B. Fernhout 
22 februari  : H. Brinkhorst, C. v. Rijnsbergen, H. Buitenhuis 
01 maart     : H. Tadema, H. Koens 
 

 
 
8 februari 
Vanmorgen gaat mw. Margré Ballast voor. Kerkelijk werker in Wierden 
en Rijssen, en tot voor kort ouderen pastor in onze gemeente. Mooi om 
haar te verwelkomen als onze gastvoorganger. 
 
15 februari 
Deze zondag is de derde van de maand: dat betekent dat er 
kindernevendienst is. De dienst zal een laagdrempeliger karakter 
hebben. We volgen het leesrooster: daarin lezen we verder in de 
Bergrede. Stevige woorden van Jezus over recht, over haast ook: als 
het om recht gaat is er geen tijd te verliezen. 
 
22 februari 
Deze eerste zondag van de veertigdagentijd lezen we het verhaal over 
Jezus’ beproeving in de woestijn. Jezus beleeft in de woestijn zijn 
eigen veertig dagen vasten. Veertig dagen worstelen met de 
verleidingen van overvloed, roem en macht. Een tekst die ons direct 
binnenleidt in de veertigdagentijd: een tijd van vasten, van inkeer, 
reflectie. Van langzaam met andere ogen naar de wereld kijken 
 
1 maart 
Op deze tweede zondag in de veertig dagen lezen we het bijzondere 
verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg. Met een moeilijk 
woord ook wel de ‘transfiguratie’. Een bijzonder verhaal waarin licht 
een belangrijke rol speelt: Licht laat je stralen, Licht doorbreekt 
duisternis, Licht laat de werkelijkheid zien. Licht kun je echter niet 
vastpakken en bewaren. 
ds. Henk Binnekamp 
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Overleden:  
Op 18 januari overleed in de leeftijd van 86 j. Jannesje (Jannie) v d.Klok- 
Mast 
  
Bloemengroet De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook 
de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als 
groet of teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar Janneke 
Kranenberg, Gerda Voortman, mw v.d. Beek, mw. Koeleman, Hendrik 
Bolink, Marietje van Rengs, Jan Pluimers, Annie Koops.  
 
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. 
Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van medeleven 
kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen aanvragen in de 
kerkdienst dan horen wij dat graag. 
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com  
 
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, 
beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog wachten op een 
uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor 
behandeling, wensen we een spoedig herstel toe. 
Namens de Werkgroep Pastoraat. Rinny Schuite 
 
Huiskamergesprekken 
 
De werkgroep pastoraat en de predikant nodigen u van harte uit voor 
de huiskamergesprekken. Een fijne manier om elkaar te ontmoeten en 
met elkaar geloof en leven te verdiepen. We hopen samen te komen 
en te spreken over het thema ‘Buig niet’! Hoe blijf je recht op staan in 
een wereld waar sterke leiders zoveel mogelijk mensen op de knieën 
willen krijgen? Hoe kijken andere gemeenteleden daar tegenaan? 
Kunnen geloofs- en/of Bijbelverhalen ons daarin helpen? In de open en 
vertrouwde sfeer van de huiskamer kunnen we hierover het gesprek 
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met elkaar aangaan. Welkom om hierover van gedachten, hoop en 
twijfels te delen. 
Praktisch: Er zijn vier verschillende momenten op verschillende plekken 
gepland: 
 

- Woensdag 25 februari, 10:00 thuis bij Anke de Boer 
- Donderdag 26 februari, 19:30 thuis bij Hetty Bieleman 
- Woensdag 4 maart, 14:00 thuis bij Riekele Bijleveld 
- Donderdag 5 maart, 14:00 in de Klokkenkamp 

 
U kunt zich aanmelden via een mailtje naar pastoraat@hofkerkgoor.nl 
Of door te bellen naar Rinny Schuite: 0547-271657. Geeft u daarin uw 
voorkeur aan. Graag meerdere opties aangeven, zodat we de groepen 
goed kunnen verdelen. 
 
Namens de werkgroep Pastoraat en de predikant. 
 

 
 
Uit de kerkenraad  
Kerkenraadsvergadering 13 januari  
- Er is gesproken over het probleem om vrijwilligers voor diverse taken   
  te vinden: er zijn vele vacatures in de diverse werkgroepen en de  
  vrijwilligers die er zijn worden steeds ouder. We gaan hiermee de  
  komende tijd aan de slag en kijken wat we kunnen veranderen om het  
  nog behapbaar en leuk te houden voor de mensen die nu vrijwilliger  
  zijn.  
- Er is besloten dat vanaf 2027 het Kerkblad alleen nog digitaal via de  
  website is te bekijken. Voor mensen die toch graag een papieren  
  versie willen ontvangen is het wel mogelijk om deze aan te vragen.  
- Afkondiging van overlijden tijdens een kerkdienst: De WEK had een  
  wijziging voorgesteld, waarbij de afkondiging wat persoonlijker wordt.  
  Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.  
- Het rooster van aftreden van de ambtsdragers is besproken. Als het  
  zo zou blijven zou iedereen op hetzelfde moment stoppen, wat niet  
  wenselijk is. Dit is nu aangepast.  

mailto:pastoraat@hofkerkgoor.nl
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- Het tijdstip van de oudjaarsdienst zal tijdens de gemeenteavond in 
mei met de gemeenteleden worden besproken.  
De heer Ruurd Salverda heeft aan de Kerkenraad laten weten dat hij 
stopt als ouderling kerkrentmeester. Dat vinden we erg jammer, maar 
zijn dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen periode.  
Alinda Sportel - scriba  
   
Aankondiging gemeenteavond 
 
De kerkenraad nodigt u uit voor de aankomende gemeenteavond. Op 
donderdag 12 februari om 19:30 staat de koffie klaar. Om 20:00 
beginnen we met het inhoudelijke deel van de avond. 
Al in het najaar wilden we graag met u van gedachten wisselen over 
hoe je, als christen, om kunt gaan met al het geweld en alle conflicten 
die plaatsvinden in de wereld. In deze winterdagen zijn die vragen 
alleen maar urgenter geworden: De kwestie over Groenland, maar ook 
de spanningen in landen zelf tussen burgers en 
overheidsfunctionarissen (ICE in de VS). Als we menen dat de Bijbel 
het verhaal vertelt van vrede, waarom hebben we dan toch nog zoiets 
als een ministerie van Defensie? Valt er er toch wat voor te zeggen dat 
er geweld nodig is, en zo ja wanneer dan? 
 
Om de avond in te leiden hebben we Manoah Dangremond 
uitgenodigd om te vertellen over haar werk als predikant bij Defensie. 
Ze zal ons meenemen in haar werk, waar ze onder andere samen met 
militairen nadenkt over de vraag wat gerechtvaardigd geweld is. Zowel 
vanuit Bijbelse lijnen als uit de traditie van kerk en geloof. 
Manoah was een studiegenote van onze predikant, en evenzo een 
jonge werker in de kerk. 
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Uitnodiging voor de intrede van ds. Wim de Jong 
 
Dit vindt plaats op 1 maart 2026 om 10.00 uur in de Protestantse 
gemeente Haaksbergen-Buurse 
 
Samen op weg gezet, om adem, woord en brood te delen. 
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Kerkrentmeesters 
Het technische team van de Hofkerk heeft in de eerste weken van 
2026, samen met mensen van Schaapsound veel werk verricht. 
Begonnen met oude en overbodige bekabeling vervangen door 
hoogwaardige nieuwe coaxkabels en daarna nieuwe apparatuur en 
bedieningspanelen aangebracht. Al met al een hele klus zodat wij als 
kerkbezoekers voortaan kunnen genieten van betere en scherpe 
beamer projecties. Hulde voor de inzet en vrije tijd van alle vrijwilligers. 
De komende tijd gaan wij ook nadenken hoe het geluidsniveau en de 
verlichting in de kerkzaal verbeterd kan worden. Ruurd Salverda, heeft 
uit eigen beweging zijn werkzaamheden binnen het college van 
Kerkrentmeesters aan het begin van 2026 beëindigd. Binnen het 
college was Ruurd hoofdzakelijk belast met personeelszaken, HRM, en 
hield zich bezig met vele dossiers van uiteenlopende orde, waarop hij 
zijn stempel heeft gedrukt. Waarvoor onze oprechte dank! De 
beslissing van Ruurd valt ons zwaar, maar wij zullen die uiteraard 
respecteren. 
Rijk Wibbelink, voorzitter. 
 
Kerkbalans 2026 
 
27 Januari was de stand van Kerkbalans 2026 de volgende. Er zijn 550 
uitnodigingen verzonden aan onze kerkleden (= pastorale eenheden), 
rondgebracht door onze trouwe bezorgers van het kerkblad. Fijn! En 
voor diegenen die dit hebben aangegeven via e-mail. Een aantal 
bezorgers en anderen hebben de moeite genomen om toezeggingen 
ook weer op te halen. Hulde! 
Er zijn nu 312 toezeggingen binnen voor een totaal van bijna € 77.000. 
Dat betekent dat 57% van de kerkleden heeft gereageerd en die zijn bij 
een begroting van € 95.000 ‘goed’ voor ruim 80% van het begrote 
bedrag. Dat betekent ook dat iets minder dan de helft die resterende 
20% nog moet opbrengen. Wij rekenen op uw aller medewerking! Over 
een maand het vervolg. 
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Een klein beetje statistiek: 
Er zijn nu 78 kerkleden die maximaal € 50 op jaarbasis bijdragen, in 
totaal € 2.556; 45 tussen de € 50 en € 100, in totaal € 3.795; 119 
tussen de € 100 en € 300, in totaal € 21.697; 40 die tussen € 300 en € 
600 toezeggen, in totaal € 17.965; 19 kerkleden die tussen € 600 en € 
1.200 bijdragen, in totaal € 17.685; en 8 kerkleden die meer dan € 
1.200 bijdragen, ‘goed’ voor € 13.140. 
 
Frits Schutte, penningmeester, mede namens het Kerkbalansteam en 
het College van kerkrentmeesters. 
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Diaconie-collectes van 23 november 2025 tot 18 januari 2026. 
23 november     € 134,55. 
30 november      -   73,00. 
7   december      - 138,25. Avondmaalscollecte voor kinderen in armoede 
14 december      -   96,57. 
21 december      - 128,90. 
24 december      - 402,40. Kerst-avonddienst. 
25 december      - 160,85. Kerk in Actie "Kinderen in de knel” 
28 december      -   61,95 euro. 
04 januari 2026  -   66,33 euro. 
11 januari           -  100,81 euro. 
18 januari           -  Gezamenlijke dienst met meerdere                
                               kerken in de kapel van het Weldam. 
Hartelijk dank allemaal voor uw bijdragen aan deze Diaconie-collectes! 
Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst. 
 
 

  
 
Alpha in Delden 
 
De volgende Alpha in Delden start op donderdag 12 maart 2026. Bij 
Alpha komen we twee maanden lang wekelijks samen om te praten 
over de basis van het christelijk geloof en ieders persoonlijke vragen 
en ervaringen daarbij. Is er meer in het leven en hoe handel je 
daarnaar? Hoe voed je je ziel en raak je vervuld met Geestkracht? Hoe 
weersta je kwaad, hoe zit het met genezing, en wat is kerkzijn vandaag 
de dag? 
 
Dit voorjaar zijn de bijeenkomsten op donderdagavond van 19:30 tot 
22:00 uur en één zaterdag (18 april) van 10:00 tot 16:00 uur in Delden. 
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Elke bijeenkomst begint met gezellig koffiedrinken. Daarna volgt een 
inleiding met eigentijds filmmateriaal en persoonlijke verhalen. De rest 
van de bijeenkomst gaan we het gesprek aan. Bij Alpha is diversiteit 
normaal, we stemmen af op jouw behoefte en ieders mening mag er 
zijn. Samen hebben we verfrissende ontmoetingen over God, 
geloof en leven. 
 
Iets voor jou? Of voor je buur, vriend, dochter, collega, …? Vraag 
gerust om meer informatie of geef je op via alpha@pgdelden.nl. 
 
Petra van den Hoek 
Alpha - Protestantse Gemeente Delden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Open Deur februari 2026 ‘Leeftijd’              

mailto:alpha@pgdelden.nl
https://www.pgdelden.nl/activiteiten/alpha-delden/
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Wijsheid komt met de jaren, zo zeggen we. 
Tegelijk kunnen jonge kinderen soms al 
wijze uitspraken doen.  
Van jongeren leren we dat het niet erg is om 
onbevangen te zijn of kritische vragen te 
stellen.  
We hebben alle generaties nodig: we leren 
van elkaar, rouwen en vieren met elkaar. 
Want leeftijd zegt veel, maar niet alles.  
Bovenal zijn we mensen, unieke mensen, 
die de tijd van ons leven hebben – hoe oud 
of jong we ook zijn. 

  
Met onder andere: 
  

• De tijd van je leven – iedere leeftijd heeft iets eigens 
• Laat de kinderen tot Mij komen – de roeping van grootouders 
• Leeftijd zegt veel, maar niet alles – drie mensen vertellen 
• Niets dan tijd - gedichten en korte teksten 
• Van alle leeftijden – wijsheid kent geen grenzen 
• Geloven met alle generaties – samen vieren 
• Maar een getal – column 
• Vijftig! Recept voor een Abraham of Sarakoek 
• Alle dagen die U geeft – gebed 
• Faneia doet een wens – verhaal 

 
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van 
geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen 
binnen en buiten de kerk.  
Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend 
abonnement €55,00 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u  
slechts €15 euro per 11 nummers.  (juli/augustus 1 nr.)   
Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 
opnemen met: e.aalbers@hofkerkgoor.nl 
 
 
Oud papierinzameling. 
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De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de  
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Voor informatie: Ernst Ossewaarde  
T: 06 53696560 of email: of mail aan 
ernstossewaarde@gmail.com 
 

 
 
De kopij voor het kerkblad van 07 maart 2026 (voor 4 weken) inleveren 
vóór 24 februari 2026. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en lettertype 
“Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

mailto:ernstossewaarde@gmail.com
mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Ds. H. Binnekamp, Spoorstraat 14 A, 7471 BW Goor, T0547 799143 
Mob: 0610695282, Email: predikant@hofkerkgoor.nl  Vrije dag: dinsdag. 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: dhr. A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor 
T 0611293794  E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547 261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor,  
           T 0624938347         E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547 276368. Secretaris mw. J. Spoelder-Sligman, 
T 0648481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,  
T 0647020054  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl  
T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag  
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
Dhr. B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547 272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 

mailto:predikant@hofkerkgoor.nl
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
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