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In het liedboek staan prachtige liederen bij elk moment van het 
kerkelijk jaar maar ook voor persoonlijke reflecties en gebeurtenissen 
in het leven van iemand. Geweldig, dat talent van dichters om 
trefzekere woorden te vinden voor hun gevoelens en gedachten. En zo 
ook ons hart weten te raken en te ontroeren. Lied 605 is zo’n mooie 
tekst over een mensenleven; jouw leven. Geschikt om even bij stil te 
staan en tot je door te laten dringen. Het past ook in de komende 
periode tussen Pasen en Pinksteren. Ik geef het hier volledig weer, 
zodat we ons er in z’n geheel op kunnen concentreren. Alleen het 
eerste vers bijvoorbeeld, is als het ware al een geloofsbelijdenis in 
zichzelf.  
 
1 De toekomst is al gaande, 
lokt ondanks tegenstand 
ons weg uit het bestaande 
naar eens te vinden land. 
 

2 De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 

3 De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 
 

4 De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 

5 De toekomst houdt ons 
gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

 

 

De dichter, Inge Lievaart, stelt in dit lied het leven voor als een tocht, 
een doorgaande beweging door alle jaren en seizoenen van ons leven. 
Er zijn bedekte verwijzingen naar Abraham die met z’n hele hebben en 
houden op reis gaat zonder te weten wat de bestemming is. Naar de 
tocht van Mozes met het joodse volk uit Egypte door de zee naar een 
beloofd land. Maar ook de leerlingen gaan een onzekere verbintenis 
tegemoet wanneer Jezus hen vraagt om met Hem mee te gaan. In 
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deze voorbeelden gaat het steeds om een appèl op mensen om op 
weg te gaan, het onbekende tegemoet. Het lied zet je ook meteen op 
scherp. Op de toekomst kun je niet wachten als iets in de verte, te 
zijner tijd, ooit. Gods toekomst maakt nu al deel uit van je leven. In de 
afgelopen periode van de Veertigdagentijd tot Pasen werd die 
beweging ook symbolisch steeds duidelijker in de liturgische 
bloemschikking bij de vieringen. Het lijden, de kruisiging en het sterven 
van Jezus zijn niet het einde. Er wordt geen punt gezet, maar een 
dubbele punt. Opstanding: een wonder? Een mysterie? Velen van ons 
hebben daarover meer vragen dan antwoorden. Maar wat wel 
vaststaat is de belofte van hoop en vertrouwen in een nieuw begin! 
Pasen is: het gaat door; het leven van Jezus is niet voorbij. Die 
dubbele punt betekent: Jezus leeft verder in jou, loopt met je mee op je 
levensweg. De verzen 2, 3 en 4 verwijzen naar Bijbelse verhalen, maar 
ook doelen ze op momenten die we meemaken in ons persoonlijk 
leven en geloof. We herkennen overeenkomsten met eigen twijfels, de 
“woestijnmomenten”, het niet meer zien zitten, vreugde en verdriet. 
Heel bijzonder is het verschil tussen de eerste regel van de verzen 1 
t/m 4 en die van vers 5: Misschien wat kort door de bocht maar tussen 
de woorden “is al gaande” en “houdt ons gaande”; dáár ligt de 
betekenis van Pasen: een ondubbelzinnige band tussen God en mens, 
mens en God. Dat is niet vrijblijvend. Geloven dient een in de tijd 
doorlopend werkwoord te zijn voor hart, hoofd en handen. 
In de bundel “In de wolken uitgesneden” van René Van Loenen staat 
ook zo’n prachtig lied (passend in deze tijd tussen Pasen, Hemelvaart 
en Pinksteren) dat de kern verwoordt van ons leven als mensen 

onderweg. Woorden die ertoe doen en je als het ware “optillen”: 
Zoek Christus niet in het       
verleden 
Niet in de nevel van de tijd. 
Zoek in de wonden van het leven 
zijn tegenwoordigheid. 
 

Hij lijkt zo ver van ons verwijderd, 
maar is ons rakelings nabij. 
Hij die verhoogd werd na zijn 
lijden 
is mens aan onze zij. 
 

Zijn koninkrijk is ons gegeven 
in onrust, moeite en gemis 
Totdat in wolken uitgesneden 
Zijn dag gekomen is. 
 

 

Lucas Schoemakers  
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Zondag 05 april 2026 Pasen 
Hofkerk 10.00 uur                                                   ds. Henk Binnekamp 
Kindernevendienst: Alja Klok 
 
Zondag 12 april 2026 
Hofkerk 10.00 uur                                                           ds. Co Janssen 
 
Zondag 19 april 2026 
Hofkerk 10.00 uur                                                  ds. Henk Binnekamp 
Kindernevendienst Sandra Moes 
 
Zondag 26 april 2026 
Hofkerk 10.00 uur                                                  ds. Henk Binnekamp 
 
Dinsdag 28 april 2026 
Herfstzon 16.00 uur                                         ds. J.D. Vedders-Dekker 
             
Bloemen eredienst  
05 april : mw. D. Caron 
12 april : mw. P. Krabbedam 
19 april : mw. P. Krabbedam 
26 april : mw. J. Reef 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend 
05 april : R. Schuite, J. Bakker, M. Stam 
12 april : J. en R. Minnen, R. Grotenboer 
19 april : A. en L. Lettink 
26 april : A. Wolff, M. Voerman, F. Gerritsen 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
05 april : L. Lettink, S. Moes, A. Wolff 
12 april : H. Drost, B. Fernhout 
19 april : H. Brinkhorst, C. v. Rijnsbergen, H. Buitenhuis 
26 april : A. Klok, H. Koens 
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5 april: Paasmorgen Dé zondag waardoor alle dagen hun glans 
krijgen: Opstandingskracht. We lezen het paasevangelie. We jubelen 
en zingen. Frans Schuitemaker laat zijn hobo klinken, een feestelijke 
dienst. Er is vandaag ook kindernevendienst. 

12 april:  2e zondag van Pasen (Beloken Pasen) 
Oud-predikant ds. Co Janssen zal deze zondag voorgaan.  
 
19 april 3e zondag van Pasen 
In de periode na Pasen laten we het leesrooster even los. Het lijkt mij 
mooi om eens wat langer stil te staan bij de brief aan de Hebreeën.  
Er is vandaag ook kindernevendienst. 
 
26 april 4e zondag van Pasen 
In de periode na Pasen laten we het leesrooster even los. Het lijkt mij 
mooi om eens wat langer stil te staan bij de brief aan de Hebreeën.  
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Overleden: 
Op 14 maart overleed Ine Bonzet in de leeftijd van 85 jaar 
Op 19 maart overleed Henk Matel in de leeftijd van 69 jaar 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Bloemengroet                                                                                                                                                          
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken 
van medeleven de afgelopen weken gegaan naar echtpaar Drost, 
Truus van Eijk, Anke van Leeuwen, Johanna Bosveld,  mw. Sturris, 
Hanny Kooijman. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij 
een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou 
willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog 
wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis 
moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.                         
Namens de Werkgroep Pastoraat, Rinny Schuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Van de voorzitter 

Beste gemeenteleden, 

De spreekwoordelijke Tamtam heeft inmiddels z’n werk gedaan, maar 
hierbij ook nog een formeel berichtje van ons. Met gemengde 
gevoelens willen Francien en ik jullie laten weten dat wij per 1 juni 
gaan verhuizen naar Delden, waar we ons nieuwe thuis zullen vinden 
aan de Sint Annabrinkstraat 35. We kijken uit naar deze nieuwe fase 
in ons leven — elk einde opent immers ook weer een nieuw begin — 
maar tegelijkertijd voelt het ook wat zwaarmoedig om dit bericht te 
schrijven. 

Onze verhuizing betekent namelijk dat ik per 1 juni a.s. mijn taak als 
voorzitter van de Hofkerk zal neerleggen. Dat besluit neem ik met pijn 
in het hart, omdat de Hofkerk en jullie als gemeente veel voor mij 
betekenen. Bovendien staan we voor de uitdaging om een nieuwe 
voorzitter te vinden en dat is geen eenvoudige opgave. 

Daarom wil ik een bijzondere oproep doen aan de 40’ers, 50’ers en 
60’ers binnen onze gemeente: denk eens na of deze rol misschien iets 
voor jou kan zijn. Het voorzitterschap is een waardevolle en 
betekenisvolle taak, waarin je echt iets kunt betekenen voor de 
gemeenschap. 

Of ken je iemand waarvan je denkt dat hij of zij geschikt zou kunnen 
zijn? Laat het me dan vooral weten — ik hoor het graag. 

Met een hartelijke groet, André Bouma, Voorzitter Hofkerk 
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Uit de kerkenraad 
 
Kerkenraadsvergadering 10 maart 2026  
 

- Er is gesproken over het vertrek van de 
Kerkenraadsvoorzitter André Bouma. We hopen dat er snel 
een opvolger gevonden zal worden.  

- Classispredikant Klaas van der Kamp gaat met emiraat. De 
Kerkenraad heeft een uitnodiging ontvangen voor de 
afscheidsdienst op 28 juni.  

- Er zijn de afgelopen maand vier huiskamergesprekken 
geweest. Deze zijn erg waardevol geweest. Elk gesprek 
was heel verschillend. 

- Op zaterdag 18 april zullen Henk, Hetty en Alinda een 
Kerkenraadsdag / teambuilding-dag organiseren.  

- De thema-avond (gemeenteavond) over oorlog en geweld in 
februari is niet doorgegaan i.v.m. ziekte van de 
legerpredikant. Er wordt naar gekeken of deze in mei wel 
georganiseerd zou kunnen worden. 

- We hebben het gehad over de liturgie van de diensten. Wat 
is liturgie? En wat vind je belangrijk in de liturgie? 

- Verder hebben de werkgroepen verteld waar ze de 
afgelopen maand mee bezig zijn geweest. 

 
Alinda Sportel – scriba 
 

 
 
Paascollecte 2026 

Pasen is het feest van het nieuwe begin. Elke keer weer voor iedereen. 
1. Maar we zien ook dat de aanval op Oekraïne het vijfde (!) jaar is 
ingegaan. Vanuit Goor wordt permanent hulp geboden, zowel hier als 
ter plaatse, met opvang en ondersteuning. We willen een deel van de 
Paascollecte bestemmen voor vluchtelingen uit Oekraïne en de 
burgers die daar verblijven, via de vereniging Hof van Twente - Kyiv 
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Pechersk. Deze vereniging verstrekt humanitaire hulp ten behoeve 
van instellingen in de stad Kyiv, en is hier actief met opvang. 

2. Het andere deel willen we bestemmen voor het project renovatie 
beeld & geluid & licht in de Hofkerk. Wij hebben een jaar of tien 
geleden geïnvesteerd in een goede uitrusting op het gebied van beeld 
& geluid. Om onze kerkdiensten goed te ondersteunen, met projectie 
en kwalitatief goed geluid, en voor een goede weergave in 
kerkdienstgemist.nl. Deze installaties zijn voor een deel aan 
vervanging en verbetering toe. De techniek staat immers niet stil. Wij 
hebben de firma Schaapsound om een passende offerte gevraagd. Dit 
zal natuurlijk de nodige kosten met zich meebrengen. We doen een 
beroep op onze gemeenteleden om hieraan bij te dragen. 
Alvast hartelijk dank! College van kerkrentmeesters, Frits Schutte 

 
Kerkbalans 2026 
Vorige maand heb ik gemeld dat van de 550 kerkleden (= pastorale 
eenheden) er 375 toezeggingen binnen waren gekomen voor een 
totaal van bijna € 94.000. Inmiddels zijn we weer een maand verder en 
is de stand als volgt: 397 kerkleden hebben gereageerd voor een 
totaalbedrag van ruim € 99.000. Dat betekent een toegezegde 
jaarbijdrage van gemiddelde € 249. Dat betekende dat 72% van de 
kerkleden heeft gereageerd. Als alle toezeggingen worden omgezet in 
daadwerkelijke betalingen, zal de begroting dit jaar worden gehaald. 
Hulde! 
Maar we zijn nog in afwachting van een reactie van 153 kerkleden, van 
wie we weten dat een deel ervan de laatste jaren trouw heeft 
bijgedragen. Dus…. 
De stand wordt maandelijks bijgewerkt op de website onder de knop 
Actie Kerkbalans. 
 
Frits Schutte, penningmeester, mede namens het Kerkbalansteam en 
het College van kerkrentmeesters 
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Deuren op slot! 
Voor eenieder die toegang heeft tot de Klokkenkamp, doe zodra je 
binnen bent en alleen, de buitendeur achter je op slot! Na een poging 
tot inbraak en een insluiping moeten we voorkomen dat het wel fout 
gaat. Dus een dringende oproep: ben je in de Klokkenkamp en ben 
je alleen doe de deur op slot! Ook al is het maar voor een paar 
minuten! 
Namens het College van kerkrentmeesters, Jantina Jansen 
 
Opruimen berging 
De kerkrentmeesters willen de bergruimte medio april gaan opruimen. 
Staat hier iets wat niet weg mag, doe er dan een briefje op of geef het 
door aan ondergetekende! 
Jantina Jansen, secretaris Kerkrentmeesters j.jansen@hofkerkgoor.nl 
 
Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v: Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding: “20 x 
€. 0,50 “of  
“20 x €. 1,00 “of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
 
Voor informatie inzake de collectebonnen: Sandra Moes tel. 
06.10787789 
 
 

mailto:j.jansen@hofkerkgoor.nl
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Verantwoording collecten maart 
 
Aan collecten voor de kerk is de eerste vier zondagen in maart 
ontvangen in contanten een bedrag van € 164,56, aan collectebonnen 
€ 195 en via de bank € 57 in totaal dus € 416,56. 
De stand van de actie Paascollecte bedraagt € 955 + € 20 aan 
collectebonnen. Maar deze actie loopt nog, en de beide doelen 
((i) jongeren in en uit Oekraïne en (ii) ons grote project beeld & geluid 
& licht in de Hofkerk blijft van harte aanbevolen. 
En via Giely Jelsma € 15 voor de kerk. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor hun bijdragen aan het 
kerkenwerk. 
 
Frits Schutte, penningmeester 
 

  
Terug van vakantie 
Half maart was ik een kleine week op Ameland. Fijn om er even 
helemaal uit te zijn, met de Waddenzee als fysieke grens tussen werk 
en vakantie. Maar ook tijdens vakantie kan een mens geïnspireerd 
raken. Arnold en ik fietsten vanaf het Oerd (meest oostelijke puntje van 
Ameland) naar de vuurtoren van Hollum (dat ligt in het Westen), en dat 
met een westenwind… Dat betekende twintig kilometer ploeteren met 
de wind vol op de kop. 
Maar juist die wind, een heerlijke zon, een langs vliegende gans en de 
weids- en schoonheid van de Amelander duinen: het trappen tegen de 
wind in had zoiets meditatiefs, het was voor mij een dag van helemaal 
leegraken, maar ook ingeblazen worden. Alsof de Geest twintig 
kilometers lang aan het waaien was, zeg maar… 
Henk Binnekamp 
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Terugblik huiskamergesprekken 
Eind februari en begin maart vonden de huiskamer gesprekken plaats. 
Ik kijk daar met veel plezier op terug. Fijn om zo aan te schuiven en 
met elkaar het gesprek te voeren over wat ons bezighoudt. En om 
naast ons dagelijkse leven een Bijbeltekst te leggen. Zo zien we maar 
weer: de Bijbelverhalen zijn ook verhalen voor vandaag de dag. 
Mocht u nou deze gesprekken gemist hebben, trek mij even aan het 
jasje. Dan kunnen we kijken of we nog eens een huiskamergesprek 
kunnen opzetten. 
Henk Binnekamp 
 
Rode-Lijn  
Vrijdag 20 maart stond ik als predikant van 
de kerk voor het dienstencentrum in Utrecht. 
Hier werkt het moderamen van de landelijke 
kerk, zeg maar het dagelijks bestuur. Ik 
stond daar met mijn bordje “Protestantse 
Kerk: maak van RECHT eens werk”. Ik 
vertelde er ook over in de dienst van zondag 
22 maart. Deze demonstratie vroeg de 
leiding van onze kerk om zich duidelijker uit 
te spreken tegen het onrecht dat plaatsvindt 
in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. 
Voor mij als predikant is hier de 
geloofwaardigheid van de kerk in het geding.  
Misschien ook een goede aftrap om ons als 
gemeenschap dieper te bezinnen op onze 
banden met Israël (als Staat, als volk, als godsdienst). Ik kan u in elk 
geval hierover ook melden dat collega’s vanuit de Ring Twente Zuid-
Oost en ondergetekende bezig zijn om hier een studielijn of leerhuis 
over op te zetten. Dit onderwerp wordt dus vervolgd. 
Henk Binnekamp. 
 
Filmavond 16 april in De Klokkenkamp 
Vorig jaar hebben we als werkgroep Kerk en Samenleving voor het 
eerst een filmavond met een maatschappelijk thema georganiseerd. 
We hebben toen de indrukwekkende film “The Old  Oak” vertoond, die 
ging over de opvang van Syrische vluchtelingen in een verpauperde 
wijk in een Engelse industriestad. 
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Dit keer hebben we de film “Les Choristes” uitgekozen. De film gaat 
over een kostschool in Frankrijk voor moeilijk opvoedbare jongens. Een 
nieuwe docent weet met zijn aanpak en het oprichten van een koor een 
enorme verandering te weeg te brengen. Naast het aangrijpende 
verhaal kan er ook genoten worden van de muzikale invulling.  
We beginnen om 19.30 uur met koffie of thee. De film begint om 20.00 
uur 
Omdat we als werkgroep ook proberen inkomsten te generen voor de 
Joanne Foundation, staat er een bus klaar voor een vrijwillige 
financiële bijdrage. 
Graag tot ziens op donderdagvond 16 april  
Namens de werkgroep Kerk en Samenleving, Hans Tadema. 
 
Sacred dance. 
Met een groep van 10 á 12 mensen dansen we één keer per maand. 
De eerstvolgende les is op woensdag 22 april a.s van 9.30 uur tot 
11.30 uur in de Klokkenkamp bij de Hofkerk in Goor. Tussendoor 
een koffie/thee pauze. Kosten 15 euro per les (en 1 euro voor 
koffie/thee). De eerste les is gratis. De groep is nog niet vol, dus u/jij 
bent van harte welkom om mee te doen.  
Sacred Dance is een vorm van meditatie, die in een kring gedanst 
wordt, rondom een middelpunt met bloemen of een kaars.  
De danspatronen zijn eenvoudig en herhalend. De nadruk ligt op het 
met aandacht in beweging zijn en niet op technische perfectie. Ervaring 
is niet nodig! We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze 
muziek. 
Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes oftewel 
“Sacred Dance”.  
Voor meer informatie kunt u bellen met Dora Brinkhorst, tel. 0547 – 
273823 of mailen: dorabrinkhorst@gmail.com 
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Open Deur april 2026 Het is weer voorjaar! 
 

Het is voorjaar: alles loopt weer uit. De schepping 
spreekt! Nieuw leven verschijnt op onmogelijke 
plaatsen, zelfs in steen, rots en asfalt. Zo komt er 
gedurende ons leven van alles op ons pad: die 
kant moeten we op, richting het klooster, of daar 
moeten we zijn, juist bij de daklozen in de stad. In 
deze editie worden we uitgenodigd om ons verhaal 
te vertellen, ons uit te spreken en stelling te 
nemen, of om koffie en soep uit te delen op straat. 
Of om gewoon te spreken op de manier die bij ons 

past, met of zonder woorden, met de middelen die ons gegeven zijn.  
  
Met onder andere: 

• Spreek, Heer, uw gemeente hoort – Gods woord doorbreekt 
onze dorheid 

• ‘Hier hoor ik’ – interview met Diana Rozendaal 
• Creatief spreken – over stoepkrijt en klokkenluiders 
• Het huis waarin je woont – korte teksten en gedichten 
• Kerk, wees te stellig!  

Zijn we bereid om ons uit te spreken? 
• Over woorden en daden – Jezus deed het voor 
• Goud en zilver – column 
• ‘Ga open, hoor, spreek!’ Over de genezing van een 

doofstomme 
• Dank voor uw woord van leven – gebed 
• Faneia maakt een ommetje – Ora en Faneia 

 
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van 
geloven en leven. 
Geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de 

kerk. Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks 

terugkerend abonnement €55,00 

Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u  

slechts €15 euro per 11 nummers.  (juli/augustus 1 nr.)   

Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 

opnemen via mail e.aalbers@hofkerkgoor.nl 
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Oud papier inzameling 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de  
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Voor informatie: Ernst Ossewaarde  
T: 06 53696560 of email: of mail aan 
ernstossewaarde@gmail.com 
 

 
 
De kopij voor het kerkblad 02 mei 2026 (voor 4 weken) inleveren vóór  
21 april 2026. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en lettertype 
“Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

mailto:ernstossewaarde@gmail.com
mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Ds. H. Binnekamp, Spoorstraat 14 A, 7471 BW Goor, T0547 799143 
Mob: 0610695282, Email: predikant@hofkerkgoor.nl  Vrije dag: dinsdag. 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: dhr. A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor 
T 0611293794  E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547 261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor,  
           T 0624938347         E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547 276368. Secretaris mw. J. Spoelder-Sligman, 
T 0648481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,  
T 0647020054  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP  
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl  
T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag  
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
Dhr. B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547 272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
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	Inleveren van oud papier kan van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

