
KERK 

 
 

 
 

 

 ONDERWEG 

                                                                
                                                            

02 mei 2026  
                                                                     28e jaargang no.09 



 
 

 

2 

                                    
 

 

Voor een predikant zijn de paasdagen een drukke periode. Veel 
vieringen, en daartussen nog eens een bezoekje, en dan ook nog 
hopen dat je zelf iets van het Paasmysterie mag meevoelen. 
 
Godzijdank dat we dan in de kerk zoiets als Liturgie hebben: de 
geconcentreerde verdichting van het geloofsleven: in symbolen, 
handelingen, teksten en voorwerpen. En juist in de dagen van Pasen is 
Liturgie op haar best.  
 
Alleen al de drie vespers in Diepenheim en Goor, waar we instappen in 
de kloostertraditie van de eeuwen. Een psalm klinkt, een lezing wordt 
gesproken en er is ruimte voor stilte. 
En die week was de ruimte onder de toren vrij en kon daar het Taizé-
kruis staan, zwak aangelicht, omgeven door de dikke muren: knielend 
kun je verstillen en verwijlen bij het kruis. 
 
En dan moeten de drie dagen van Pasen nog beginnen: Witte 
Donderdag, met het proeven van het gebroken brood en de vergoten 
wijn. En wat dacht u van het doven van de lichten op Goede Vrijdag, 
het horen van het Beklag Gods? Die indringende tekst waarin Gods 
perspectief op het lijdensverhaal doorklinkt: ‘Mens, waarom laten jullie 
dit toe?’ 
 
Totdat we zaterdagavond laat in een donkere kerk binnenkomen, stil. 
Plots wordt er op de deur geklopt: hoorbaar wordt van buiten het 
nieuwe licht binnengedragen. De kerk wordt verlicht door het licht dat 
aangestoken wordt aan de nieuwe paaskaars. Het doopwater dat 
stroomt, als herinnering aan onze doop waarin we, door het 
doodswater heen, zijn opgenomen in de kring van de Levende. 
 
En tenslotte het glas heffen op het leven. 
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Als predikant word je dan simpelweg gedragen door Liturgie: al deze 
eeuwenoude symbolen, handelingen en woorden. En weer kon het me 
raken. 
 
Het is iets waarin je met huid en haar meedoet. Waarin het cognitieve, 
dus je hoofd, niet belangrijker is dan de rest van je lichaam. 
 
Zelf denk ik regelmatig terug aan een bezoek aan Taizé. Iedere vrijdag 
vieren ze ‘s avonds de aanbidding van het kruis, als een wekelijkse 
Goede Vrijdag viering. Toen ik daar was als twintigjarige, en toch wel 
doorgewinterde protestant had ik er zo mijn twijfels bij…. 
Maar de kracht om heel lichamelijk te knielen, jezelf zo over te leveren 
aan de Heer op dat kruis (niet het kruis zelf), dat gaf een enorm 
indrukwekkende ervaring van diepe compassie. Een mens kan niet 
leven van woorden alleen. 
 
Nu leven we deze weken in de paastijd en brandt de paaskaars als het 
teken van de opgestane Heer, die het duister heeft overwonnen.  
 
We leven naar Pinksteren toe, het feest dat de Geest van Christus over 
ons komt. Naar aanleiding van de paaskaars ontdekte ik dat de 
paaskaars in de katholieke kerken op Pinksteren wordt uitgeblazen en 
daarna ook niet meer zomaar zal branden1: Het paaslicht is 
opgenomen in de hemel, met de Hemelvaart. Maar dat licht wordt over 
ons uitgegoten met Pinksteren: wij worden allemaal kleine 
paaskaarsjes in de wereld. De Geest van Christus komt over ons. Wij 
mensen zijn nu het Licht van Pasen dat mag schijnen… 
 
Ds. Henk Binnekamp 
 
 
 
 

 
1Enkel nog bij diensten waarin de dood-en-levensgang van Pasen meer aanwezig is 

brandt dan nog de paaskaars: tijdens een doopdienst en bij uitvaarten. 
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Zondag 03 mei 2026 
Hofkerk 10.00 uur                                                       ds. H. Binnekamp 
 
Zondag 10 mei 2026 
Hofkerk 10.00 uur                                                     ds. S. Roozenboom 
 
Donderdag 14 mei 2026 Hemelvaart 
Hofkerk 09.30 uur                                                        ds. H. Binnekamp 
 
Zondag 17 mei 2026 Wezenzondag 
Hofkerk 10.00 uur                                                        ds. H. Binnekamp 
Kindernevendienst: Ruud Wiggers 
 
Zondag 24 mei 2026 Pinksteren 
Hofkerk 10.00 uur    
Kindernevendienst: Annigje Beltman                           ds. H. Binnekamp 
 
Dinsdag 26 mei 2026 
Herfstzon 16.00 uur                                           ds. J.D. Vedders-Dekker 
 
Zondag 31 mei 2026 Trinitatis Avondmaal 
Hofkerk 10.00 uur                                                        ds. H. Binnekamp 
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Bloemen eredienst  
03 mei : mw. J. Reef 
10 mei : mw. D. Brinkhorst 
17 mei : mw. D. Brinkhorst 
24 mei : mw. R. Maris 
31 mei : mw. R. Maris 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend 
03 mei : A. de Boer, R. en R. Wibbelink 
10 mei : F. en E. Ossewaarde 
17 mei : H. v Rijnsbergen, M. Leentvaar, K. Elfrink 
24 mei : C. v d Sluijs, H. Bieleman, H. Tadema 
31 mei : D. en H. Brinkhorst 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
03 mei : F. Ossewaarde, S. Moes, A. Wolff 
10 mei : L. Lettink, B. Fernhout 
17 mei : H. Drost, C. v. Rijnsbergen, H. Buitenhuis 
24 mei : H. Brinkhorst, H. Koens 
31 mei : H. v Ulden, S. Moes, A. Wolff 
 
 

 
3 mei  
In de periode na Pasen laten we het leesrooster even los. Het lijkt mij 
mooi om eens wat langer stil te staan bij de brief aan de Hebreeën.  
 
10 mei  
Ds. S. Roozenboom 
 
14 mei Hemelvaart 
Hemelvaartsdag. We lezen het verhaal van de hemelvaart en lezen 
verder in de brief aan de Hebreeën. Voor de verkondiging wil ik het 
verhaal van Hemelvaart naast de film Les Choristes leggen, de film die 
we onlangs in de Klokkenkamp met elkaar hebben bekeken. 
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17 mei Wezenzondag 
We lezen verder in de Hebreeënbrief. Er is ook kindernevendienst. 
 
24 mei Pinksteren 
We vieren het Pinksterfeest, en sluiten daarmee ook de lezingen af uit 
de brief aan de Hebreeën. Er is ook kindernevendienst. 
 
31 mei Trinitatis 
Deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer. 
 

  
Overleden:                                                                                                                               
Op 25 maart overleed Jacoba Lubbers – Suiker op de leeftijd van 100 
jaar 
Op 02 April overleed Rien ter Horst op de leeftijd van 90 jaar                                                      
Op 10 april overleed Adrie van der Beek – Dubbeldam op de leeftijd 
van 92 jaar                                  
Op 18 april overleed Janny Drost – Buitenhuis op de leeftijd van 86 jaar 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Bloemengroet                                                                                                                                                          
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken 
van medeleven de afgelopen weken gegaan naar: Monique Bakker, 
echtpaar Tilleman, Doutie van Loo, Janneke Bakker, hr. Kremers, Hilly 
Schoemakers, Elfriede Hammer. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij 
een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou 
willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog 
wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis 
moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.                         
Namens de Werkgroep Pastoraat, Rinny Schuite 
 
 

 
Bestemming Avondmaalcollecte 31 mei 2026 
Bartiméus: voor mensen die slechtziend of blind zijn. 
 
Bartiméus wil ervoor zorgen dat mensen die blind of slechtziend zijn 
een leven kunnen leiden dat bij hen past en waarbij ze de 
zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen willen vergroten. Want dát 
levert een hogere kwaliteit van leven op. Ze zijn er voor mensen met 
een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle levensfases. En 
voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet. 
 
Mensen met een visuele beperking kunnen bij Bartiméus terecht voor 
dagelijkse ondersteuning of behandeling. Maar ook voor diagnostiek en 
onderwijs. Bartiméus heeft eigen scholen, woonvoorzieningen en 
allerlei vormen van dagbesteding. Ook doen ze veel onderzoek en 
adviseren ze door het hele land over de nieuwste inzichten. Daarnaast 
vinden ze het belangrijk om kennis en ervaring te delen met andere 
organisaties. 
 
Helpt u ook mee?  
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
U kunt ook doneren op bankrekeningnummer NL66SNSB0908763743 
ten name van   Diaconie Prot. Gemeente Goor. 
Namens de diaconie, Jeannette Spoelder-Sligman 
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Paasplantjes 
Goede vrijdag zijn er weer 215 paasplantjes bij de 80-plussers en 
chronisch zieken bezorgd.  
De huiskamers in de verzorgingshuizen krijgen dan een plantje en een 
bakje met paaseitjes. 
Onze hartelijke dank aan de vrijwilligers, die dit elke keer weer willen 
bezorgen.  
De diaconie heeft hiervoor de volgende giften ontvangen, via 
Ronald Boertje € 10,- Johanna Jolink € 10,-   Jan en Ruurd € 5,- 
Henny Tadema 3 x € 5,- en 2 x € 10,- Bertha Fernhout € 5,- en 2 x € 
10,- Truus Lantink € 5,- Ria Klaver € 10,- Rinny Schuite € 5,- en € 10,- 
Hans Brinkhorst € 5,-   Gerie Vietje € 10,-   Rob Geerlings € 5,- 
Lia Buitenhuis € 10,- Ellen en Henny ter Balkt € 5,- en 3x € 10,- 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Namens de diaconie, Janny Daling 
 

 

Rijk Wibbelink beëindigt voorzitterschap Kerkrentmeesters binnen de 
Hofkerk Goor per 1 september 2026. 

In de laatste kerkenraadsvergadering heeft Rijk Wibbelink 
aangekondigd dat hij per 1 september 2026 zijn functie als voorzitter 
van Kerkrentmeesters zal neerleggen. 

Rijk geeft aan dat het geen gemakkelijke beslissing was, maar wel een 
weloverwogen keuze. Na vele jaren van betrokkenheid als 
kerkrentmeester en in diverse andere rollen binnen de Hofkerk kijkt hij 
met dankbaarheid terug op een periode waarin hij met veel plezier en 
toewijding heeft mogen bijdragen aan het kerkelijk leven. 

Volgens Rijk bieden veranderingen en het maken van nieuwe keuzes 
in het leven ook ruimte voor andere activiteiten en persoonlijke 
ontwikkeling. 

De kerkenraad van de Hofkerk Goor spreekt haar grote waardering en 
dankbaarheid uit voor alles wat Rijk Wibbelink in de afgelopen 
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decennia voor de Hofkerkgemeente heeft betekend. Zijn inzet, 
betrokkenheid en trouw hebben een blijvende waarde gehad voor de 
gemeente en haar functioneren. 

En ja, u begrijpt het al: we hebben weer een vacature voor een moeilijk 
vervulbare vacature. Denkt u met ons mee? 

André Bouma 
Voorzitter 
 
Kerkenraadsvergadering 14 april 2026  

- Frits Schutte heeft de jaarrekening 2025 toegelicht en deze 

is door de Kerkenraad vastgesteld.  

- Riekele Bijleveld heeft verslag gedaan van de laatste stand 
van zaken m.b.t. het glas-in-lood raam. Zie ook elders in dit 
blad. De Kerkenraad heeft akkoord gegeven om door te 
gaan met het plaatsen van het raam. 

- Er wordt medegedeeld dat er op eerste Pinksterdag ’s 
avonds door de 20+ jeugd een pubquiz wordt 
georganiseerd in de kerk. Iedereen wordt hiervoor van harte 
uitgenodigd. 

- Op 28 juni (schoolfeestweekend) zal de kerk na de 
kerkdienst de deuren openen om mensen een moment van 
rust te kunnen geven binnen alle feestgedruis. Henk 
Binnekamp zal een oproep doen in dit kerkblad om te 
vragen of er mensen zijn die hierbij willen helpen.  

- Verder hebben de werkgroepen verteld waar ze de 
afgelopen maand mee bezig zijn geweest. 

 
Alinda Sportel – scriba 
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Solidariteitskas 2026 

Gemeenten helpen elkaar. Dat is het uitgangspunt voor het werk van 
de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de 
Protestantse Kerk beheert. Deze commissie bestaat uit deskundige 
vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk. Zij beoordeelt 
aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan 
die ze zelf even niet kunnen financieren, en kijkt daarbij vooral naar de 
perspectieven voor een vitaal gemeente-zijn. En dat alles onder het 
motto: vóór gemeenten – dóór gemeenten. 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een jaarlijkse bijdrage, op te 
brengen door de belijdende leden en volwassen doopleden in de 
plaatselijke gemeenten. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd 
tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. 
 
Behalve voor de steun aan individuele gemeenten worden middelen uit 
de Solidariteitskas ook ingezet om activiteiten te bekostigen die de kerk 
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten beschouwt. 
Zoals het categoriaal pastoraat, dat is pastoraat voor bijzondere 
doelgroepen: studenten, koopvaardij, doven, binnenvaart, luchthaven, 
zorg, gevangenissen, krijgsmacht. Die vormen van pastoraat vergen 
speciale aandacht, kennis en kunde die intensief en kostbaar zijn. 
 
Elk jaar vragen wij u bij te dragen. Al een aantal jaren moest € 5 
worden afgedragen aan de Solidariteitskas. De synode heeft besloten 
dat bedrag in 2026 te stellen op € 7,50. Het bedrag dat overblijft is 
bestemd voor onze eigen gemeente. In de loop van de maand mei 
ontvangt u een verzoek om bij te dragen. Van harte aanbevolen! 
College van kerkrentmeesters, Frits Schutte 

N.B. Uit de Jaarrekening 2025 volgt dat de opbrengst van deze actie € 
2.849 was, terwijl wij na correctie door de PKN € 2.260 moesten 
afdragen. Dus bleef er ca. € 600 over voor onze eigen gemeente! De 
aanslag voor dit jaar is nog niet bekend, maar zal dus hoger zijn 
vanwege de genoemde verhoging met 50%. 
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Nadere uitleg van declareren 

De laatste tijd komt het voor dat een declaratieformuliertje volledig 
wordt ingevuld voor een relatief gering bedrag, en dat het bonnetje er 
voorop wordt geniet. Dat laatste verhindert een scan van het 
formuliertje wat nodig is voor een goede - straks via een 
boekhoudprogramma automatische - verwerking. Dat betekent dat 
ondertekende dat nietje moet verwijderen alvorens een scan te kunnen 
maken. 
En het eerste betekent dat voor een gering bedrag (soms € 3,49) een 
scan moet worden gemaakt, de declaratie betaalbaar moet worden 
gesteld, en vervolgens worden overgeboekt, en de declaratie moet 
worden gecodeerd om hem op de juiste plaats in de boekhouding te 
krijgen. Dat doen de betrokkenen met plezier, maar liefst met iets 
grotere bedragen in één keer. 
En ten slotte: soms wordt een e-mail verstuurd met een inhoud die in 
feite een declaratie behelst. En soms een foto van een factuur erbij als 
bewijs. Prima, maar we hebben declaratieformuliertjes, die nodig zijn 
om ingelezen te kunnen worden in het boekhoudsysteem. En een 
factuur los met erop dat het akkoord is, loopt het risico dat het bedrijf 
tweemaal een betaling ontvangt, waar de betaling naar degene moet 
die declareert. Maar dat is niet altijd duidelijk. Dus graag aandacht 
hiervoor.  
Frits Schutte, penningmeester 
 
Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van 
collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen 
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van  
€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076  
t. n. v: Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding: “20 x 
€. 0,50 “of “20 x €. 1,00 “of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Voor informatie inzake de collectebonnen: Sandra Moes tel.  
06-10787789 
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Diaconie-collectes van 25 januari tot/met 12 april 2026. 
25 januari                    -   €   85,60. 
1 februari                     -   € 175,76   Avondmaalscollecte voor de                                                  
                                                         voedselbank 
8 februari                     -   € 117,55       
15 februari                   -   € 108,90. 
22 februari                   -   €   80,50 
1 maart                        -   €   95,00   Onderwijsinstelling in Libanon. 
8 maart                        -   € 101,35   
11 maart                      -   €   57,40   Biddag Kerspel Goor. 
15 maart                      -   € 136,60 
22 maart                      -   € 132,56 
29 maart                      -   €   81,95 
2 april                          -   € 145,10   Avondmaalscollecte Witte           
                                                         Donderdag.   
5 april                          -   € 216,16   Paascollecte. 
12 april                        -   €   80,20 
 
Allemaal hartelijk dank voor uw bijdragen aan deze Diaconie-collectes! 
Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst. 
 
Verantwoording collecten april 
 
Aan collecten voor de kerk is de laatste zondag in maart en de eerste 
drie weken in april (vijf diensten, dus tot 21 april) ontvangen in 
contanten een bedrag van € 209,84, aan collectebonnen € 227,50 en 
via de bank € 30,- in totaal dus € 467,34. 
De (eind-?) stand van de actie Paascollecte bedraagt € 1.345 + € 20 
aan collectebonnen. De definitieve eindstand wordt verantwoord in de 
jaarrekening 2026. 
En via Rijk Wibbelink € 5 voor de kerk. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor hun bijdragen aan het 
kerkenwerk. 
 
Frits Schutte, penningmeester 
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Twintigers Hofkerk 
Hoi allemaal,  
 
Wij zijn (van links naar 
rechts op de foto) 
Annechien, Kiona, Henk, 
Charline, en Lars. We 
zijn allemaal twintigers 
(op Henk na dan      ) en 
hebben elkaar deze 
maand ontmoet tijdens 
een etentje in de 
Klokkenkamp met elkaar. 
Leuk om elkaar te leren 
kennen en gedachtes 
met elkaar te wisselen. 
We hebben wat data gepland waarop we opnieuw met elkaar gaan 
eten. Mocht je ook een twintiger zijn en het gezellig vinden om aan te 
sluiten, stuur dan even een berichtje naar Henk            
 
Ps. Op zondag 24 mei, 19:30 organiseren wij een pubquiz voor jong 
en oud! Welkom dus op 24 mei 19:30 in de Klokkenkamp 
 
Bezinningstraject 
Binnen en met onze gemeenschap gaan we een bezinningstraject 
starten. Een traject waarvoor we langer de tijd nemen om na te denken 
over de vraag waartoe we als Hofkerk geroepen zijn in Goor. Zie het 
als een gedachteproces over onze visie en missie. Waarom zijn we 
kerk hier, op deze plaats, onder en voor deze mensen? Dit traject gaan 
we gezamenlijk in als gemeente. 
Om het in goede banen te leiden is een kerngroepje gevormd met 
Addie van der Sluijs, Anita Lettink, Hans Tadema, Riekele Bijleveld en 
de predikant. De kerngroep krijgt ook hulp van externe begeleiding. De 
komende periode gaan we het traject aanvangen. Allicht dat u via uw 
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eigen betrokkenheid op een werkgroepje of kerkelijke kring iets van 
ons zult horen. 
 
Uitje Kerkenraad 
Zaterdag 18 april 
heeft een deel van de 
kerkenraad een uitje 
gehad. In de Ster 
kwamen we bij elkaar 
voor de koffie met 
wat lekkers. 
Vervolgens hebben 
we een mooie 
fietstocht gemaakt 
door Goor, richting 
Markelo. Prachtig 
over de Borkeld 
gereden en genoten van het lente-uitzicht. Onderweg lagen er nog een 
paar uitdagingen: zoals het herkennen van fotopunten onderweg en 
het combineren van de kinderfoto en het kerkenraadslid. Bij Herberg 
de Pot werd de middag gezellig afgesloten met een drankje en 
bitterbal.  
Fijn om zo eens op een andere manier samen op te trekken, buiten op 
de fiets. In plaats van de vergadertafels in kerkelijke zalen! 

 
Nieuwe blouses vrijwilligers bij uitvaarten. 
We hebben nieuwe blouses gekregen. 
Misschien hebben sommigen ons al gezien in onze nieuwe outfit.   
Wij zijn allemaal erg blij met de nieuwe look. Zoals de vorige zijn ook 
deze weer een welkom geschenk van de firma Qinn.  
We lopen er weer netjes bij tijdens de bediening bij uitvaarten. 
Hartelijke dank aan Wim Alink.  
Namens onze groep, Willy Brunnekreeft. 
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Glas in Loodraam Riemko Holtrop 
  
Het is alweer enige tijd geleden dat u bent geïnformeerd over het glas-
in-lood raam dat als afscheiding gaat dienen voor de gedenkhoek. 
Inmiddels zijn we zo ver dat we de uitvoering ter hand kunnen nemen. 
De gemeente Hof van Twente is akkoord en ook de kerkenraad heeft 
onlangs ingestemd. Het raam zal z.s.m. vanaf de gemeentewerf 
worden vervoerd naar de aannemer in Hengelo. Die zal het raam 
geschikt maken voor plaatsing in de kerk en het daarna ook plaatsen in 
de kerkzaal. Ondertussen is onze werkgroep aan de slag met het plan 
voor de inrichting van de hoek achter het scherm. We doen er alles 
aan om dit project komende maand tot een goed einde te brengen. De 
definitieve afronding zullen we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Daarover hoort u later meer. 
Namens de werkgroep, Riekele Bijleveld  
 
Kerk en Samenleving 
Even een korte terugblik. Op 16 april hebben we in de Klokkenkamp 
onder grote belangstelling de film “Les Choristes” vertoond. Op zondag 
19 april heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat er iets lekkers 
klaarstond voor bij de koffie na de dienst. Voor beide acties werd een 
vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Joanne Foundation. En daar is 
goed gehoor aan gegeven, want de totale opbrengst voor beide acties 
bedroeg ruim € 380,00. Allemaal hartelijk dank daarvoor. 
Hans Tadema 

 
Cursus Theologische Vorming in Twente  
Voor iedereen die eens wat meer wil weten over geloof en theologie. 

 
We willen het komend seizoen, 2026-2027, weer met een nieuwe 
groep starten.  
De volledige cursus duurt drie jaar, maar je meldt jezelf telkens aan 
voor één jaar. Na een jaar kun je dus beslissen of je ook in het 
volgende jaar aan de cursus wilt deelnemen. 
Deze cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) 
biedt zowel verdieping als verbreding. De wekelijkse cursusavond is op 
dinsdag. 
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Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke 
stromingen wat vaak leidt tot mooie, diepgaande gesprekken en 
nieuwe inzichten. 
Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, 
ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast 
ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat. 
 
Startdatum: dinsdag 22 september in de Waterstaatskerk in Hengelo.  
De kosten bedragen € 240,- per seizoen.  
De cursus gaat definitief van start bij een minimumaantal van 10 
cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.  
 
Ben je geïnteresseerd? Op dinsdag 19 mei is er om 19.30 uur in de 
Waterstaatskerk  
een informatieavond. Meld je aan per e-mail: 
dvdmeijden@hotmail.com 
 
Neem ook eens een kijkje op onze website: 
https://twentseschoolvoortheologie.nl/informatie-
en-aanmelding/ 
 
Voor meer informatie en aanmelding: 
Dick van der Meijden, cursuscoördinator,  
tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com, 
of ds.Carla Borgers, cursusleider,  
tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dvdmeijden@hotmail.com
https://twentseschoolvoortheologie.nl/informatie-en-aanmelding/
https://twentseschoolvoortheologie.nl/informatie-en-aanmelding/
mailto:carla.borgers@gmail.com
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Sacred Dance. 
 
Op woensdag 20 mei a.s. van 9.30 uur – 11.30 uur gaan we weer 
dansen in de Klokkenkamp, met tussendoor een koffie/thee pauze. 
(kosten 15 euro per les en 1 euro voor de koffie). De eerste les is 
gratis! 
We zijn met 10 á 12 personen en er is nog ruimte in de groep.  
U/jij wordt van harte uitgenodigd, om mee te dansen! Danservaring is  
niet nodig! De mensen die meedoen vinden het fijn! 
We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze muziek. 
Sacred dance is een vorm van meditatie die in een kring wordt gedanst 
rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De danspatronen  
zijn eenvoudig en herhalend.  
De nadruk ligt op met aandacht in beweging zijn en niet op technische 
perfectie. 
Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes, oftewel 
“Sacred Dance”. 
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Dora Brinkhorst, 
Tel. 0547 – 273823, mailadres: dorabrinkhorst@gmail.com 
 
Open Deur mei 2026 TROUW 

Een goed gehechte hond is uit zichzelf trouw. 
Kwispelend verwelkomt ze haar mens; ze 
volgt hem waar hij gaat, wat er ook op hun pad 
komt.  
In menselijke relaties betekent trouw dat je er 
bent voor de ander, juist ook in verdrietige of 
verwarrende tijden. Trouw is dan geen gevoel 
dat komt en gaat, maar een bewuste keuze 
die je telkens opnieuw maakt. Zo kun je er ook 
voor kiezen om trouw te zijn aan je principes 
of om trouw te zijn aan jezelf.  
In de Bijbel is trouw allereerst een eigenschap 

van God zelf: Hij laat niet los, ook niet wanneer de mens er een 
rommeltje van maakt. Integendeel - God voorziet, zelfs na de 
Hemelvaart van Jezus. Want de Geest van God, de Trooster, is er niet 
voor even, maar voor altijd.  
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 Met onder andere: 
  

• Tot in de wolken – God blijft trouw 
• Wanneer wanhoop niet het laatste woord heeft – Hij is nabij 
• Trouw als grondtoon – steeds meer mens worden 
• Water in dezelfde wijn – korte teksten en gedichten 
• Over de trouw van God - Hemelvaart 
• Onze hulp is in de naam van de levende God – een 

bemoediging 
• Laten varen – column 
• Aan onze trouwe lezers – brief 
• Ik blijf bij jou – Ora en Faneia 

 
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van 
geloven en leven. 
Geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten 
de kerk. Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks 
terugkerend abonnement €55,00 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u  
slechts €15 euro per 11 nummers.  (juli/augustus 1 nr.)   
Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 
opnemen via mail opendeur@hofkerkgoor.nl 
Erna Aalbers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:opendeur@hofkerkgoor.nl
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Oud papier inzameling 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de  
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag tot en 
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Voor informatie: Ernst Ossewaarde  
T: 06 53696560 of email: of mail aan 
ernstossewaarde@gmail.com 
 

 
 
De kopij voor het kerkblad 06 juni 2026 (voor 4 weken) inleveren vóór  
26 mei 2026. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en lettertype 
“Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

mailto:ernstossewaarde@gmail.com
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PREDIKANT 
Ds. H. Binnekamp, Spoorstraat 14 A, 7471 BW Goor, T0547 799143 
Mob: 0610695282, Email: predikant@hofkerkgoor.nl  Vrije dag: dinsdag. 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: dhr. A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor 
T 0611293794  E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547 261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor,  
           T 0624938347         E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547 276368. Secretaris mw. J. Spoelder-Sligman, 
T 0648481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,  
T 0647020054  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP  
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl  
T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag  
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
Dhr. B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547 272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 

mailto:predikant@hofkerkgoor.nl
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
http://www.hofkerkgoor.nl/
mailto:website@hofkerkgoor.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
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